Jaargang 1, nummer : 36 verschijnt wekelijks Zaterdag 8 september 2007

(Kerkdiensten voor : zondag 9 september 2007 J
10:00 wur  ds. M. Nijman te Purmerend 10:00 wur Dr. W. Gugler,
Intochtslied: Gezang 1: 1 en 2 Viering H. Avondmaal
Schoollied: Gezang 1: 1
17.00 wur  P. Dubbelman te Heemskerk Tekst: Handelingen 27

Intochtslied: Gezang 1: 1 en 2
Créche: Trijntje Uithuisje en

Eerste collecte voor: Sandra de Jong
het Ned. Bijbelgenootschap
Tweede collecte voor: Kindernevendienst: Marianne Zwiers en
onze Hervormde Gemeente Simone Schipper

Kaarsen en schoollied: Jacob Zwiers
Vrijdag 14 september 2007 _
Collecte is bestemd voor de
14. 00 vur Huwelijksinzegening van Kerk.
Remco Pascal Roos en
Angela Paola Teerhuis

Overdenking :

Van daar gingen ze per schip naar Antiochié, de stad waar ze aan Gods genade waren
toevertrouwd toen hun de taak was opgelegd die ze nu hadden volbracht.

Daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachien verslag vif van alles wat God
door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor de heidenen de deur naar het
geloof had geopend.

Handelingen 14 : 26, 27

Het is beter te falen voor een zaak, die voorbestemd is om te slagen, dan succes te hebben in
een zaak, die voorbestemd is te falen.

Het leven van Paulus illustreert de waarheid van deze verklaring. Soms leek het dat hij
faalde, maar nu kunnen we zien dat hij slaagde.

Paulus’ eerste zendingsreis voerde hem in de jaren 45 tot 47 ongeveer 500 km noordwestelijk
van Antiochié. Met Barnabas zeilde hij naar het eiland Cyprus en toen naar Klein-Azi€, dat
nu Turkije heet. Hij predikte in verschillende steden, werd vervolgd en gestenigd, waarna hij
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voor dood bleef liggen. Maar als resultaat van zijn werk werden mensen bekeerd en werden
gemeenten georganiseerd.

Paulus is een voorbeeld van mannen en vrouwen die door Gods genade volhouden, alle
tegenstand ten spijt. '

Zoals Paulus het in een van zijn brieven zei : “We worden vervolgd, maar worden niet in de
steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.” (2 Korintiérs 4 : 9)

Houd vol, ook als je ermee wilt stoppen;
houd vol, in tegenslag en stroppen.

Houd vol: geen doel wordt slapend bereikt.
Houd vol, ook als ’t onmogelijk blijkt.

Houd vol en zing een lied.

Ga door, ook al kun je "t niet!

Houd vol en blijf vertrouwen; ga voort op God te bouwen.
Houd vol en bid tot Hem en zie : Hij hoort je stem.

Houd vol, houd altijd moed, en zie : het eind is goed.

ouderling Elly Schouten

Dagelijkse schriftlezingen

zo 9 september  Galaten 4:1-11 Bevrijd van slavernij
ma 10 september Galaten 4:12-20 Een wig
di 11 september Galaten 4:21-31 Kinderen van de vrijheid
wo 12 september Galaten 5:1-6 Niet weer een slavenjuk
do 13 september Galaten 5:7-12 Verwarring over de besnijdenis
vr 14 september Galaten 5:13-26 Vrijheid en liefde
za 15 september Psalm 86 Geef mij kracht
Yoorbede
1. Voor Land en Volk, Heer bewaar ons voor terreur.

2. Voor allen die in Hoogheid zijn gezeten die Landen en Volken regeren, Heer geef hen
kracht en wijsheid dat zij ons regeren in vrede en gerechtigheid.

3. Voor Landen waar vreselijke rampen zijn, waar oorlog, aardbeving en watersnood
zijn, Heer wil nog vitkomst geven.

4. Voor uw volk Israél, Heer dat ze in vrede mogen leven.

5. Voor de schoolkinderen en het onderwijzend personeel, Heer dat ze samen met
vreugde hun werk mogen doen.

6. Voor het bruidspaar, Heer wij vragen uw zegen.

Voor de zieken thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hun sterken.

5~

L.Kes-Schouten

In memoriam
Op 3 september 2007 is overleden zr Neeltje Zondervan-Teerhuis, Zeereiderpad 10

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer



GEMEENTE-GROEI-GROEPEN i
Als gemeente komen wij elke zondag bij elkaar tijdens de kerkdienst en het koffie drinken.

Toch ervaren het ook in onze gemeente veel mensen als fijn om elkaar daarnaast nog in een kleinere
groep te ontmoeten. -

Een aantal jaren geleden zijn de Gemeente-Groei-Groepen onstaan vanuit de behoefte om samen te
groeien in het geloof, elkaar beter te leren kennen en samen de zoektocht van het geloof aan te gaan.
Er komen twee groepen om de twee weken op een donderdagavond bij elkaar.

Dit seizoen zijn wij te gast bij de familie Vierveijzer (Zeilstraat 14) en de familie Verkade
(Zuiderzeeweg 58).

De eerste groep start op donderdag 20 september bij de familie Vierveijzer en de tweede een week
later (familie Verkade) op 27 september. We beginnen om 20.00 uur met koffie en willen uiterlijk om
21.45 uur het onderwerp afsluiten. Daarna bent u vrij om nog lekker na te gaan kletsen of juist niet.
Uit vele reacties van deelnemers blijkt dat juist deze groepen een fijne manier zijn om samen met het
geloof bezig te zijn.

Als u twijfelt of de Groeigroepen iets voor u zijn kunt u op denderdag 13 september om 20.00 uur
gewoon vrijblijvend binnenstappen in de hal van de Patmoskerk bij de gezamenlijke startavond van
beide groepen.

Hebt u vragen, bel dan gerust!

Met een hartelijke groet,
Werner Gugler
(0299-603255)

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

Op zaterdag 13 oktober a.s. hopen we met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs te komen
om spullen voor de stichting Mensen in Nood.

Zoals gebruikelijk gaat het om nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens,
schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw
aan elkaar zijn geknoopt. En de brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

We hopen dat iedereen die ons helpen wil met ophalen deze datum alvast in de agenda noteert.
Behalve mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!!

Vooral mensen die langs de deuren spullen ophalen zouden we er graag nog bij hebben.

Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, hoe sneller de klus is geklaard.

En het is nog gezellig ook!

Daarom hopen wij: tot 13 oktober.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser
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En... succes met de preek, meneer......

Tk werd pas opgebeld door iemand, die sprak namens de Weekendmiljonairshow. Ons eiland

Marken zou percentagegewijs het hoogste aantal lotenkopers hebben van heel Nederland. En

daarom hadden ze een bijzondere aanbieding voor ons. Heel goedkoop konden we loten

kopen en we mochten ook nog naar een uitzending komen. En dat gaf dan weer allemaal kans

op vele mooie prijzen ,

Ik reageerde wat aarzelend. De jongen aan de andere kant van de lijn merkte dat.

Hij zei: meneer, u weet toch wat de Weekendmiljonairshow is?

Oei, dacht ik, nou wordt het link. Wat was het ook alweer? J azeker, zei ik, dat is toch met

Linda de Mol? Ik was blij dat de naam me te binnen schoot.

Nee, u bent een beetje in de war. Het is de show van Robert ten Brink.

O...van Robert ja...

Ja, u weet wel , die krullebol, met al die hulplijnen.

Er ging me iets dagen.

Meneer, zei de jongen, heel Nederland bijna kijkt naar onze Weekendmiljonairshow .U toch

ook? Het is op zaterdagavond. Dan zit toch iedereen voor de buis.

Nou,zei ik, ik heb wel andere dingen te doen op de zaterdagavond. Tk ben dominee van de

kerk en op zondag moet ik twee keer preken, dus de zaterdagavond is voor de preek.

Nou, zei die jongen, dat vind ik nou leuk, dat U dat zegt. Ook al kijkt heel Nederland naar de

televisie, u bent bezig met de bijbel. Dat vind ik leuk, want ik ben ook christelijk, meneer.

O ja, bij welke kerk hoor je dan?

Nou, ik hoor bij de Christelijk Gereformeerde kerk. U hoort misschien bij een andere kerk,

maar het belangrijkste is toch dat we allebei in Jezus geloven,vindt u ook niet?

Tuurlijk, zei ik, dat is het belangrijkste. Daar komt het op aan. Maar ik koop geen loten van je.

Ik zit opeens te denken: Zou ik niet met mijn gemeente zo’n show mee kunnen maken?

Hoeveel mensen zitten er dan bij u in de kerk? Nou, honderd, honderdvijftig.

Ja, zei de jongen peinzend, jullie zouden mooi een heel vak vullen. Maar ik denk niet dat het

zo’n goed idee is. Een dominée hoort toch andere dingen te doen op de zaterdagavond.

Joh, je hebt helemaal gelijk. Laten we het maar niet doen. Maar ik vind het toch leuk, dat je

aan me gedacht hebt om me op te bellen.

Ach, dominee, zei-de jongen, ik krijg gewoon een nummer op mijn scherm en dat ga ik bellen.

Het is gewoon mijn werk. En... succes met de preek, meneer.

Het telefoontje zette me wel aan het denken .Een christelijk gereformeerde jongen die mij

uitnodigde om naar de Weekendmiljonairshow te komen. Het kan raar lopen.

Hoe was het ook alweer? In 1834 vond onder leiding van Hendrick de Cock de Afscheiding

plaats. Groepen mensen maakten zich los van de Hervormde Kerk en vormden “vrije gemeen-

ten”. In 1886 had je de Doleantie. Onder leiding van Abraham Kuyper verliet weer een groep

mensen de Hervormde Kerk. Zij verenigden zich in1892 met het grootste deel van hen die uit

de Afscheiding waren voortgekomen en vormden samen de Gereformeerde Kerk. Maar een

deel van de nazaten van de Afscheiding ging met deze Vereniging niet mee en vormde zich

tot de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ze hadden bezwaren tegen het al te activistische in

de theologie van Abraham Kuyper. En nu behoren zo’n 75000 mensen tot deze kerk in 184

gemeenten. Maar in Noord Holland zijn maar weinig van deze kerken. '

Deze Christelijke Gereformeerde mensen staan bekend als vrome, ingetogen mensen. Je hoort

er nooit zoveel van. Ze treden niet zo naar buiten. Ze leven hun bevindelijke leven in stilheid

tot God. Er zijn zelfs Christelijk Gereformeerde kerken waar het niet op prijs gesteld wordt

als mensen televisie hebben. Want zoveel goeds leer je daar nou ook weer niet.

En toch....wordt in 2007 een hervormde protestantse predikant opgebeld door een christelijk

gereformeerde jongen over een televisieshow op zaterdagavond... Ja ja, het kan raar lopen.
Ds J. Pronk
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Bij de collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap

In 2007 — 2008 richt het NBG zich op de verspreiding van bijbels in Oost — Europa. Het is
goed, dat ook de mensen daar in Rusland en de hu zelfstandige deelstaten kennis nemen van
het evangelie. Allerlei projecten worden door het NBG gesteund om de vaak arme mensen en
weeskinderen daar te voorzien van bijbels en kinderbijbels.

Het roept bij mij een herinnering op aan vroeger. Ik heb theologie gestudeerd aan de universi-
teit van Leiden. En daar maakte ik deel uit van een werkgroep, die studie maakte van het mar-
xisme en die probeerde te zoeken naar een mogelijkheid van een gesprek tussen marxisten en
christenen. Het was in de zestiger jaren van de vorige eeuw, dus nog midden in de koude
oorlog. Dus het was best wel een item in die tijd. Was er eigenlijk wel een dialoog mogelijk ?;
lagen de levensbeschouwingen van marxisme en christendom te ver uiteen om verenigbaar te
zijn ?; kon je christen zijn en tegelijk marxist ?

Vanuit het veilige west-europa kon je natuurlijk gemakkelijk allerlei theorieén opzetten over
z0’n gesprek tussen marxisme en christendom. Maar hoe deden de christen achter het ijzeren
gordijn dat eigenlijk, die hadden dag en dagelijks met het marxisme en communisme te
maken, dat waren de ervaringsdeskundigen bij vitstek. Daarom zijn we als werkgroep naar
landen achter het IJzeren Gordijn gegaan om dat uit te vinden.

Ik ben toen zelf mee geweest op reizen naar TsjechoSlowakije en naar Rusland. Beide reizen
waren heel indrukwekkend. Van enig officiéel contact tussen de kerken en de overheid was in
beide landen geen sprake. De kerken werden geduld en met allerlei overheidsmaatregelen
werd geprobeerd om het de kerken daar zo lastig mogelijk te maken. Het gesprek tussen mar-
xisten en christenen werd in beide landen niet gevoerd.

We wilden graag bijbels meenemen naar Tsjecho Slowakije en Rusland. Maar dat was niet zo
eenvoudig. Want er mocht geen ideologische lectuur van buiten de landen ingevoerd worden.
Hoe konden we het dan toch doen?

Er waren mensen die bijbels smokkelden, maar als je dan gepakt werd, dan was het oordeel
niet mals. Er moest toch een andere, een legale manier te vinden zijn om die bijbels het oost-
blok binnen te krijgen. )

We hebben contact opgenomen met de Wereldraad van Kerken in Genéve. En daar vertelden
ze ons: wees voorzichtig met het smokkelen van bijbels, want dan worden de autoriteiten
alleen maar boos en de kerken daar zijn de dupe. Wat je wel kunt doen is, dat ieder zelf een
russische bijbel meeneemt en dan daar ter plaatse die bijbel aan een russische kerk geeft. En
de Wereldraad bood ons gelijk twintig russische bijbels aan om uit te delen.

Met die bijbels in de tas kwamen we in Rusland aan. De gids die onze groep kreeg toegewe-
zen was een student. Hij was zeer geinteresseerd in de bijbel. Dus hij kreeg er één. De volgen-
de dag vertelde hij, dat zijn ouders en zijn zus ook graag een bijbel wilden hebben. Nou, we
hadden er nog genoeg. Dus we gaven hem weer twee bijbels. Trots vertelden we dat aan
mensen van de kerk in Leningrad. En die zetten gelijk een domper op onze bekeringsvreugde.
Die gids zou die bijbels wel voor goed geld verkopen op de zwarte markt, dachten ze. Zo ging
het meestal met gidsen.

De mensen van de Russich Orthodoxe kerk waren niet zo geinteresseerd in de bijbels. Daar
draait alles om de heilige liturgie en is de bijbel voor gewone mensen niet zo belangrijk. Maar
de Baptisten in Moskou, die wilden ze graag hebben. Ze zouden als trouwbijbels gebruikt
worden. En in een kerkdienst in Moskou, waar wij Nederlandse kerkliederen hebben gezon-
gen, werden de bijbels die we nog over hadden, plechtig overhandigd. Het was roerend de
blijdschap te zien van mensen, die nu eindelijk kans hadden op een eigen bijbel.

Dit alles is bijna veertig jaar geleden gebeurd. Gelukkig zijn de tijden een beetje veranderd.
En nu kan het NBG zelf bijbels aanbieden aan kerken en groepen in de russische landen. Om

die bijbels te betalen, daarvoor wordt zondag de collecte gehouden in onze kerk.
ds J. Pronk




Huwelijksinzegening @ .

Ter kennis van de gemeente wordt gebracht dat Remco Pascal Roos en Angela Paola
Teerhuis kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk hebben gevraagd tegen
vrijdag 14 september om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Marken. Hun adres is
Akkerstraat 5.

Voor het bruidspaar wordt de voorbede van de gémeente gevraagd.

Kerkelijke stand Hervormde Gemeente

Per 1 september 2007 is met kerkelijk paspoort naar het buitenland vertrokken
br Pieter Ariaan Pronk, Akkerstraat 16.

Kerkelijke stand Patmoskerk

Vertrokken naar Groningen: Agnes Sijtje Kes, Ysselmeerweg 80.

De Ziekenboeg

Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1140 AG Purmerend

Afd C2 kamer 22: hr. J. Stooker, Buurt 2 nr 22.
Afd C3 Transitorium kamer 8: hr J. Janssen, Hoogkamplaan 16
Afd D2 kamer 12: Mevr. M. Moenis-Kes.

Adreswijziging

Mw. H. Hamming-Zondervan, Jaap van Praaghuis te Purmerend is verhuisd naar
Verpleeghuis Gouwzee, afd. De Haven, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Collecte Hervormde Kerk zondag 2 september 2007

De eerste collecte bestemd voor KerkinActie Werelddiakonaat Eur 94,10
De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde gemeente  BEur 96,07

Bij de diensten

Op zondag 9 september willen wij met elkaar Heilig Avondmaal vieren. In de verkondiging
luisteren wij naar het verhaal van Hand. 27: 21-38. Paulus wordt op een graanschip als
gevangene naar Rome gebracht. Althans dit was de bedoeling. Er komt een geweldige stom
op en slingert het bootje met alle 276 passagiers twee weken lang heen en weer. Een paar
weken geleden stonden we in de verkondiging stil bij de schipbreuk op Malta. Nu hebben we
het over dat ene moment voor de schipbreuk. Iedereen op het schip is doodsbang en vreest de
dood. Iedereen heeft (waarschijnlijk om de storm niet nog meer uit te dagen) twee weken
lang niets gegeten. Daar zitten ze nou op een graanvrachtschip, en ze sterven bijna van de
honger! Op gegeven moment roept Paulus de mensen op om te eten — een soort avondmaal.
Midden in de storm! De gemeenschap en de woorden van Paulus brengen rust en
bemoediging, nieuwe kracht en hoop. Ik hoop en bid dat wij met z’n allen ook zo’n
bemoediging en versterking van ons geloof ervaren wanneer wij aan tafel brood en wijn
mogen ontvangen uit de hand van Hem die voor ons is gestorven en opgestaan.

Met een hartelijke groet,

Ds. Werner Gugler



Z. Almere, augustus 2007

Met hartelijk dank aan de Kerkgemeenschappen van Marken, Fijnaart en
Maassluis die voor ons een wolkkolom overdag en een vuurkolom in de nacht

waren.
(naar Exodus 13: 21, 22) %

Zo ging de Heer voor zijn volk uit om het overdag door de woestijn de weg te wijzen
en het in de nacht bij te lichten. Dan konden ze dag en nacht doorgaan.
Als we terugkijken is het ons als familie Verbaas ook zo gegaan tijdens de ziekte, het
overlijden en de periode daarna van onze Wilhelmina Verbaas- Dik. Als zij alvast het
beloofde land is ingegaan zijn wij, haar man, haar kinderen en kleinkinderen en haar verdere
familie nog onderweg. Wij hebben de wolk- en vuurkolom hard nodig voor de verdere tocht.

Voor ons bestonden die beide kolommen ook uit alle mensen die aan ons dachten, die
ons brieven schreven en kaarten stuurden, die voor ons gebeden hebben en die voor ons
kaarsen hebben aangestoken. Ook alle mensen die met ons in de Avondwake waren op
zondag 1 juli en die ons bij de Gedachtenis- en Dankbaarheidsdienst op maandag 2 juli
ondersteunden en die ons vergezelden in de lange stoet naar de begraafplaats en daarna nog
met ons samenbleven of ons op andere wijze groetten,horen zeker tot deze kolommen.

7.0 wees de Heer ons de weg door onze droefheid heen, samen met al die medelevende
mensen die voor ons ook een teken van de aanwezigheid van de Heer waren en zijn!

7.0 vormden en vormen zij samen — de Here en u allen — voor ons de wolkkolom
overdag en de vuurkolom in d¢ nacht.

Dat deed ons bijzonder goed. Wij zijn daar heel dankbaar voor!
Namens ons allen, met heel hartelijk groet,
Ds. Euft F. Verbaas

C. van Eesterenplein 2,
1333KN Almere

Christelijke Vrouwengroep Marken

Het is al weer september en dat betekent dat het vergaderseizoen begint.

Onze eerste lezingavond is op dinsdag 18 september. Mevr. Inga Tessel laat ons dan
dia’s zien van de natuur in Waterland. Zij geeft regelmatig rondleidingen in de natuur en kan
daar veel over vertellen.

De agenda voor de komende maanden is:

16 oktober  ds. Wielsma houdt een lezing met als titel :”Joods leven”.

13 november De heer Dick Keijzer houdt een dia-lezing over het Centraal Station
in Amsterdam,met als titel:”Het paleis voor reizigers”

18 december Kerstviering

Nieuwe leden zijn welkom en mogen eerst vrijblijvend een avond bijwonen.

We hopen jullie allemaal weer te zien op 18 september in de hal van de Patmoskerk.

Aanvang 20.00 uur

Namens het bestuur. ’ L.Verkade-Stooker
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Wat is Alpba?

De Alpha cursus is een introductie-cursus
van acht avonden en een weekend
‘ over een aantal van de belangrijkste onderwerpen
S PAA « jown, van het christelijk geloof en leven.
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P Ak (] o ¥ BT N e T De Alpha cursus is ..

. een introductie-cursus ..
De cursus is met name bedoeld voor mensen die zich (opmeuw) willen oriénteren op wat
het christelijk geloof voor hen betekent. Bij de inhoud en in de gesprekken wordt niet
uitgegaan van veel voorkennis of van een kerkelijke opvoeding of achtergrond. Daarom is
de cursus een uithodiging aan alle mensen die in een open sfeer met anderen -binnen en
buiten de kerk- samen willen zoeken naar de betekenis van de persoon van Jezus en de
christelijke traditie rondom de Bijbel en Hem.
.. van acht avonden en een weekend ...
De vorm van de cursus is intensief: 8 wekelijkse avonden achter elkaar en nog een
weekend. Elke avond heeft hetzelfde programma, dat duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Elke
cursusavond begint met een maaltijd en na een inleiding over een onderwerp is er ruim tijd
om daar met elkaar over na te praten in kleinere groepen. Dit intensieve en vaste
programma blijkt één van de redenen te zijn waarom de cursus zoveel te bieden heeft. Je
leert iedereen goed kennen, waardoor een open en eerlijk gesprek kan ontstaan. In het
weekend worden ook drie inleidingen gegeven, die besproken worden in groepjes.
Daarnaast is er meer ruimte om elkaar tijdens bijvoorbeeid een wandeling beter of anders
te leren kennen.

. over een aantal van de belangrijkste onderwerpen ..
De inleidingen in het begnn van de avond bepalen het onderwerp van gesprek op dle
avond. Aan de orde komen: 1. Wie is Jezus? 2. Waarom stierf Hij aan het kruis? 3. Hoe
kan ik geloven? 4. De Bijbel lezen: waarom en hoe? 5. Bidden: waarom en hoe? 6. Het
gevecht met het kwaad. In het weekend: Wie is en wat doet de Heilige Geest? 7. Hoe leidt
God ons leven? 8. Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen? Daarna is er in
kleine groepen gelegenheid om van gedachten te wisselen over deze onderwerpen en de
vragen die opgeroepen zijn.
... van het christelijk geloof en leven.
Er is aandacht voor de inhoud van het geloof en voor bezwaren die een relatie met God in
de weg kunnen staan. De cursus bestaat niet alleen uit informatie en theorie. Ook de
betekenis van geloof voor het dagelijks leven komt aan de orde. Er is daarbij ruimte voor
alle vragen, aniwoorden, twijfels en getuigenissen van iedereen.

Wat kost de Alpha-cursus?
De Alpha-cursus zelf kost niets. Voor het eten wordt echter € 3,00 per keer gevraagd.
Het compleet verzorgde weekend kost ca. € 75.

De volgende Alpha-cursus
...start op woensdag 3 oktober 2007 in de hal van de Patmoskerk.
10-10, 17-10, 31-10, 02 /m 04-11 (weekend), 07-11, 14-11, 21-11, 28-11

Bel voor meer informatie en/of opgave:
Werner en Hanna Gugler (603255)
Wim en Luutje Schul (601799)




In het huis mijns vaders zijn vele woningen.
Joh.14 : 2

Na plotseling verval van krachten is zacht en kalm van ons heen gegaan onze lieve
moeder,schoonmoeder en oma. . -

Neeltje Teerhuis
Sinds 12 januari 1995 weduwe van Cornelis Zondervan.

* 6 oktober 1912 T 3 september 2007

Marie

Jan en Trijntje
Corneliane en Jacques
Alice

Outger en Alice
Henriétte en Ger
Dirkje

Liz en Gerhard

Dirk en Grietje

Pieter

en kleinkinderen

Marken, 3 september 2007
Correspondentieadres: Zeereiderpad 10

1156 CR Marken.
De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 7 september 2007, om 14.00 uur in de
hervormde kerk te Marken, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de Algemene
Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in dorpshuis Het Trefpunt
Kerkbuurt 90 te Marken.

Jos Brink

Op 17 augustus overleed theatermaker, schrijver, televisiepresentator en vooral ook pastor Jos
Brink. Hij werd 65 jaar en stierf aan darmkanker in een ziekenhuis in Amsterdam in het
bijzijn van Frank Sanders en goede huisvriend Paul van Ewijk.

Naast zijn leven in de showbusiness en op televisie, met programma’s als “Wedden dat”en de
“Jos Brink Show “, was hij een van de pastores in de oecumenische basisgroep De Duif te
Amsterdam. Ook ging hij regelmatig voor in kerkdiensten in heel Nederland.

Brink en Sanders speelden een belangrijke rol in de emancipatie van homosexuelen. Als
bekende Nederlander kwam hij voor zijn miljoenenpubliek openlijk uit voor zijn homosexua-
liteit. Als pastor begeleidde hij gelovige homosexuele jongeren bij de acceptatie van hun
sexuele voorkeur.

In een interview in Trouw sprak Jos Brink over zijn eigen dood :”Als ik er niet meer ben,
komen er toch weer nieuwe bladeren aan de bomen. Mijn huis is een stuk ouder dan ik. Als ik
er niet meer ben, zullen hier weer nieuwe mensen wonen”. Bij een sterfgeval, moet jede
schuld niet aan God geven, zei Brink in hetzelfde interview. “Door Hem de schuld te geven,
dicht je Hem een almacht toe, die Hij niet heeft. Je moet van God geen kwaadaardige
toverkabouter maken die vanachter een computer beslist: jij kanker en jij voor de trein. Nee,
ik zie de dood liever als een natuurramp.” ( Woord en Dienst )



10,

rectificatie

Na een leven vol zorg en aandacht voor allen die haar lief waren,
is rustig in haar slaap overleden onze lieve moeder en oma

Maritje Teerhuis

weduwe van Herman Addink

*03-02-1920 121-08-2007

Peter

Jaap
Adriaan
Jeanette
Paul
René

Alkmaar, 21 augustus 2007
Correspondentieadres: Bernard Zweersstraat 7, 1817 KP Alkmaar

De laatste periode van haar leven heeft zij de liefdevolle aandacht gekregen
van het personeel van Verpleeghuis Kooimeer te Alkmaar.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op zaterdag
25 augustus op Marken.

FE——



