Yyotestants Marke

Jaargang 2, nummer : 27 verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 juli 2008

Kerkdiensten voor : zondag 6 juli 2008

10:00 wur Ds. J. Pronk 10:00 vur Dr. W. Gugler
Intochtslied: Psalm 138: 1 en 2 Tekst: Ruth 1
17.00 uwur Ds. J Pronk
Intochtslied: Psalm 138: 1 en 2 Créche: Ria Kaars ¢n Gerdien Teerhuis

Eerste collecte voor:
de Diakonie

Tweede collecte voor:
onze Hervormde Gemeente

Collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag 6 juli Mattetis 11: 2 — 15
maandag 7 juli Mattetis 11: 16 — 24
dinsdag 8 juli Mattetis 11: 25 - 30
woensdag 9 juli Mattelis 12: 1 -8
donderdag 10 juli Matteiis 12: 9 — 15a
vrijdag 11 juli Mattetis 12: 15b — 21

zaterdag 12 juli Mattetis 12; 22 — 32
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Secularisatie en Modernisering

Onze generatie lijkt een geweldige toename aan secularisatie mee te maken.

Van Dale omschrijft het begrip secularisatie als volgt:

Secularisatie is het proces waardoor de voornaamste sectoren van het maatschappelijk leven
onitrokken worden aan de invloed van de kerk en het christelijk geloof, zonder dat een andere
vorm van geloof er voor in de plaats komt.

Aan de Vrije Universiteit is een speciale studie gemaalkt van het verschijnsel secularisatie.
Vanuit de samenleving gezien komt men tot de volgende 3 aspecten die een rol spelen:

- Eris een vermindering van de godsdienstigheid van de mensen.
Steeds meer mensen bezoeken niet meer de kerkdiensten of breken zelfs geheel met de
kerk.

- Eris een beperking van de reikwijdte van de godsdienst.
Hele sectoren raken los van de godsdienst. Het godsdienstige leven beperkt zich in
toenemende mate tot de privé-sfeer.

- Er vindt een aanpassing van de godsdienst plaats.
De godsdienst zelf past zich meer en meer aan bij de nieuwe manier van denken en leven
in de maatschappij als geheel (‘innetlijke’ secularisatie).

Vanuit het individu gezien is dit te typeren als het volgende 3-voudig “verlies’:

- Een referentieverlies.
De gelovige wordt niet meer ondersteund door zijn omgeving, maar staat er hoe langer
hoe meer alleen voor. Dit leidt gemakkelijk tot twijfel en vragen als: Is het werkelijk nog -
de moeite waard om te geloven en als christen te leven?

- Een relevantieverlies.
Mensen vragen zich af wat geloven nog betekent in een wereld, die autonoom geworden
is en die God steeds meer buitensluit en het zonder Hem best schijnt te redden.

- Een transcendentieverlies.
Mensen beperken alle werkelijkheid tot het heelal, zoals wij dat kennen en onderzoeken
met onze telescopen en microscopen, en tot dit leven, zoals wij het tussen geboorte en
dood ervaren.

Het secularisatie proces vindt niet geisoleerd plaats. Het is onderdeel van een veel groter
proces, namelijk het proces van de modernisering, dat in Europa al enkele eeuwen aan de
gang is. Via het proces van modernisering verandert de plaats van de mens binnen de
samenleving. De mens wordt alsmaar onathankelijker, of om het anders te zeggen, hij wordt
alsmaar mondiger. Hij wordt niet alleen toegestaan, het wordt ook van hem verwacht, dat hij
zich in de vele sectoren van het leven een eigen mening vormt en deze ook uitspreekt (het
proces van democratisering). In de tweede plaats wordt van hem verwacht, dat hij zijn eigen
keuzes maakt in de wereld van waarden en waarheden (het proces van de subjectivering). In
de derde plaats wordt van hem verwacht, dat hij zijn eigen toekomst ontwerpt en die toekomst
aan zijn eigen wil onderwerpt (het proces van rationalisering).

De moderne westerse mens leeft in een post-christelijke wereld, die gekarakteriseerd wordt
door vooronderstellingen: alleen wetenschappelijke of feitelijke kennis is ware kennis; alle
overtuigingen zijn even waardevol of legitiem; religieuze overtuigingen horen thuis in de
privé-steer; zonde is een verouderd, hooguit persoonlijke idee; het leven zelf is beperkt tot het
leven in deze wereld, d.w.z. tot de betrekkelijke korte periode tussen geboorte en dood.



Is dit nu viteindelijk wat de tijdgeest de westerse samenleving heeft gebracht?

Heeft godsdienst dan totaal geen toeckomst meer?

Of kan de mens het niet laten antwoorden te zoeken op de fundamentele vragen van zijn
bestaan: Waar kom ik vandaan? Waarheen ben ik op weg? Wat is de zin van mijn leven?
Kan hij wel leven met het kwaad, in een wereld waarin God is doodverklaard?

Het mag dan waar zijn dat de moderne mens alle gevoel voor transcendentie heeft verloren,
maar zal hij toch niet blijven zoeken naar antwoorden op deze existentiéle vragen?

En zou de kerk in die zoektocht dan niets meer kunnen betekenen?

Maar hoe moet de kerk dan getuigen: vanuit haar traditionele verstaan van het evangelie, of
moet zij mensen aanspreken vanuit hun eigen denkkader en beleving?

In het Nieuwe Testament valt op dat de apostelen op veel verschillende manieren het
evangelie verkondigden, en niet nalieten in te spelen op bestaande belevingen bij hun gehoor.
Maar kan de kerk nog wel aanknopingspunten vinden tussen de hedendaagse geseculariseerde
mens en het evangelie?

Het antwoord is eigenlijk simpel: het evangelie heeft die religieuze aanknopingspunten niet
nodig. Het evangelie schept zijn eigen aanknopingspuat, zijn eigen landingsplaats.

En het doet dit omdat het een instrument is in de hand van de Heilige Geest.

Jezus heeft ons niet alleen het evangelie van zijn kruis en opstanding nagelaten, maar Hij
heeft ook de Heilige Geest als zijn getuige gezonden (Joh 15:26).

‘Het is de Geest wiens getuigenis het getuigenis van de kerk mogelijk maakt (Joh 15:18-27).
De Geest is ook de aanklager die de fundamentele axioma’s van onze cultuur onder kritiek
stelt (Joh 16:7-11).”

Dat wetende, waarom zouden wij dan pessimistisch zijn?

Wie zou 2000 jaar geleden verwacht hebben dat een onbetekenende, merendeels joodse sekte
er in zou slagen de hele klassieke wereld op haar kop te zetten?

Toch is dat gebeurd!

Uiteraard is de huidige situatie heel anders. De eerste christenen leefden in een pre-
christelijke cultuur, terwijl wij nu in een post-christelijke cultuur leven, een cultuur die de
indruk wekt dat ze ‘ingeént’ is tegen ‘besmetting’ met het christelijk geloof.

Maar we hebben nog altijd datzelfde wonderheerlijke en vernieuwende evangelie, en onze
H_e'er is nog altijd degene in wie niet alleen alle aspecten van de schepping hun samenhang
vmcclien, maar aan wie als de verheerlijkte Christus ook alle macht is gegeven in hemel en op
aarde.

Pieter C. Springer

Voorbede

1 Voor U Kerk over het rond der aarde en voor beide Kerken op Marken, Heer bewaar
ons bij U Woord dat we trouw zijn in U dienst.

2 Voor de doopouders, dat zij hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren.

3 Voor onze nieuwe lidmaat, Heer wij vragen uw zegen, ook voor straks wanneer hij
weer de vaart op gaat.

4 Voor de Predikanten, Heer sterk hun in uw Woord en zegen hun.

5 Voor alle ambtsdragers, Heer wil hun sterken en hun zegenen opdat zij met vreugde
dit werk mogen verrichten.
6 Voor alle die treuren, Heer wil hun troosten en sterken.

7  Voor U volk Israél en de Palesteinen, Heer dat ze samen de vrede zoeken.

L. Kes-Schouten



Bij de kerkdiensten

Zondagmorgen willen we in de Hervormde Kerk luisteren naar 2 Petrus 3: waarom het zo

lang duurt, tot Jezus wederkomt.
In de middagdienst gaan we verder met Ester. Nu is aan de beurt hoofdstuk 5: de gouden

scepter wordt aan Ester toegestoken.
ds J. Pronk

In memorian

Op 25 juni 2008 is overleden br Jan Stooker, Buurt 2 nr 22.
Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen
waar G”uw vieuglen om mij slaat.

Want gij weet wien ik mij wijdde, dat ik zeide:
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat.

In memoriam

Op 25 juni 2008 is overleden zr Gerda Johanna Kaars — Schipper, Aldkerstraat 20.
' Leg, Heer, uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons weg de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon uw vrede is.

De Zomerzansavond

Op woensdag 9 juli om 20.00 uur houden we in de Hervormde Kerk de eerste Zomerzangavond.
Onze organist is Jan Pereboom en de Marker muziekgroep The Gospeltrain zal voor ons spelen en
zingen. Na afloop is er koffie drinken in de kerk.

De Zomerzangavonden zijn een bekend verschijnsel geworden in het Nederlandse kerkelijk leven.
Vooral in plaatsen waar ‘s zomers veel toeristen zijn. De plaatselijke kerken wilden iets doen voor
de gasten in hun midden. Soms werden extra kerkdiensten op zondag gehouden. In Katwijk werd en
wordt nog altijd een speciale “Baddienst” gehouden op zondagmorgen van half negen tot half tien.
Dan hadden de badgasten verder nog de hele zondag om naar strand te gaan. Geen wonder dat de
Jeugd van Katwijk ook massaal naar de baddienst ging. Om half tien had je dan al je zondagsplicht
vervuld en kon je verder met een goed geweten naar het strand.

Tegenwoordig wordt ook op veel plaatsen een zangavond midden in de week gehouden. Met veel
zingen en een korte overdenking en een koor of een muziekgroep. En dat allemaal voor de badgasten
of de toeristen. Maar vaak zijn de meeste aanwezigen toch de eigen mensen van het dorp.

Op Marken zijn we een jaar of tien geleden met de Zomerzangavonden begonnen. De eerste jaren in
de Hervormde Kerk en de Patmoskerk. Later alleen in de Hervormde Kerk. Onze “toeristen”, de
mensen in de bootjes in de haven, krijgen een vitnodiging. Maar het zijn niet veel toeristen die de
weg naar de kerk weten te vinden, Gelukkig komen de eigen Markers wel. En zo langzamerhand zijn
de Zomerzangavonden een begrip geworden op ons eiland.

We hopen, dat ook deze zomer weer veel mensen op woensdagavond komen om samen te luisteren

en samen te zingen tot eer van onze God.
ds J. Pronk
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met organist Jan Pereboom

en de Muziekgroep De Gospeltrain

In de Herv. Kerk

Op woensdag 9 Juli om 20.00 vur

Wie wil zingen zing dan mee

Toegang gratis

Bij de kerkdiensten

Er zit zo ontzettend veel moois in het Bijbelse boek Ruth dat zeer de moeite waard is om meer dan
één zondag aan te wijden. Daarom willen we in de maand juli in de verkondiging nadenken over
de vier prachtige hoofdstukken van Ruth. Op zonda g 6 juli beginnen we dus met Ruth 1 en
gaan elke zondag een hoofdstuk verder. Wat mij het meest aauspreekt in het verhaal van Ruth is
de wijze waarop het geheimenisvolle werk van de Verlosser zichtbaar wordt, We hopen op
gezegende diensten.

Vakantie:

Deze en volgende week zijn wij nog gewoon thuis. In de week van maandag 14 t/m vrijdag 18 juli
zijn wij een paar dagen weg. Als er dringend een beroep op een dominee gedaan moet worden dan
neemt, zoals altijd, ds. Pronk waar.

Gaat u er ook tussenuit... een goede en gezegende vakantie gewenst.

Met een hartelijke groet,
Ds. Werner Gugler



Hij had zijn keus gemaalkt
Zonder duiven geen leven
Gehoopt op meer respijt
Het is hem niet gegeven

Toch nog onverwacht is
op 25 juni 2008 overleden,
in de leeftijd van 55 jaar,
ons lid

JAN STOOKEIR

Wij wensen zijn familie, vrienden,
Dirk en Jannetje veel sterkte toe.

Bestuur en leden
Postduivenvereniging
Door Vriendschap Sterk
te Markemn

Gezang 429

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,

die vedt 3ij goddelijk wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,

heeft zeker op geen zand gebouwd.

Met verdriet in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van Jan Stooker.

Het zal vreemd zijn dat hij niet meer bij ons langs komt.

Lijsje en Dirk Teerhuis
Thamiswerfstraat 3

Collecten Patmoskerk
Zondag 29 juni 2008
Collecte bestemd voor de kerk

Collecten Hervormde Kerk

Zondag 29 juni 2008

De eerste collecte bestemd voor het Bouwfonds

De tweede collecte bestemd voor onze Hervormde Gemeente

€ 222,90

€ 107,95
€ 182,00

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Juli: Jan Boes en Pieter Moenis



Niemand weet wat leven is.
Alleen dat het gegeven is

en dat van dit geheimenis,
God het begin en het einde is.

Veel te vroeg is uit ons midden
weggenomen onze schoonzuster

GERDA

Wij wensen Pieter,Dirk,Nanda,Angelina,Doody
en kleinkinderen,
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Jannie en Joop
Hein

Kees en Lijsje
Dirkje en Hans
neven en nichten,

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw zicht.
Flink was jij je hele leven,

moedig ben je tot aan het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn,

maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn.

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze schoonzus en peet Gerda.

Wij wensen Pieter, Dirk, Nanda, Angelina, Doody en de kleinkinderen veel sterkte en kracht

toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Muus en Trijntje
Natascha en Kees

Lieve Gerda

We verliezen in jou een goede vriendin, en vinden het heel erg je te moeten missen.

We wensen Pieter Kaars, Dirk, Nanda, Angelina, Doody en kleinkinderen heel veel sterkte

met dit grote verlies.

Dirk en Clazien
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Haar plaats is leeg,
haar stem is stil.
Een ieder die haar kende,

weet wat dit zeggen wil.
Lieve Gerda

Veel te vroeg moest je afscheid nemen van het leven. En wij van jou.
Wij zullen altijd blijven houden van je warme en vriendelijke persoonlijkheid.
Hiermee heb je vele harten gestolen.

Dag lieve buurvrouw
Klaas en Marie

Pieter en Sijtje
Pieter en Yvonne

Wij wensen Pieter, Dirk en Nanda, Angelina en Doody, kleinkinderen en verdere familie, heel veel sterkte.

Gerda,

Meer dan 47 jaar
waren wij makkers met elkaar.
Ook onze Pieters zijn maats geweest,
dat maakte het dubbel feest.
Samen in onze jonge jaren
hebben wij veel plezier ervaren.
Ons verdere leven
heeft ons veel voorspoed gegeven.
-Maar plotseling kwam daar een einde aan
en is het ons niet goed vergaan.
Wij allebei, en jij, door de duivelse ziekte geraakt,
die ons lichaam en leven kapot heeft gemaakt.
Jij bent nu ook al niet meer in leven
en ik weet niet hoeveel tijd mij is gegeven,
maar de fijne herinneringen uit de loop der jaren
zal ik diep in mijn hart bewaren.
Gerda, rust in vrede

Luutje

Ik wens Pieter met de kinderen en kleinkinderen Gods kracht en sterke toe
Om dit grote verlies te dragen

Zegen ons Algoede

Neem ons in Uw hoede
En verhef Uw aangezicht
Over ons en geef ons licht



