Jaargang 3, nummer: 9

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 maart

Kerkdiensten voor : Zondag 8 maart 2009

10.00 uur: Ds. E.K. Teygeler te Huizen
Derde Lijdenszondag

Intochtslied: Gezang 174 : 1 en 2

17.00 uur: Ds. F. van der Tempel
te Zwammerdam

Intochtslied: Gezang 174 : 1 en 2
Eerste collecte: het Project van de
Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

Woensdag 11 maart 2009

Bidstond voor Gewas en Arbeid
20.00 uur: Ds. J. Pronk

Intochtslied: Psalm 65 : 1 en 2
Eerste collecte: de Diakonie

Tweede collecte: de Hervormde Gemeente

10.00 uur: Dr. W.Gugler.

Biddag voor Gewas en Arbeid
Tekst: Marcus 9 :2 - 13

Schoollied: Gezang 380 : 1.

Créche: Anja van Altena en Mireille van Veen

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en
Marieke Schipper

Schoollied/kaarsen: Ellen Zwiers

Collecte is bestemd voor de Diaconie.




Leven met het onvoorspelbare.

In de moderne wereld kunnen we veel begrijpen, voorspellen en zelfs beinvloeden.

Maar toch zijn onze levens juist op die punten die het belangrijkst voor ons zijn nog verre van
voorspelbaar. Het leven biedt een vreemde combinatie van orde en chaos, van gewenste en
ongewenste gebeurtenissen.

Het nieuws zit vol voorvallen die niemand van tevoren had kunnen voorzien.

Hoe gaan wij om met die onvoorspelbaarheid van ons leven?

Het geloof in het noodlot en het toeval wint steeds meer terrein, terwijl het geloof in God juist
afneemt. Het denken in termen van geluk en pech hebben is een soort religie geworden, een
vorm van afgoderij. Maar zoals alle afgoden kent het toeval geen genade.

Als dingen fout gaan hebben we gewoon pech gehad, nietwaar?

Maar we zijn geschapen om een relatiec met God te hebben.
Als onze visie op God groot genoeg is, kunnen we accepteren wat de Bijbel ons over God
leert. God is de auteur van het verhaal waarin we ons bewegen, en daarom draait het in het
leven uiteindelijk niet om ons, maar om God. Dit roept ons op tot nederigheid, om ons te
voegen naar Gods wijsheid en genade. We begrijpen vaak niet waarom de dingen gebeuren
zoals ze gebeuren. Maar als God God is, dan moeten we Hem ook God laten zijn.
Om deze les te leren had Job 42 hoofdstukken nodig. '
Als het gaat om het zoeken naar Gods leiding, of als we Hem willen danken voor een
verhoord gebed is het goed dat we uitgaan van Gods betrokkenheid bij ons leven.
Maar we kunnen niet doorgronden hoe God het verleden heeft gtleid noch wat Hij in de

- toekomst zal gaan doen. Geloof in God maakt de wereld niet meer voorspelbaar.
Hebreeén 11 vertelt over de geloofshelden uit het Oude Testament.
Zij wisten geen van allen wat er in de tockomst zou gaan gebeuren.
Ze wisten alleen wat God hun gezegd had.
Denk aan Noach, die een groot schip bouwt kilometers van het water vandaan.
Denk aan Abraham, die de meest vooruitstrevende beschaving van zijn tijd achter zich liet,
zonder dat hij wist waar hij naartoe ging.
Ook wij weten niet wat ons zal overkomen.
Onze levens worden sterk bepaald door allerlei gebeurtenissen waar we geen grip op hebben.
Jakobus schrijft in zijn brief:
“Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij op naar die en die stad. Daar blijven
we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’
U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even
verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in
leven en zullen we dit of dat doen.” Maar u slaat een hoge toon aan en bent
daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast” (Jakobus 4:13-16).

In een onvoorspelbare wereld zijn we erg kwetsbaar, maar God geeft ons een gemeenschap
om hiermee om te kunnen gaan. Hier zien we hoe het christelijk geloof verschilt van het
toevalsgeloof: toeval is volledig ik-gericht: mijn geluk kan jouw pech zijn.

In het christelijk geloof gaat het echter niet alleen om jou of mij.

God geeft ons een familie en een kerkgemeenschap die ons te midden van alle
onvoorspelbaarheid kunnen ondersteunen. Het kan heel veel uitmaken of we een familie om
ons heen hebben staan of niet. .

Zo is ook de kerk als het lichaam van Christus bedoeld.

Heel bijzonder is het volgende uit Romeinen 12: 15.

“Weos blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.’



3.

Een theoloog verklaarde dit vers eens als volgt: ‘Als vreugde wordt gedeeld met zelfs maar
één persoon, wordt deze verdubbeld en vermenigvuldigd met twee. Als droefheid wordt
gedeeld met een ander persoon, dan wordt deze gedeeld door twee.”

Een antwoord op het probleem van het kwaad is opvallend afwezig in de Bijbel, maar God
geeft ons wel mensen om ons heen die ons helpen als we slachtoffer worden van het kwaad.
Anders dan de toevalscultuur waarin genade geen plaats heeft, kan en moet de christelijke
gemeenschap genade betonen in de vorm van medeleven en troost aan hen die lijden.

Dit is een van de wegen waarlangs ons geloof wordt omgezet in daden.

Pieter C. Springer

Dagelijkse schriftlezing

Zondag 8 maart 2 Petrus 1:12-21
Maandag 9 maart 2 Petrus 2:1-10a
Dinsdag 10 maart 2 Petrus 2:10b-22
Woensdag 11 maart Marcus 4:1-9
Donderdag 12 maart Marcus 4:10-20
Vrijdag 13 maart 2 Petrus 3:1-90
Zaterdag 14 maart 2 Petrus . 3:10-18

Bij de kerkdiensten

Zondag is het de derde Lijdenszondag
In de mor gendienst in de Hervormde Kerk hoopt voor te gaan ds Teygeler uit Huizen.
Zelf heb ik dan de voorgang in Zuiderwoude.
In de middagdienst zal voorgaan ds v.d.Tempel uit Zwammerdam.
Op woensdag 11 maart des avonds om acht uur houden we de jaarlijkse bidstond voor
gewas en arbeid. Dan zullen we luisteren naar 1 Koningen 18: 20 — 40: de profeet Elia
geeft ons het voorbeeld door voor het volk te bidden.

ds J, Pronk

Bijbelkring Bijbelboek

Op vrijdag 13 maart des avonds om half acht hoopt de Bijbelkring Bijbelboek weer
samen te komen in de hervormde pastorie, Akkerstraat 16. We spreken samen over Efeze
3: 1- 13: over het geheimenis van de roeping der heidenen. Wie met ons mee wil denken
en praten, is van harte welkom.

Doopaangifte

Op zaterdag 7 maart van 19.00 — 19.30 uur is er gelegenheid voor doopaangifte in de
hervormde pastorie, Akkerstraat 16. Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst gehouden
worden op zondag 29 maart in de morgendienst.



Yoorbede:

Voor de gevangenen, Heer verlus hun van hun kwade geest.

Voor Land en Volk, Heer bewaar ons voor terreur.

Voor Uw Kerk over het rond der aarde en voor beide Kerken op Marken,
Heer dat wij u dienen met vreugde.

Voor de Zending en alle medewerkers, Heer wil al dit werk ook zegenen.
Voor allen die treuren, Heer wil hun troosten en sterken.

Voor allen die gehandicapt zijn, Heer wil hun sterken.

Voor de ouderen, wier wereld vaak zo klein wordt, Heer dat wij klaar zijn
als U ons roept.

L. Kes-Schouten

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 8 maart willen we in de verkondiging stil staan bij de verheerlijking op de berg (Marcus
9:2-13). De verheerlijking op de berg is een keerpunt in het evangelie, want na de verheerlijking
begint Jezus aan zijn reis naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Maar dit bericht werpt in
eerste instantie goddelijk licht op Jezus, zijn stralende majesteit en buitengewone relatic met zijn
Vader. Jezus is groter en belangrijker dan Mozes en Elia; hij is de geliefde Zoon.
In deze kerkdienst zal het gebed voor ‘gewas en arbeid’ een belangrijke plaats innemen. Telkens

- weer mogen we beseffen dat we in alles athankelijk mogen zijn van onze hemelse Vader die gebeden
wil zijn.

Met een hartelijke groet,
ds. Werner Gugler

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 20,00 voor de Hervormde Diakonie en | x € 10,00 en
I x € 30,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank

SEEYOUINTHEBIBLE.NL

Er zijn heel veel allochtone kerken en christenen in Amsterdam en er bestaat cen ontmoe-
tingsproject met deze groepen buitenlandse christenen. De Nederlandse Zendingsraad
vraagt via de kerken in Waterland om samen te werken met een nederlandstalige egyp-
tische christelijke jongerengroep van de Koptische Kerk bij het Mosveld in Amsterdam-
Noord. Daarom zoeken we maximaal 15 jongeren van 18-25 jaar die in het komende
najaar een paar keer aan interculturele Bijbelleesavonden mee willen doen. De plaats is
Amsterdam-Noord en Broek in Waterland.

We beginnen op de markante datum van vrijdagavond 11 september met een kennisma-
kingsbezoek aan Amsterdam. Tijd: vanaf 19.00 tot 20.30 uur. Daarna nog even fris of
koffiedrinken. Van te voren komen we onder begelriding van ds Henk Ekker ter voorbe-
reiding een keer samen (28 augustus) in Broek in Waterland (zonder de Egyptenaren).
Doe je mee? We zoeken dus: jongeren in Waterland; leefiijd 18-25 jaar; m/v: een open
houding tegenover vreemdelingen; bijbelkennis niet vereist; bereidheid tot bijbellezen
wel vereist; investering in ongeveer 5 vrijdagavonden ( aug-sept-okt-nov-dec, telkens 1 x,
daarna is het afgelopen.) ' :

En misschien nog een kerkdienst in de Koptische Kerk in Amsterdam. Wil je meedoen?
Je kunt mailen naar de dominee van Broek in Waterland h_j.ekker@kpnplanet.nl




“Heart for Brazil”

Op zondag 8 maart zal in de Hervormde Kerk weer gecollecteerd worden voor het Project
van de Waterlandse Gemeenten. “Heart for Brazil” is dit jaar het doel van de gezamen-
lijke diaconieén van Waterland.

Ester Klein uit Zuiderwoude is een paar jaar geleden naar Brazilié geweest om daar te
helpen. Zij ging daarheen als vrijwilliger vanuit de internationale organisatie Youth with
a Mission ( Jeugd met een Opdracht).

Deze organisatie geeft mensen de kans en ondersteuning om bijvoorbeeld een kinder-
opvanghuis op te zetten. Ze helpen bij de start en stellen ook eisen. Zo moet elk project
minimaal vijf mensen in dienst hebben. Het is de bedoeling, dat elk project draait op
giften vanuit de “achterban” van de initiatiefnemer.

Ester kwam in contact met Tinka Langeveld. Zij leidt met haar man Eduardo Dos Santos
een opvanghuis in Belo Horizonte. In deze Braziliaanse stad met 2.5 miljowen inwoners
zijn ongeveer 300 sloppenwijken. Het huis staat in één van deze sloppenwijken, namelijk
Pedreira Prado Lopes. Het leven in de sloppenwijk is tamelijk uitzichtloos. Er is veel
werkloosheid, er is veel alcoholverslaving, armoede en erg veel criminaliteit. De macht is
bij bendes en er zijn dan ook veel bende-oorlogen. '

Wikipedia schrijft over deze situatie: “ De hoeveelheid geweld is vergelijkbaar met dat in
oorlogsgebieden. Berovingen, overvallen, kidnappingen en bende geweld zijn van alle
dagen. Inefficiénte openbare diensten, in het bijzonder met betrekking tot veiligheid,
onderwijs en gezondheidszorg, hebben een drastisch effect op de levenskwaliteit”.
Eduardo en Tinka zijn heel kleinschalig begonnen. In het Kleine appartement waar ze
wonen, bij de kinderen thuis of zelfs op straat leren zij de kinderen lezen, schrijven en
sociale vaardigheden en delen zij hun leven. Zij organiseren elke zaterdag een kinderclub,
waar kinderen kunnen spelen en zich creatief kunnen uiten. De activiteiten, die voor
zoveel kinderen vanzelfsprekend zijn, zijn hier een echte tractatie. Het is prachtig om de
lach op hun gezichten te zien.

Het doel is om kinderen en hun families betere toekomstmogelijkheden te bieden. Zij
zien mensen veranderen op een spirituéle, intellectuele,emotionele, sociale en financiéle
manier. Het is essentieel om de kinderen te laten zien wat het leven waard is zonder drugs
en criminaliteit. Dat kan alleen door hen andere manieren te laten zien, waarop ze hun
tijd en hun hersens kunnen gebruiken.

Ze hebben nu een huis gekocht waar ze het werk versterkt kunnen voortzetten. Sommige
van de bewoners zijn hun vrienden geworden en ze hebben van velen het vertrouwen
gewonnen. Nu is het tijd voor de volgende stap in de goede richting — 24 uur per dag
wonen en werken tussen de mensen van Pedreira Prado Lopes en als voorbeeld dienen
hoe een man en vrouw op een harmonieuze wijze samen kunnen leven. Een open huis
bieden, waar kinderen zich veilig kunnen voelen wanneer ze maar willen.

Een zegening zijn...

Het geld van de Waterlandse diaconiegn is voor het betalen van het laatste gedeelte van
het huis, de inboedel en de inrichting van een créche.

Namens de Waterlandse diaconieén, Johan Oskam



Collecten Hervormde Gemeente:

Zondag 1 maart
De eerste collecte bestemd voor de Zending € 171,67
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 153,85

Collecte Patmoskerk:

Zondag 1 maart:

Kerk €314,75

Christelijke Vrouwengroep Marken

Op dinsdag 10 maart is onze volgende lezingavond. Harry Voogel houdt dan een dialezing
‘met als onderwerp: De geschiedenis van de Grote Kerk van Monnickendam.
Tot ziens in de hal van de Patmoskerk, aanvang 20.00 uur

Namens het bestuur. L.Verkade-Stooker

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken.

Het verschijnt wekelijks. Abonnement 8 euro per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald.

Postabonnement 55 euro per jaar.

Bankrekening: 79.18.82.462 t.n.v. K. Zeeman e/o C. Appel,

Te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) dienen maandagavond voor 19.00 uur

te zijn aangeleverd bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel 601382) of bij C. Appel, De Picterlanden 3 (isl ¢01933)
’ Website: www.protestantsmarken.nl

De redactie




Ziek zijn is niet leuk en in het ziekenhuis liggen al helemaal niet.
Maar als je zoveel licve kaartjes, mooie tekeningen en

leuke kado’s krijgt, ben je het weer snel vergeten.

Iedereen bedankt hiervoor, ik ben inmiddels weer helemaal opgeknapt.

Groetjes, Noa Tol
Buurterstraat 35¢

De laatste chemokuur zit erop.

Het was zwaar.

Ik weet dat ik er nog niet ben,

maar ga nu eerst op krachten komen.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle getoonde bclangstellmg,
in welke vorm dan ook.

Het voelt goed dat er aan mij gedacht wordt.

Marietje Zeeman

Wij willen J. P. van Altena heel hartelijk bedanken voor de¢ werkzaamheden
die hij voor ons kerkblad heeft verricht. Hij is nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van Protestants Marken Doordat hij andere werkzaamheden
heeft ontbreekt hem de tijd redactielid te blijven.

Wij wensen :  hem veel sterkte en succes toe bij zijn andere activiteiten.

Namens de redactie van Protestants Marken.
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Start collecteweek Reumafonds

De jaarlijkse, landelijke collecte van het Reumafonds staat voor de deur. In de week van 8 tot en met 14 maart zal
een van de collectanten ook bij u langskomen om geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma. Een ingrijpende,
vaak onzichtbare ziekte die in Nederland een op de vijf mensen boven de twintig jaar treft. In totaal ruim 2,3 miljoen
mensen, die als gevolg van reuma leven met pijn, vermoeidheid en stijfheid. En met belastend medicijngebruik en

. frequent bezoek aan behandelaars. Onderzoek en ontwikkeling van behandeling en medicijnen kunnen op termijn

leiden tot genezing. Daar is nog veel geld voor nedig. Ook uw steun.

Onzichtbare ziekte

Reuma is de verzamelnaam voor diverse zeer pijnlijke aandoeningen aan gewrichten, pezen en spieren. Ruim 2,3 mil-
joen mensen in Nederland moeten rekening houden met hun ziekte bij alles wat ze doen. En dat geldt niet alleen
voor oudere mensen: 3.000 kinderen in Nederland hebben geen onbezorgde jeugd als gevolg van reuma. Zij kunnen
niet vrijuit spelen met leeftijdsgenoten door pijn en beperkingen van hun bewegingsapparaat. Ook het vaak zware
medicijngebruik met bijwerkingen zoals misselijkheid beperkt de levenskwaliteit. De gevolgen van deze ziekte zijn
vaak op het eerste oog niet te zien. Daarom heet reuma ook wel de onzichtbare ziekte.

Maatschappelijke gevolgen

Reuma beperkt zich niet tot patiénten en hun omgeving. Tweederde van alle reumapatiénten is jonger dan 65 jaar en
behoort tot de arbeidsbevolking. De lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid en de zorgverlening kosten zo'n 13 miljard euro per jaar. Kortom: reuma is een maatschappelijk probleem waarvan
we ons nog te weinig bewust zijn.

Steun van iedere Nederlander nodig

Reuma zo snel mogelijk de wereld uit helpen is alleen mogelijk met voortdurend onderzoek naar medicijnen en
behandeimethoden. Er is al veel bereikt, dankzij het hoge niveau van Nederlands reumaonderzoek. Het Reumafonds
financiert dit onderzoek, geeft voorlichting en vraagt maatschappelijke aandacht voor de ziekte. Voor deze inspannin-
gen krijgt het Reumafonds geen overheidssubsidie. Daarom is het geld dat met de jaarlijkse collecte wordt opgehaaid
hard nodig.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Colette Mulder, tel 020-589 64 21 of e-mail c.mulder@reumafonds.n!.
Of kijk op www.reumafonds.nl/pers.

Reumafonds
Al meer dan tachtig jaar is het Reumafonds de fondsenwervende instelling voor reumabestrijding en de gevolgen ervan in Nederland.
Het Reumafonds werkt nauw samen met organisaties van behandelaars en van patiénten om zo doelmatig mogelijk reuma te lijf te gaan,

Reumafonds, Postbus 53091, 1040 KB Amsterdam, www.reumafonds.nl
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