Jaargang 3, nummer : 17

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 mei 2009

r Kerkdiensten voor : 3 mei 2009

10:00 uur ds. J. Pronk
Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2

17:00 uur ds. J. Pronk
Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2

Eerste collecte voor:
het Bouwfonds

Tweede collecte voor:
de Hervormde Gemeente

10:00 wur Dr. W. Gugler
Tekst: Jozua 2: 1-15
Geen créche

Kindernevendienst;: Esther Kaars en
Tanja de Jong

Collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen:

Zo 3 mei Handelingen 7:17-34
Ma 4 mei Handelingen 7:35-43
Di 5 mei Handelingen 7:44-8:1a
Wo 6 mei Psalm 65

Do 7 mei Ezechiél 35:1-10

Vr 8 mei Ezechiél 36:1-7

Za 9 mei Ezechiél 36:1-7




SLACHTOFFER

Van de week is er doden herdenking. We staan stil bij de slachtoffers van oorlogsgeweld.

Een merkwaardig woord: slachtoffers.

Het eerste is dat daarin tegelijk met een zeker mededogen een schijn van redelijkheid of althans
verzoening aan de dag treedt. Elke dag lezen we over de slachtoffers van het verkeer of van het
geweld ergens in de wereld en wij beseffen dan dat het onvermijdelijk is dat er mensen ten offer
vallen aan een institituut of een gewoonte waarvan wij onmogelijk afstand kunnen doen. Het
verkeer is onmisbaar en het eist slachtoffers. Zo'n woord als 'eisen’ klinkt alsof het verkeer een
levend wezen is, een monster dat in ruil voor zijn nuttige functie aan ons een wrede schatting
oplegt in de vorm van bloed en mensenlevens. Wanneer wij bereid zijn dat bloed te offeren,
kunnen wij van de diensten van het monster gebruik blijven maken. Wij hebben ons eraan
gewend het offer, onzinnig en overbodig of niet, te beschouwen als een prijs die wij moeten
betalen voor een dienst die ons wordt bewezen, en daarin te berusten; wij beschouwen die
absurde noodzaak zelfs als iets redelijks.

Die gedachtegang zou misschien ergens op slaan, als er op een of andere manier een
redelijke en noodzakelijke verhouding zou bestaan tussen de prijs die wij betalen en de
tegenprestatie die wij daarvoor ontvangen. Zodra wij intussen van 'offer' spreken, praten we niet
in redelijke termen van een te berekenen prijs en zijn tegenwaarde, maar in puur magische
categorieén en is er helemasal geen sprake meer van redelijke en berekenbare verhoudingen.
Daar is bij het verkeer geen sprake van: het vaart op geen enkele manier wel bij de offers die
het eist. Het woord 'offer' ofwel 'aanbod’ suggereert bovendien een vrijwilligheid die misdadig
zou zijn, als daar werkelijk sprake van zou zijn. Want wij zouden dan zelf de slachtoffers
uitkiezen en aanbieden. En met het woord wordt aan het bloeddorstige monster een superioriteit
toegekend, alsof het een soort van godheid zou zijn die aan ons eisen kan stellen, terwijl wij het
daarentegen uit alle macht, met heel ons hart en heel ons verstand zouden moeten bestrijden.
Met andere woorden: de hele gedachtegang die in dit woord tot ultdrukkmg komt, is, onder een
schijn van redelijkheid, absurd en weerzinwekkend.

Een ander merkwaardig trekje in het gebruik van dit woord, en overigens ook in de aloude
magische praktijk van het offer, is dat het vrijwel uitsluitend wordt gebruikt voor wezens die de
dood vinden zonder schuld. Niet de bloeddorstige en gevreesde roofdieren werden aan de
goden geofferd -die waren eerder het voorwerp van verering en vergoddelijking, zoals nu de
auto, maar onschuldige en nuttige huisdieren als runderen, varkens, lammeren en duiven. Het
zal niet helemaal toevallig zijn dat het hier ook ging om dieren die voor menselijke consumptie
geschikt werden geacht, dat het slachten en verbranden van het offerdier in een moeite door
ging met het braden van viees en dat het rituele offer werd gevolgd door een overvioedige
maaltijd. Roofdieren werden niet geofferd omdat die niet geschikt geacht werden voor
consumptie. Of gebeurde dat niet omdat we die liever kwijt zijn dan rijk en moet het offer altijd
een pijnlijke aderlating zijn? Hoe we deze kwestie ook bekiken: wanneer wij spreken over
slachtoffers van het verkeer, van rampen of van het geweld, doen deze overwegingen niet ter
zake. En ook dan hebben we het niet over de daders, maar over degenen die de dupe worden
van hun activiteit.

O God, verlos mij door uw naam! God is mijn hulp, Hij is getrouw.

O Heer, neem mijn gebed ter ore! Het is de Heer die mij blijft schragen,
Verschijn met kracht en wil mij horen! die ze verdelgt wie mij belagen,
Verschaf mij recht! U roep ik aan! breekt wie mij brengen in hef nauw.
Want vreemden smeedden een complot Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan,
en hebben hun hand opgeheven. ik vrees niet meer voor mijn vijanden.
Zij staan mij met geweld naar 't leven, O God, ontvang mijn offeranden!
erkennen God noch zijn gebod. O HEER, geprezen zij uw naam

Kees Zeeman



Bii de kerkdiensten

Zondagmorgen in de Hervormde Kerk willen wij luisteren naar Johannes 21: 15 - 17: wat heeft Jezus te
maken met een chauffeur van Prins Willem Alexander en een verzetsstrijder uit Werkendam? -

In deze dienst zullen wij de vaderlandse liederen uit het liedboek zingen en natuurlijk zingen wij na de
zegen het Wilhelmus.

In de middagdienst overdenken wij Johannes 21: 18 — 19: over de vreugde en het verdriet van het ouder

worden.
ds J. Pronk

Giften

Op huisbezoek ontvangen 1 x € 10,00 en 1 x € 20,00 voor de Hervormde Diakonie
en 1 x € 10,00 en 2 x € 20,00 voor de Hervormde Gemeente. Hartelijk dank.

Zon, Zee, Strand, Kerk & Recreatie

In Sint Maartenszee ( tussen Petten en Callantsoog ) aan de Noord-Hollandse kust, organiseert de
Stichting Kerk & Recreatie “ De Anloup “ ieder jaar zomeractiviteiten vanuit ons eigen gebouw De
Anloup.

Lijkt het jou ook leuk om voor 2 weken in een team ’s ochtends en ’s avonds als vrijwilliger
activiteiten te organiseren voor jong en oud? Dan is dit echt iets voor jou!!!

Hierbij kun je denken aan o.a. kindermorgens, volleybaltoernooi, bingo, vossenjacht, spokentocht,
kinderdisco. Teder zondag organiseren we samen een speelse en inspirerende kerkdienst.

Wij zoeken enthousiaste jongeren ( vanaf 17 jaar ) die in één van de drie teams mee willen draaien in
de periode 04 juli t/m 15 augustus. En natuurlijk krijg je goede ondersteuning bij dit vrijwilligerswerk.
Waarom ga je mee doen?

+++ Twee leuke en gezellige weken met 4 of 5 mede teamgenoten

+++ Veel ervaring opdoen in het werken met kinderen

+++ Kost en inwoning in de Anloup ( dus niet op een camping )

+++ Mogelijkheid voor studiepunten ( voor bijv. een pedagogische opleiding )

+++ Uren schrijven voor je Maatschappelijke Stage

Vrijwilligerswerk staat goed op je CV. Ook zelf heb je nog tijd voor recreatie.

Kijk ook eens op onze website: www.anloup.nl of mail naar lidahelmhout@hotmail.com

Liedboekdag 16 mei

Het thema van de jaarlijkse Liedboekdag,  Stem en tegenstem “, is ontleend aan Psalm 81. De
berijmde versie noemt stem em tegenstem instrumenten voor de lofzang aan God. De Liedboekdag is
een impuls voor kerkmuziek in de praktijk van de plaatselijke gemeenten. Daarom worden er ook
nieuwe of onbekende liederen gezongen, en bekende in nieuwe of bestaande toonzettingen. Jaarlijks
komen er tussen de 300 en 500 bezoekers. De dag begon ooit als “verjaardagsfeestje” van het
Liedboek voor de Kerken (1974) en wordt voor de 34° keer gehouden. De dag is bedoeld voor
iedereen die van zingen houdt en geinteresseerd is in eredienst, liturgie en kerkmuziek.

De organisatie is in handen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Interkerkelijke Stichting voor
het Kerklied. De dag wordt gehouden op 16 mei 2009 in de Nicolaikerk te Utrecht, aanvang 10.30 uur.
Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen, jongeren betalen € 5, volwassenen € 14 p.p.
Aanmelden: maak het juiste bedrag over op giro 3742120 van Bureau Kerkmuziek van de Protestantse
Kerk in Nederland te Utrecht. Na betaling krijgt u het programma met de muziek toegestuurd.

Meer informatie: www.pkn.nl/kerkmuziek.
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Voorbede

1. Voor land en volk, Heer bescherm ons voor ferreur.

2. Voor landen waar oorlog is, of natuurrampen, Heer wil in al deze ellende nog
uitkomst geven.

3. Voor de zicken thuis of in het ziekenhuis, Heer wel hun sterken.

4. Voor allen die langduring verpleegd of verzorgd worden en hun familie, Heer wil hun
zeer nabij zijn.

5. Voor onze Koningin en heel haar familie in het bijzonder zij die jarig zijn, Heer wil
hun alle nabij zijo en hun zegenen.

6. . Voor het het Bruidspaar van Altena-Teerhuis, Heer wij vragen Uw zegen over hun.

7. Voor Uw kerk, Heer wij danken U, dat er in twee jaar tijd weer 21 jonge mensen hun

jawoord hebben gegeven voor uw kerk, Heer dat uw kerk weer tot bloei mag komen.

L. Kes-Schouten

Collecten Hervormde Kerk zondag 26 april 2009

Gezamenlijke jeugddienst

De Eerste collecte bestemd voor Ronoylion € 144,00
De Tweede collecte bestemd de beide kerken € 128,80
De Derde collecte bestemd voor Chr. Jeugdwerk Marken € 159,70

Middagdienst

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion € 46,10
De tweede collecte bestemd voor de Hervormde Gemeente € 51,35

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Mei: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan.

Ook dit jaar is er weer gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting, de opbrengst was

€1.323.—

Iedereen heel hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

Namens de Nederlandse Hartstichting
Sijtje Pereboom-Uithuisje

De Ziekenboeg:

Westfriesgasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn
Etage 4 kamer 60: Mw N. Zeeman — Uithuisje, Zuiderzeeweg 6



Herdenken en verantwoordelijkheid nemen

Nationaal herdenken

Op de vierde mei, de dag van Nationale Herdenking, herdenkt Nederland allen — burgers
en militairen — die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies, sinds het uitbreken van de Tweede

Wereldoorlog.

Jonge militairen kowamen om

Ook in de afgelopen tijd werden helaas de namen van zeven jonge militairen toegevoegd
aan de lange rij van hen die omkwamen voor vrede en recht. Wij staan stil bij de dood
van Jos ten Brinke, Azdin Chadli, Aaldert Poortema, Wesley Schol, Mark Schouwink,
Dennis van Uhm en Mark Weijdt.

Dac Herdenken Geweldslachtoffers

Op 16 februari jl. is de stichting “ Dag Herdenken Geweldslachtoffers “ opgericht. In
deze stichting hebben een aantal lotgenotenverenigingen zich verenigd. De taak van deze
nieuwe stichting is het jaarlijks organiseren van de Dag Herdenken Geweldslachtoffers
op de zaterdag in week 38. Dit jaar is de nationale herdenking op zaterdag 16 september
in Breda. Op de website van deze stichting ( www.herdenken-geweldslachtoffers.nl )
staan de namen genoemd van 231 Nederlandse slachtoffers van “zinloos geweld “. Een
aantal dat ik nooit gedacht zou hebben.

Opdat we niet vergeten

Veel rampen, waarbij dodelijke slachtoffers vallen, worden jaarlijks herdacht, zoals de
crash van een Boeiing op een flat in de Bijlmer, de crash van een Hercules met cen
militair muziekkorps aan boord, de brand op Oudejaarsavond in Volendam, de
vuurwerkramp op moederdag in Enschede ...en op 7 maart werden de negen slachtoffers
van de crash van het Turkse vliegtuig op Schiphol herdacht.

Opdat we niet vergeten!

Twee minuten stil

En dan staan we met velen twee minuten stil bij de dood van allen die omkwamen. Wat
doe je in die tijd? Bidden?
In elk geval met miljoenen tegelijk onszelf realiseren, dat het “zo niet moet” en dat
genereert een geweldige energie op dit moment, letterlijk een stille kracht. Wat zou het
prachtig zijn, wanneer wij in de dagen, de weken, de maanden na deze stilte deze
gebundelde energie zouden omzetien in daden. Daden die moeten voorkomen, dat er
nieuwe slachtoffers vallen, hoe en waar dan ook.
Moeilijk? Onmogelijk? Is dat niet gewoon je verantwoordelijkheid nemen?
Dat God ons daarbij moge zegenen.
Cor H. Louwerse,
Directeur koninklijk PIT Pro Rege



Opdat wij niet vergeten..,

Hier volgen twee gedichten van H.M. van Randwijk Het eerste gedicht heeft hij geschreven in de
bezettingstijd van 40 — 45 over het land en de streek waar hij opgroeide. Het tweede gedicht was
bedoeld voor een erebegraafplaats voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

ds J. Pronk

Hier is de weg, een hooge boomenrij
waaiert langszij geluiden over 't water,
als je links afslaat door de weiden staat er
achter de wilgen een kleine boerderij.

Mocht je de stem der rietzij niet verstaan,
dan zal de akker je ’t verhaal vertellen

en wie niet hooren kan, ziet naar de helle
witblonde schepen van de karavaan

der wolken . De lage horizonnen

verlenen toegang tot een eindeloos verschiet,
ik werd geboren in dit vrij gebied

en wat nu levend wordt is hier begonnen.

Mijn vader zong er psalmen op de akker,

mijn moeder in de keuken ‘tzelfde lied,

en wat men zo ontvangt sterft niet

en als het slaapt wordt het toch eens weer wakker.

Mijn land, arm land, dit lied wil ik u leeren,

mijn vader zong tot troost voor ieder volk dat lijdt:
Bereid den weg, in Hem verblijd,

die door de vlakke velden rijdt,

zijn naam is Heer der heeren.....

Allen die hier tesamen zijn,

de levenden, de doden,

de handbreed, die ons scheidt, is klein
wij zijn tesaam ontboden

voor het gericht....

Gedenk de liefste die hier ligt,

de broeder, vrind of vader,

maar gun uw ogen wijder zicht,
aanzie het land en alle mens tegader,
hoor dit bericht...

Wij staan tesaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen,

een volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht.



'qunﬂ;an heb ik met mijn oren
s cp“.mqma.'s. buik gelegen
‘om de baby fe horen
en 'fm*.r} ik biina mijn 5¢dg!d had verloven

werd eindelijlc mijn broertie geboren
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Pigter

Wi zitn delllij en gelukkig

met de gc:bom“fe' van onze zoon on broerte

Tko?nas

Gieboren op 22 april 2008 o 22,08 e

3335 gram

Cor, Gerdian en Pieter Teerhais
:‘.’uidm‘z«'«.w\'eg 17
<106 BV Mowkon
0299 - 4714998

. C:wm‘uf; vt fevoren even ballon
als jo teentias en vingertios konat tellew
wionnd il hi:’ nagalm.;ﬁ.\:{ et msiiy s he priftes

i e zou je alloen met POPA e miin Lisowr zitten

Met grote dankbaarheid aan God maken de trotse grootouders , com en fante en
overgrootmoeder bekend , dat op 18 april 2009 in Singapore is geboren :

Adam Schul

Zoon van Wouter en Nana Schul

broertje van Manon

Postadres van de gelukkige ouders :
9 Whitchurch Road
Singapore 138817

Wim en Luutje Schul

Harry en Elly
Hanna Schul

SDLMO\/ll
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Marker Mannenkoor Kring Mannenkoren Noord-Holland

Voorjaarsconcert

zaterdag 9 mei 2009
in de Patmoskerk te Marken
aanvang 20.00 uur

Medewerking wordt verleend door

Het Amsterdams Christelijk Mannenkoor
onder lelding van L. Keverkamp
Het Chr. Mannenkoor Umuiden
onder leiding van K. Koelewijn

Het Marker Mannenkoor
onder leiding van J. van Altena

Duo Czinka Panna
en Leo van Moergestel (piano en orgel)

De toegang is gratis  (bij de uitgang wordt een collecte gehouden)



