Jaargang 5 nummer :25

verschijnt wekelijks Zaterdag 25 juni 2011

Kerkdienst voor : zondag 26 juni 2011

10.00 uur TENTDIENST aan de haven

Ds. W. Gugler, Putten
m.m.v. Evron en Iriss

Collecte is bestemd voor:

Project Pakistan
Dagelijlse schriftlezingen
zondag 26 juni Matteiis 10:16-23 Bereid je maar (niet) voor!
maandag 27 juni Matteiis 10:24-33 Luid en duidelijk
dinsdag 28 juni Mattetis 10:34-11:1 Wat is het je waard?
woensdag 29 juni 1 Petrus 5:1-7 De Heer is je herder
donderdag 30 jumi 1 Petrus 5:8-14 Wees alert
vrijdag 1 juli Mattetis 11:2-15 Groot en klein
zaterdag 2 juli Matteiis 11:16-30 Geef je gewonnen
Opbrengst collecten
Zondag 19 juni 2011 .
De eerste collecte bestemd voor de diaconie Red een Kind € 193,65

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 180,50
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Overdenking: Romeinen 1: 16a ”Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is
Gods reddende kracht veor allen die geloven”.

Het woord “evangelie” betekent “goed nieuws”, Wanneer de apostel Paulus het heeft over het
evangelie van Jezus Christus, heeft hij het over "het goede nieuws van Jezus” volbrachte werk
aan het kruis. Wat Jezus deed aan het kruis was zo geweldig, zo prachtig, zo volmaakt, dat
moet je niet alleen zien als Goed nieuws, maar als het Beste nieuws wat je ooit maar zult
horen. Dit is wel de belangrijkste reden dat je je nooit hoeft te schamen voor het evangelie.

Paulus werd bekritiseerd en vals beschuldigd omdat hij zoveel goed nieuws predikte, maar hij
was er van overtuigd dat er geen andere manier bestond om behouden te worden. Daarom
nam hij het besluit om zich niet te schamen om het goede nieuws te prediken. Zijn liefde voor
God was groter dan zijn angst voor deze wereld.

Getuigen wij er ook van? Als mensen aan ons vragen: ervaar je het evangelie ook als een
kracht van God in je leven? Kunnen we dan zeggen: Ja zo ervaar ik het in mijn eigen leven.
Het evangelie is niet alleer: voor sommige mensen en het werkt niet alleen bij sommigen maar
het is voor "een ieder die in Hem gelooft”. Niemand wordt uitgesloten.

In mijn beste momenten voel ik dat ook. Want ervaring hoort bij geloof. Het is een kracht van
God tot behoud voor een ieder die geloofi. Als je denkt dot je christen bent, maar tegelijk
nooit iets ervaart van God en van zijn werk in jou en in deze wereld, dan klopt er iets niet.
Als God je aanraakt, dan laat je dat nooit koud. Het houdt meer in dan alleen maar een
bijbelcursus doorlopen wacrbi ij je je alleen maar aan de stof houdt en niets vertelt over wat
Gods krachi in jouw leven doet. Voor het ervaren van die kracht hoef je je niet te schamen.
leder die het niewws over Jezus Christus brengt, zal moeler wennen aan glazige ogen,
gegrinnik, meewarige en zelfs agressieve opmerkingen.

Je schamen omdat je je mond niet open hebt gedaan voor de Here Jezus — toen het eigenlijk
wel had gemoeten. Omdat je denkt: Ach, ik kan toch met Jezus en het evangelie niet meer
aankomen, bij deze mensen, in deze moderne tijd.

Zomaar wat opmerkingen die je aanhoort op je werk of waar je je ook bevindt. En de vraag is
dan: wat doe je? Zeg je er iets van? En zo ja, wat? Of lach je maar mee met de spotters?

En lig je *s avonds in bed weer van jezelf te balen. Want je hebt je weer geschaamd voor je
geloof. Je durft er wéér niet voor uit te komen. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben.
Dan is het goed om eens wakker te schrikken van die waarschuwing van de Here Jezus waar
Hij als het ware zegt: speel jij liever stommetje als het over mij gaat? Je wilt toch ook niet dat
ik het straks doe, als het over jou gaat?

Toen ik nog jong was. vond ik het soms moeilijk om voor mijn geloof uit te komen of voor mijn
elen te bidden als ik me in een groot gezelschap bevond en niemand de moeite nam om even
stil te zijn. Laatst zat ik ergens op een druk bezocht terras en ging eerst bidden voordat ik aan
mijn broodje begon. Ik werd door iemand aangesproken over mijn bidden. Zij gaf aan dat niet
zo vaak meer te zien en er veel respect voor te hebben. Zijzelf deed, zoals ze zei, nergens aan.
We hadden een goed gesprek waarin blijk werd gegeven van wederzijds respect.

Het maakt niet uit waar ik mij bevindt, ik schaam mij niet om voor het eten te bidden of uit te
komen voor mijn geloof. ledercen mag het weten.

ouderling Aaltje Zeeman



VYoorbede 3

1. Dat wij ons burgerrecht in de hemel niet schaamteloos verkwanselen door aardse zaken
na te jagen.

. Geef de christenen in Pakistan vrijmoedigheid, om ondanks alle tegenstand, gebeds-

diensten te houden.

Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.

Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.

. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.

Wees Uw volk Israél nabij en geef vrede over Jeruzalem.

Voor de politici, dat ze rechtvaardige plannen mogen maken.
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N ooy

Ria Kaars

Doopaangifte
Op 1 juli 2011 van 19.00 tot 19.30 uur is er de gelegenheid voor
doopaangifte bij de scriba van de kerkenraad :

Wim Schul Zuiderzeeweg 54 tel. 601799.

Als er dopelingen zijn, zal de doopdienst worden gehouden op

zondag 10 juli 2011 in de Patmoskerk door Ds. Koppenhol.

In memoriam
Op 14 juni 2011 is overleden br. Pieter Springer Pzn op de leeftijd van 86 jaar.

Piet was een man van weinig woorden, maar woorden waarop je kon vertrouwen. Piet was
trots op zijn gezinnetje en stimuleerde zijn kinderen een opleiding te volgen om zo goed
mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Het ontplooien van talenten was voor
hem heel belangrijk.

In de rouwdienst van 18 juni 2011 hebben we afscheid van hem genomen. Wij zongen toen
Gezang 445: 2 en 3.

Jezus Christus is gestorven, Ruwe stormen mogen woeden,

is verrezen ook voor mij, alles om mij heen zij nacht.

heeft de zegepraal verworven God, mijn God, zal mij behoeden,
en het leven ook voor mij. God houdt voor mijn heil de wacht.
Aan Gods rechterhand gezeten, Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zal Hij nimmer mij vergeten, zijne liefde blijft mij leiden:

maar uit deernis met mijn lot, door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,

treedt Hij voor mij in bij God. voert Hij mij in ’t eeuwig licht.
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Op 11 juni 2011 zijn wij getrouwd!

Astrid Alberta Lassche
&
Philip Gnodde
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die op welke wijze dan ook hebben

bijgedragen aan deze fantastische dag.

“Het beste wat we elkaar kunnen geven is onze liefde.”

Lieve Bap Springer

Er zijn geen woorden voor iemand

van wie je weet, hij redt het niet.

Flink was je, je hele leven.

Sterk ben je tot het eind gebleven.

Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

En toch telkens weer,
zullen wij je tegen komen.
Zeg nooit het is voorbij.
Bap, je bezat zoveel liefde
en jij gaf ons allen een deel.

Je blijft altijd in onze harten.

Heel trots zijn wij dan ook

zo'n Bap te hebben gehad.

Slechts je lichaam is van ons weggenomen.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

Kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Wat is mijn wereld wazig
Wat wordt mij wereld klein
Ik kan mij niet herinneren

Wie jullie allemaal zijn
Soms zie ik iets bekends
Of voel ik wat vertrouwds
En is het weer heel even
Net zoals vanouds.

Dankbaar voor wie hij was, nemen wij afscheid van onze Ome Piet.
Wij wensen Peet en de kinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Kinderen en kicinkinderen van
Ome Boes en Peet Neel.






Hieronder staat een aantal bijbelse namen. Ze
zijn geschreven in Hebreeuwse letters, Omdat
het Hebreeuws is, staan de letters van rechts
naar links. Onderaan de pagina kun je zien wat
de Hebreeuwse letters betekenen.

Fen voorbeeld: K13 Als je de letters
ontcijfert, lees je: NIMAJNEB. De letters staan
in omgekeerde volgorde, 1n normale volgorde
staat er: Benjamin.

Welke namen staan hier?

1. 019

2. RIS

3. PN

4. T

5. IONFINTAN

6. 1019KD

7. 70D

8. DYV

9. 8DWY -

10. 1993y
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