Uitnodiging

Bevestigings- en intrededienst

De kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Marken
nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de
bevestiging en intrede van onze
nieuwe predikant

Drs H. Dekker

op zondag 18 september 2011 om 15.00 uur in de
Patmoskerk, Hoogkamplaan 1.

De bevestiging zal geschieden door
zijn zoon
drs. W.L. Dekker,
predikant van de Hervormde Gemeente
Kolderveen-Dinxterveen.

Aansluitend zal de intrede plaatsvinden.
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Kerkdienst zondag 18 september 2011

10,00 mur GROTE KERK
ds P. Dubbelman,
Heemskerk

Jeugddienst
Organist: Dirk Kes
Créche :  Marie Appel en Neeltje Anita Schipper

De eerste collecte is bestemd voor:
Qudezijds 100

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

ok ok o
15.00 uvur PATMOS KERK

Bevestigings-en Intrededienst
Ds. H. Dekker i

Organist:  Dirk Kes
Creche : Melanie Visser en Diana Stoker
Kindernevendienst: Nathanja van Altena

Er is één collecte bestemd voor:
de Kerk
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Overdenking

Soms lees je van die berichtjes in de krant die je krijgt als er geen ander belangrijk nieuws te
melden is, dat is dan de zogenaamde ‘komkommertijd’.

Zo las ik enkele weken geleden in de krant, dat er in ergens in Schiedam op een muur van een
leegstaand pand een afbeelding (1) te zien was van Jezus!

Met een beetje goede wil kon je inderdaad, voor de een weer duidelijker dan voor de ander,
de contouren ontwaren van een gezicht, en dat zou dan het gezicht van Jezus moeten zijn!
Tja, wat moet je hier nu mee, het zal natuurlijk niet echt een afbeelding zijn van Jezus maar
voor wie dit wil is het dan wel weer als zodanig te herkennen!

Het is op zich niet vreemd, je kunt in zoveel voorwerpen gezichten of andere voorstellingen
herkennen, kijk maar eens naar de wolken; wat daar allemaal in te zien is...; schaduwen

hebben ook vaak grillige vormen waar je met veel fantasie natuurlijk wel iets van kunt maken.

We weten uit de geschiedenis van de zogenaamde verschijningen van Maria, in het Franse
plaatsje Lourdes, aan het meisje Bernadette, zo’n 150 jaar geleden, sindsdien komen er elk
jaar duizenden mensen heen om een glimp op te vangen van die plek, en te drinken van het
bronwater waar ze genezing en kracht van verwachten.

Maar krijgt dit gegeven dan ook een vervolg, wordt het daar in Schiedam ook een bedevaarts-
oord en zijn er al plannen om er een grote kerk neer te zetten?

Alleen uit de overlevering weten we, of denken we te weten, hoe Jezus er ongeveer moet
hebben uitgezien maar om nou uit zo’n toevallige roestplek een beeltenis te halen. ..

Nu is in het leven niets toevallig, dus misschien zit er wél een boodschap in deze zogenaamde
atbeelding.

Van vroeger op school herinner ik mij dat als de meester wel eens even de klas uit moest, het
gelijk een janboel werd. Maar de leraar hoefde maar even door het ruitje van de deur te kijken
en iedereen was weer muisstil!

Misschien laat de Meester zich ook zo even zien, om ons weer even tot de orde te roepen!

Ik heb een boekje thuis, geschreven door Frida Mout, de titel is: Kom binnen, Heer.

Het beschrijft, hoe je zou reageren als Jezus zo ineens voor je deur zou staan en bij je binnen
wil komen. Je zou snel dingen opruimen of wegmoffelen en Hem niet alle kamers van je huis
(clurven) laten zien! Het is heel treffend en beschamend herkenbaar geschreven en niet alleen
je huis maar ook de kamers van je hart komen aan bod.

Want het paat er uiteindelijk helemaal niet om hoe Jezus er uit heeft gezien, maar hoe wij
Hem zien en ... willen we Hem ook zien?

Of maken we er ook een janboel van zolang Jezus er (nog) niet 1s 7

Maar is het ook niet een beetje: de wens is de vader van de gedachte, als je op zoek bent naar
iemand, dan zie je ook in elke voorbijganger diegene die je zoekt !

En menigeen onder ons is op zoek, op zoek naar troost, kracht, erlenning en herkenning!
God is ons dan ook niet vergeten en wil ons op veel manieren laten zien dat Hij er is, juist op
die momenten wanneer je het niet verwacht.

Dat zit hem niet in die vlek op die muur, maar dat zit hem in de grote maar ook kleine dingen
die we van Hem ontvangen, onze gezondheid, onze kinderen, kleinkinderen, een baan, maar
ook als het wat minder gaat, wil Hij er voor ons zijn, ons troosten en kracht geven.

Maar Hij wil ook gezien worden, dat wil zeggen, dat we onze blik niet richten op de stoffige
weg voor ons en de grauwe muren om ons heen, maar dat we het hoofd omhoog richten en
Zimn liefdevolle blik zullen ontmoeten. Dan zullen er werkelijk wonderen gebeuren en dan
zullen de mensen zeggen, die man, dic vrouw, daar herken ik nu Jezus in...

God wil niet dat wij Hem herkennen vanaf een vlek op een muur, maar in elkaar. ..

Anneke Commandeur



Voorbede

1. Voor het werk van de zending, dat velen Uw bevrijdend woord mogen horen en
aannemen.

Wees met onze regering, dat ze niet strijden tegen elkaar, maar samenwerken aan

goede wetten.

Voor onze jongeren die weer een nieuwe start op school maken.

Voor Stichting Marken Helpt Roemenie, dat ze een voorspoedige reis mogen hebben.
Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.

Wees dominee Dekker nabij, dat hij zich spoedig thuis mag voelen in onze gemeenschap.
Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
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Ria Kaars

Jeugddienst: “ Zeggen en Doen”

Door de late vakantie zijn de scholen nog maar net begonnen, maar toch staat aankomende zondag
alweer de eerste jeugddienst van dit jaar op het programma.

Het thema voor de dienst is “Zeggen en Doen”. Niet alleen in het alledaagse leven heel belangrijk,
maar zeker ook in ons leven met God. Hoe gaan we ermee om. God heeft al geleverd, maar welke

invulling geven wij daar zelf aan.

Dominee Dubbelman zal invulling geven aan het Woord tijdens de dienst en zal muzikaal worden
ondersteunt door zowel een van onze organisten als de Marker Band: “Road to Nowhere”, die hun
medewerking aan de dienst willen verlenen waar wij natuurlijk uitermate blij mee zijn. De
combinatie van luisteren en zelf actief zingen is hopelijk een mooi verlengstuk van de woorden van

het thema: “Zeggen en Doen”.

De collecte is deze dienst voor Qudezijds 100. Oudezijds 100 is een Christelijke gemeenschap van
mensen uit allerlei hoeken van de samenleving. Mensen die zoeken het evangelie present te stellen.
Oudezijds 100 biedt hulp aan mensen aan de zelfkant van het leven in de binnenstad van
Amsterdam. Ons thema geeft bestaansrecht aan deze organisatie, die wij overigens al jaren een

warm hart toe dragen.

Na de dienst is er ondanks de intrede van dominee Dekker ’s -middagvaarisluitend aan de dienst

gewoon koffie met wat lekkers aan het einde van de dienst.

Aan de vaders en moeders neem dus je kinderen en ouders mee, aan de kinderen neem je ouders en
bessies en bappes mee en aan de bessies en bappes, zorg dat ook je kinderen en kleinkinderen

komen.
We gaan er met z'n allen een leuke en gezellige dienst van maken.

Het jeugdwerk



Dagelijkse schriftlezingen

z0. 18 Mattetis 19:1-15 Trouw

ma. 19 Matteiis 19:16-30 Durf rijk te worden
di. 20 Matteiis 20:1-16 Goed betaald

wo. 21 Matteiis 20:17-34 Oog voor elkaar
do. 22 Psalm 88 Angst voor de dood
vr. 23 Spreuken 10 Goed gedrag

za. 24 Psalm 84 Thuis in Gods huis

Opbrengst collecten

Zondag 11 september
De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie €1321,50
De tweede collecte bestemd voor de Kerk -.€.191,80

WE GAAN WEER ZINGEN!!!
ZANGMIDDAG ZONDAG 9 OKTOBER 2011

Zondag 9 oktober aanstaande hebben wij weer een zangmiddag georganiseerd. De middag zal
grotendeels bestaan uit het samen zingen van liederen (een mix van opwekkingsliederen en
liederen van Joh. de Heer). De muzikale begeleiding bij de liederen wordt deze keer verzorgd
door Walter & Nienke Maas en de Voor Anker Band.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen. De middag begint om
15.00 wur in de Patmoskerk en duurt tot ca.16.30 uur. Het belooft een gezellige en muzikale
bijeenkomst te worden!

Na afloop bieden wij u graag een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

ledereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien op de 9de!
de Zendings- & Evangelisatieccommissie

De Ziekenboeg

Jan Uithuisje,Kets 26 is opgenomen in het Boven I] ziekenhuis,Zaal 316 Oost
Statenjachtstraat 1 1030 BD Amsterdam.
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KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

Op zaterdag 8 oktober a.s. hopen we met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs te komen
om spullen voor de stichting Mensen in Nood.

Zoals gebruikelijk gaat het om nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens,
schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw
aan elkaar ziin geknoopt. En de brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

We hopen dat iedereen die ons helpen wil met ophalen deze datum alvast in de agenda noteert.
Behalve mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!!
Jongeren uit het voorigezet onderwijs willen we er attent op maken dat het meehelpen met de
Kledingaktie ook als uren voor maatschappelijke stage telt. In overleg met ons worden die
uren dan afgetekend. Wil je daarover meer weten, dan kun je even bellen met tel. 601582 of
mailen naar <eefvisser@hetnet.nl>

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij tot § oktober.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

MARKEN HELPT ROEMENIE

De collecte voor “Marken helpt Roemenie” heeft dit jaar Euro 920,05 opgebracht.

Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden.

In juli is de Roemeense contactpersoon, die dominee en tevens garagehouder is, met een grote bus op

Marken geweest en heeft al flink wat spullen meegenomen. Deze dominee is al jaren de vaste

contactpersoon en weet door zijn werk als predikant heel goed waar de hulp het hardst nodig 1s.

En deze maand organiseert de stichting “Marken helpt Roemenie” zelf een reis om de resterende spullen

weg te brengen. Het geld van de collecte gaat hiervoor deels al gebruikt worden.

Namens de stichting wil il iedereen die aan de collecie heeft bij gedragen hartelijk bedanken.

Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet!!
Mocht u de collectantes gemist hebben, dan is er de mogeli] kheid om het geld over te maken op
Rabobanknummer 34 28 71 188 t.n.v. “Marken helpt Roemenie”.

Namens de stichting,

Eef Visser

Na tien dagen ziekenhuis en elf weken if verpleeghuis Novawhere, waar Jan ook
tien weken heeft vertoefd, zijn we weer thuis op Hoogkamplaan 43, Er was lange
tijd therapie nodig. Wij kregen in die tijd een grote hoeveetheid kaarten
toegestuurd van mensen die met ons meeleefden. Dat was fijn en daarvoor
willen wij jullie hartelijk bedanken. De bezoeken van familie en kennissen hebben
wij zeer gewaardeerd en ook de verrassingen bij thuiskomst van familie en
buren.

De dokters en therapeuten hebben hun werk vakkundig gedaan zodat we weer
uit het verpleeghuis ontstagen konden worden. Boven dit alles staat de Grote
Heelmeester die ziekte kan genezen. Omdat we beiden op hoge leeftijd zijn
gekomen, geven we onze tijden in Zijn hand. Dat geeft rust en vrede.

T, Vlasbloem-Visser
3. Viashloem
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Na een hectische periode, zijn we weer in rustiger vaarwater gekomen.

ledereen die aan ons gedacht heeft, in welke vorm dan ook, willent we heel
hartelijk bedanken.

Groeten Dirk en Clazina de Groot-Kes

% anaf meandag 3 oktober a.s. beginnen de clubs weer.

N - . - e :
Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2012. (1 week april)
De kosten bedragen € 2.00 per maand/ € 12,00 per clubseizoen.

Dz clubavenden zijn ongewijzigd:

De waterhoenen, starten op maandagavond 3 okteber.
Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. ‘
Op maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00.- 20.30 in de Patmoskerk.

De waterhoenen hebben om de week club, in verband met het tekort aan clubleiding.

Hierbij doen wij dan ook meteen een oproep:
Heb jij zin om een groep enthousiaste kinderen een gezellige clubavond te
bezorgen neem dan contact op met Mirjam of Nienke Tamminga,

De meisjesclub, start op woensdagavond 5 oktober. ;
Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00 —20.30 in Gebouw Hoog.

De afgzlopen jaren was het animo van de meisj esclub zo hoog, di[ we besloten hebben om
deze club te splitsen in de groepen 4-5-6 en groepen 7-8. OFf dat dit jaar weer zo gaat hangt at
van het aantal meiden. We verwachten alle meiden gewoon op woensdag 5 oktober

in Gebouw Hoog. ‘

Die avond kijken we hoe we het dit jaar gaan doen.

Ren je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je gezellig, dan ben je van harte
, ! . 79
welkom maandag 3 oktober of woensdag 5 oktober!!

Christelijk Jeugdwerk Marken
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The song has ended,
But the memory still lingers on...

Met heel veel pijn in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
lieve, zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en trotse bap

Martin Zeeman

6 februari 1957 1 9 september 2011

Esther

Vanessa en René
Sophie

Kristian

Zeilstraat 10, 1156 CK Marken

Martin is thuis, waar wij als gezin afscheid van hem nemen.

De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 15 september a.s. om 13.00 uur
in het crematorium te Purmerend, Purmerweg 92, 1441 RC Purmerend.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.



Liefde geven was zijn leven

Moedig is hij 1ot het eind gebleven
Ondanks zijn ongemak en pijn

Wilde hij toch bij ons zijn

Niet om zichzelf had hij veel verdriet
Maar om ons die hij achierliet

Lieve Pap, voor altijd in ons hart!

Kristian, Vanessa en René

“Wat was het fijn om met je te knuffelen en naar je leuke verhaaltjes te luisteren!”
Lieve Bap, ik ben zo blij dat ik je gekend heb. Ik zal je heel erg missen.

Je kleine meisje

Ik ben het, zegt Gij dan.

Kom maar met Mij

mee naar de overkant.

Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand

Heel verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve, zorgzame schoonzoon,
zwager en oom

Martin
Hij was er altijd voor ons en iedereen.
Martin zal altijd in onze gedachten zijn.

Jan en Gaartje
Astrid
Ingrid en Rianne
Jan en Jacqueline
Niels en Suzanne
Jacob en Astrid
Cindy en Desley



Aan het einde van al je krachien
bleef je toch op beter wachten
Je gezin en kleindochter waren je lust en leven
maar er is je niet meer tijd gegeven
Je strijd was moedig en vol kracht
lieve Martin, rust nu zacht

Intens verdrietig hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze lieve broer en

Zwager

Moartin Zeeman

Wij wensen Esther, Vanessa, René, Sophie en Kristian alle kracht toe om verder te gaan.

Klaas en Marie
Geertje en Jan
Jan en Trijntje
Marianne
Maretje en Dirk

Je hield zo van het leven

en had nog zoveel te geven

Je vocht uit alle macht

maar miste toch de kracht

Rust nu maar uit, lieve ome Martin

in een wereld zonder pijn

hopen we dat je weer gelukkig zlt zun

neven en nichten familie Zeeman
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Zijn strijd is over en ook zijn pijn

Een ieder denkt: “Zo zal het beter zijn”
Maar het is voorbij en dat doet zeer
Want wij beseffen heel goed

Wij zien hem niet meer.

Wij zijn intens verdrietig dat, na een moedige, maar zware strijd
van ons is heengegaan, onze lieve neef

Martin Zeeman

Wij wensen Esther, Vanessa, René, Kristian en Sophie veel sterkie met
dit zware verlies.

peet Maretje en ome Kees
Nelly, Jennifer en Elvis

Na een moedige, maar ongelijke strijd hebben wij kennis genomen van het overlijden van
onze neef

Martin Zeeman

Wij wensen Esther, Vanessa, René, Kristian en Sophie veel sterkte en kracht toe bij het
verwerken van dit grote verlies.

peet Lop

peet Sijt

peet Maretje en ome Kees
neven en nichten

Tot het laatst toe wilde je leven,

Door jouw sterke wil hiertoe gedreven.
Jouw geest nog op volle kracht,

Maar over jouw lichaam had je geen macht.
Je was moe, je hebt jouw strijd gestreden.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze buurman:

Martin Zeeman

Wij wensen Esther, Vanessa, Rene, Kristian en Sophie veel sterkte toe bij dit grote verlies.

De buren van de Zeilstraat.



Memories

All T have is memories
All T have is memories
Memories of you

( Van Morrison )

Martin Zeeman

6 februari 1957 9 september 2011

Vaarwel grote vriend

Jan Pieter Schouten

Martin

Altijd betrokken en zorgzaam.
Zelfs in jouw strijd gaf jij ons troost.
Te vroeg heb je ons moeten verlaten.
Vele herinneringen blijven !

Wij wensen Esther, Vanessa, Kristian, René, Sophie
en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

lan Pieter
Yvonne

lannetje

Klaas en Trijntje
Cees en Frida
Cees en Nely
Pieter en Yvonne



Je hebt je strijd gestreden
Maar winnen kon je dit niet
Je dierbaren die achterblijven
Rest nu een groot verdriet.

Na een ongelijke strijd is veel te vroeg overleden onze buurman,

Martin Zeeman

Wij wensen Esther, Vanessa, Rene , Kristian en Sophie veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Peter en Willy

Voor hem een verlossing
Voor anderen groot verdriet
Erg lang heeft hij gevochten
Meer kracht was er niet

Bedroefd zijn wij na het overlijden van
Martin Zeeman

de vader van onze lieve vriendin Vanessa.

Wij wensen Esther, Vanessa en René, Kristian, Sophie en de verdere familie veel sterkte toe.
Marjolein

Tamara en Jacob

Sabrina en Peter

Dee tijd heelt niet de wonden
't Verzacht alleen de pijn
Zonder jou zal er blijvend
Een enorme leegte zijn

Dag lieve Martin!

Liefs Yvonne, Rianne, Jesper, Guido en Laura
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“ Goodbye, So Long Friend “, untill we’ll meet again.
Martin Zeeman

Wij wensen Esther, Vanessa, Kristian, René, Sophie en Jan Pieter veel sterkte met dit
verlies.

The Bull Shit Bluesband

In memoriam

Beste Bill.
Jij begon er altijd over.
Meestal rond het ochtendgloren.
Een herinnering uit onze “huissies” tijd
Het plaatje hadden we niet.
“We moeten maar eens uitzoeken van wie hij is, Karel”.
Jij werd vijftig, je was toen al ziek.
Bij verrassing speelden wij Bill.
Tijdens de “nazit”, werd het plannetje gesmeed
Een flexibel plaatje moest het worden, gratis, bij de aanschaf van een koek
“ Heren speel het plein plat ”, zo klonk het uit jouw mond.
En plat ging het plein
Van nul tot tachtig, iedereen vond het pachtig.
Jij hebt de mensen iets gegeven
Om veel plezier met elkaar te beleven.

“Martin is niet meer bij ons, dat is geweest.

EIlk lied dat jij voor ons schreef, dat was een feest.

Voor verjaardag of getrouw, 't maakt niet uit voor man of vrouw
Al wat blijft is de herinnering aan jou “.

Martin, bedankt !

De Kokosmakronen.



Nooit meer tien over rood
Nooit meer van acquit

Martin, we zullen je missen
Maar vergeten doen we je niet

Na een lang en heldhaftig gevecht tegen zijn ziekte is onze voorzitter helaas veel te vroeg

overleden.
MARTIN ZEEMAN
Martin was al heel lang een enthousiast lid en tevens voorzitter van onze vereniging.

Met zijn humor en organisatie talent was hij een drijvende en sturende kracht die we nu heel

erg zullen gaan missen.

Wij wensen Esther, kinderen, kleinkind en familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden van biljartvereniging Marken

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Martin Zeeman

de vader van onze voetbalvriend Kristian

Wij wensen Kristian en zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

S.V. Marken 3



