Jaargang 8, nummer: 9 verschijnt wekelijks Zaterdag 1 maart 2014
| Kerkdienst voor : Zondag 2 maart 2014
Grote Kerk

Koster:

Creche:

10.00 uur:

Organist:

Eerste Lijdenszondag

Ds. R.J. van Amstel, Zunderdorp en Stichting
Diensten met Belangstellenden, Amsterdam

Dirk Kes

Jan Blijven

Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiers

Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Dagelijkse Schriftlezing
Zondag 2 Matteiis 7:13-8:1 Indrukwekkend
Maandag 3 Leviticus  22:17-33 Alleen het beste is goed genoeg
Dinsdag 4 Leviticus ~ 23:1-22 Feestdagen
Woensdag 5 Leviticus 23: 23-44 Groot feest!
Donderdag 6 Mattelis 21: 1-17 Koninklijke weg
Vrijdag 7 Mattetis 21:18-22 Vruchten-loos
Zaterdag 8 Psalm 119: 25-32 De juiste weg
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Overdenking : Romeinen 9a  Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

In dit gedeelte it de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome , waar in de
huidige vertaling boven staat “Leef volgens de wil van God “geeft de apostel een reecks van
aanwijzigingen hoe het moet. Waar je als christen aan te houden hebt. Sommige zijn voor ons
vanzelfsprekend en komen regelmatig voor, andere komen in je leven weinig of helemaal
niet voor en er zijn er ook waar wij in onze tijd weinig mee kunnen..De meeste genoemde
onderwerpen zijn ons als christen zeer bekend , waar we zondag aan zondag tijdens de
wetslezing op gewezen worden. De basis ligt vast in het tweede gebod “Je zult de Heer uw
God liefhebben en je naaste als jezelf .”Dat zal als christen je levenspatroon zijn. Dat gold
voor de christenen in Rome die tweeduizend jaar geleden dit als hun levenspatroon hadden,
maar voor ons geldt het nog steeds . Immers God is niet veranderd.

Ondanks het feit dat wij het als christenen goed weten, laten wij dit vaak zonder slag of stoot
aan ons voorbij gaan. In het dagelijks leven zijn er zoveel dingen die haaks staan op ons
christelijk geloof dat je er bijna onderbedolven wordt. Vooral door de sociale media de
televisie en de kranten worden wij van allerlei nieuws op de hoogte gebracht .Door meningen
van de mensen uit onze directe omgeving worden wij vaak aan het twiifelen gebracht. Dat
het goede bijna niet meer van het kwade te onderscheiden is. Ik noem een paar voorbeelden :
Protesten dat de olympische spelen in Rusland niet door moesten gaan omdat de anders
geaarden daar gemarteld zouden worden De kinderen uit Syrié die vluchten omdat hun
ouders zijn vermoord. De vluchtelingen in Aftica die van de honger omkomen Het
Oekrainisch volk in opstand tegen hun regeing , waar zonder pardon mensen doodgeschoten
worden. Zo kan je nog wel een tijdje doorgaan. Wat voor de &én kwaad is wordt door de
ander als goed beschouwd. De Russen gaan ervan uit dat anders geaarden geen recht op een
fatsoenlijk leven hebben, Wat natuurlijk in onze ogen volslagen verkeerd is In Syrié
verdediigt een dictator alleen zijn eigen belang Doordat zijn mededstanders het daar mee eens
zijn profiteren zij daarvan kan hij gewoon doorgaan In Africa komen mensen om van de
honger terwijl wij in overvloed leven en er weinig beweging is hun toestand te verbeteren.
De bevolking van Oekraine willen iets over hun eigen leven bepalen. Zodat de rijken niet
steeds rijker worden en de armen steeds armer. Zo kan je nog wel een tijdje doorgaan. De
grote vraag is wat kan je daar als christen aan doen ?

Ondanks het feit dat wij als christenen dat allemaal weten staan wij gewoon aan de zijlijn.
Wij laten het zo gemakkelijk aan ons voorbijgaan. Natuurlijk zouden wij wel willen dat de
wereld verandert. Wij verafschuwen immers het kwaad. Het kwaad is echter dichterbij dat
wij denken , want als wij al niet goed in onze directe omgeving met elkaar kunnen omgaan
hoeven over de bovenomschreven dingen helemaal niet te denken. Soms heeft het kwade ons
zo in zijn greep dat wij denken , dat wij niet anders kunnen. Paulus wijst maar het grote
gebod elkaar lief te hebben en de ander hoger te achten dan jezelf Je enthousiasme te laten
aanvuren door de Heilige Geest en de Here te dienen Als wij in staat zijn dat te aanvaarden
en ook ten uitvoer te brengen zijn wij op het goede spoor. Dan heeft het echt de waarde van
een christen te zijn

J. Ulthuisje



Voorbede

1. Wees met de langdurig zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.

2. Voor onze Koning en ons hele Koningshuis, dat ze goede ambassadeurs van ons land
mogen zijn.

Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.

Voor de regering, dat ze oog mogen houden voor de zwakken in de samenleving.
Voor de zondagschool en hun leiding. Dat de Bijbelverhalen en versjes kinderen dicht
bij Uw hart mogen brengen.

6. Heer vorm ons tot mensen die geschikt zijn voor uw Koninkrijk.

7. Doe ons beseffen dat alles wat ons is toevertrouwd, geleend goed is.

s
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Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 23 februari

De eerste collecte bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten € 248,10
De tweede collecte bestemd voor de Kerk €218.15
Giften

Op huisbezoek is ontvangen ten behoeve van de Kerk een bedrag van € 50,—-.

Hiervoor hartelijk dank,
College van Kerkrentmeesters

Zieken.

Deze week zijn uit het ziekenhuis ontslagen:

Immetje de Waart-Roos, Meester Visserstraat 4. Jaap Schipper, Meester Visserstraat 10.
Sijmen Peereboom, Kloosterbuurt 1 Volendam. ,

Wij dragen hen — en allen die hen omringen — op in de voorbede van de gemeente, Dit geldt
natuurlijk ook voor hen die thuis met ziekte en zorgen te maken hebben en hen die langdurlg
elders verpleegd worden. Voor God is niets te groot of te wonderlijk en Hij doet alle dingen
ten goede meewerken voor ieder die in Zijn Naam gelooft.

Kees Kersbergen



Verkort Verslag van de vergadering van de Classis Edam-Zaandam, gehouden op 19 februari.

Preses ds. J. van Aller heet een ieder hartelijk welkom .

De opening zou worden verzorgd door de P.G. Wormerveer, maar door afwezigheid gaat ds. J.
van Aller ons voor in gebed en opent de vergadering

De nieuwe afgevaardigden stelien zich voor en worden welkom geheten.

Aanwezig zijn 2| afgevaardigden uit 14 gemeenten.

Niemand uit de vergadering heeft behoefte aan een schriftelijke stemming Breed Moderamen
2014 en zo wordt met algemene stemmen de voordracht overgenomen.

Voorzitter: Ds. Carolina Koops-Verdoes

Seriba:  Vacature

Assessor:  Simon Koetsier (quaestor classis)

Jan Gils(notulist) Ouderling/kerkrentmeester. Zunderdorp.

Klaas Boer Ouderling. Uitgeest.
Anneke Verwer Diaken, Oostzaan.(tijdelijk)
Aty van Noord Predikant. Purmerend.

Vacatures: een onderling en een diaken.

Ds. J. van Aller doet cen dringende oproep aan de gemeenten, met name regio Zaandam, om

de vacatures in het Breed Moderamen te vervullen, Hierna draagt ds. J. van Aller het

voorzitterschap over aan de nieuws preses ds. C. Koops-Verdoes die hierna ds. J. van Aller

bedankt voor zijn werk in de classis.

“Adieu God?” is het inhoudelijke onderwerp van deze vergadering.

Ingeleid door ds. J. van Aller aan de hand van de E.O.uitzending en het boek met de titel “Wat

doe ik hier in Gods naam?” waarin ds. Care! ter Linden vertelt over zijn geloof.

Ds. J. van Aller leest een gedeelte voor uit 1.Koningen 18.(Elia en de Bailprofeten)

en geeft ons op schrift enkele vragen over het getoonde gedeelte van de E.O. vitzending en

het voorgelezen gedeelte it 1 Koningen. De vergadering krijgt gelegenheid om in

verschillende groepjes te spreken over dit onderwerp. Het was een zinvol en inspirerend

onderwerp.

Permanente Educatie predikanten: er komt vanuit de landelijke commissie een oproep om de

scholingsplannen op te sturen. Aan de lijst met namen die reeds het scholingsprogramma

hebben ingestuurd wordt toegevoegd ds. P. J. van der Woel uit Zaandam(schrijfi een

proefuchrift) en ds. H. Dekker uit Marken die op onderdelen vrijgesteld is.

Het B.M. heett ingestemd met het verzoek van de werkgemeenschappen Waterland Oost en

Edam om beide gemeenschappen samen te voegen.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de werkperiode van de advisenr v/d

classicale vergadering, te verlengen tot 1 mei 2019.

Het voorstel van de PG Purmerend om de regeling permanent te maken wordt nict door de

vergadering overgenomen.

Vacatures in het college van kerkvisitatoren:

De classis wordt dringend opgeroepen om de vacatures te vervullen, het gaat om 2 predikanten
" en 2 niet predikanten

Slhuiting.

De preses sluit de vergadering wenst ons al vast wel thuis, maar nodigt ons uit om na afloop

nog een drankje te drinken en na te praten.

Ds. H. Dekker (met dank aan de waarnemend scriba van de classis).



Yiermede bedank ik familie, vrienden en kennissen voor de vele blijken van
belangstelling en medeleven tijdens mijn ziekie en operatie.

Wi hopen, dat één en ander niet tevergeefs is geweest en dat er in de toekomsi

cen volledig herstel mogelijk is.

De belangstelling was overweldigend en aandoenlijk in de vorm van kaarten,

relefoontjes, fruit, biefsiuk, planten en bloemen.

Het is heel fijn te ervaren, dat er zoveel mensen zijn die met je meeleven en

meevoelen.

Mede namens mijn man en kinderen zeer hartelijk bedanit.

i.iisie Kaars-van Altena

Langs deze weg, wil ik iedereen bedanken, in welke vorm dan ook. tijdens en
na de behandeling in het ziekenhuis.
Heel hartelijk dank.

Willv de Weijze-Teerhuis

Mede namens Willem, wil ik iedereen bedanken voor de vele
attenties gekregen voor, tijdens en na mijn operatie.

Het was hartverwarmend.

Ria Commandeur

Voor alle telefoontjes en bezoekjes tijdens m’n plotselinge ziekenhuisopname
en thuiskomst wil ik iedereen heel hartelijk bedanken.

En dan: wat een verwennerij! Kaarten, fruit, viees, bonnen, bloemen, geld,
de belangstelling tijdens m’n dagelijkse wandeling. Ik ben er stil van.

De schrik was groot, maar het gaat weer de goede kant op.
Ook namens Maritje, bedankt allemaal.

Pieter Schipper



27 februari 2004

Geertje Boes

27 februari 2014

Er is een pijn die nooit verdwijnt.
Het bljft geheel ons leven,
en 1s als een gebroken draad
door alles heen geweven.
We denken met diepe smart terug
hoe fijn 't had Runnen wezen.
Het blijft een plek een tere wond,

die moeilijk zal genezen.

Jan Blijleven

Ben, Sylvia en Yawan

Jan, Stephan en Thomas

Richard, Annemieke, Sjoerd en Baukje



