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verschijnt wekelijks Zaterdag 17 mei 2014

Kerkdienst zondag 18 mei 2014

10.00 uur  PATMOSKERK
ds H. Dekker
Jeugddienst

m.m.v. Gospelkoor Tehilla uit Emmeloord
onder leiding van Aline Rook-Boes en organist Hidde Schrage

Schoollied
Schoollied lezen
1¢ schriftlezing
2¢ schriftlezing
Créche

Kosters

cLied 116

: Larissa Pereboom

: Johan Uithuisje

: Fleur Janssen

: Diana Stoker en Melanie Visser

: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

De eerste collecte is bestemd voor: Christelijk Jeugdwerk

De tweede collecte is bestemd voor: de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag 18 mei Deuteronomium 30:11-20  Kies voor het leven
maandag 19 mei Deuteronomium 31:1-8 Jozua neemt het over
dinsdag 20 mei Deuteronomium 31:9-23 Licd van Mozes
woensdag 21 mei Deuteronomium 31:24-32:7 Vastgelegd

donderdag 22 mei Deuteronomium 32:8-18 De HEER draagt zijn volk
vrijdag 23 mei Deuteronomium 32:19-35  Hemeltergend

zaterdag 24 mei Deuteronomium 32:36-43  Rechtshandhaving




Romeinen 8 : 26 “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons
gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten”

Als je bidt, bid dan in het geloof dat God alles kan doen. Bidden is jouw last op de schouders van God
leggen, in de zekerheid dat het dan, hoe dan ook, goed komt. Het gebed heeft te maken met
vertrouwen op Hem. Vertrouwen dat je alles van Hem kunt ontvangen als je Hem dat maar vraagt.

Als je tijd investeert in een ander ga je hem of haar beter leren kennen. Dit geldt ook voor God, door
te praten me God ga je een relatie met Hem aan en leer je Hem kennen. En je leert Zijn stem
verstaan. Je gaat leren door dingen heen wat Hij tegen je wilt zeggen, wat Hij wil met je leven.

le hebt er niets voor nodig om met God te praten, geen inlogcode, geen e-mailadres nee helemaal
niks. Het kan hier, nu, morgen, altijd en overal. Hij is altijd online en bereikbaar waar en wanneer je
maar wilt.

Misschien herkent u/jij ook ... Dat bidden soms ook moeilijk gaat, omdat er van alles kan zijn ...
Soms is het heel mooi en goed om te bidden, soms lijkt het niet verder te komen dan het plafond.
Soms lijkt het of je gebeden verhoord worden, op andere momenten zie je er niets van, Soms bid je
heel geconcentreerd, op andere momenten krijg je het gewoon niet stil in je hoofd. Het kan zijn dat
de omstandigheden waarin je zit het bidden heel moeilijk maakt. Er kan van alles zijn waar we moeite
mee hebben. Waar we verdriet over hebben. En dat kan ons zo in beslag nemen, dat het tussen God
en ons in gaat staan. Soms is het moeilijk om rust te vinden want we moeten vaak nog zoveel doen
waardoor er altijd dingen in ans hoofd spelen. Als je dan gaat zitten om te bidden, dan bespringen al
die dingen je. We kunnen ook moeite hebben met God. Dat we gewoonweg niet begrijpen waarom
dingen gebeuren. Waarom dingen zo gaan als ze gaan. Bijvoorbeeld in ons persoonlijke leven of
bijvoorbeeld bij mensen om ons heen.

Herkent u/jij ook ... Dat je niet zonder bidden kunt. Dat je niet zonder God kunt. Hoe schamel je
gebedsleven misschien ook is, zonder God kun je niet. Gaat het niet. Dat komt vanwege een
verlangen in je — een verlangen naar God.

En die twee dingen vechten in ons. Dat verlangen naar God, bewust of onbewust, aan de ene kant
waardoor we niet ophouden met bidden. En aan de andere kant al die dingen die tegen ons zeggen:
wat heeft het voor zin? Waarom bid je nu? Waarom verwacht je het van God? Dat geeft strijd.

Daarom hebben we alle reden om tegen onszelf te zeggen als het moeilijk is: God is degene van wie
we het moeten verwachten. God is degene die ons redt, ons vrij maakt, ons uitkomst geeft. God is
degene die ons ziet. God is degene die ons rust, kracht en moed kan geven om door de
moeilijkheden heen te gaan. God is degene die ons hart vervult. God is degene wiens hart naar ons
uitgaat. En dat geeft de moed om te bidden en te blijven bidden. Ook als het moeilijk is.

Ik wil je helpen, o mijn kind; je last mag je Mij geven,
en al je zorg neem ik op Mij, op heel je weg door 't leven

Doch weet één ding, onthoud het goed; jouw tobben zal niet baten.
Je lasten kan ik dragen slechts, als jij ze los wilt laten.
(Corrie Ten Boom)

Aaltje Zeeman



Voorbede 3

|. Voor allen die ernstig ziek zijn, bescherm hen tegen depressiviteit

_ Wilt U zijn bij de soldaten die onze vrijheid bewaken.

3. Laat ons hart er op gericht zijn de ander te verstaan.

1. Wijs ons de weg bij het organiseren van de Vakantie Bijbel Week. Dat Uw Woord het
middelpunt van ons leven mag zijn.

5. Wilt U zijn bij de jongeren die voor hun examen staan, dat ze plezier houden in hun
studie.

6. Wees met hen die rouw dragen, sta hun hart toe dat ze getroost worden.

7. Geef ons wijsheid en inzicht om de juiste mensen te kiezen voor de Nederlandse leden
van het Europees Parlement.

Ria Kaars
Opbrengst collecten
Zondag 11 mei
De eerste collecte bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten €204.90
De tweede collecte bestemd voor de Kerk €163.40
Adressen Regionale Zorg instellingen
Ziekenhuis AM.C. Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam
VU De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam
Waterland Waterlandlaan 250 1441 RN  Purmerend
Boven 1J Statenjachtstraat 1 1034 CS Amsterdam
QLVG: Qosterpark 9 1091 AC Amsterdam
Slotervaart Louwesweg 6 1066 EC Amsterdam
Verpleeghuis Gouwzee Kloosterbuurt 1 1131 HB Volendam
Molentocht Persijnlaan 99 1447 EG  Purmerend
Novawhere Prof. Mr. J.P.Oudlaan 1 1411 HT Purmerend
De Die Loenermark 900 1025 VR Amsterdam
Zorgeentrum De Meermin Paulus Pietersstraat 1 1135 GS Edam

Swaensborch Swaensborch 11 1141 VZ Monnickedam

Een voorbeeld stellen...

Als inwoners van Marken kunnen we trots en dankbaar zijn op onze jeugd (jong en wat ouder).

Wat een prestatie om met 80 kinderen een weekend op stap te gaan en ze te vermaken.

De leiding van de clubs en andere begeleiders verdienen een groot compliment, ze zijn een
voorbeeld voor ons allen.

Behalve spelletjes en andere bezigheden werd er ook aandacht besteed aan een Bijbelverhaal en het
zingen met elkaar. Ja, het christen-zijn werd hier in de praktijk gebracht. '

Groet van Aaltje Zeeman



Jeugddienst. Het thema is: als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Muzikale medewerking
is er van het Gospelkoor Tehilla uit Emmeloord, o.l.v. Aline Rook-Boes. En daar verheugen
we ons op! Voor onze kerkradio luisteraars noem ik graag de Schriftlezingen en liederen. We
lezen Johannes 20: 19-29 en zingen de volgende liederen: 314, 116: 1, 3, 8, 310, 705, 891,
675, 371 en uit de bundel Opwekking nr. 442. Aansluitend is er in de hal van de kerk
koffie/thee/limonade. Van harte vitgenodigd!

Zieken. Zr. A .Schouten-Kaars (Kerkbuurt) ontmoette ik vorige week opnieuw in het
Waterlandziekenhuis. Maar het gaat gelukkig weer de goede kant op. Ook denken we aan de

zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Swaensborch. Woensdag 21 mei a.s. hoop ik om 15.00 uur de kerkdienst te leiden in

Swaensborch. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Ds. H. Dekker.

Ter herinnering aan Neeltje de Groot, overleden 7 mei 2014 in de leeftijd van 85 jaar.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
in het zalig Vaderhuis.

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
“Jezus leidde m'al de weg".

Een lied van afhankelijkheid, zo wordt dit lied genoemd in de bundel van Johannes de Heer. We
hebben dit lied met elkaar gezongen tijdens de afscheidsdienst van Neeltje de Groot. Het was één
van de liederen die Neeltje graag zong. Naar mijn mening een lied dat bij haar paste, een lied dat iets
zegt over haar leven, wie zij was en hoe zij haar leven leefde.

Was zij dan zo'n afhankelijk type, iemand die het allemaal zelf niet kan? Nee, zo zou ik het niet willen
zeggen en het is ook maar hoe het woord afhankelijk invult. Neeltje kon beslist haar eigen boontjes
doppen, zeker wel. Nee, haar afhankelijk bleek meer uit het feit dat zij zich liet leiden. Niet door de
waan van de dag, maar door haar geloof in God en Jezus. In de gesprekken van de afgelopen periode
kwam steevast de opmerking; God is erbij! Nu kun je zoiets, met je mond, nog zeggen zonder het te
menen omdat het zo vroom klinkt tegenover een pastoraal werker. Maar als daarbij je gezicht en je
ogen stralen van innerlijke vreugde dan zegt dat genoeg.

Op haar eigen wijze gaf zij een aanwijzing voor de overdenking in de afscheidsdienst. Een klein briefje
in het liedboek met daarop geschreven; Psalm 118 vers 2, 5 en 6. Zij sprak niet over doodgaan omdat
zij zo graag nog wilde leven, maar zij hield er wel rekening mee en liet dat blijken door dat briefje.
Daarom ook was de tekst voor de overdenking uit deze psalm; “Ik zal niet sterven, maar leven en de
daden van de HEER verhalen:” Over deze tekst is genoeg gezegd in de afscheidsdienst. Neeltje kan
hier op aarde niet meer verhalen over die grote daden van de HEER. Aan ons, die achterbleven, de
taak om dat wel te doen. Waarom? Wel, om te vertellen dat de HEER goed is en dat zijn trouw
eeuwig duurt. Laat wie de HEER vreest, zeggen: 'Eeuwig duurt zijn trouw.” Kees Kersbergen.



neder1ands‘& bijbelgenootschap

Nieuwe uitgaven

Krijgsmachtbijbel

Op woensdag 16 april heeft de Nederlandse krijgsmacht 5.000 nieuwe dwarsligger®bijbels in
een speciale uitvoering in ontvangst genomen. Deze speciale bijbel werd gepresenteerd in het
bijzijn van 0.a. de inspecteur-generaal van de krijgsmacht, luitenant-generaal Ton van Ede, en
de hoofdkrijgsmachtpredikant, ds. Klaas Henk Ubels. De presentatie vond plaats in de
Zwaluwenberg te Hilversum, het hoofdkwartier van de Inspecteur Generaal van de
krijgsmacht.

De krijgsmachtuitvoering van de Bijbel wordt geleverd in twee uitvoeringen: de Nicuwe
Bijbelvertaling (NBV) en de Herziene Statenvertaling (HSV). De bijbels worden ingezet door
de Protestantse Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in het werk onder militairen van de
vier legeronderdelen. De realisatie van de bijbels is mede mogelijk gemaakt door sponsoring
van de Koninklijke PTT Pro Rege, het Nederlands Bijbelgenootschap, en de Stichting
Herziene Statenvertaling.

Deze speciale editie is niet te koop in de winkel maar uitsluitend bestemd voor de
krijgsmacht,

Allemaal mannen, 21 bijbelse portretten :

Tets later dan gepland, half mei, ligt het boek Allemaal mannen in de winkel. Vier theologen —
Tom Mikkers, Nico ter Linden, Eric van Halsema en Teunard van der Linden, beschrijven
verschillende mannen uit de Bijbel. Afbeeldingen uit de collectie van Museum
Catharijneconvent zijn als illustratie bij de tekst gevoegd. Ideetje voor Vaderdag!?

Op zondag 25 mei zal er in het Catharijneconvent aandacht zijn voor deze nieuwe uitgave; u
kunt dan tevens de NBG 200 jaar — tentoonstelling ‘Thuis in de Bijbel” bezoeken.

€ 15,95 | 140 blz. | ISBN 9789089129762.

Jeugdbijbel

Op 28 juni verschijnt de Jeugdbijbel, een bundeling van 74 hervertelde bijbelverhalen door
Corien Oranje, Mireille Geus en Lieke van Duin, auteurs met ruime ervaring in het schrijven
voor kinderen.

De Jeugdbijhel is bedoeld voor kinderen van 9-12 jaar, om voor te lezen of om zelf te lezen.
Vanaf heden is er een voorpublicatic met vier verhalen beschikbaar. Zo kunt u alvast
kennismaken met de rijke vertelkracht van de Jeugdbijbel.

De (gratis) voorpublicatie vindt u in de christelijke boekhandel.

Jeugdbijbel | ca. € 32,50 | ca. 400 blz. | ISBN 9789089120373

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Anneke Commandeur, contactpersoon NBG



nederla nds‘&bijbelgeﬂootschap

Uw gebed gevraagd voor GHANA

Ghana: blinde kinderen willen Gods liefde ervaren!

Het is inmiddels een vast onderdeel in het programma van het Ghanees Bijbelgenootschap:
de rondgang langs alle blindenscholen om schoolbijbels en bijbelstudieboeken in braille te
brengen. Geen makkelijke taak, want de scholen liggen ver uit elkaar en de wegen zijn slecht.
Maar programmahoofd Nathanael Nunoo is niet te stuiten.

“Het is bij ons al lang een traditie dat wij ziende kinderen en jongeren schoolbijbels
verstrekken. Toen wij weer eens met onze bestelauto in de buurt van Accra onderweg waren
viel het ons plotseling op dat wij steeds langs een school reden die niet op onze lijst stond.
Toen we dichterbij kwamen werd het ons duidelijk: het betrof een school voor blinde
kinderen en jongeren! Plotsklaps werden we ons ervan bewust dat we deze jonge mensen tot
nu toe volkomen over het hoofd hadden gezien.”

“En dat was het begin. Vanaf die dag voelen wij ons ook voor de niet-zienden bijzonder
verantwoordelijk. Nadat wij de eerste brailleboeken langs hadden gebracht, namen kort
daarna nog meer scholen in het hele land contact met ons op: ook zij hadden boeken nodig.
De afstanden zijn lang, de ritten inspannend en de toestand van de wegen is vaak extreem. En
toch: ook deze jonge mensen willen wij braillebijbels brengen. Isolatie en verwaarlozing
hebben hun leven bepaald.

Het Bijbelgenootschap wil hier een voorbeeld geven. We worden vandaag met vrolijke
opwinding, gelach en gezang ontvangen. Ons afscheid gaat gepaard met vreugde en
dankbaarheid - tot de volgende keer! De kinderen vertellen ons dat hun leven licht geworden
is door onze bezoeken en door de Bijbel die zij nu kunnen lezen!”

Bid voor de blinden in Ghana en de mensen die hen helpen.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Anneke Commandeur



De vele felicitaties, kaarten en andere attenties die wij mochten
ontvangen, hebben onze 40-jarige huwelijksdag
tot een onuitwisbare mooie herinnering gemaakt,

De (klein-)kinderen, verdere familie, vrienden, buren en kennissen
heel hartelijk dank daarvoor.

Neeltje en Cor Visser
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De Here is miji herder, mjj onfbreeki niels.
Psalm 23 . 1

Verbijsterd door het plotselinge afscheid maar dankbaar voor alle liefde waarmee zij ons
omringde, laten wij u weten dat vredig is heengegaan mijn dierbare vrouw,

onze zorgzame mem en allerliefste bessie

NEELTIE ZEEMAN - DE GROOT

echtgenote van Piefer Zeeman

zij mocht 85 jaar worden

* 13 oktober 1928 T 7 mei 2014
in Marken in Amsterdam

Piefer Zeeman

Stilte it ket weiland Klaas en Lenie
Dan hoor je die roepende gruifo NGO e )
; Fabian
Een deken van rust over het ciland )
Dirk en Hella
Dan hoor ik fe stein weer goed zo e w e
Neeltje en Klaas
Dan voel ik je aanwezigheid s ;
Shirley en Gerard
In ket gewelf van blavwe fuclit ) Rory
En in alle Iiefde en gezeligheid : Joey
Hoor ik voorfaan jouw laatste zucht _ Aaltje en John
' ' Sophie en Kristian
Joélle

De begrafenis heeft inmiddels .plaatsgévondeu,

- Correspondentieadres.

" P. Zeeman, Noorderwerfstraat 7, 1136 AG Marken




Waunneer je verdrietig bent,
blik dan elke keer in je hart
en je zult zien dat je weel,
wat je vreugde schonk.

Lieve Bessie van de Laan, -
wat zullen we je missen.
Je blijft voor altijd in ons hart,

Heel veel liefs, je kleinkinderen

Maricke
Fabian
Joey
Sophie
Adam
Joélle

Veel liefs

Veel gezelligheid

Veel goeds

~ Veel fijne jaren en... e - o

veel mooie herinneringen om voor altijd te bewaren.

(eschrokken en ontdaan zijn wij door het plotseling overlijden van onze buurvrouw.
Neelije Zeeman - de Groot

Wij zullen haar missen en niet vergeten.

Wij wensen Piet, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe, om dit verlies te dragen.

Hein en Geertje



Optimistisch tot het laatste

Niet moeilijk maken voor je naasten
Jij streed vol moed en kracht
Buurvrouw rust nu maar zacht

Neeltje Zeeman - de Groot

Dankbaar voor wie zj was, nemen wij afscheid van onze buurvouw Neeltje.
Wij wensen buurman Piet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

De buren van de Noorderwerfstraat

Liefde en zorgen was haar leven,

Daarin lag haar grootste kracht,

Ock al zijn het nu droevige tijden.
Troost je met de gedachten.

Dat ze niet meer hoeft te lijden.

Geheel onverwachts is op 7 mei overleden,
Meeltje Zeeman - de Groot
de moeder van onze vriendinnen.
Wij wensen Neeltje, Aaltje en de familie veel sterkte toe.

Gerda, Klaas, lanneke, Martin, lolanda, Tijs, Alina, Pieter Nei, Ingrid en de kirideren. "



11

“Als je in de levensstrijd,

warrnte om je hebt verspreid.
Als je iemand die daar treurt,

hebt getroost en opgebeurd.
Als je hielp waar je dat kon,

aan wat warmte en wat zon.
Als je een goed voorbeeld geeft,

heb je niet vaor niets geleefd.”

Woensdag 7 mei jl. bereikte ons het droevige nieuws dat onze lieve peet Neel vredig is

_ingeslapen.

Wij wensen ome Piet, Klaas en Lenie, Neeltje en Klaas, Dirk en Helia, Aaitje en John, kinderen
en kleinkinderen veel kracht om dit grote verlies te dragen.
Onze liefde en gedachtes gaan naar jullie uit.

De kinderen van Lijsje en Klaas Springer - de Jong
Pieter en Lydia
Klaas Louis, Nike & kinderen
Evelyn, Hans & kinderen
Sijtje Aagje en Cees,
Freek-Jan, Angelique & Anthonie
Klaas P.A.
Klaas Arie en Marion
Maartje, Lisa & Nick

If I only knew, what I know today...
I would fiold you in my arms,

I would take the pain away...
There's nothiing I wouldn't do,

to hear your voice again.

Lieve mem,
Bedanky voor alles wat je voor Soulinad Label’ fiebt gedaan,

Veel licfs, je dochter Aaftje
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