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Jaal oang 9 nummer : 26 verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 juni 2015

Kerkdienst voor : zondag 28 juni 2015

Ds. W. Gugler, Putten

De collecte is bestemd voor;

Huis aan het Water, Katwoude_

10.00 vur Tentdienst aan de haven
m.m.v. Forever Young, Volendam
Begeleiding samenzang Marker Brass Ensemble

Telkst: “Sporen naar je Schepper:
God leren kennen uit de Schepping?”’

Dagelijkse schriftlezingen

zondag 28 juni 2 Korintiérs 8:1-15
maandag 29 juni 2 Korintiérs 8:16-24
dinsdag 30 juni 2 Korintiérs 9:1-14
woensdag 1 juli 2 Korintiérs 10:1-11
donderdag 2 juli 2 Korintiérs 10:12-18
vrijdag 3 juli 2 Korintiérs 11:1-15

zaterdag 4 juli 2 Korintiérs 11:16-33

1° zomerzangavond 2015

iy Marker Mannenkoor
8 juli 2015 om 20.00 uur in de Grote kerk
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Meditatie:  “Verscheidenheid van Gaven” Lezen: 1 Korintiérs 12 en 13
“Laat ieder van u de gave dlie hij van God gekregen heeft
gebruiken om de anderen daarmee te helpen... (1 Petrus 4:10).

In 1 Korintiérs 12: 4-7 lezen we: "Er zijn verschillende gaven, maar er is één
Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer: er zijn
verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal
en bij iedereen teweegbrengt’.

Dit 12e hoofdstuk in de brief aan de Korintiérs gaat over de gaven van de Geest,
de Charismata. Dit is een onderwerp waar niet vaak over gepreekt wordt in onze
PKN-kerken. Natuurlijk wordt er met Pinksteren gepreeki over de Heilige Geest,
dat kan niet anders en soms wordt er ook gepreekt over de vrucht van de Geest
(zie Galaten 5:22), maar over de gaven van de Geest (die voor iedereen anders
kunnen zijn) hoor je niet vaak.

Zijn we daar wat verlegen mee misschien, zeker met wat wij dan de " bijzondere"
gaven noemen? Er zijn mensen die denken dat die gaven voorbehouden waren aan
de apostelen en aan de mensen in de eerste gemeenten, maar dat lees ik nergens
in de bijbel.  Gaven en mogelijkheden zijn aan ons allemaal geschonken.

Het woord "gave” klinkt voor sommigen misschien wat verheven en zweverig.

Je zou ook ‘falent’of ‘kwaliteit’ kunnen zeggen, maar het woord "gave”verwijst
naar de gever, naar God. Het is de Heilige Geest, die volgens 1 Kor. 12 de gaven
uitdeelt ‘geljk Hij wil, aan een ieder. Op zoek gaan naar je gaven is dan een
logisch gevolg. Toch is het velen in de kerk vreemd.

Nadenken over waar je goed in bent, je sterke kanten, datgene waar je plezier
aan beleeft, dat doen we niet zo gauw.

Er wordt soms ook wel onderscheid gemaakt tussen de “gaven van de Geest" en
“aangeboren talenter’'. Vaak echter liggen die twee op één lijn. Als je in God
gelooft, kun je jouw gaven aan Hem wijden. Dat geeft een extra dimensie.

Gaven zijn niet om voor jezelf te houden, maar om er iefs mee te doen voor
anderen, Ze zijn je gegeven, zodat je ermee kunt 'dienen.

Gaven functioneren pas echt, als ze zijn ingebed in de liefde (zie 1 Kor. 13)!
Tedereen heeft weer andere gaven, ze zijn verdeeld over mensen.

Hoe kun je nu weten welke gaven je hebt? Soms weet je dat zelf heel goed, maar
soms ben je je er ook niet van bewust. Je kunt daar elkaar bewust van maken,
door bv. iemand op zijn of haar gaven te wijzen. Er zijn ook andere manieren om
uit te vinden welke gaven je zou kunnen hebben, zoals bv. gaventesten.

Nynke Dijkstra-Algra (lid van het missionaire team van de PKN) heeft een
boekje geschreven over de verscheidenheid in gaven en daarin is ook een
gaventest opgenomen. Zij gaat daarbij uit van 24 in de Bijbel genoemde gaven
(als bijlage bijgevoegd). Er is geen onderscheid gemaakt tussen 'gewone’en
‘buitengewoné gaven(zoals gave van profetie of genezing).
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De gave van het “spreken in tongen''( klanktaal)waarover Paulus schrijft in 1 Kor.
12: 10 en vers 28, komt niet in het rijtje van de 24 gaven voor. Waarschijnlijk
omdat deze gave niet zozeer ten dienste van de gemeente is (behalve als iemand
het kan uitleggen), maar is bedoeld voor de opbouw van het geloof van de persoon
in kwestie, die deze klanktaal spreeki.

Gaven kunnen al dan niet bewust in dienst van God gesteld worden. Sommige
gaven veronderstellen geloof in God, andere niet perse.

De ene gave is niet hoger dan de andere. Ze zijn in de gemeente allemaal even
nodig. Iedereen heeft zijn unieke plaats en bijdrage in de gemeente.

We worden allemaal geroepen onze gaven in te zetten voor de opbouw van die
gemeente, die Paulus ‘het lichaam van Christus”noemt.

Wij zijn allemaal geroepen tot dienstbetoon, tot het ambt aller gelovigen:

Dat wil niet zeggen dat ieder lid altijd een taak op zich neemt. Er kunnen
redenen zijn dat mensen dat niet kunnen, of tijdelijk niet kunnen, omdat ze
misschien te verwond zijn door het leven om actief mee te kunnen doen.

Deze mensen horen dan de nodige pastorale ‘zorg’ te ontvangen, want ook dat
hoort bij het " lichaam van Christus’.

Er zijn veel taken die in de kerk gedaan moeten worden. De ene taak is niet
belangrijker dan de ander. Elk onderdeel is nodig voor het geheel.

Niet iedereen is geschikt voor dezelfde taken en heeft ook geen plezier in
dezelfde taken. We hebben immers verschillende gaven.

Wat zou het mooi zijn om vanuit onze verschillende gaven fe gaan denken bij het
invullen van vacatures voor ons kerkelijk werk. Soms gebeurt dat onbewust al.
Maar het is, denk ik, goed om er eens stil bij te staanl

“Voor alle goede gaven Heer, zij U de dank en eer”.
Jannie Visser- de Groot

Yoorbede

1. Dank U voor de tekenen van brood en wijn, dank U voor Uw aanwezigheid.

2. Wees met hen, wiens wereld steeds kleiner wordt door ziekte of handicap.

3. Voor de "tent dienst” dat het evangelie helder mag klinken en onze levens mag veranderen.

4. Voor de familie Bak, dat ze een goede tijd in Nederland mogen hebben. Dat wij open mogen
staan voor hun verhaal.

5. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.

6. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.

7. Voor het bruidspaar Ralph van Vuure en Bernadette Commandeur, dat ze onlosmakelijk van
U hun leven zullen delen in goede en in kwade dagen. Zegen hen.

Ria Kaars
Opbrengst collecten
Zondag 21 juni
De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeenten € 254,60

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 147,50
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Bijlage bij de meditatie “Verscheidenheid van Gaven”

Gavenlijst
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Apostelschap (mensen met een duidelijke visie, die zich inzetten voor
verandering in kerk en samenleving).

{ Artistiele) creativiteit ( mensen die scheppend te werk gaan, bv. ontwerpen,
schrijven, componeren, ideeén ontwikkelen, fotograferen, enz.).

Barmhartisheid (mensen die bewogen zijn met mensen in de knel, waar en hoe
dan ook en daar met daadwerkelijke, praktische hulp iets aan proberen te doen).
Bemeediging (mensen die positief zijn over wat anderen kunnen en presteren en
dat ook zeggen en dus zo anderen bemoedigen.

Bestuur (mensen die leiding kunnen geven aan eei organisatie).

Dienen (mensen die anderen in staat stellen hun werk te doen, dus vaak achter de
schermen werken).

Tvangelisatie (mensen met het verlangen anderen te laten delen in wat ze zelf in
het geloof ontvangen hebben en dit ook goed kunnen communiceren).
Gastvriiheid (mensen die graag anderen ontvangen, sfeer kunnen scheppen en
anderen laten merken dat ze welkom zijn).

Gebed (mensen die vaak volhardend voor anderen of gebeurtenissen kunnen
blijven bidden en dit ook fijn vinden om te doen).

Geloof (mensen die risico’s durven te nemen, omdat ze vast vertrouwen op Gods
hulp en kracht).

Genezing (mensen die door God bijzonder gebruikt worden om te herstellen en
heel te maken, via gesprek en gebed, ook wel met handoplegging).

Geven { mensen die wat ze bezitten graag met anderen willen delen).
Handvaardigheid (mensen die ‘goed zijn met hun handen’ en hier ook plezier in
hebben (naaien , knutselen, repareren, verven, koken, tuinieren, enz.).
Herderschap (mensen die anderen kunnen en willen begeleiden op hun weg. Ze
lunnen anderen helpen in hun ontwikkeling en (geloofs)groei).

Kennis (mensen die genieten van studeren, ze willen graag weten ‘hoe iets zit” en
vinden veel dingen interessant).

Onderricht ( mensen die goed en duidelijk iets kunnen overdragen).
Onderscheiden van geesten (mensen die in staat zijn onderscheid te maken
tussen waarheid en leugen en zelf vaak heel waarheidsgetrouw zijn).
QOrganisatie (mensen die je met een gerust hart de organisatie voor iets kunt
toevertouwen, ze hebben overzicht en oog voor details).

Profetie {(mensen die Gods waarheid in een specifieke situatie kunnen
openbaren). '
Vakmanschap (mensen die deskundig zijn op terreinen als bv.: financién,
administratie, automatisering, ze kunnen precies met feiten omgaan).

Wijsheid (mensen die vaak met gezond verstand en een warm hart reageren op
hun omgeving, heeft niets met ‘geleerdheid’ te maken. Goede adviseurs in
conflicten). A
Zielzorg (mensen die goed kunnen luisteren en zich kunnen inleven in anderen).

preteiadiaty

(Uit: “Verscheidenheid in Gaven™ door Nynke Dijkstra-Algra, Boekencentrum,
Zoetermeer, 1999, pg.33 t/m 50). ) L




Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Sherpa”, Berkelstraat 17-29, Zandheuvelweg 3744 NA Baarn: hr S. Kes,
“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes
“Reygersdaal”, Kriisemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

~ Verpleeghuis “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam
Afd. De Dijk: hr. S. Peereboom
Afd. De Mariahof: hr. Kl. Zeeman

Chr. Leefgemeenschap “Groot Schuylenburg”, De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn
Pav. Hulst : mw. L. Roos

Zeevangstraat 2, 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser
Oranjefontein 35, 1448 RJ Purmerend: hr. K. C. Kaars

Zorgcentrum “Swaensboreh”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr.  J.Zondervan Kamer 114: mw. L.Boes de Groot
Kamer 116; hr.  J. Schouten Kamer 127: mw. G. Zeeman

Kamer 133: mw. A. Vlasbloem Kamer 203; hr. A. Zondervan

Kamer 207: hr.  P.Dorland ' Kamer 211: mw. L. de Waart-Stoker
Kamer 228: hr en mw J.Vlasbloem-Visser Kamer 237: mw A.Stoker-Commandeur
Kamer 302: mw G.v.Altena-Zondervan Kamer 309: mw. M. Moenis-Kes

Kamer 323: hr  P.Teerhuis Kamer 325: mw T.Schipper-Visser
Kamer 330: mw. M. Visser-van Altena Kamer 335: mw. S. de Waart-Boes

Kamer 336: mw. N. de Waart-Teerhuis

Zorgeentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam
Kamer 212: mw. G van Altena- Boes

Verpleeghuis Novawhere Prof.mr P.J.Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend
Afd. 1 Kamer 119 : mw J.de Groot-Visser
Unit 3 Kamer 103a : hr J.Boneveld

Zorgeentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend
Afd: Lindenhof 1: hr. C.Jansen

Verpleeghuis Villa Sweelinckhof, Sweelinckhof 1, 1687 BY Wognum
Afd Villa C1: hr. J. Appel

Verpleeghuis lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn
Afd. Roos Kamer 148: mw. L Boneveld- Boes

Hartelijk dank, voor de vele kaarten ontvangen voor mijn 95ste verjaardag.

L. Kes - Schouten



Beste mensen van Marken,

Wij danken jullie heel hartelijk voor de lieve
wensen en attenties die wij kregen bij ons
trouwen. Het heeft die mooie dag voor ons nog
mooier gemaakt. Dank voor alle medewerking
en hartelijke belangstelling rondom de dienst in
de Grote Kerk.

Hartelijke groet,

Johanneke en Frans.

Ik wil alleen zijn met U

Ik wil alleen zijn met heel mijn wezen
Ik wil mijn ziel laten varen

Op de golven van Uw barmhartigheid

Ik wil gewoon geloven

Dat al wat ik voel is Uw liefde
Dat dat nooit voorbij zal gaan
Heer heer mij zo te volgen

Al wat ik ben en mag zijn

In Uw Hemels bestaan

1955 2015

Familie, vrienden, buren en kennissen,

wij willen iedereen bedanken

die 6 mei 2015 voor onze ouders

tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
De cadeaus, kaarten, bloemen, lieve woorden
heeft ze verrast en heel goed gedaan.
Speciaal dank aan de Voor Anker Band

voor hun muzikale serenade.

Bedankt iedereen, het was top.

Klaas en Maritje Roos




