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Keﬂgdﬁcﬁst zondag 9 oktober 20116
Grote kerk

10.00 vur Ds. G. Biid(er, Harderwijk
Organist Hans Jitte
Schoollied Lied 136
Schoollied lezen Rinske Korstman
Creche Gerdien Teerhuis
Kindernevendienst  [. Visser-de Groot
Kosters P. Zeeman en J. Blijleven

Eerste collecte:

Christenen voor Israél
Tweede collecte:
Kerk

Zondagsschool voor 8-11 jarigen

Dagelijkse schriftlezingen

zondag 9 oktober Lucas 17:11-19 Echt genezen

maandag | 10 oktober |Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon
dinsdag 11 oktober | Genesis 33:18-34:18 Seksueel misbruik

woensdag | 12 oktober | Genesis 34:19-31 Religieus misbruik
donderdag |13 oktober | Genesis 35:1-29 Terug in Betel

vrijdag 14 oktober | Genesis 36:1-8(43) Ook Esau telt mee

zaterdag 15 oktober | Psalm 121 De Heer is altijd bij je




Overdekking / Meditatie
Mattheus 5 Bergrede

Toen Hij, Jezus van Nazareth, de mensenmassa zag ging Hij de berg op. Hij nam het woord

en onderrichtte hen. “gelukkig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden”

Ik heb het laatste jaar veel aan deze woorden moeten denken als de gemoederen weer eens

verhit raakten met betrekking tot de komst van veel viuchtelingen naar Europa, en daarmee

ook naar Nederland.

En dan komt het dichtbij. Dan kom je er mee in aanraking. Dan wordt er een beroep op je

gedaan. En daarmee willen we kennelijk niet geconfronteerd worden.

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel is, voor zover ik weet, de enige Europese

regeringsleider die haar verantwoordelijkheid nam. “Wir schaffen das” durfde zij te zeggen en

uit te dragen. En dat werd haar in politieke kringen niet in dank afgenomen.

- Europa sloot vervolgens een deal met de Turkse regering. De meeste viuchtelingen worden
terug gestuurd. Europa heeft z’n verantwoordelijkheid afgekocht en gaat over tot de orde van
de dag. Europa dat van Noord naar Zuid en van Oost naar West volgebouwd is met kerken en
kathedralen, en prat gaat op z’'n Joods / Christelijke traditie, heeft de kern van het Evangelie
“Omzien naar de vreemdeling, de viuchteling, naar hen die een beroep op ons doen, naar hen
die geen verweer hebben, naast zich neer gelegd.

Als je die conclusie trekt, komt bij mij de vraag op “hoe komt dat”? Waarom zijn wij als
Christenen, volgelingen van Jezus van Nazareth, niet massaal de straat op gegaan om die
viuchtelingen tegemoet te treden ?”

Gelukkig zijn er wel persoonlijke initiatieven genomen door mensen die open stonden om
vluchtelingen te ontvangen en of te begeleiden. Lichtpunten in de duisternis. Die initiatieven
moeten wij koesteren, zonder meer.

Waarom hebben de Kerkelijke organisaties in de volle breedte van de samenleving hun stem

-niet laten horen ? Is de neoliberale individualisering ook binnen die diverse
geloofsgemeenschappen door gedrongen, zodat zij alleen nog maar met zichzelf bezig zijn?
Met hun eigen problemen bezig zijn. Laten de politicke leiders het vreemdelingenprobleem
maar oplossen. Daar zijn wij niet voor. Alsof de Bijbelse boodschap niet ook een aan ieder
van ons gerichte politieke boodschap is. Jezus van Nazareth en al de profeten voor hem
richtten hun politieke boodschap niet alleen tegen de wereldleiders, maar vooral ook tegen de
geestelijke leiders, lees er de Bijbel maar op na.

Opkomen voor de weduwen, de vreemdeling, de viuchteling, hen die geen verweer hebben,
is een steeds terugkerende oproep. Daar kan je niet omheen.

De Protestantse Kerk is zich aan het oriénteren op haar toekomst, we verliezen als kerkelijke
organisatie veel aanhang (veel ledenverlies). Qok dat stemt tot nadenken, maar bied ook
nieuwe kansen. Laten we de Bijbelse boodschap vooral ook zien als een Politicke boodschap.
Een boodschap die ons oproept tot bekering. Bekering tot een andere levenshouding.

Een levenshouding die past binnen het Koninkrijk van God. Zoals Jezus dat heeft aangereikt.
Niet meer jezelf belangrijk vinden, maar zoals Hij tegen z’n leerlingen zegt, “wie groot wil
zijn moet de dienstknecht worden van allen” Dat betekend onder andere reputatie inleveren,
maar vooral ook dat wij in het rijke deel van de wereld een stap terug zullen moeten doen, in
het belang van de minst bedeelden die in dat andere, dat arme deel van de wereld wonen.
TImmers zij zijn het die op onze deur kloppen. Wij denken vaak dat tegenover een rijk leven
een arm leven staat. Echter het wordt een leven dat zich inzet voor gerechtigheid. Een
dienstknecht leven. Als je de woorden van de Bijbel, de Thora, de profeten, van Jezus van
Nazareth herkent als tot jou gericht. Dan weet je dat je ze moet vitvoeren.

Daar is geen ontkomen aan. Dat betekend onder andere naar buiten treden, niet alleen maar
ronddraaien in onze eigen kring. Er zijn mogelijkheden en kansen genoeg om aan de wereld
om ons heen te tonen waar we voor staan.



Mag ik een voorbeeld noemen ?

De Protestantse Kerk op Marken heeft de beschikking over een zestal panden om haar
Bijbelse opdracht in deze wereld uit te dragen. Het zou, denk ik, een goede zaak zijn, als zij
één van die panden beschikbaar stelt aan een vluchtelingengezin uit Syri€, zodat onze
gemeente zo’n gezin weer enig perspectief kan bieden. Zij zijn het imamers die een beroep op
ons doen, op onze deur kloppen. ‘

Bovendien zal het mijns inziens een positief effect hebben op de geloofsverdieping en
verbreding van onze gemeente. Geloofsverdieping waar de kerkenraad op focust in verband
met het P.X.N. project “Terug naar de basis kerk naar 2025”. (Handelingen 2 : 45 en verder?)
Met een klein beetje planning lijkt me dat geen probleem voor onze Kerkelijke organisatie.
Zijn we in staat deze keuze te maken, hebben we de moed als gemeente van Christus om ons
leven zo te richten, ons zo te bekeren, zodat de Bijbelse boodschap ook op Marken een directe
praktische (politieke) invulling krijgt ? Laten we die kans niet laten passeren, maar haar
aangrijpen. We mogen er op vertrouwen dat er Zegen op zal rusten. '

“Gelukkig de barmhartigen want zij zollen barmhartigheid ondervinden”.
' Gerrit Visser.

Voorbede

1. Heer wil het kwaad van ons weren, of laat het ons ten goede keren.

2. Wil bij onze Arabische broeders zijn die in het geheim moeten geloven. Dat door hun
verborgen omgang met U, situaties ten goede mogen wijzigen.

3. Voor het jeugdwerlk, geef de leiders en leidsters een hart vol liefde voor de jonge
kinderen.

4. Voor de uitzichtloze situatie in Syrié. Dat er verandering mag komen.

5. Wilt U wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.

6. Wil zegen geven op het werk van de nieuwe werkgroep jeugdwerk/gemeenteopbouw.
Dat ze ons mogen aansteken tot standvastige gelovigen.

7. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.

Ria Kaars
Opbrengst collecten
Zondag 2 oktober
De tafel collecte bestemd voor de Diaconie € 277,60
De tweede collecte bestemd voor de kerk S € 174,20

 De jaarlijkse collecie van de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 934,91
opgebracht. ' '

Alle gevers en geefsters heel haftelijk bedankt.
De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens de Nierstichting
L. Visser-Schouten



Afwezig. Van 9 -22 oktober heb ik herfstvakantie. Zondag 23 oktober hoop ik mijn
werkzaamheden in de gemeente te hervatten. Indien pastorale hulp gewenst is, kan een beroep
gedaan worden op onze kerkelijk werker (Tel. 780078), die middenin mijn herfstvakantie zelf
ook een lang weekend weg is met zijn gezin. Maar schroom dan alsjeblieft niet om mijn
antwoordapparaat in te spreken als het nodig is. Want als er iets bijzonders is in die dagen ben ik

er gewoon. (Tel.746169).

Zondag. De gastpredikant van komende zondag ging hier nog niet eerder voor. Eigenlijk had uw
oud-predikant ds. E.K. Teygeler voor zullen gaan, maar hij is ziek. En vanaf Marken wensen we
hem graag herstel! Ds. G. Bikker is van mijn leeftijd, maar al sinds 2007 met emeritaat. Dat heeft
alles te maken met het feit dat hij bijna zijn gehele ambtelijke loopbaan legerpredikant is
geweest. En iedere beroepsmilitair krijgt bij 55- jarige leeftijd “functioneel leeftijdsontslag™. Zo
heet dat. In een interview zei hij daarover: dus kan ik mij nu wijden aan mijn hobby’s: de
watersport en trombone spelen. Maar gelukkig weet ik dat hij nog veel meer doet. En in ieder

geval is dat nog met grote regelmaat voorgaan in kerkdiensten. Een fijne zondag gewenst.

Wij gedenken. Op 26 september jl. overleed in de leeftijd van 88 jaar Neeltje de Groot. Slechts
13 maanden na het overlijden van haar man Koos Zwiers, is het huis aan de Wittewerf 4 nu
opeens leeg. Lichamelijk werd het leven steeds zwaarder voor haar. Maar geestelijk bleef ze
helder en wist ze heel goed wat ze wilde en niet wilde. In ieder geval: geen verpleeghuis voor
haar, Maar rustig heengaan in haar eigen vertrouwde woning. En zo geschiedde. Heel liefdevol
herdachten haar kinderen haar in de afscheidsdienst zaterdag 1 oktober jl. En we luisterden naar
die moeilijke tekst uit de Hebreeénbrief die ze zelf uitkoos voor haar begrafenis en dat gedicht
van ds. Nicolaas Beets. Maar die moeilijke tekst over de zekerheid van het geloof bleek juist een
tekst van hoop! En zo staren we haar na. De laatste van een generaiie, las ik vorige week in één
van de advertenties in ons kerkblad. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn voor allen die

treuren om haar heengaan.

Zieken. Op dit moment zijn mij geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend. We denken aan de

zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Classis. Volgende week is er weer een classis vergadering. Geen enkele gemeente in de PKN
bestaat op zichzelf, maar we behoren bij een breder verband. Dat bredere verband is viteraard de

landelijke kerk, maar die is weer verdeeld in onderdelen, nu nog classes geheten, maar die naam



verdwijnt aan het eind van 2017. Dan krijgen we de classispredikant (gelukkig geen bisschop
zoals men eerst dacht, maar dat voorstel werd door de synode weggestemd). Maar die classis zal
dan ongeveer een gehele provincie beslaan. Tekenend voor de tijd waarin wij leven, lijkt me. Er
komen in de komende jaren nog heel veel wijzigingen in het bestuur van onze kerk en dat kost

ons als predikanten best veel denk — en vergaderwerk.

Uitnodiigings

Ter overweging. Een antwoord op mijn vorige “ter overweging” (zie het kerkblad van vorige
week), werd mij over de post toegezonden — waarvoor hartelijk dank - en is een woord van
Maarten Luther: het vijfde gebod (eer uw vader en moeder) hangt als een gouden ketting om de
hals van de ouders. God heeft hun die zelf omgehangen. Een antwoord, zei ik al. Maar wel een

antwoord dat de moeite van het overdenken waard is!

Tenslotte. Een hartelijke groet aan alle lezers van ons kerkblad. Ds. H. Dekker.



COLLECTE Christenen voor Israel op zondag 9 oktober

Stichting Christenen voor Israél wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk
in Gods plan met deze wereld. De stichting heeft een boodschap voor de kerk: de gemeente van de
Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israél gelkomen. Er zijn nog verschillende belangrijke
beloften voor Israél die in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Om vorm te geven aan deze missie geeft de stichting betrouwbare informatie over het land, het volk
en de staat Israél. Zij roepen christenen op om solidair met Israél te zijn en bestrijden elke vorm van
antisemitisme. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods
Woord. Christenen voor Israél steunt Israél met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken
en gemeenten.

Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israél zich ontwikkeld tot een
wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit
wereldwijde werk wordt gecoodrdineerd vanuit het kantoor in Nijkerk door het team van Christians
for Israel International. Met name via hun site en via de krant Israél Aktueel brengen zij
betrouwbaar en positief nicuws over Israél, achtergronden, interviews en kijken vanuit Bijbels
perspectief naar de tegenwoordige tijd. Zij ondersteunen diverse projecten in Isra€l, op gebieden
van Bijbelonderwijs, voedselhulp en traumaverwerking. Ook ondersteunen zij de Bijbels voorzegde
terugkeer van het Joodse vollk naar Israél, de alija.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals concerten, samenkomsten, lezingen,
zangavonden en thema-bijeenkomsten rond Israél. Al deze activiteiten zijn erop gericht Gods
bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen zij mensen op om Israél niet alleen in
gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. De collecte van zondag a.s. is bedoeld
ter ondersteuning van het werk van Christenen voor Isragl.

Namens de diaconie,

Eef Visser

KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD"

Nog even een herinnering aan de kledingaktie voor Mensen in Nood op zaterdag 8 oktober a.s.
Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur
verwachten om de spullen op te halen.

Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en schoeisel met de veters of een touwtje aan
elkaar vastknopen i.v.m. bijeen blijven? Brillen graag afzonderlijk afgeven ivm. kwetsbaarheid.
Wanneer er om _11.45 nur nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen.

- Wilt u in dat geval zo snel mogelijk nr. 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de
vrachiwagen op het parkeerierrein brengen? De vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur weg naar Den
Bosch.

Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!!

Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben.

Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het
heel fijn als ze voldoende lopers hebben om alles op te halen langs de deuren.

We hopen dus dat er weer veel mensen voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken.
Het doel waarvoor we dit keer de actie voeren is hulp aan S00 Nepalese families, vooral vrouwen
en kinderen, die door aardbevingen en overstromimgen noodgedwongen hun dorpen hebben
moeten verlaten. Met uw kledingdonaties helpt u deze ontheemde Nepalezen o weer een
menswaardig bestaan op te bouwen.

Help dus mee en doneer uw oude kleding aan de Kledingactie voor Mensen in Nood!

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingaktie allemaal doet, kan terecht op
www. samskledingactie.nl

Graag tot zaterdag 8 oktober a.s.

Nelie Springéf-Zeeman
Eef Visser



Speel samen de Bijbelquiz in PURMEREND

Op 7 november 2016 wordt in de Taborkerk in Purmerend de jaarlijkse Bijbelquiz van
het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld. De quiz heeft als titel De Bijbel dichibij
Presentator: Elly Linger, rayonteamcoach voor het NBG in Zaanstreek/Waterland.

Sinds de verschijning van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 wordt er elk jaar rond de
Nationale Bijbelzondag in veel plaatsen een bijbelquiz georganiseerd.

Teams van verschillende samenstelling spelen met elkaar een bijbelquiz vol humor,
doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat vit dertig meerkeuzevragen en een
finaleronde.

ledereen is welkom op maandag 7 november 2016 . De avond begint om 20.00 vur en zal
rond 22.00 uur uur afgelopen zijn. Toegang is gratis. Wel wordt er aandacht besteed aan het
werk van het Nederlands Bijbelgenootschap en worden de deelnemers aan de quiz
uitgenodigd het werk van het Bijbelgenootschap te steunen door lid te worden of een gift te
geven.

Twee en een half jaar geleden toen de Bijbelquiz in Monnickendam plaatsvond waren er 2
teams van Marken en dat was een succes!

Hierbij wil ik u dan ook graag uitnodigen om voor deze quiz weer een team samen te stellen
van 5 personen, dit team kan bestaan it leden van de kerkeraad, of van de bijbelkring maar
ook als gewone gemeenteleden kunt u een team vormen!

Wees eens creatief en stel een 5-koppig team samen, je hoeft niet alles te weten van de Bijbel
maar je kunt elkaar wel aanvullen.

Het mooiste zou zijn om met 2 teams Marken te kunnen vertegenwoordigen!

U kunt zelf meedoen met de quiz, maar u kunt viteraard ook als toeschouwer komen.
Aanmelden kan tot 31 oktober 2016 per e-mail: annekecomkroes@gmail.com of telefonisch
0299 601558

Laat mij deze keer niet weer alleen in die Taborkerk zitten. .. !

Anneke Commandeur, contact persoon NBG

Hierbij geven wij ons op als team voor de Bij belquiz op 7 november 2016 in Purmerend.
Naam: - | (captain)Naam Team:
Naam:
Naam:
Naam:
Naam:

Graag dit strookje in de bus gooien bij Anneke Commandeur, Buurterstraat 41,
Doormailen kan natuurlijk ook, naar agniieckecomkroes@gmail.com
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Wetenswaardigheden uit Israél
(Ontwikkelingen bij Gods volk)

De nauwe samenwerking tussen Israél en Egypte speelt een grote rol met het oog op
de Gazastrook. Alleen doordat de Egyptenaren een bepaalde druk op de in de
Gazastrook heersende Hamas uitoefenden, konden de wapens in het gebied tenslotte
Zwijgen.

In een interview dat de Saoedische prins al-Walid ibn Talal Al Saoed gaf, riep hij zijn
broeders en zusters in het door oorlogen geteisterde Midden-Oosten op te stoppen met
de absurde vijandigheid jegens het Joodse volk. In plaats daarvan behoort men de
dialoog met Israél te zoeken, wat ertoe leidt dat “het Midden-Oosten eindelijk tot rust
komt, zich kan ontwikkelen en tot bloei kan komen.”

Israél heeft het aantal vrachtwagenladingen met hulpgoederen voor de Gazastrook
verhoogd tot 140.000 per jaar, bijna twee keer zo veel als vorig jaar. Elke dag passeren
600 tot 650 vrachtwagens de grenspost Kerem Shalom. De afgelopen weken
verhoogde men dit aantal zelfs tot 1000 vrachtauto’s per dag. Aan de Egyptische kant
is de enige grensovergang die voor personenverkeer gebruikt wordt de laatste
anderhalf jaar vaak dicht geweest. In juni was de grensovergang tien dagen open, maar
alleen voor verkeer naar de Gazastrook. Daarna grendelde men de grensovergang
hermetisch af. Daarmee maken de Egyptenaren indirect duidelijk dat zij Hamas
medeverantwoordelijk achten voor de zware terreuraanslagen in de Sinai.

Isragl heeft een zeldzaam bezoek gezien : president Guillaume Kigbafori Soro van
Ivoorkust heeft Israéls president Reuven Rivlin verzekerd dat hij de bilaterale
betrekkingen stevig wilde aanhalen. Het afrikaanse land geldt sinds een korte
burgeroorlog in 2011 als relatief rustig, maar heeft wel in toenemende mate met
radicaalislamitische groepen te kampen. Tegen deze achtergrond wil het land om te
beginnen met name van de expertise van Israél op het gebied van de
veiligheidspolitiek profiteren.

In de herfst van 2011 heefi Israél voor de vrijlating van de soldaat Gilad Shalit 1027
moordenaars uit de Israélische gevangenissen in vrijheid gesteld. Veel mensen uitten
de kritiek dat het terreurrisico daardoor weer zou stijgen. Sinds 2014, zo werd kort
geleden bekend, zijn er inderdaad zes Israéli’s om het leven gekomen door aanslagen
die werden gepleegd door Palestijnen die bij de bewuste ruil op vrije voeten waren
gekomen. Tientallen andere destijds vrijgelaten Palestijnen hebben verscheidene
voorwaarden van hun vrijlating geschonden en zitten opnieuw gevangen.

De meerderheid van de afgevaardigden in de Knesset is van mening dat een steen een
even gevaarlijk wapen is als een revolver. Zoals op de Westbank steeds weer blijkt,
kunnen mensen gemakkelijk om het leven komen als er tijdens een autorit een steen
door de voorruit komt. En zo definieerde het Israélische parlement een geworpen steen
als een potentieel moordwapen en besloot het de strafinaat voor stenengooiers
duidelijk te verhogen. Stenengooiers worden dus onder andere aangeklaagd voor
moord met voorbedachten rade.

Bij Maresha in de buurt van Bet Guvrin heeft men bij opgravingen bijzonder veel
kippenbotten met brand- en snijsporen ontdekt. Bovendien vond men opvallend veel
botten van hennen, zodat duidelijk wordt dat hier zo’n 2300 jaar geleden niet alleen
kippen gegeten, maar ook gefokt werden, mede voor de eierproductie. Aanvankelijk -
gebruikte men de kip, die ongeveer 5000 jaar geleden vanuit Oost-Azié naar deze
regio kwam, alleen als offerdier. De vondst in Maresha is een van de oudste die op een
door mensen begonnen kippenfokkerij wijst. Van hier begon de kip in de jaren voor
het begin van de christelijke jaartelling zijn verbreding over het Romeinse rijk.

Jan C. Commandeur
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VAKANTIE BIJBEL WEEK 2016.
HET VERVOLG!!

DONDERDAGMIDDAG 20 OKTOBER OM 15.00 UUR
IN DE PATMOSKERK!!! |

Alle kinderen van Marken zijn van harte vitgenodigd om deze spetterende show
mee fe maken. Wij vinden het erg fijn als er ook ouders of opa’s/oma’s

meekomen. | |
De kerk is open vanaf 14.45 uur. De show duurt ongeveer 1,5 uur en na afloop

is er voor iedereen weer wat te eten bij de koffie/thee/limonade.

Na afloop van de show is er bij de vitgang van de kerkzaal een collecte om de
kosten van deze middag te betalen. :

Allemaal van harte welkom.

De commissie van de Vakantie Bijbel Week 2016.



