Yrotestagtf Markey,

L Jaargang 14 nummer : 4 ] verschijnt wekelijks ] Zaterdag 25 januari 2020

Kerkdienst zondag 26 januari 2020

Grote Kerk

10.00 uur
Organist
Koster(s)
Schoollied
Schoollied Lezen

Kindernevendienst

Ds.H Klink Bevestiging Ambtsdragers
Dirk Kes
Jan Blijleven en Heiﬁ Zeeman
Lied 186
Rens Klein

Grethe van Belzen en Marianne Zwiers

De eerste collecte is bestemd voor

Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor

Kerktaxi:

De Kerk

Gerrit Verkade tel . 601247

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
1 februari

Psalm 139:1-12
Psalm 139:13-24
Spreuken 3:1-20
Spreuken 3:21-35
Spreuken 4:1-13
Spreuken 4:14-27
Psalm 149

Loving Father is watching you
Intieme relatie

Onderwijsheid

Leven zonder angst

Wijs met wijsheid

Bewandel de goede weg
Muziekfestival




WAAR WOONT GOD?

Dat is toch misschien wel een moeilijke vraag. Op veel zondagen en misschien ook wel
door de week spreken we het ‘Onzevader’ uit en direct in de eerste zin wordt al een
antwoord gegeven op mijn vraag: ‘die in de Hemel zijt’.

Ben ik nu tevreden, weet ik nu iets meer?

Wij leven met onze inzichten over de natuur, de sterrenkunde, de biologie en
wetenschappelijk gezien is ‘de hemel’ moeilijk te plaatsen in het Heelal.

Er was al eens een astronaut, die na een ruimtereis zei: ‘Ik heb goed rondgekeken in de
ruimte, maar ik heb geen hemel, laat staan een God gezien.’

Veel moderne mensen en zeker ook jongeren, die voor het eerst naar het voortgezet
onderwijs gaan en op basis van wetenschappelijke inzichten en kennis les krijgen (en
terecht) raken dan in de war en komen tot de conclusie: ‘Het klopt niet, dus het is niet
waar.’ Het woordje ‘waar’ wordt dan beperkt tot: dat wat te tellen en te bewijzen is.
Maar het woordje ‘waar’ heeft ook een ander karakter, dan betekent het veel meer
‘waardevol’.

Na een sterfgeval, waarbij in onze christelijke traditie gezegd worden: ‘Onze opa, oma,
moeder, vader, kind is naar de hemel gegaan na hun dood’, hoor je ook mensen wel
zeggen: ‘Ze zijn er niet meer, maar ze leven wel voort in ons hart’. Eigenlijk zeg je
daarmee dat de geliefden niet vergeten worden en dat je altijd aan ze blijft denken, dat
ze waardevol voor je zijn.

Het klassieke beeld van de hemel als een koepel boven de platte aarde is voor mensen
van deze tijd moeilijk te geloven.

Maar misschien kunnen we ook met andere ogen en oren de teksten uit de bijbel, die
hierover gaan lezen en horen. Ons niet laten hinderen door ons wereldbeeld.

Als er moeilijke dingen in het leven gebeuren, willen we graag dat er iemand is die ons
helpt, die ingrijpt in het bestaan. Maar ik denk dat het niet zo werkt. De God van de bijbel
is in tegenstelling tot veel godsdiensten om Israel heen een God, die op afstand is en niet
ingrijpt in ons bestaan.

We lezen dat bijvoorbeeld in Jesaja 63:15-16:

‘Heer, kijk toch naar ons vanuit uw heilige hemel! Kijk naar ons vanuit uw schitterende
woning. Waarom vecht u niet meer voor ons? Waarom laat u geen machtige daden meer
zien? U houdt niet meer van ons, u zorgt niet meer voor ons! U bent toch onze vader? U
hebt ons toch steeds bevrijd?’

Ten diepste zeggen we met ‘Onze Vader, die in de hemel zijt’: we verlangen naar een
nabije liefdevolle en sterke vader of moeder, maar we beseffen ons ook dat deze vaak
ver weg is in ons leven,

En dan is de gedachte dat het hart de plaats is waar geliefden voortleven zo gek nog niet,
want ook God zoekt een plaats in jouw hart, in de kern van je bestaan.
En dan wordt in jou zichtbaar waar God woont.

‘Deel met elkander het brood van alledag,

Opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander het brood van deze dag.’
(Lied 456b:6)

Cees]an Visser

(Geinspireerd door: Rieuwerd Buitenwerf, Het Onze Vader, ontdek het Onzevader als bron voor ons
geloof, Nederlands Bijbelgenootschap 2019)



VYoorbede

1. Voor de gemeente groei groep. Dat Uw woorden van genade en waarheid mag
doorwerken in onze levens. Maak ons tot een instrument in Uw hand.
Voor de daklozen. Breng een ommekeer in hun leven.
Doe ons oog hebben voor mensen die anders zijn en moeite hebben met hun naaste.
Maak Heer Jezus dat wij U zullen dienen en niemand anders.
Wees hen nabij die door ziekte alleen zijn komen te staan. Heer van het leven, U heeft
niet bedoeld dat wij alleen zijn.
Leer ons Heer dat wij elkaar trouw zullen zijn, zoals U ons trouw betoont.
7. Wilt U zijn met de Palatijnse Christenen. Het lukt hen niet van hun omgeving een

mooie plaats te maken en worden gedwongen zich aan te sluiten bij Hamas.

Ria Kaars

- S

S

Opbrengst Collecten

Zondag 19 januari 2020

De tafel collecte bestemd voor de Diaconie € 248,20
De collecte voor de Kerk € 200,10

Giften.

~ Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Vanuit de pastorie

Nieuwe samenstelling kerkenraad

Aanstaande zondag 26 januari nemen we afscheid van vier ambtsdragers en zullen er zeven
worden bevestigd of herbevestigd in het ambt. We zijn dankbaar dat er mensen bereid zijn
gevonden om tijd en energie te wijden aan het werk in de gemeente van Christus.

Voor de volledigheid zetten we alle namen nog op een rij.
Ambtsdragers die afscheid nemen zijn:

Aaltje Schouten diaken
Pieter Moenis ouderling
Egbert Commandeur ouderling-kerkrentmeester
Jan Sijmen Roos ouderling-kerkrentmeester
De hieronder genoemde ambtsdragers zullen worden bevestigd:
Neeltje Teerhuis-Zeeman diaken
Eef Visser diaken (herbevestiging)
Marie Zeeman-Appel ouderling
Neeltje van Altena-Boneveld  ouderling met bepaalde opdracht
Jannie Visser-De Groot ouderling met bepaalde opdracht
Jan Uidam ouderling-kerkrentmeester

Cees Visser Czn. ouderling-kerkrentmeester (herbevestiging)
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Nu nemen we niet van iedereen volledig afscheid want Egbert Commandeur en Jan Sijmen
Roos zijn zo goed voor ons geweest door te gaan als kerkrentmeester. Hun jarenlange
ervaring en kennis hoeven we nog niet te missen.

We bedanken broeder Pieter Moenis voor zijn trouw en inzet als ouderling. Meer dan twaalf
jaar is hij ambtsdrager geweest omdat hij zo vriendelijk was nog even aan te blijven tot zijn
vacature vervuld zou worden. Ook nemen we zondag officieel afscheid van Aaltje Schouten
die om gezondheidsredenen helaas vrij snel na haar bevestiging moest afhaken. We bedanken
haar voor wat ze als diaken heeft bijgedragen.

Diaken Eef Visser liet ons weten dat ze nog een tijdje wil aanblijven als diaken, en ook Cees
Visser heeft aangegeven wat langer ouderling-kerkrentmeester te willen blijven. Daar zijn we
blij mee. Naast herbevestiging van deze twee ambtsdragers mogen we zondag vijf nieuwe
bevestigen. We kijken uit naar een paar mooie jaren samen werken aan de groei van de
gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus.

Follow Me

Twee weken geleden kwamen we voor het eerst bij elkaar met een mooie groep jongeren van
de gemeente. Volgens mij worden het 10 mooie avonden met elkaar. Jullie durfden al best wat
. in te brengen. Ik vond het een mooi begin. Inmiddels hebben we een Whatsapp-groep
aangemaakt. De volgende bijeenkomst voor staat gepland voor dinsdagavond 21 januari om
20.30 uur in de bovenzaal van Het Gebouw. ledereen is weer welkom. Mocht je alsnog
besluiten aan te haken: schroom niet! Alle jongeren van #FM!: bedankt dat jullie de eerste
avond tot een succes gemaakt hebben. En dank aan jullie ouders want zonder hen.....!

Groet

Voor de ambtsdragers die afscheid nemen, voor hen die aan een nieuwe ambtsperiode
beginnen, voor iedereen die ook maar iets in de gemeente doet, en een beetje voor mijzelf,
denk aan de woorden uit de brief aan de Hebreeén: “God is niet zo onrechtvaardig, dat hij
Jouw werk zou vergeten en de liefde die je voor zijn naam getoond hebt door de diensten, die
Jif de heiligen bewezen hebt”(Hebr. 6,10). Om die liefde gaat het. Ze wordt gewaardeerd en
geteld. Niet alleen door mensen! Gegroet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. Klink
hzklink@icloud.com of 0299 203076

Liturgie
Zondag 26 januari 2020, 3° van Epifanie, bevestiging van ouderlingen en diakenen, om 10.00
uur in de Grote Kerk. Protestantse Gemeente te Marken

Opgang
Consistoriegebed.

Intrede
Intredepsalm: Psalm 95 vers 1 en 3.



Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Schoollied: Lied 186 ‘Er is geen plaats’, couplet 1 en 2.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 ‘Heer van uw kerk’, couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit de pastorale brieven: 1 Timoteiis 3,14-4,16 (lector).
Halleluja-lied: Lied 361 ‘Er heeft een stem gesproken’, couplet 1,2 en 5.
Verkondiging: ‘Oefening baart vrijheid’.

Lied 903 “Zou ik niet van harte zingen’, couplet 1 en 6.

Kinderen komen terug van de kindernevendienst.

Bevestiging van diakenen en ouderlingen
Afscheid aftredende ambtsdragers.
Psalm 90 vers 8. '
Bevestiging nieuwe ambtsdragers.
Opdracht en gelofte.
Gebeden en bevestiging.
Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest daal tot ons neer’, couplet 1 t/m 6.
Bevestigingsgebed.
Voorbede voor ambtsdragers.
Loflied: Lied 868 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’, couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven
Inzameling van de gaven.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen _
Slotlied: Lied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’, couplet 1 en 3.

Zegen en gezongen ‘amen’.

Ambtsdragers die afscheid nemen

- Aaltje Schouten diaken (is niet aanwezig)
Pieter Moenis ouderling
Egbert Commandeur ouderling-kerkrentmeester
Jan Sijmen Roos ouderling-kerkrentmeester

Bevestiging van ambtsdragers

Neeltje Teerhuis-Zeeman diaken

Eef Visser diaken (herbevestiging)

Marie Zeeman-Appel ouderling

Neeltje van Altena-Boneveld ouderling met bepaalde opdracht
Jannie Visser-De Groot ouderling met bepaalde opdracht
Jan Uidam ouderling-kerkrentmeester

Cees Visser Czn. ouderling-kerkrentmeester (herbevestiging)
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Uitnodiging aan alle gemeenteleden

Gemeentevergadering op 3 februari 2020 in de hal van de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Begroting 2020
3. Verkoop pastorie Akkerstraat 16
4. Presentatie "Voor nu en de toekomst" door ds. H.Z. Klink
5. Rondvraag
6. Sluiting

NB
De stukken m.b.t. de begroting kunnen worden opgehaald na de dienst op 2 februari in

de Patmoskerk. Ook zullen deze stukken beschikbaar zijn op de website:
www.protestantsmarken.nl.

Achter tranen van verdriet,
Schuilt de glimiach van herinnering

Wij danken iedereen voor het medeleven na het overlijden van onze vader en bap.

Jan Appel

Uw aanwezigheid bij de begrafenis, de vele kaarten en andere blijken van deelneming

hebben ons goed gedaan.
Ook dank aan ds. Klink voor zijn mooie woorden tijdens de rouwdienst.

Daarnaast willen wij ook de mensen bedanken die jarenlang trouw kaarten stuurden.
Het deed ons goed, dat hij niet werd vergeten al woonde hij al jaren niet meer op Marken.

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar alle medewerkers en het verplegend
personeel van Sweelinckhof. Onze vader en bap heeft daar zijn laatste levensfase mogen
doorbrengen, waar hij werd omringd met alle zorg en tederheid.

Aaltje en Jacob
Cornelis en Anja
Dirk en Willy Diana
Jan Simon en Astrid

Kleinkinderen



Hoe het ons dit jaar zal vergaan,

Dat zal de tijd ons leren,

Maar dat we samen sterker staan,

Dat kan ik je garanderen,

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele,
beterschap,kerst en nieuwjaars kaarten met vele lieve woorden,
ook voor de cadeaubonnen,kerststukken,bloemen en andere
giften.

Het gaat de goede kant op,er is nog een lange weg te gaan,maar
we hebben goede hoop voor de toekomst.

In deze koude warme tijd,

Ligt er zo'n nadruk op gemis,

Maar vooral ook op de dankbaarheid,

Voor wie nog in ons midden is.

Nogmaals iedereen heel erg bedankt voor alle steun,

ook namens de kinderen en kleinkinderen.

Piet en Geertje,
Dominique en Jessica Gemma en Noud,
Sebastiaan en Joyce FenneenDaan. .

e

2 februari 2020 - Purmerkerk - Purmerend

Uitnodiging
SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 2 februari 2020, aanvang 10.00 uur einde + 11.30 uur
Purmerkerk, Westerweg 50 te Purmerend

VOOrganger:

Ds. Henri Frélich

thema:

"Licht en Donker'

organist:
Niek Hartog

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koftie of een
glas limonade

Heb je geen vervoer aaar en van de kerk?
" Neem dan voor woensdag 29 januari contact op met
Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu



Vrijdagavond
24 januari

Kienen met een vieugje valentijn in de
Patmoskerk.

Het kienen begint om 20.00 uur, vanaf 19.30
uur is de deur open voor koffie met cake.

Dit kienseizoen kienen we nog op 21 februari en 20 maart.

Daarna is er op 16 en 17 april bazar in het Trefpunt en op
18 april is de uitloting in de Patmoskerk.

;:?‘_

““PROTESTANTS MARKEN 2020

De BAZAR zal gehouden worden op 16 en 17 april 2020




