ontestarjts Markey,

Jaargang 14 nummer : 9 verschijnt wekelijks Zaterdag 29 februari 2020

Kerkdienst voor: zondag 1 maart 2020

Patmoskerk

10.00 vur Ds. P. Boomsma - Amsterdam
1° Lijdenszondag

Organist: Dirk Kes
Kosters: Jj. Commandeur en F. Visser
Schoollied: Lied 556
Schoollied lezen: Ivana Schipper
Kindernevendienst: Gréthe van Belzen en Marianne Zwiers

De eerste collecte is bestemd voor:
Onderhoudsfonds PGM

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Kerktaxi: Robbie Zwiers, tel. 06-52410698

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag 1 maart Exodus 2: 23-3: 10 Klagen helpt
Maandag 2 maart Exodus 3: 11-22 Ja, maar ...

Dinsdag 3 maart Exodus 4: 1-17 En als...Ga!
Woensdag 4 maart Exodus 4: 18-31 Net op tijd
Donderdag 5 maart Exodus 5: 1-18 Werkoverleg mislukt
Vrijdag 6 maart Exodus 5: 19-6: 13(-25) Verzwaring

Zaterdag 7 maart Matteiis 7: 13-23 Kennen en herkennen -



MEDITATIE 1e Lijdenszondag
EEN HEILIG OFFER. Hebreeéng:14. NBG

"Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een
smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken,
om de levende God te dienen?"

Jezelf opofferen voor iets is een nobel ding. Je hebt jezelf dan niet op de eerste plaats staan, maar iets

of iemand anders. Opofferen vraagt je om jezelf aan de kant te zetten en niet aan je eigen belang te
denken. Dat is precies wat Christus heeft gedaan. Hij heeft Zichzelf aan de kant gezet en is voor de zonde
van de mensen tot een offer geworden.

Jezus was smetteloos en dus zonder zonden. Hij weet niet wat het is om zonde te doen, maar Hij weet wel
de impact van de zonde. Hij weet wat de zonde voor God teweeg brengt en het verdriet dat er is over de
zonde. De mens is immers in Adam gevallen en sindsdien is de zonde in de mens gekomen. Maar Jezus
heeft nooit een zonde gedaan en toch is Hij aan het kruis gegaan voor zondige mensen, voor jou
en voor mij.

Dat is echt opofferen! Hij wint er zelf helemaal niets mee, want Hij hoefde niet voor Zichzelf aan het
kruis. Daar mag je je over verwonderen, want dat is werkelijke liefde voor een ander. En God spreekt tot
ons en zegt: dit offer van Christus zal je heiligen en uw geweten reinigen om Mij te dienen. Je bent dus
rein, schoon van de zonde, door het offer van Jezus! En dan mogen wij Hem dienen en leven tot Zijn
eer. Dat is toch werkelijk een Evangelie om in aanbidding neer te vallen en Gods Naam aan te roepen!

Daarnaast worden we ook opgeroepen om onszelf op te offeren. Ja, het leven tot Gods eer betekent dat wij
onszelf opofferen voor Hem. We mogen leven voor Hem! We denken vaak dat leven in de zonde zo fijn is,
ook omdat we niet beter weten. Maar als je eenmaal hebt geproefd van het leven in Christus, dan wil je

niet anders meer. Dan doe je nog zonden, maar je leeft vooral in liefde voor God en in liefde voor je

naaste. Je staat zelf niet meer op de eerste plek met al je verlangens en doelen. God komt op de eerste plek .
en je verlangen wordt om Hem te dienen.

Laten we dan Jezus Christus prijzen om Zijn offer voor ons en laten we God eren door voor Hem
te leven. Hij geeft ons Zijn Geest om ons te vernieuwen. Doe je mee?

Het is de hogepriester

die alles voor ons doet:

't is onze Here Christus,

Hij reinigt ons met Zijn bloed. B Ingezonden door: Pieter de Jong

Voorbede

1. Maak ons bewust dat een lied over Uw grootheid ons wapent tegen de boze.

2. Leer ons hoe wij liefdevol elkaar met de waarheid kunnen ontmoeten. Zo, dat de grote

leugenaar in de wereld geen vat op ons krijgt.

Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.

Wees met de catechisanten, dat ze getrouwe voorbidders mogen zijn.

Help hen die in de put zitten omdat ze iemand verloren hebben die hen zo lief was,

Geef hen kracht, vernieuw hun leven. ;

6. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een
geheim dat zichtbaar is in ons leven.

7. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer!

Ria Kaars

F W

“n



Opbrengst collecten

Zondag 23 februari 2020
De eerste collecte bestemd voor A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen € 162,50

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 144,52

Liturgie Marken, Patmoskerk zondag 1 maart 2020

Intochtslied psalm 91: 1
Welkom en mededelingen

Stil gebed
Votum en groet

Schoollied wordt gelezen : 556 : 1
Zingen Lied 556: 1,2 en 3

Kyriégebed

Leefregel

Glorialied 704: 2 en 3

Gebed om de opening van het Woord
Lied 348: 1

(kinderen gaan naar de nevendienst)

Schriftlezing O.T. Genesis 3: 1 -9
Zingen: lied 944

Schriftlezing N.T. Mattheiis 4: 1 - 11
Zingen: lied 539

Verkondiging: Een gemakkelijker weg?
Zingen lied 899: 1 en 4 (kinderen komen terug uit de nevendienst)

Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen lied 423

Wegzending en zegen, en gezongen Amen (lied 431 ¢)



Functieverdeling kerkenraadsleden per 26 januari 2020

Moderamen

Ds. H.Z. Klink - Predikant

C. Visser Czn. - Voorzitter kerkenraad + voorzitter kerkrentmeesters
C. Visser Kzn. - - Voorzitter diaconie
A. Sterkenburg-Kes - Scriba

K.C. Zondervan - Wijkouderling
Wijkouderlingen

W.F. Maas - Wijk 1

K.C. Zondervan - Wik 2

A. Commandeur-Kroes - Wijk 3

M. Zeeman-Appel - Wijk 4

J. Kes-Appel - Wijk 5

Ouderlingen met bepaalde opdracht
N. van Altena-Boneveld
J. Visser-de Groot

- Seniorenpastoraat, 80+
- Seniorenpastoraat, 80+

Jeugdouderling

N. Teerhuis-Zeeman
H.P. Zondervan

G.A. Teerhuis-Kaars - Jeugdwerk

College van Diakenen

C. Visser Kzn. - Voorzitter

S. van Altena - 2e voorzitter

E. Visser - le secretaris/doelen informatie kerkblad

- 2¢ secretaris
- le penningmeester + zendingscommissie

JH. Zwiers - 2e penningmeester + kerktelefoon
A. Commandeur-van Riel - Postverwerking/contactpersoon SWOM
T. Boes-Boes - Diaconaal jeugd + codrdinatie avondmaal

College van Kerkrentmeesters

C. Visser Czn. (ouderling-kerkrentmeester)
M.J. van Altena (ouderling-kerkrentmeester)
J. Uidam (ouderling-kerkrentmeester)

P. Kaars (ouderling-kerkrentmeester)

M.J. van Belzen (ouderling-kerkrentmeester)

- Voorzitter

- 2e voorzitter, 2e scriba + verhuur gebouwen
- Secretaris

- Preekregelaar + beheer volkstuinen

- Onderhoud gebouwen

E. Commandeur (kerkrentmeester) - Penningmeester
J.S. Roos (kerkrentmeester) - Ledenadministratie
F. Visser (kerkrentmeester) - Collecte/bijdrage admin.




Wijkindeling per 26 januari 2020

Wijk 1 W. Maas Kets, Het Rietland, Buurt I, IL, Il en IV,
Zuiderzeeweg 46 Havenbuurt, Melisvennen en de Westerstraat.
Tel.: 601720
Wijk 2 K. Zondervan Hoogkamplaan, Qosterpad, Zereiderpad,
Kets 42 Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf,
Tel.: 601901 Moeniswerverpad, Moeniswerf en de
IJsselmeerweg.
Wijk 3 A. Commandeur-Kroes Noorderwerfstraat, Akkerstraat,
Buurterstraat 41 Thamiswerfstraat, De Pieterlanden, Buurterstraat
Tel.: 601558 en De Duikjes.
Wijk 4 M. Zeeman-Appel Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof,
Buurt IV nr. 20 Minneweg, Botterstraat, Flevostraat,
Tel.: 601985 Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en
Zeilstraat.
Wijk 5 J. Kes-Appel Kerkbuurt en Zuiderzeeweg.
IJsselmeerweg 80
Tel.: 601253
Seniorenpastoraat N. van Altena-Boneveld Buurt 1 t/m IV, Havenbuurt, Thamiswerfstraat,
80+ Buwt IV nr. 5 Hoogkamplaan, Akkerstraat, Westerstraat, De
Tel.: 601930 Pieterlanden, Buurterstraat, en de Duikjes.
Zuidland/Molentocht/Tiengemeenten/Novawhere
Purmerend, Lindendaal Hoorn, Nicolaas
Lutjebroek en Reygersdaal Heerhugowaard.
J. Visser-de Groot Noorderwerfstraat, Kerkbuurt, Kets, Het
Buurterstraat 35C Rietland, Minnebuurt, Moeniswerf, Grote werf,
Tel.: 397293 Witte werf en Zereiderpad.
Swaensborch Monnickendam, Gouwzee
Volendam, Meermin Edam, De Keern
Landsmeer en Notaris Qosthuizen.
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gmﬁijnﬂmmmﬁmvwmﬁiw&e,
van wie je eel; gij 1edl hel niet
OS%MWW,PWMW,
omdal het niet alleen haar feven,

Rustig en vredig hebben wij afscheid genomen van mijn vrouw, onze mem, schoonmoeder en

bessie.

Jannetje Raaro-Geoman

* 25 september 1932 T 21 februari 2020

Cornelis Kaars

Cees T

Jacob en Carla

Jan T

Jannetje en André t
Marinus en Geerke
Alexander en Agnes
Yvonne en Pieter
Neeltje en Jan Pieter
Kleinkinderen
Achter kleinkinderen

Mem is overgebracht naar haar ouderlijk huis Havenbuurt 16, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 27 februari 2020 om 14:00 uur in de
Patmoskerk op Marken, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de algemene

begraafploats van Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er vanaf 13:15 uur gelegenheid tot condoleren in de

Patmoskerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid om koffie te drinken in Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 te

Marken, waarbij u van harte welkom bent.



We hebben zoveel
mooie herinneringen
aan momenten groot en klein

Die zorgen voor een lach
naast verdriet en pijn

En weetje
dat mooie stralende sterretje
daarboven, dat ben jij

Ver weg maar tegelijkertijd
nog steeds heel erg dichtbij

Lieve Bessie, we zullen je missen

Kim en Chris
Noud

Jeroen
Ruben en Denise
Shanna

Fabienne
Yomayra en Javon
Joélle en Fabian
Raoul

Naomi
Esra
Romée
Marijn
Ewan

Dion

Achter elke iraan van verdriet, zit een glimlach van herinneringen.
Vrijdag is overleden onze schoonzuster en peet.
(peet) Jannetje Kaars Zeeman

Wij wensen (ome) Cees en de familie veel sterkte toe.

Wolmet Kaars Jaap Kaars  en Geertje Kaars Appel
Cees en Astrid Jannetje en Roel
Jacob en Neeltje Alice Jaap en Marcella

Grietje en Klaas
Jannetje en Ben



Wanneer je iemand missen moet
Niet voor even, maar voorgoed
Dan valt dat heel erg zwaar

Ja, dat is gewoon heel naar.

Nooit meer samen kunnen praten
Een leegte die is achtergelaten
Verdriet en een groot gemis

Als iemand er niet meer is.

Wat blijft zijn de herinneringen

Dat worden hele waardevolle dingen
Om te bewaren, veilig en apart

Op een speciaal plekje in ons hart.

Na een dappere strijd is tot ons verdriet overleden onze zuster en schoonzuster

Jannetje Zeeman

Wij wensen Cees, de kinderen en (achter)kleinkinderen heel veel sterkte en kracht toe.

Marie en Dirk
Cees T en Trijntje
Eb 1 en Gaartje
Neeltje en Jaap

"Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft"
Filippenzen 4:13

Lieve peet Jannetje

Bijna je hele leven op Moskou
Met De Akker en de Weije sloot
We waren altijd welkom

Niets was je teveel

Na jaren kwamen de tegenslagen
Het veranderde je leven

Het was niet meer zoals toen

Nu is ook jouw tijd gekomen

Je hebt je zware leven geleefd
We zullen je missen

Wij wensen ome Cees, onze neven en nicht en de verdere familie veel sterkte toe bij het
dragen van dit verlies.

Neven en nichten familie Zeeman



Op vrijdag 21 februari is onze buurvrouw
Jannetje Kaars-Zeeman
overleden.
Haar leven lang heeft Jannetje gewoond op Havenbuurt 16-17
We missen haar. |
We wensen Cees, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies
De buren van

Moskou en Siberié.

Het mooie van herinneringen is, dat niemand ze van je af kan nemen
Want ze blijven voor altijd in je gedachten en in je hart.

Op 21 februari hebben onze vrienden Marinus en Geerke afscheid
moeten nemen van hun moeder, schoonmoeder en bessie.

Jannetje Kaars — Zeeman

Wij wensen Marinus, Geerke, Naomi, Esra, Romée, Marijn en familie
heel veel sterkte met dit grote verdriet.

Arnold en Linda
Cornelis en Miranda

Tim, Inge, Nina en Job

In iedere traan van verdriet,
glinstert een mooie herinnering. ..

Vorige week ontvingen wij het plotselinge en droevige bericht dat de moeder en

schoonmoeder van onze penningmeester en bestuurslid, Marinus en Geerke Kaars is
overleden. Wij wensen jullie en de rest van de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Het bestuur van de Marker Evenementen Stichting
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Uit het gastenboek in de Grote Kerk op Marken:

24/4/2019 Genoten van de rondleiding door deze prachtige kerk en de uitleg over het orgel
van de organist in spe. Dank! Jan en Marion de Koning, Rijnsburg.

Looks very.nice! Love the boats. Antje & Michelle from Gold Coast, Australia.
Wat een prachtig begin van de dag! Dank u voor de rondleiding en uitleg. Hans en Els Vogel.

29/04/19 Please help my mother! Thomas.

Wat een prachtige kerk op een prachtige plek! We wilden graag een kaars aansteken maar
toen maar een kaart gekocht @) Storm & Lotte, Amsterdam.

Rust zacht BRO  Gijs.
Fijn even te bidden 30-4-2019 R. A’dam
1-5-2019 Heer, vertrek niet van Marken!

Wir danken dass wir die letzte Nacht gut iiberstanden haben. Bettine, Petrus, Lucie.

3/5/19 God bless this sanctuary and the fine people of this village!! Brazil &)

4/5 Bedankt voor uw gastvrijheid en dat ik een kijkje mocht nemen in uw kerk. Tk vond het
prachtig om dit gezien te mogen hebben. Fijne zondagsdienst morgen. Gr. Peter en Priscilla.

8 mei 2019 God zegen mijn Moeder. Neem haar in Uw hemel. Sterk mij om verder te gaan in
dit leven. Ik dank U voor alles. Moeder Gods ontferm U over ons. Mary M.

Zaterdag 11 mei. Voor het eerst op het eiland Marken. Hele mooie ervaring, leuk om gezien te
hebben. Vandaag mooi weer. Wij wensen alle mensen op Marken het allerbeste en een goede
gezondheid. Peter, Johan, Annelies en Diny de Kriger van Blijderveen. Ommeren (in de .

Betuwe). '

11-5.19 Wij als zussen uit de Prov. Groningen een dagje Volendam. Heel gezellig om op het
eilandje marken te zijn. Niet groot maar wel mooi allemaal.

15.05-2019 Goed om weer op marken (Merreken) te zijn. Hier geboren in 1951. Mooie kerk
met boten en nu tijdelijk een vliegende zingende zwaluw. Gefeliciteerd dat jullie straks weer
een predikant hebben. Vroeger zat ik hier in de kerk met mijn bappe Ké Booneveld ook om
toeristen te ontvangen. Mijn bappe was hier ook koster, ouderling geweest. Mijn ta ook. Goed
ontvangen door mevrouw Taanman-Boes. Een tijdje terug is mijn broer hier ook wezen
kijken: Simon Kes, ik ben Kees Kes, zoon van Kees Kes en Neeltje Booneveld.



