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Kerkdienst zondag 24 mei 2020

Kerk TV van uit de Grote Kerk |

Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl

10.00 uur Prop. H. Kramer Urk
Organist Dirk Kes

Koster(s) Hein Zeeman en Jan Blijleven
Eerste Collecte Nederlands Bijbel Genootéchap

Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag 24mei  Exodus 22:4-16 Wat ... als ...
maandag  25mei  Exodus 22:17-30 Vreemdelingenwet
dinsdag 26 mei  Exodus 23:1-17 Geen vriendjespolitick
maandag 27 mei  Exodus 23:18-33 Onder begeleiding
donderdag 28 mei  Exodus 24:1-18 Ook een grote daad van God: zijn Verbond
vrijdag 29mei  Ruth 1:1-22 Gelukzoekers
zaterdag 30 mei  Ruth2:1-23 Vreemdelingenzorg
Voorbede
1. Klop aan de deur van Kim Jong-Un, leider van Noord-Korea. Dat hi j tot geloof en inzicht mag
komen.

2. Als ons hart in onze portemonnee zit, breng dan ons hart op de juiste plaats.

3. Leer ons denken in oplossingen en vanuit dankbaarheid leven. Verblijd ons.

4. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan. Dat Uw Woord het middelpunt van
hun denken en handelen mag zijn.

5. Wijs ons de weg hoe wij alle hongerende mensen kunnen voeden. Het virus brengt aan het licht dat
het voedsel daar gebracht wordt waar al veel is.

6. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.

7. Kom met uw Heilige Geest. Bemoedig ons.

Ria Kaars




MEDITATIE.
WAAROM VIEREN WE HEMELVAARTSDAG?

Als Jezus direct na zijn opstanding de macht had overgenomen, zou Hij de leider geworden zijn
van een wereld vol mensen met een zondige natuur. Na Jezus’ opstanding was er nog niets in de
wereld veranderd! Als Jezus op aarde was gebleven zou onze zondige, rebelse natuur zijn blijven
voortbestaan, waardoor we zijn leiding nooit zouden hebben kunnen accepteren. Jezus kon
onmogelijk onze Koning worden als de macht van de zonde niet eerst in ons leven gebroken zou
worden.

Daarom moest Jezus weer opgenomen worden in de hemel, zodat de Heilige Geest in onze harten
uitgestort kon worden, waardoor wij van binnenuit veranderen. De Geest van Jezus helpt ons
onze zondige natuur met zijn hartstochten en begeerten te kruisigen. Als onze oude zondige
natuur sterft, worden wij opnieuw geboren en ontvangen wij het hart van Jezus in ons, dat meer
en meer afgestemd wordt op het leven en de wil van Jezus. Door opnieuw geboren te worden zal
de Geest van Jezus het karakter van Jezus (de goddelijke natuur) in ons tevoorschijn beminnen!
Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Jezus lijken.

Zelfs ons lichaam zal dan, net als Jezus’ opstandingslichaam, in een oogwenk getransformeerd
worden. Als Jezus terugkomt zal Hij zijn gemeente als een stralende bruid zonder vlek of rimpel
naast zich plaatsen, heilig en onberispelijk! Dat zal het moment zijn waarop hij ‘de macht’ zal
overnemen op aarde. Dank God voor zijn magistrale reddingsplan als je Hemelvaart viert.

In bidden en in smeken, Wijd open staan de deuren,
maak onze harten één. nu is de toegang vrij.

Wij hunk’ren naar een teken, Voor wie verweesd hier treuren
0, laat ons niet alleen. is Jezus' hulp nabij.

De Heiland is getreden Al dreigen nog gevaren,

aan 's Vaders rechterhand: al wacht ons kruis en strijd,

wij wachten hier beneden de Geest zal ons bewaren,

de gaven van Zijn hand. de Geest, die troost en leidt.

Ingezonden door: Pieter de Jong




KERKCOLLECTES

KERK

Aan kerkcollectes ten behoeve van de Kerk is op rekening NL69 INGB 0000 1609 62 ontvangen:
- in week 20 (13 mei t/m 16 mei) Eur 30,00

- in week 21 (17 mei tm 19 mei) Eur 167,00

Via de QR-scanmethode is in week 20 een bedrag ontvangen van Eur 85,50.

Namens het college van kerkrentmeesters,

hartelijk dank aan alle gevers/geefsters.

DIACONIE

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen
over de periode 13 mei — 19 mei 2020:

collecten en giften 13 mei — 19 mei 2020: Eur 155,50

Pakistan Eur 150,00

COLLECTEMUNTEN

We willen in deze “Corona” tijd ook de gelegenheid bieden om de collectemunten te besteden aan
de diverse collecten, zoals voor de kerk, de diaconie, doorzendcollecten (o.a. Project Waterlandse
Gemeenten, Pakistan, KIA etc.) of de Zendingskisten.

Als u de munten in een envelopje, plastic zakje of op een andere manier kunt aanleveren in de
brievenbus van onderstaande adressen, met collectebestemming en datum collecte, dan zorgen wij
dat de waarde wordt overgemaakt aan de betreffende collecten.

F. Visser H.P. Zondervan
IJsselmeerweg 3 Noorderwerfstraat 15

COLLECTE Nederlands Bijbel Genootschap 24 mei

Komende zondag collecteren we voor het Nederlands Bijbel Genootschap.

Doel van het NBG is dat iedereen de Bijbel moet kunnen lezen in zijn of haar eigen taal.

In Nederland, maar ook wereldwijd. Samen met leden en donateurs brengt het NBG de Bijbel
dichtbij, al 200 jaar! Dat doen ze door:

De Bijbel te vertalen, het Boek der boeken (zo betaalbaar mogelijk) beschikbaar te stellen, het
begrip van de Bijbel te bevorderen én de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Ze gebruiken
daarbij heel veel werkvormen en diverse werkwijzen, zoals u uit de publicaties van Anneke
Commandeur regelmatig kunt lezen in dit kerkblad. Ook digitaal wordt er heel veel ter beschikking
gesteld! Anneke is op Marken de codrdinator voor het Nederlands Bijbel Genootschap.

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt
vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bi jbel in goed Nederlands. Eerder
maakten ze de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling en de
Bijbel in Gewone Taal. Daarnaast ondersteunen ze bijbel genootschappen in andere landen bij
vertaalprojecten.

Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal doen ze in Nederland met bijbels, revisies
van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling,
Bijbel in Gewone Taal, Groot Nieuws Bijbel, NBG-vertaling 1951, Nije Fryske Bibeloersetting en
de Statenvertaling kan lezen.

Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is, en vervol gens slaan ze de handen ineen
met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels in de eigen taal te verspreiden.
De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook
teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een brug slaan tussen de
bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers.
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Dat doen ze met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Op debijbel.nl
vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen, kaarten met
bijvoorbeeld de reizen van Paulus.

De Bijbel is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken.
Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. Wat zijn de
ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? De Bijbel is een boek voor
het leven!

De banknummers voor deze collecte staan weer vermeld in deze kerkbode, op KerkTV en op de
MarkerNieuwssite.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 24 mei 2020

10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Muziek Intochtpsalm: 68

Stil gebed/ votum

Muziek naar aanleiding van Psalm 116

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregels

Muziek naar aanleiding van: “Wij knielen voor Uw zetel neer” LvK: 231
Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezing: Hooglied 3:1-4 en Johannes 20:11-18

Muziek naar aanleiding van Lied 626

Preek: Hemelvaart begint met Pasen
1. Maria’s verdriet door Zijn afwezigheid.
2. Maria’s troost door Zijn hemelvaart.

Muziek: Lied 663

Oproep tot de gaven

Dankgebed en voorbede

Muziek naar aanleiding van Lied 908

Zegenbede

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.
Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.




Vanuit de pastorie

Voorzichtige opstart kerkdiensten met gemeenteleden

De overheid heeft deze week definitief de tweede stap op de routekaart voor versoepeling van
de maatregelen gezet. Dit betekent dat de volgende stap op 1 juli dichterbij komt. Vanaf die
datum mogen maximaal 100 mensen aan een kerkdienst deelnemen. Het College van
Kerkrentmeesters (CvK) heeft intussen het ‘Anderhalvemeterplan’ nog verder uitgewerkt.
Daarin wordt aangegeven hoe we onze kerkgebouwen kunnen gaan gebruiken. Het is niets
anders dan een toepassen van de algemene maatregelen van de overheid op onze situatie op
Marken, gecombineerd met de adviezen van onze Protestantse Kerk. In de komende weken
werken we een vertaalslag van dit plan naar een helder overzichtje zodat iedereen het weer
begrijpt.

Er ligt best spannende tijd voor ons. Dat komt ook omdat velen van ons tot de risicogroep
behoren. Wie vervolgens ook een beetje de kranten leest ziet dat de impact van het virus op
het lichaam helderder wordt, en dat is niet mis. Daarom kan ik mij voorstellen dat een
aanzienlijk aantal mensen er voorlopig niet aan denkt om weer naar de kerk te gaan. Graag
wil ik jullie zeggen dat iedereen vrij is om een eigen afweging te maken. Toch zullen we
stapje voor stapje weer terug moeten naar het ‘oude normaal’. Daarom willen we gaandeweg
mensen in de gelegenheid stellen om kerkdiensten fysiek bij te wonen. Iedereen dient daarbij
te letten op de regels van het RIVM. Als je verkouden bent, koorts hebt of hoesten moet, dan
blijf je thuis. En realiseer je dat we lang niet aan het maximaal aantal toegestane kerkgangers
komen. Daar blijven we met ongeveer 50 personen ruimschoots onder. Daarmee is het risico
ook minder groot. Zie vooral ook zo: wie wil, mag komen. Uiteraard onder bepaalde
voorwaarden, maar daarover binnenkort meer.

Het moderamen heeft maandag besloten om op zondag 14 juni te oefenen met een kerkdienst
met bezoekers. Dit willen we in kleine kring doen met een aantal kerkenraadsleden en kosters.
Op die manier kunnen we kijken waar we goed op moeten letten en waar we misschien wel
onze werkwijze moeten aanpassen. Ook zo zorgen we voor elkaar.

Live uitzendingen kerkdiensten

Al drie maanden zijn we als Protestantse Gemeente Marken online met onze kerkdiensten.
Daar zijn we erg blij mee. Dat we als gemeente deze kennis in huis hebben en dat we daar ook
inmiddels wat ervaren in zijn geworden, stemt ons dankbaar. Iedereen zal inmiddels wel
begrijpen dat het fenomeen KerkTV niet meer weg te denken is. Zeker nu we op weg gaan
naar een herstart van kerkdiensten met fysieke bezoekers. En wie het over een paar maanden
nog niet ziet zitten om fysiek naar de kerk te gaan kan via beeld en geluid toch met ons
verbonden zijn.

Dit neemt niet weg dat ik uitkijk uit naar de dag dat we elkaar weer kunnen ontmoeten hoor.
Dat we weer met volle borst en recht vanuit het hart, de lofzang op de liefde en trouw van de
Here God kunnen zingen! Blijf dus niet voor immer achter de KerkTV hangen. Maar dat
begrijpt iedereen.
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Overal om mij heen hoor ik dat de online kerkdienst in een behoefte voorziet. Daarom hebben
we besloten deze definitief te maken. KerkTV gaat niet meer weg op Marken. Inmiddels ligt
er een plan klaar voor de aanschaf van camera’s en de aanleg van een installatie in beide
kerkgebouwen. We hebben besloten dat dat uitgevoerd kan worden. Over de kosten hebben
we het nog wel een keer. Wie de KerkTV op Marken een warm hart toedraagt is natuurlijk

Gewijzigd platform

Sinds halverwege april zijn we voor de uitzending van de kerkdiensten met beeld en geluid
overgestapt van YouTube naar Kerkdienstgemist. Het voordeel daarvan is dat we geen hinder
ondervinden van het strenge beleid van YouTube. Zo voorkomen we gedoe over
auteursrechten, blokkades en verwijderingen bij het streamen van bijvoorbeeld muziek. Er
kleeft wel een klein nadeel aan. YouTube is zo ingeburgerd dat elke TV of mediabox wel een
app heeft. Daardoor kun je kerkdiensten heel gemakkelijk op je televisie bekijken. Toch zijn
er wel mogelijkheden om dat ook via de app van Kerkdienstgemist te doen. Misschien is het
goed als we als gemeenteleden elkaar hierin een beetje helpen. Dus als er handige tieners zijn
die hun bessies en/of bappes even helpen met het projecteren van de KerkTV via de app op de
TV dan zou dat mooi zijn. Blijf wel op afstand van elkaar! Op de website van
Kerkdienstgemist zijn instructies te vinden als het goed is.

Ten slotte
Genoeg geschreven! Iedereen hartelijk gegroet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. Klink
hzklink@icloud.com of 06 21564286 en Skype: klinkhz

ZOMERZANGAVONDEN

Soms kunnen de dingen even wat anders lopen dan je had verwacht of gewild...

Zo is het ook met de voorbereidingen voor de Zomerzangavonden die we deze zomer hadden
gepland.

We zien dat de maatregelen rond de coronadreiging hier en daar toch iets worden versoepelt maar
het is voorlopig nog steeds niet toegestaan om in grotere groepen bij elkaar te komen en samen
zingen is ook nog helemaal niet veilig.

Daarom zien we ons als commissie toch genoodzaakt om de Zomerzangavonden voor dit jaar te
cancelen.

De reeds gemaakte plannen en afspraken met medewerkende muzikanten verschuiven we naar
volgend jaar.

Natuurlijk vinden wij dit heel jammer maar het belangrijkste is dat we allemaal gezond mogen
blijven en we vertrouwen erop dat u onze beslissing zult begrijpen.

Commissie Zomerzangavonden,
Anneke, Christina en Trijn
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Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een
blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei
‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren
om te leven als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen
op debijbel.nl en in de Mijn Bijbel-app.

De blogs herinneren ons eraan dat de Bijbel een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de
vrijheden die we in onze tijd kennen’, aldus Buitenwerf.  Vrijheid en bevrijding zijn een rode draad in
de Bijbel. Al op de eerste bladzijden lezen we dat vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen. Zoals
Theoloog des Vaderlands Samuel Lee het zegt in deze serie: “Vrijheid begint met gemaakte afspraken
met God, jezelf en je medemens. Die bakenen het speelveld af.™

Vier vrijheden

In zijn beroemde Four freedoms Speech uit 1941 kwam de Amerikaanse president Franklin D.
Roosevelt op voor vier belangrijke vrijheden. De blogserie laat zien wat de Bijbel over die vier
vrijheden zegt. De blog over vrijheid van meningsuiting is geschreven door NBG-
bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter; die over godsdienstvrijheid is van VU-theoloog
Stefan Paas. Over vrij zijn van gebrek schrijft kerkpionier Bettelies Westerbeek en over vrij zijn van
vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser.

(Innerlijke) vrijheid

De blogserie opent met een bijdrage van psychiater en filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid.
Dan volgen de blogs over de vier vrijheden van Roosevelt. De laatste bijdrage in deze reeks is een
interview met Samuel Lee. Hij licht toe wat vrijheid is, waar het vandaan komt en hoe het zich
ontwikkelde vanaf de bijbelse tijden.  Link: hitns://www debiibel nl/blog/

Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond

De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na precies een maand
afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen
binnen.

Belangstellenden uit Nederland en Belgié vroegen een of meer van de 40.000 beschikbare gratis
bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden.

Van de drie aangeboden edities bestond de meeste belangstelling voor de Samenleesbijbel Junior 14
stappen en Psalmen Dichtbij. Daarnaast was het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel beschikbaar.

Waardering

De actie leverde veel positieve reacties op, zoals van ouders: ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en
voor het hele gezin, bedankt!” En: ‘Wat een mooi initiatief! Nu in deze coronatijd is het belangrijk dat
we onze naastenliefde kunnen uiten.” Schrijfster Corien Oranje noemde het een *fantastische actie’,
omdat veel van de kinderen op de scholen die zij bezoekt, thuis niet veel boeken hebben. ‘Nu konden
ze er gratis een krijgen. Ik heb de tip meteen doorgegeven aan de schooldirecteuren en de ouders.’

Moed en vertrouwen

Het NBG organiseerde de weggeefactic om mensen te inspireren, zei NBG-directeur Rieuwerd
Buitenwerf bij de start: ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed
gegeven in onzekere tijden. Die bemoediging stellen we daarom in deze coronatijd gratis
beschikbaar.’

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon Anneke Commandeur




...................................................................

ledereen die ons verraste met kaarten en attenties
voor de geboorte van onze dochter

Romi Julia

willen wij hartelijk bedanken.

Hilco en Chantal

..................................................................

Beste familie, vrienden en kennissen,

Bedankt voor de vele kaarten, felicitaties en bloemen,
die wij mochten ontvangen voor de geboorte
van onze kleindochter

Romi Julia

Dirk en Aaltje

....................................................................

Lieve mensen,

Wat is het toch fijn om te ervaren dat er zoveel mensen nog steeds aan mij denken.
Elke dag is het weer een feest om de brievenbus te legen.

Zoveel lieve kaarten en warme groeten.

Allemaal heel erg bedankt.

Het helpt mij ontzettend om door deze moeilijke tijd heen te komen.

Hartelijke groet,
Grietje Visser Taanman




De Here is mijn herder mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederig liggen in grazige weiden

Psalm 23:1

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, laten wij met
verdriet in ons hart weten, dat de Heere tot zich heb genomen.
Mijn lieve (schoon) vader, vriend, broer en opa.

Jan Zondervan CZn.
*12 januari 1939 718 mei 2020

Weduwnaar van Trijntje ten Napel Td. t19 maart 2012

Jantine & Jeannot
Jean-Bente

Ina Kroeze
Marie
Alice & Cor T
Corneliane & Jaques
Outger & Alice
Henriette & Ger
Liz & Gerard
Dirkje
Dirk & Grietje
Pieter

“Met jou dans ik door het leven, toon ik me dankbaar, keer op keer,
dat die kans mij is gegeven, ook al ben je nu niet meer.”
Afscheid vind plaats in besloten kring.

Correspondentieadres: Jantine Doorewaard-Zondervan
Kerkbuurt 183, 1156BS Marken. +31620416979
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Met groot verdriet, maar vervuld van mooie herinneringen, hebben wij toch
nog onverwacht afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom

Jan Zondervan

Een man van ludieke verhalen, energie en vriendschap
Geinteresseerd en behulpzaam
Genoot van de natuur
Hield van het leven

Marken: Marie
Parijs: Corneliane
Bilthoven: Alice
Apeldoorn: Outger & Alice
Doorwerth: | Henriétte & Ger
Bad Homburg: Dirkje
Darmstadt: Liz & Gerhard
Marken: Dick & Grietje

Marken: Pieter

en neven en nichten.

Wij wensen Ina, Jantine, Jeannot, en Jean Bente veel sterkte in het dragen van

zoveel verdriet.
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Herinner mij zoals ik was

Maar niet in sombere dagen
Herinner mij zoals ik was

In de stralende zon

Hoe ik was toen ik alles nog kon .

Toch nog onverwachts is
mijn broer / zwager _
en onze Ome Jan Zondervan overleden

Wij wensen Jantine , Jeanot ,
Jean-Bente en Ina.
Veel sterkte.

Dick , Grietje .
Kinderen en Kleinkinderen.

Onze goede vriend Jan Zondervan is er niet meer.

Jan, we zullen de kleine en grote momenten die we samen hadden en onze vriendschap
bijzonder maakte missen.

We wensen Jantine, Jean-Bente,Jeannot, Ina en de familie veel sterkte

Cees en Gabriélle Teerhuis

Ruby, Leonne en Kick
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Uit het gastenboek van de Grote Kerk:

Marken vrijdag 19 juli 2019. Een fantastische uitleg van Dhr. Klaas de Groentenboer. Hij
maakte onze dag zo de moeite waard. Wij wensen hem veel gezondheid toe! Leo, Yvonne en

Lily.

Ich heisse Louis Lehmann und bin 11 Jahre alt und ich komme aus Duisburg Neudorf und ich
freue mich in Marken zu sein.  Louis.

23/7/19 Marken is truly beautiful. Liz Gilland — Northern Ireland.
Opvallend stil, sereen, mooi bewaard gebleven geschiedenis. Henk Smits Leeuwarden.
Een hele mooie kerk!! Met mooie orgelmuziek. Herman, Marietje, Bernard, Riet.

Heel mooie kerk! Bootjes zijn ook heel mooi. Ook de vrijwilliger van dienst gaf volledig
uitleg.  Groeten uit Lutjebroek. 24/7/2019.

Prachtig Godshuis! Prijs de Heer.  Ds. Dirk van Duyvenbode, Hoek van Holland.

Moot geel licht en lekker fris op deze natste dag van het jaar (zo ongeveer). Bedankt! 29/7/19
Thank you for the opportunity to visit this sacred building. Chris, USA.

Fijn om een beetje “Hollandse cultuur” te mogen ontmoeten. Luca Fuego.

Alsof de tijd heeft stilgestaan. Schitterend! Gritte.

Hi Marken. We come from Taiwan.

Kisses from Lake Tekapo, New Zealand — South Island. Julia.

Kisses from Amsterdam! XXX I’m so original.

Congratulations! Pretty church, wonderful village, calm and peace! Greetings from family
Sterkowsky, Sopot, Poland.

Chantal had het hier enorm naar haar zin.

Coole Schiefe da oben. Ich wahr am 3.8.19 mit meiner Familiye hier < Er meinte coole
Schiffe da oben. Er war am 3.8.19 mit seiner Familie hier (Er ist in der 6. Klasse) Gruss aus
Volendam.

3/8/2019 Lieber Gott, bitte beschiitze meine Familie und alle in meinem Leben die ich liebe!
Bitte helfe meiner schwer kranken Mutter weiterhin, dass es bald besser geht! Danke! Groeten
uit Duitsland/Mainz/ Deutschland.

6.8.19 Warum steht genau ein griiner Stuhl da?

Prachtig Marken. Mooie rondleiding door enige echte Trijntje. Marcel & Martine.
Overal is de Heer! Prachtig hier! Jan en Irene Dekker-Kelderman Vrede zij U!

Ich bin zwar katholisch aber die Kirche ist trotzdem schén!

Jesus is the Lord. Amen. 8/16/19.




