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Dagelijkse Schriftlezingen

Trinitatis
zondag 7 juni Psalm 150 Live muziek
maandag & juni Romeinen 5:1-11 Als vijanden al verzoend
dinsdag 9 juni Romeinen 5:12-21 Adam I en Adam II
woensdag 10 juni Matteis 9:1-8 Wie kan vergeven?
donderdag 11 juni Mattets 9:9-17 Wie kan genezen?
vrijdag 12 juni Matteus 9:18-26 Opleving
zaterdag 13 juni Mattetis 9:27-34 Geestkracht of toverkracht?

Voorbede

1. Wijs ons de weg hoe wij alle hongerende mensen kunnen voeden. Het virus brengt aan het licht dat
het voedsel daar gebracht wordt waar al veel is.
2. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
3. Kom met uw Heilige Geest. Bemoedig ons.
4. Dank U wel dat U ons een geest wil geven van liefde en bezonnenheid.
5. Voor eenzamen en bedroefden, Heer wil hen kracht geven en tot mensen vormen die het weinige
wat ze hebben kunnen delen.
6. Prijs de Here mijn ziel. Loof Zijn heilige Naam! Leg een verlangen in ons U de lof te brengen die U
toe komt.
7. Voor de Vakantie Bijbel Week. Maak ons creatief in het organiseren om Uw verhaal door te geven
aan onze jeugd.

Ria Kaars




Wat moeten wij doen?

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de
andere apostelen: wat moeten wij doen broeders (en zusters)? ” Handelingen 2 vers 37

Je wilt iets doen! Dat geeft je het idee dat je iets aan de werkelijkheid kunt veranderen.
Wellicht geeft het je ook het gevoel dat je iets aan je eigen situatie doet. Kon ik maar iets
doen, zeggen we dan. Op de een of andere manier hebben wij dat vandaag de dag graag. Het
moet concreet zijn en je moet er iets mee kunnen doen. Dit passen we ook toe op ons geloof.
Ergens terecht, want geloven blijft niet in de lucht hangen. De gave van de Heilige Geest
krijgt handen en voeten. Dat komt door Christus. Hij is mens geworden en nam ons viees en
bloed aan, Hij deelt ons leven door het tot in de hemel op te heffen.

Toch begint het niet met iets doen. De mensenmassa in Jeruzalem wordt diep in het hart
geraakt door het betoog van Petrus. Hij zit daarin uiteen dat Jezus van Nazareth de Christus is,
de Messias, waar velen in die dagen reikhalzend naar uitkeken. Vooral de naar Jeruzalem
teruggekeerde Joden uit de diaspora (de verstrooiing). Kun je je voorstellen wat de toespraak
van Petrus met hen deed? Ze waren er bij geweest toen Jezus veroordeeld en terechtgesteld
werd. Als het je dan ineens duidelijk wordt wie Hij eigenlijk was en alle puzzelstukjes op z’n
plek vallen, dan komt dat binnen hoor.

Soms heb je dat. Ineens wordt iets je duidelijk. Achteraf vraag je je af waarom je dat niet
eerder zo helder hebt gezien, want achteraf gezien wist je het eigenlijk allang maar beseffen
deed je het niet. Nu ineens wel. Zulk inzicht kun je niet helemaal sturen. Er zit iets
ongrijpbaars in. Zo’n doorbraak forceer je niet. Die moet in je innerlijk ontstaan. Dan wordt
het echt je overtuiging. Het raakt je diep in je hart. Dit doet Jezus Christus door de Heilige
Geest. Zo'n ervaring doet veel met je. Je voelt dat je door dit nicuwe inzicht dichter bij de
waarheid bent gekomen en daar word je blij van. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat
dit met Pinksteren in Jeruzalem gebeurde toen Petrus uitgesproken was.

Grote veranderingen beginnen niet bij iets concreets. Ze beginnen in het hart. Veranderingen
en vernieuwingen zijn een zaak van innerlijke overtuiging. Daar begint het mee. In die zin is
het een gemakkelijke opgave waarmee Petrus de vraag van de mensen in Jeruzalem
beantwoordt. Begin met anders te denken. Start met een ander mind-set. Maar daar waren ze
door zijn woorden en het werk van de Heilige Geest al toe gekomen. Dat gaf hen meteen een
positieve impuls. Het hielp hen op weg. Want ineens konden ze nog wel iets aan de situatie
veranderen. Ze werden niet buitengesloten maar ingeschakeld! Ook zij zullen enthousiast
gaan getuigen van de grote daden van God in Jezus zijn Zoon.

Wat moeten wij doen? Wij zijn evenals die eerste Pinksterbeweging gedoopt in de Naam van
Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en we ontvingen de gave van de Heilige Geest. Wat
kunnen wij dan doen? Zoeken naar manieren om de concrete daden van God in Jezus Christus
je hart (opnieuw) te laten raken.
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Dat kun je niet forceren maar wel sturen en stimuleren door je te (her)bronnen op de ‘leer van
de apostelen’ (het geloof van de Kerk), door samen over dit geloof te spreken in de
gemeenschap, door samen te eten en het Avondmaal te vieren, en door samen te bidden. Zo
wordt gaandeweg ook je manier van denken veranderd en vernieuwd. Daar zorgt Jezus
Christus wel voor. Deze andere mind-set blijft niet onopgemerkt. Reken maar! Wat in je hart
zit komt in je levenshouding en in je daden naar buiten.

Ds. H.Z. Klink

In gedachtenis aan

Trijntje van Altena

echigenote van Jan Uidam, overleden op 27 mei 2020 in de leeftijd van 72 jaar

Zorgen rond lichamelijke gezondheid zijn een rode draad door het leven van Trijntje van
Altena. In haar jonge jaren raakte ze besmet met een bacterie waardoor uiteindelijk haar
longen kwetsbaar werden. Het maakte haar fysieke uithoudingsvermogen beperkt. Trijntjes
mentale conditic daarentegen liet niets te wensen over. Ze heeft zich er nooit van laten
weerhouden om volop mee te doen in het leven en om daar in dankbaarheid van te genieten.
Samen met Jan en de kinderen, en later ook de kleinkinderen genoot ze van vakanties,
spelletjes en alle hoogtepunten die het leven haar bracht. Daar wilde ze steevast bij zijn!
Trijntje verstond de kunst van het luisteren en ze doorzag het belang van aandacht. Dat
merkten de kinderen en kleinkinderen. Ze kwamen graag bij mem en bessie op bezoek. Wat
zullen zij haar enorm missen.

De laatste maanden van haar leven waren zware en verdrietige tijden. Trijntje vond het soms
moeilijk om te moeten accepteren dat er geen uitweg meer was. Daardoor was haar ziekte een
geloofsstrijd. Maar ook daarin was ze een vechter en doorzetter. Boosheid en opstandigheid
pasten niet bij wie ze was, en wie ze wilde zijn. Dankzij de Here God wist Trijntje dit gevecht
wel te winnen. We hebben haar dan ook nooit boos gezien. Dat kwam door Jezus — de goede
Herder — die geen enkel schaap uit zijn kudde uit het oog verliest, of aan zijn lot overlaat.
Woensdag bracht de Herder Trijntje thuis.

Dit neemt het verdriet niet weg van de grote lege plaats die ze achterlaat. Je kon het zien aan
de enorme erehaag als eerbetoon aan Trijntje. Ze was een liefhebbend mens — Goddank! Jan
mist nu zijn maatje waarmee hij zoveel van het leven deelde. Laten we daarom met elkaar de
Here God vragen speciaal aan hem te denken. Dat doet Hij wel!

Ds. H.Z. Klink




Gebedskring

Donderdag 4 juni 2020 willen we om 20.30 uur weer starten met de Gebedskring.
Plaats: Patmoskerk, Als je mee wilt doen, ben je hartelijk welkom

KERKCOLLECTES

KERK

Aan kerkcollectes ten behoeve van de Kerk is op rekening NL69 INGB 0000 1609 62 ontvangen:
- in week 22 (27 mei t/m 30 mei) Eur 155,00

- in week 23 (31 mei t/m 2 juni) Eur 284,00

Via de QR-scanmethode is in week 22 voor de kerk een bedrag ontvangen van Eur 65,50.
Namens het College van Kerkrentmeesters,

Hartelijk dank aan alle gevers/geefsters.

- Noot van de penningmeester CvK:

De rekening (hierboven vermeld) is alleen bestemd voor kerkcollectes t.b.v. de Kerk.

Wilt u uw Kerkelijke Bijdrage voor 2020 a.u.b. niet op deze rekening overmaken, maar op de
daarvoor bestemde rekening. Dit geeft veel verwarring en extra werk voor de penningmeester en
het kan voorkomen dat uw Kerkelijke Bijdrage niet wordt verwerkt in het juiste bestand.

Alvast dank hiervoor.

DIACONIE

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen
over de periode 27 mei — 1 juni 2020:

- collecten en giften 27 mei — 1 juni 2020: Eur 160,50

- collecte Pinksteren voor de zending — Kerk Marokko Eur 201,00

ZENDING

Aan giften voor de zendingskisten is ontvangen in de periode van 28 mei — 01 juni 2020:

Eur 25,00

Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie

Hartelijk dank aan alle gevers/geefsters.

COLLECTEMUNTEN

We willen in deze “Corona” tijd ook de gelegenheid bieden om de collectemunten te besteden aan
de diverse collecten, zoals voor de kerk, de diaconie, doorzendcollecten (0.a. Project Waterlandse
Gemeenten, Pakistan, KIA etc.) of de Zendingskisten.

Als u de munten in een envelopje, plastic zakje of op een andere manier kunt aanleveren in de
brievenbus van onderstaande adressen, met collectebestemming en datum collecte, dan zorgen wij
dat de waarde wordt overgemaakt aan de betreffende collecten.

F. Visser H.P. Zondervan

IJsselmeerweg 3 Noorderwerfstraat 15

Collecte voor de onderhoudskosten.

Recent ontvingen we van de gemeente Waterland brieven dat de kerken door de brandweer waren
bekeken en akkoord bevonden. Natuurlijk goed nieuws, maar hier zijn ook kosten aan verbonden.
Zo worden jaarlijks alle brandblusmiddelen gekeurd en indien nodig vervangen. Recent moesten
alle noodverlichtingarmaturen in de Patmoskerk worden vervangen, waarbij de montage door
vrijwilligers werd gedaan. Ook wordt er op dit moment door vrijwilligers aan de Patmoskerk
geschilderd, toch zijn hier ook kosten voor materiaal.

Daarom willen wij deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Deze collecte is bestemd voor de Kerk en kan worden overgemaakt op rekening nr.: NL69 INGB
0000 1609 62 t.n.v. Protestantse gemeente Marken.
Met omschrijving: collecte dd. 7-6-2020 inzake onderhoudsfonds

Namens de kerkrentmeesters
Marien van Belzen




Liturgie zondag 7 juni 2020
zondag ‘Trinitatis’ (Drie-eenheid) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang
Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 8 vers 1 en 3.

Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’, couplet 1 en 3.
Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Muziek: Lied 302 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’ couplet 1 en 4.
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 34,4-9 (lector).

Muziek: Psalm 33 vers 8.

Lezing uit de Brieven: 2 Korinthe 13,11-13 (lector).

Muziek: Lied 968 ‘De ware kerk des Heren’ couplet 1 en 5.

Lezing uit het Evangelie: Mattheiis 28,16-20 (voorganger).

Muziek: Lied 969 ‘In Christus is nog west nog oost” couplet 1, 3 en 4.
Verkondiging: ‘Blijer dan een kind’ n.a.v. 2 Korinthe 13,13.

Muziek: Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven
Oproep tot de gaven.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Muziek: Lied 705 “Ere zij aan God, de Vader’ couplet 1 en 2.
Zegen.

Muziek.

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken,
Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken,




In mijn krant volg ik de berichtgeving rond de door de heer Musk op
particuliere basis gefinancierde ruimtevaart. Hij heeft 2 mannen laten opleiden,
die bereid bleken om zijn experiment uit te voeren.

De bedoeling van het geheel is niet zo duidelijk; het kost miljarden. Soms
leveren dit soort reizen bruikbare informatie op voor de wetenschap. Wij
wensen hen een behouden terugkeer!

Afgezien van gebeurtenissen in mogelijk andere culturen waren het de russen,
die, in de persoon van Gagarin, de eersten die een ruimtereis organiseerden.
Toen de heer Gagarin 1n een van zijn eerste interviews werd gevraagd naar
zijn ervaringen en waamemingen antwoordde hij dat hij God niet had gezien.
Nee, het is duidelijk: dat wilde hij niet en mocht hij ook niet: dat past niet in de
propaganda machine in Rusland.

De Bijbel is hierin hard: God zien betekent sterven.

Enige tijd later hebben enige landgenoten, de te vroeg overleden heer Ockels en
de heer Kuiper aan een ruimtereis deelgenomen.

De heer Kuiper werd enige tijd na zijn terugkeer ge-interviewd en antwoordde
met een wetenschappelijk slecht onderbouwde opmerking:

“in zoveel miljarden hemellichamen moet er toch wel eentje zijn, waarop leven
mogelijk is”...

Je staat er met 2 benen bovenop!

Dat minuscule bolletje in het immense universum compleet uitgerust voor de
mens om op te leven, een paradijselijk oord temidden van verschroeiende of
onvruchtbare en onherbergzame hemellichamen.

Schitterend in de juiste volgorde ontstaan en beschreven door de bijbelschrijver:
licht—>water—>warmte—>flora—>fauna—>mens op de zesde dag.

En dan het slotstuk: het was ZEER goed en kon worden overgedragen:

De mens (dat zijn wij) wordt tuinman, beheerder en rentmeester: welk een
verantwoordelijkheid!

God trekt zich terug en rust volgens de bijbelschrijver: de zevende dag.

Alle scheppingsdagen worden nauwkeurig vermeld met einde en begin, behalve
de 7de dag:

daarin krijgen wij de opdracht en de mogelijkheid om er wat van te maken.

Klaas Kes

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, planten en telefoontjes voor ons zestig
jarig huwelijk op 25 mei jongstleden. We zijn er stil van.

Jannetje & Piet Zondervan




“Dit gevecht kon ik niet winnen”

Ik vocht met al mijn levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht
z0 ben ik langzaam... moegestreden
uit jullie midden weggegleden
En na een dappere maar niet te winnen strijd

uit mifn lijden nu bevrijd

Ik zal raad geven, Mijn cog zal op u zijn

Psglm 32 : 8

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar wilskracht tijdens
een kansloze en oneerlijke strijd, hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke mem, schoonmoeder en onze allerliefste bessie

%g'nq'e Uidam - van Altena

* 25 april 1948 1t 27 mei 2020
Jan Uidam
Sandra en Richard
Lucas en Marit
Jill
Angela en Michael
Aline
Julian

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Minneweg 8, 1156 CA Marken




Ik heb mijn moeder niet verloren

Daarvoor gaf ze mij te veel

Wat ér‘j mij zei blijf ik horen

Van wat ik ben is zij een deel

Ik kom haar overal nog tegen

In wat ik doe, in wat ik laat

Zij was en blijft voor mij een zegen

Waarvan het spoor steeds verder gaat

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken

Liefde en herinnering leven altijd voort!

Lieve mem, we missen je!
Sandra en Richard

Angela en Michael

In mijn hoofd zitten dingen
Veel dingen van toen
Je lach en je woorden

Je knuffels , je zoen

In mijn hart zit een plekje
Een plekje voor jou
Vol heimwee en liefde

Omdat ik van je hou

In mijn hart zit een leegte
Die leegte ben jij
Het gemis is zo voelbaar

Zo voelbaar dichtbij

Lieve Bessie, dikke kus

Lucas en Marit, Jill, Aline en Julian




Marken 27-05-2020

Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken

je hebt ze nu, want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood, je mag voor ecuwig leven.
Je bent verlost van onvolkomenheid.
God zal je geven een onbegrensd geluk in een onbegrensde tijd.

Je bent niet dood, maar ach, wij zullen je zo missen.

Na een moedig gedragen lijden is uit ons midden weggenomen onze lieve zus en schoonzus
Trijntje van Altena
Wij zullen haar nooit vergeten!
We wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte
Geertje en Piet

Grietje

Neeltje en Han

Bescherming tegen verdriet
Geluksmomenten in jullie leven
Hoe het heet dat weten we niet
Maar dat willen we jullie geven.

Toch nog onverwachts, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, is
woensdag 27 mei overleden onze

Peet Trijntje

Wij wensen Ome Jan, Sandra, Richard, Angela, Michael, Lucas, Marit, Jill, Aline en Julian
veel sterkte met dit grote verlies.

Neven en nichten familie Uidam
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Als ge in nood gezeten, geen uitkomst ziet.
Wil dan nooit vergeten, God verlaat jou niet.

Wij hebben afscheid moeten nemen
van onze geliefde Schoonzuster en Tante

Trijntje van Altena

Wij wensen
Jan
Sandra en Richard Angela en Michael
Lucas en Marit Aline
Jill Julian

veel sterkte toe.
Wij zullen jullie niet vergeten.

Fam. Uidam

i

Zeg nooit: het is voorbij
Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij
Wij zullen je altijd blijven herinneren Tijne

Gewoon om wie je was en om wat je zel.

Zeg nooit: het is voorbij
Mensen sterven pas als ze vergeten zijn
Zolang we aan jou blijven denken lieve Tijne

Zul je altijd bij ons zijn.

Wij wensen ome Jan, Sandra, Angela en de hele familie veel sterkte toe!
Lowina en Rob

Cornelis en Judith

Natasja en Jeroen

Marcel en Corinne

Berry en Vivienne

Colin en Sarah

Nilan en Elif




IT

Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet zij redt het niet.
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen, je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor haar einde dat na zoveel moedig strijden kwam.

Omdat het niet alleen haar leven maar ook haar lijden overnam.

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze buurvrouw
Trijntje

Wij wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit verlies.

We zullen je missen

De Buren

Aan mijn vriendin te denken is heel fijn
Haar nooit meer te zien dat doet veel pijn
Nooit meer met elkaar praten.

Nooit meer samen vrolijk zijn.

Na een langdurige vriendschap is overleden
Trijntje Uidam- van Altena
Veel sterkte voor Jan, kinderen en kleinkinderen.
Voor nu en de komende tijd.
Grietje Zeeman — Schipper

Kerkbuurt 85




Jullie verdriet, we kunnen het begrijpen
Jullie verslagenheid, we voelen het aan
Wat wij daarom willen zeggen
Dat wij als vrienden rondom jullie staan.

Verdrietig zijn wij dat onze vriendin Sandra afscheid heeft moeten nemen van haar moeder,
, Trijntje Uidam - van Altena

Wij wensen Sandra, Richard, Lucas, Marit en Jill heel veel kracht en sterkte met dit verlies.
Onze gedachten zijn ook bij Jan, Angela, Michael, Aline en Julian.

Christina en Pieter

Conny en Gertjan

Clazina en Gerard

Anita en Cornelis
en kinderen

Moeders geven leven, moeders geven kracht
Moeders blijven geven, liefde, die elke pijn verzacht
En als ze heengaat onverwacht
Blijft ze toch voor altijd in je hart

Dat is het wonder, haar troost en grootste kracht

Na een kort ziekbed is de moeder van onze vriendin Angela overleden
Trijntje van Altena

Wij wensen Jan, Sandra, Richard, Angela, Michael, Lucas, Marit, Jill, Aline, Julian en de rest van de
familie veel kracht en sterkte toe met dit verlies.

Marcelila en Jaap
Nathanja en Erwin
Natasja en Jeroen

Ingrid en Martin

Saskia en Eric
en kinderen
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Als het leven lijden geworden is
De kans op beter worden hier niet is
Dan zal je naar een plek toegaan

Waar ziekte en pijn niet bestaan

Woensdagmiddag 27 mei 2020 bereikte ons het verdrietige bericht dat de
moeder van onze buurvrouw Sandra toch nog onverwachts is overleden.

Trijntje Uidam-Van Altena

Woorden schieten tekort bij het verlies van iemand die je zo dierbaar is.

Wij wensen Jan , Sandra & Richard, Lucas & Marit, Jill, Angela & Michael,
Aline en Julian veel sterkte en troost in hun verdriet.

De buren van Sandra en Richard

Achter tranen van verdriet

schuilen ook mooi herinneringen.
Neem er een in gedachten.

Het zal de pijn een beetje verzachten.

Woensdag 27 mei kregen wij het nieuws dat onze allerliefste buurvrouw
Trjntje Uidam-Van Altena is overleden.

Verdriet, ongeloof en een groot gemis.
Weer een mooi mens waar wij afscheid van moeten nemen.

Wij wensen Buurman, Sandra, Richard, Lucas, Marit, Jill, Angela, Michael, Aline en Julian heel
veel sterkte en kracht toe en in deze zware, verdrietige en moeilijke tijd.

Petra en Medhj Tiny en Richard Jan en Stephanie Diana en Erik
Renardo Bo Killian Calvin
Summer Micaya Shawn Brandon

Jamie
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Handelingen 8:26 gaat over een heel bijzondere man, een eunuch en
schatkamerbewaarder van de Ethiopische koningin. Hij is op bezoek
geweest in Jeruzalem om God te aanbidden, en waarschijnlijk heeft hij
daar ook een bijbelrol gekocht, want lezende in de bijbel, zittend in zijn
voertuig, is hij op de terugweg naar zijn eigen land. Filippus, een discipel
van Jezus, gedragen door de Geest van God, komt op het pad van deze
eunuch, en Filippus vraagt aan hem: begrijpt u wat u leest? Ten antwoord
zegt hij: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft! En hij nodigde
Filippus uit naast hem te komen zitten, Filippus opende zijn mond en
beginnend vanuit het schiftwoord, verkondigde hij hem Jezus. Als ze de
weg een stuk verder gegaan zijn, komen ze bij een water, en de eunuch
zegt: Zie water! wat verhinderd mij ondergedompeld te worden? Filippus
zegt tot hem: Als u met heel u hart gelooft mag het. Ten antwoord zegt
hij: Ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is! Hij beveelt de wagen
stil te staan en beiden dalen ze af het water in, zowel Filippus als de
eunuth, en hij dompelde hem onder. (Naardense vertaling) Vol vreugde
reisde de eunuch als een nieuw geschapen mens, met de kennis, dat Jezus
Christus de enige bron van leven is, naar zijn land terug, hij wilde zijn
blijdschap wel van de daken schreeuwen, en dat deed hij ook bij
thuiskomst, want door deze ene man is Ethiopié een christelijk land. Wij
staan bij deze bijzondere geschiedenis niet meer stil, maar deze
Moorman, als eerste zwarte christen, staat met haarband op vele familie
wapens, van kerkvaders en konings huizen, ook op de hoek van het
wapen van ons konings huis, en waarschijnlijk ook op het wapen van
Marken ....

Wilhelmina Korving




