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Jaargang 14 nummer: 32 verschijnt wekelijks Zaterdag 8 augustus 2020

Kerkdienst zondag 9 augustus 2020

E Patmoskerk
Kerk TV Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl

10.00 uur Ds. E.P. v/d Veen Oldenmarkt
| Organist Hans Jutte
Koster(s) Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Kindernevendienst =~ Marieke Schipper

Eerste Collecte Ronoylion
Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag 9 augustus Psalm 29 Natuurgeweld

maandag 10 augustus Exodus 26:1-14 Heilige tent

dinsdag 11 augustus Exodus 26:15-37 Precisiewerk

woensdag 12 augustus Exodus 27:1-8 Altaarstuk

donderdag 13 augustus Exodus 27:9-21 Afgeschermde ruimte
vrijdag 14 augustus Psalm 45:1-8 Gedicht voor de koning ...
zaterdag 15 augustus Psalm 45:9-18 ... en de prinses
Voorbede

1. Geef wijsheid aan hen die ons land besturen. Dat de geest van rebellie niet leidend zal zijn in hun
besluiten.
Bescherm onze predikant Klink en zijn gezin.
Maak ons eerlijk en oprecht.
Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.
Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
Voor de “ouderenzorg”. Dat jong en oud niet vervreemden van elkaar.
Help hen die gebukt gaan onder financiéle nood. Laten zij niet verbitterd worden.
Ria Kaars
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Meditatie
Psalm 119 : 50 Dit is de troost in mijn ellende : dat uw belofte mij doet leven.

In een mensenleven komen momenten voor dat je je afvraagt of hetgeen je overkomt niet te erg is om
te kunnen dragen... Te zwaar om te kunnen verwerken. Geestelijk en lichamelijk uitputtend, soms
zelfs verwoestend. Verdriet en wanhoop kunnen een mensenleven in een oogwenk voorgoed
veranderen, relaties laten stranden, liefde doen verdwijnen. Het maakt een mensenleven kapot.

Is het verdriet en de wanhoop voor menselijke maatstaven te groot, dan zal er geen troost en
geborgenheid bij mensen meer gevonden kunnen worden en houdt het leven in menselijke zin op.
Ook al doet een ander dan nog zo zijn of haar best, het zal geen resultaat meer opleveren en een
uitzichtloos lijden is het gevolg. Wat een verschrikking.

Maar er is hoop ! Er is altijd hoop ! Want er is een God die naar mensen omziet. Een God ?

Neen, DE GOD. De enige echte. God de Schepper, de Vader door Jezus Christus, onze Heer, onze
Redder. De Trooster pur sang. Hij die het troosten heeft uitgevonden. De altijd uitgestoken hand, die
hen vastgrijpt die in het verdriet dreigen te verzwelgen en hen weer omhoog trekt naar het leven in
liefde en vertrouwen. De God die nooit zal verzaken en steeds klaar staat om te doen wat nodig is in
ons leven, om dat leven waardig te maken geleefd te worden. De Here God heeft gesteld dat wij
mensen nooit boven onze macht verzocht zullen worden, dat wij nooit zover belast zullen worden dat
wij die last niet meer dragen kunnen. Hij weet precies wat wij aan kunnen en geeft ons mensen steeds
op tijd die ondersteuning die we nodig hebben om verder te kunnen gaan. Zaak is wel om dat te
kunnen herkennen en erkennen. En dat is, verblind door verdriet, lang niet altijd makkelijk. Maar, op
verschillende manieren worden onze ogen dan geopend. Dat kan een tekst zijn op een kaart, een
opmerking van een meelevende, de preek van de voorganger in de kerk, een bijbeltekst die je al heel
vaak gelezen hebt en plots tot leven komt, de warmte die de gemeenschap uitstraalt en je plots heel
sterk bemerkt. En zo zijn er talloze mogelijkheden die de Here benut om ons opmerkzaam te maken
en zo te troosten en te sterken. Wij mensen doen er toe, elk individu doet er toe, in de ogen van onze
Here. En zoals hij aangeeft in zijn Woord zal hij geen van ons verloren laten gaan, indien wij zijn
boodschap, verduidelijkt door de Here Jezus, aannemen.

Die boodschap van liefde voor de Here, voor elkaar en voor de schepping van de Heer, maakt ons
sterk, eensgezind en liefdevol. En dan ontstaat er een niet te breken band, waar de rafel van het
verdriet geen invloed op heeft omdat de troost van God deze rafel steeds weer herstelt. God zorgt er
zelf voor dat de band van liefde sterk blijft en dat wij mensen door onze tekortkomingen deze niet
kunnen beschadigen.

Het is natuurlijk wel zaak dat wij onze harten blijven openstellen voor de Here en ons niet verharden
in ons verdriet. Dan zijn wij makkelijker te bereiken en ervaren wij eerder zijn troost en genade.

Er blijft natuurlijk wel heel wat te verwerken en de pijn van verdriet en verlies raak je vaak nooit
meer kwijt. Maar God zorgt er wel voor dat het draaglijk wordt, zodat we er niet aan onderdoor gaan.
Makkelijk te verwerken zal het nooit worden, maar de Here maakt door deze ervaringen de mens
sterker en nog meer bewust van wat het leven inhoudt en hoe waardevol het is om elkaar lief te
hebben en te waarderen.

“Maar ik vertrouw op u, Heer, ik zeg : U bent mijn God,
In uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit
de greep van mijn vijanden en vervolgers.

Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,

toon uw trouw en red uw dienaar.”
(Ps. 31 15-17)

Jan C. Commandeur




Kerkcollectes

Kerk
Ten behoeve van de Kerk is in de periode 29-7 t/m 4-8-2020 ontvangen voor:

- Kerkcollectes: Eur 266,00;

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dant.

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47
ontvangen over de periode 29 juli - 4 augustus 2020:

- Collecte 26 juli 2020 - Rode Kruis Israel (nagekomen): Eur 174,00

- Collecte 2 augustus 2020 - Diaconie: Eur 230,50

Zending
U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening:
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie
Hartelijk dank.

COLLECTE DIACONIE zondag 9 augustus

Komende zondag wordt er door de diaconie gecollecteerd voor stichting Ronoylion.

De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden om de slechte levensomstandigheden
van boeren in Bukidnon op de Filippijnen te verbeteren. Sinds begin 2017 steunt
Ronoylion samen met een Belgische organisatie dit landbouwproject voor 3 dorpen. Door
achterstand in hun landbouwontwikkeling zijn de
opbrengsten van de dorpen vaak zo slecht dat veel
boerengezinnen maar 1 maaltijd per dag hebben. Boeren
krijgen in dit project trainingen om hun primitieve
landbouwmethodes te verbeteren, waardoor ze betere
opbrengsten zullen krijgen. Van eerdere collectes zijn al 2
rijst/maismolens aangeschaft voor 2 van de dorpen . De
collecte van komende zondag gaat gebruikt worden voor de
aanschaf van materialen voor de aanleg van een
bevloeiingssysteem op de akkers. Dan gaat het om
materialen als pijpleidingen, dieselpompen, aansluitstukken,
sproeiers e.d.

Wij hopen met de kerk van Marken op deze manier een bij drage te leveren aan betere
voedselvoorziening voor deze boeren met hun gezinnen.

Namens de diaconie,
Eef Visser




Liturgie voor zondag 9 augustus 2020 Patmoskerk

Ps 139: 1,6

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Gebed Heilige Geest

Kindermoment (?)

1 Koningen 19: 1 — 8 en Marcus 5: 25 - 34

837.1,3,4

Overdenking

U171, 2,38, 4

Collecte

Aankondiging van overlijden Mw. L. Pereboom-Moenis
Gebed

Evangelische Liedbundel 213: Ik wil jou van harte dienen

Zegen




Vanuit de pastorie

Storm op Marken

Er ligt een roerige week achter ons waarin het overlijden van Tamar Uidam ons allemaal
raakt. We hebben de oproep van Trijntje Boes gezien aan tafel bij de dagelijkse talkshow van
de NPO Opl. Het was een sterk optreden. Moedig ook om dit zo kort na deze tragische
gebeurtenis te doen. En nodig omdat we nog veel niet weten. Wat er precies is gebeurd in die
bewuste vrijdagnacht? We kunnen ons allemaal voorstellen dat dit deze ontbrekende
puzzelstukjes voor de familie ontzettend belangrijk zijn.

Het mooie aan de oproep van Trijntje was ook dat ze een bepaalde mildheid aan de dag wist
te leggen. Dat deed ze toch maar, ondanks haar verdriet! Goed was dat. Barmhartigheid en
mildheid zijn altijd goed. Ook nu. We doen er goed aan te bedenken in deze roerige tijden dat
de werkelijkheid vaak complexer is dan wij ons in eerste oogopslag bedenken. Omdat het
verdriet van Jan en Trijntje met hun gezin en familie ons raakt zijn we geneigd om boos te
worden. In ons hart roepen we misschien wel om wraak. Hoe bestaat het dat je na zo’n
aanrijding als bestuurder doorrijdt? Het is beter geen voorbarige conclusies te trekken, laat
staan boude woorden te spreken totdat er meer duidelijk wordt. Wie een beetje weet hoe het je
in het leven kan vergaan weet ook dat er dingen kunnen gebeuren die we niet hebben gewild
of voorzien, en die grote gevolgen hebben voor anderen en onszelf.

Laten we met elkaar op Marken een gemeenschap zijn die niet alleen uitblinkt in zorg voor
elkaar in tijden van verdriet en zorg, maar die ook in alles wat hen overkomt mild kunnen zijn
en blijven. Ik denk dat we op die manier met elkaar verder komen. Mildheid en begrip voor de
complexiteit van het leven zou zomaar eens een gave van de Here God in deze kunnen zijn.

Weerbericht voor de komende weken

We zien de aandacht — op het moment dat ik dit schrijf — toenemen en dat is goed. Daardoor
komt er ongetwijfeld meer informatie los. Intussen doen we er goed aan alle mogelijkheden
open te houden. Het zou zomaar kunnen dat we als Marker gemeenschap voor nog grotere
uitdagingen komen te staan. Want stel je voor dat iemand op Marken het tragische ongeluk
van Tamar heeft veroorzaakt. Zijn wij dan met elkaar in staat hier op een goede manier mee
om te gaan? We weten het niet, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we deze
mogelijkheid ook niet kunnen uitsluiten. Daarom wil ik graag wijzen op de gave van
mildheid. Ik denk dat we als hechte, hartelijke en warme gemeenschap waarin mensen naar
elkaar omkijken en voor elkaar zorgen wel toe in staat zijn! Ook al zal dat dan misschien wel
heel veel van ons vragen.

Maar ook in het geval dat de dader van buiten ons eiland komt is het goed om niet met
gevoelens van wraak te eindigen. Laat dat maar aan de Here God en aan de onze rechtstaat
over.

Ten slotte

Als u dit leest dan zijn we inmiddels met vakantie. We kunnen dus niet zoals we gewoon zijn
eindigen met een hartelijke groet vanuit de pastorie. Het is dit keer een wat meer tijdelijk
onderkomen. Adieu!

Ds. H.Z. Klink
hzklink@jicloud.com
06-21564286
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Herinnering aan

Tamar Maﬁah Uidam

door een tragisch ongeval overleden op 25 juli 2020 in de leeftijd van 14 jaar

Achter haar twinkelende ogen die soms ondeugend en uitdagend konden kijken ging een
gevoelig meisje schuil dat genoot van gezelligheid en samen met anderen dingen doen. Tamar
had een eigen stijl wat grapjes betreft. Daardoor was ze gangmaker, vooral bij het zwemmen.
Ze was er goed in en ook fanatiek. Wedstrijdzwemmen vraagt wel wat vrije tijd. Twee keer
per week kon je Tamar zien trainen. Toch was winnen niet per se haar hoogste doel. Het ging
haar bij spelletjes meer om het spel en samen spelen. Natuurlijk kwam dat ook omdat ze
gewoon slecht was in winnen— maar dat terzijde.

Tamar was de gangmaker zonder dat ze dat zelf zo doorhad. Het laat haar bescheidenheid
zien. Wat dat betreft zullen haar vriendinnen op Marken en op het Don Bosco College haar
enorm gaan missen. Niet minder geldt dat voor Jan en Trijntje en haar broers Ruben en Aron.
Een bord minder op tafel, die lege stoel, de stille kamer, de grote voorraad bruisballen voor in
bad, de enorme hoeveelheid homemade lippenbalsem. Zo was Tamar. Creatief en vol
levenslust. Deze opsomming geeft je een kleine indruk wat het voor Tamar’s familie moet
betekenen haar die vrijdagnacht te hebben moeten laten gaan. Desondanks wilden Jan en
Trijntje dat de uitvaartdienst een dankdienst voor het leven van Tamar zou zijn. Deze
dankbaarheid organiseer je als ouders en gezin niet, die krijgt je van Hogerhand. Daarom
komt het met hen wel goed. Met elkaar en met de familie en vrienden gaan ze het in de
toekomst redden want — dat geloof ik vast — Jezus gaat mee. Vergeet niet wat Hij tegen Jairus
zei: “Wees niet bang, maar blijf geloven’. Houd je daar steeds aan vast. Dan bergt Jezus ook
Jjou in het paradijs en in het Vaderhuis zoals Tamar.

Ds. H.Z. Klink

Weggerukt uit het leven

Nog zoveel liefde om te geven

Dit gevoel is niet uit te leggen

We zoeken troostende woorden om te zeggen

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van
Tamar Uidam

Wij wensen Trijntje, Jan, Ruben en Aron heel veel sterkte toe
met het dragen en verwerken van dit verlies.

Namens alle (oud) bestuursleden van de
Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Marken




Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen

Die niet te begrijpen zijn

Zaterdag 25 juli kregen wij het tragische bericht dat ons buurmeisje

Tamar

door een noodlottig ongeval is overleden.

Wij wensen Jan, Trijntje, Ruben, Aron en verdere familie heel veel sterkte toe met

dit grote verlies.

Buren van Buurt [

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat onze lieve leerlinge uit B2B,
Tamar Uidam
plotseling uit het leven is weggenomen.
Wij zullen haar.herinneren als een lieve, rustige en betrokken leerlinge.

Wij wensen haar ouders, Ruben en Aron, verdere familie en naasten heel veel sterkte en
kracht om dit immense verlies te dragen.

Leerlingen, personeel, schoolleiding en bestuur
Don Bosco College

DONS® " &
BOSCO '_.-:;- £2m The
COLLEGE =

Tamar,

Je zat al bij ons in de klas op de basisschool. Zo lang kennen wij elkaar al.
Beetje verlegen, beetje teruggetrokken, maar vaak betrokken!
Wij gingen ook samen naar Don Bosco. Elke pauze samen en samen in de bus.
Heel onwerkelijk dat je er nu niet meer bent.

Lieve Tamar, B
We zullen je missen. Je plekje in de klas en in de bus zal zo leeg zijn.

Sarah & Lieke




Ga maar, en laat los Psaim 100: 3

Je hebt geleden en gestreden, Erkent, dat de Here God is;
je hebt gegeven en ontvangen, Hij heeft ons gemaakt, en
je hebt liefgehad en los- Hem behoren wij toe

gelaten, je hebt de vreugde gekend
en het verdriet

Dankbaar dat na een mooi leven rustig is ingeslapen
onze lieve mem, schoonmoeder en bessie

Lijsje Moenis Jd.

weduwe van Dirk Pereboom sinds 10 april 2016

*12 oktober 1928 T 4 augustus 2020

Jan t
Jannetje
Aaltje en Jan
Gerben
Anouk en Geert

Marken, 4 augustus 2020
Kets 28, 1156 AV Marken

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 10 augustus in de Grote Kerk te
Marken, vindt plaats is besloten kring.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren,
vanaf 13.00 tot 13.45 uur.

Geen bezoek aan huis.




De Heer is mijn herder!
‘k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

Aan wateren der rust

Op dinsdag 4 augustus 2020 overleed onze buurvrouw op 91 jarige leeftijd.

Lijsje Pereboom - Moenis
Zij heeft haar hele leven achter fort gewoond, wij zullen haar missen.
Wij wensen Jannetje, Aaltje en Jan, Gerben en Anouk
Veel sterkte met dit verlies.

Buren Kets en Fort.







