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Patmoskerk
Kerk TV Via kerkdiensigemist.nl en www.protestantsmarken.nl

10.00 uur Ds. H.Z. KLink
Organist Hans Jitte
Koster(s) Jj. Commandeur en Freek Visser

Kindernevendienst Grethe van Belzen en Marianne Zwiers

Eerste Collecte Jong Protestant
Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag 13 september Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ...

maandag 14 september Exodus 32:15-35 Vernietigend

dinsdag 15 september Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug
woensdag 16 september Exodus 33:12-23 God laat zich zien
donderdag 17 september Exodus 34:1-18 Kopie

vrijdag 18 september Exodus 34:19-35 Verbondsregels

zaterdag 19 september Psalm 145 Loflied

Voorbede

1. Heer Jezus leer ons hoe wij vergeving moeten ontvangen en hoe wij anderen kunnen vergeven.
2. Help ons de liefde voor Uw woord door te geven.

3. Bescherm Uw volk Israél.

4. Doe ons Uw Woord recht verstaan.

5. Laat ons niet veroordelen, behoort het oordeel niet U toe.

6. Maak dat wij ons niet te min voelen voor banen in het onderwijs, de zorg en landbouw.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.

Ria Kaars

Gebedskring: donderdag 10 september 2020 om 20.00 uur in de Patmoskerk.
(in oktober zal het weer de eerste donderdag van de maand zijn, namelijk 1 oktober).
ledereen die mee wil doen, is welkom!




Meditatie Lezen Daniél 6

‘Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook
spraken en waar ter wereld zij ook woonden: ‘Moge uw voorspoed groot zijn!
Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig
ontzag moet tonen voor de God van Daniél.

Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit
te gronde en zijn heerschappij is zonder einde’ (vers 26 en 27).

Voorafgaand aan de VBW- speurtocht, op 12 augustus dit jaar, stond het verhaal van Dani¢l
centraal. Een spannend verhaal voor kinderen.

Daniél die vanwege zijn geloof ongehoorzaam was aan een wet, die koning Darius
ondertekend had, wordt als straf in de leeuwenkuil gegooid.

Een wet van Meden en Perzen (het volk van Darius) kon niet veranderd worden.

We kennen de uitdrukking: ‘een wet van Meden en Perzen’ nog in onze taal.

De eerste 6 hoofdstukken van het boek Daniél lezen als een roman. De andere hoofdstukken 7
t/m 12 gaan over de visioenen van Daniél. Ook interessant om te lezen trouwens.

Daniél is als jonge man meegenomen vanuit Jeruzalem naar Babyloni€ door koning
Nebucadnezar, die Israél veroverd had. Een slimme koning, die Nebucadnezar!

Hij nam uit alle landen die hij veroverd had, jonge mensen met potentie mee, hoogopgeleid
en vaak van gegoede families. In Babylonié werden ze verder opgeleid om ingezet te worden
voor de opbouw en glorie van dat koninkrijk.

Daniél heeft zijn eigen land en familie nooit meer teruggezien, maar dat wat hij als kind heeft
meegekregen, is hem zijn hele leven bijgebleven.

Hij bleef trouw aan de God en de godsdienst waarover zijn ouders/grootouders hem verteld en
waarin ze hem ook voorgeleefd hadden.

Het is heel belangrijk wat wij onze kinderen in hun jeugd leren en voorleven!

Hoe makkelijk was het geweest de godsdienst van de Babyloniérs over te nemen. Niemand
die hem daarop zou aanspreken. Het was waarschijnlijk alleen maar toegejuicht.

Nee, Daniél en zijn vrienden bleven trouw aan dat stukje “thuis™ en putten daar kracht uit.
Drie keer per dag ging Daniél op zijn knieén en bad hij tot God met zijn gezicht richting
Jeruzalem. Het hoorde zo bij zijn leven, hij kon niet anders.

Hij wist dat het hem fataal kon worden, want gedurende dertig dagen mocht er aan niemand
{geen mens of god) een verzoek gericht worden, dan alleen aan koning Darius.

Darius was de koning van de Meden en Perzen die ondertussen het Babylonische rijk had
veroverd, toen de zoon van Nebucadnezar er de baas was.

De koning had zich deze wet laten aanpraten (zijn ego was waarschijnlijk gestreeld) door
mensen die Daniél te pakken wilden nemen.

Daniéls trouw aan zijn God was algemeen bekend!

Het verhaal loopt goed af, want Daniél overleeft de leeuwenkuil.

Darius verwachtte al, zo zegt het verhaal, dat de God van Daniél hem zou redden en
naderhand gebood hij zelfs al zijn onderdanen de God van Daniél te eren!

Omdat het zo goed afloopt, is het een prachtig verhaal om aan kinderen te vertellen.

Helaas is het zo, dat niet alle verhalen over mensen die trouw blijven aan hun geloof, goed
aflopen. Mensen zitten er soms jaren voor in de gevangenis of worden ervoor gedood.
Daniél wist ook niet dat het goed zou aflopen en zijn vrienden (lees hoofdstuk 3) die niet voor
het gouden beeld van Nebucadnezar wilden buigen en met een brandende oven gedreigd
werden, wisten het ook niet. Zij zeiden: “Ook al redt onze God ons niet majesteit, weet dan
dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt
opgericht”. Zou ik zo standvastig geweest zijn, vraag ik mij af?
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Voor Asia Bibi, die in Pakistan 8 jaar in een dodencel zat (verschrikkelijk), omdat ze christen
was, liep het uiteindelijk ook goed af, voor Achmed in het Midden Qosten, die alles kwijt
raakte, uiteindelijk niet. Hij kon niet anders dan zich uitspreken over zijn gevonden geloof in
de God, die de Vader van Jezus Christus bleek te zijn, vertelde hij ons eens.

En dat werd hem niet in dank afgenomen.

Via ‘Open Doors’ en ‘Amnesty International” hoor je vaak over schrijnende gevallen.

70 wordt zo’n oud verhaal zoals over Daniél, dat zich afspeelt in de Babylonische
ballingschap meer dan 2600 jaar geleden, ineens ook actueel.

Trouw blijven aan waar je in gelooft, waar je voor staat, God op de eerste plaats zetten, terwijl
dat enorme consequenties kan hebben.

Laten we de mensen, die met deze consequenties te maken hebben, niet vergeten!

Jannie Visser- de Groot

Zoals vorige week in het Kerkblad is aangegeven door de ledenadministrateur, kan de
kerkelijke bijdrage aanzienlijk worden verbeterd als iedereen aan zijn/haar verplichting ten
opzichte van de kerk voldoet.

Om u een indruk te geven uit de financiéle administratie (bijdrageadministratie) van 2019

volgen hier enkele cijfers.

In totaal zijn 720 belijdende- en doopleden in 2019 aangeschreven.
Hiervan is van leden:

- met een toezegging en werkelijk ontvangen : 449 leden
- met een toezegging en niets ontvangen : 104 leden
- die zijn aangeschreven én geen toezegging

én geen betaling hebben gedaan : 167 leden
In totaal aantal leden die zijn aangeschreven. . . . . . . .1 720

In bedragen uitgedrukt is dit:

Totaal toegezegd : Eur 101.081,74
Toegezegd en ontvangen : Bur 92.532,74
Hiervan meer ontvangen dan toegezegd :Eur  1.852,50 -/-

- Eur 90.680,24

Tekort aan toegezegde bedragen over 2019. . . . . . . .. . .. : Eur 10.401,50

Het moge duidelijk zijn dat mede door het uitblijven van toezeggingen en betalingen van de
kerkelijke bijdrage de Kerk ieder jaar een aanzienlijk financieel tekort heeft.

De Protestantse gemeente Marken is gehouden ieder jaar een afdracht te doen aan de
Protestantse Kerk Nederland (PKN) naar rato van het aantal leden (belijdende- en doopleden).
Verzoek is dan ook als lid jaarlijks uw toezegging en bijdrage te doen.

Alvast dank voor uw bijdrage van 2019 en 2020.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
de penningmeester.




Kerkeollectes

Kerk
Ten behoeve van de Kerk is in de periode 2-9 t/m 8-9-2020 ontvangen voor:
- Collectes: Eur 316,60

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.

Diaconie

Aan cellectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47
ontvangen

over de periode 1 september - 7 september 2020:

- Collecte en giften Diaconie Eur 115,50

- KIA Werelddiaconaat Ghana - collecte 06-09-2020 Eur 165,80

Zending
Ontvangen ten behoeve van de Zendingskisten over de periode
30 augustus - 07 september: Eur 10,00

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening:
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te¢ Marken.

Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie
Hartelijk dant.

COLLECTE Kerk in Actie voor Jong Protestant

De collecte van komende zondag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse
Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk
georganiseerd en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-
bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen,
ouders, opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met bijbelverhalen en
worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.

”Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.” Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe
gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer
weten te vinden. Kliederkerk is dus een ideale plek voor gezinnen om samen op een
creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen
kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediénten van deze niet-alledaagse
vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke
achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede
behoefte te voorzien. Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse
Kerk en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen
van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen en
kennis maken met de boodschap van de Heer.

Het banknummer van de diaconie staat weer vermeld in deze kerkbode en op
KerkTV.

Namens de diaconie,

Eef Visser




Liturgie zondag 13 september 2020
13¢ zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang
Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 67 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, couplet 4.
Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Lied 280 couplet 5.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: Lied 348 ‘Heer van uw kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 14,1-16 (lector).

Psalm 119a vers 1 en 4.

Lezing uit het Nieuwe Testament: 1 Thessalonicenzen 5,1-11 (voorganger).
Lied 746 “Sion mijn vaderland’ couplet 1 en 7.

Verkondiging: ‘Het proces van de gekookte kikker’.

Psalm 84 vers 3.

Gebeden en gaven
Oproep tot de gaven.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen
Lied 886 “Abba, Vader, U alleen’.
Zegen.

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.
Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.
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Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 31 augustus 2020

Aanwezig 18 leden, afwezig 3 leden.

1.

Opening
De voorzitter K.C. Zondervan opent de vergadering met het lezen van Joh. 3 : 1-8 en gaat voor in

gebed.

Door het moderamen genomen besluiten op 14 mei 2020

- Goedkeuring jaarrekeningen 2019 van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie.

- Aanschaf camera's en upgrade aanwezige laptops en computer i.v.m. KerkTV; de voor dit doel
gehouden collecte heeft ongeveer de helft van de kosten gedekt. De geplande collectes voor het
onderhoudsfonds PGM worden eveneens voor dit doel aangewend.

- Bij een 25-, 40-, 50-, 60- en 65-jarig huwelijksjubileum van gemeenteleden ontvangt het
echtpaar een boeket bloemen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of het huwelijk ook
kerkelijk bevestigd is of niet.

Visie- en strategieontwikkeling middengeneratie

Ds. H.Z. Klink bespreekt de voorliggende notitie m.b.t. dit onderwerp. De middengeneratie kent

het geloof veelal door hun (groot)ouders; er is een geloofstraditie. Het verlangen bestaat echter dat

zij zelf stappen in het geloof zetten. Onze predikant zal proberen om in eerste instantie met een
kleine groep hieraan vorm te geven. Er is een sterke noodzaak om dit op te pakken want deze
generatie is de toekomst van de kerk.

Ontwikkeling beleid en beleidsplan 2021-2025

Binnenkort zal worden gestart met het maken van een nieuw beleidsplan. Hiervoor zal een

werkgroep worden ingesteld bestaande uit vijf kerkenraadsleden met de predikant als adviseur en

een spiegelgroep bestaande uit twaalf gemeenteleden. Belangrijk is dat het een kort, bondig en
werkbaar beleidsplan van de gemeente wordt, dat met enige regelmaat zal moeten worden
geévalueerd.

Jeugdzaken

- In maart zijn alle jeugdactiviteiten stopgezet. Het clubkamp is verplaatst naar april 2021. De
VBW was dit jaar beperkt tot één dag. Er is een speurtocht gehouden waar 48 kinderen aan
hebben meegedaan. Het was een groot succes. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door
medewerking van 20 vrijwilligers.

- De clubs en de zondagsschool starten weer in oktober. De leiding heeft aangegeven beschikbaar
te zijn. Op 4 oktober vindt de startdienst Jeugdwerk plaats.

. Zowel de kerstnachtdienst met medewerking van "Men in Black" als het kinderkerstfeest op 2e
kerstdag kunnen doorgaan. Voor beide diensten geldt dat vooraf aanmelden verplicht is.

- Voor wat betreft het schoollied wordt gemeld dat de huidige leerkrachten de gebruikelijke
liederen niet meer instuderen. Dit lijkt het einde te betekenen van het schoollied tijdens de
zondagse eredienst. De kerkenraad betreurt dit en zal over alternatieven nadenken.

- Ds. H.Z. Klink zal binnenkort een bijeenkomst met het catechese team plannen om te spreken
over de start van "Follow Me".

Pastoraat

- Het eerstvolgende pastorale overleg staat gepland op 21 september.

- Ten gevolge van de Corona pandemie is er alleen op kleine schaal bezoekwerk gedaan in
crisissituaties.

- Er kunnen en zullen voorlopig geen wijkavonden worden gepland

Diaconie/Zending

Zowel de diaconie als de zending hebben nog niet vergaderd en er zijn derhalve geen

mededelingen. Binnenkort zal worden gekeken naar de verschillende mogelijkheden om Heilig

Avondmaal te vieren.

Kerkrentmeesters

De nicuwe tafel voor de paaskaars in de Patmoskerk is een prachtig exemplaar. Complimenten aan

de bouwer.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.




Vanuit de pastorie

Ouderling met bepaalde opdracht

De komende maanden gaan we met elkaar als gemeente nadenken over beleid. Verschillende
onderwerpen zullen de revue passeren. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de
kerkenraad of de manier waarop wij onze pastorale roeping invulling gaan geven — om even
twee voor de hand liggende thema’s te noemen. Vorige week maandag hebben we als
kerkenraad akkoord gegeven op het startdocument voor het beleid dat CeesJan Visser en
schreven. Hierin hebben we kort aangegeven hoe beleid te gaan maken. Om dit werk kracht
bij te zetten willen we CeesJan ondersteunen door hem ‘in het ambt te zetten’ zoals dat zo
mooi heet. Daar spreekt vertrouwen van gemeente en kerkenraad uit. Zo kan hij zich gedragen
weten door de Here God en hierdoor geven we hem de waardigheid en de positie om deze
belangrijke taak met betrekking tot de toekomst van de christelijke gemeente goed op zich te
kunnen nemen. Praktisch betekent het ook dat de voorzitter van de Werkgroep Beleid toegang
heeft tot alle vertrouwelijke informatie, de kerkenraadsvergaderingen bijwoont, en dat de
geheimhouding gewaarborgd is. Zondag 20 september 2020 zullen we CeesJan Visser in het
ambt van ouderling met bepaalde opdracht bevestigen.

Update startdienst jeugdwerk

De startdienst voor het jeugdwerk staat nu gepland op zondag 4 oktober 2020. Muzikaal
gezien wordt deze speciale kerkdienst ingevuld door het talent van de band ‘The Gospeltrain’.
Inhoudelijk sluiten we dit seizoen aan bij het jaarthema van onze Protestantse Kerk: ‘Het
goede leven — Bloeien in Gods licht’. Dit betekent dat we voor de komende jeugddiensten
zoeken naar gedeelten uit de Bijbel die hier bij aansluiten. Want de grote vraag is natuurlijk:
Wat 1s goed leven? Hoe kom je dat goede leven op het spoor? Het idee is dat we ons de weg
naar dit goede leven laten wijzen door geloof, hoop en liefde — de drie Goddelijke deugden.
Want het goede leven vind je als je je leven richt op het Goede. En wie is dat anders dan God
die we zo van dichtbij hebben en kunnen leren kennen in Jezus Christus?

Aanmelden voor startdienst jeugdwerk

Onze jeugdouderling Gerdien Kaars zal er zelf ook nog iets over schrijven in het Kerkblad
maar ik breng het hier ook alvast onder de aandacht. We hopen dat er veel jongeren zich
zullen aanmelden voor deze speciale kerkdienst, het liefst samen met hun ouders en bessies en
bappes. Het is niet zo’n grote moeite om dat te doen!

Zoals we allemaal weten is het maximaal aantal kerkgangers beperkt. Helaas kunnen we niet
iedereen welkom heten en zullen we mogelijk moeten selecteren en keuzes maken. Graag
willen we deze keer jongeren en gezinnen met jonge kinderen voorrang geven op onze wat
oudere broeders en zusters. Maar ik weet bijna zeker dat iedereen daar begrip voor zal kunnen
opbrengen. We hebben tenslotte ook nog KerkTV waar velen op Marken dankbaar gebruik
van maken!
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Ten slotte
Steeds meer krijgt het dagelijkse leven het normale patroon terug. Inmiddels zijn de ook de
jongeren met hun beroepsopleiding of universitaire studie begonnen. We wensen hen allemaal
succes en ook veel vreugde toe bij het studeren. Maar niet voor iedereen herneemt het leven
zijn normale patroon. Helaas! Onderzoeken, ziekte en een heel traject aan behandelingen
brengen veel onrust en onzekerheid met zich mee. Laten we hen in onze gebeden onder de
aandacht brengen bij Christus! Daar worden we allemaal beter van. Is het niet naar lichaam
dan wel naar de geest. Iedereen van harte gegroet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. Klink
hzklink@jicloud.com
06-21564286

o r— e

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD (2020)

In overleg met de directie van Mensen in Nood zijn wij van plan om de kledingactie dit najaar
“gewoon” door te laten gaan. De datum is 24 oktober.
Maar uiteraard niet gewoonl! Veel dingen, ook de kledingactie, kan niet gewoon doorgaan!!
Daarom hebben we diverse maatregelen op touw staan, waarmee we denken verantwoord de
actie te kunnen houden.
Het koffiedrinken doen we in een open tent op het pleintje van de Duivenvereniging, waarbi
we koffietafels goed verspreid neerzetten. Alle ophalers vragen we de fiets mee te nemen,
sodat chauffeurs alleen met hun huisgenoten in de auto zitten en de anderen per fiets heen
en weer kunnen rijden.
Alle huishoudens vragen we de zakken/dozen buiten te zetten, zodat we niet hoeven aan te
bellen en alle spullen moeten overhandigen. Op deze manier hebben we langs de deuren niet
met 1,5 m afstand te maken.
En vrijwilligers die het liefst met een mondkapjje helpen, vragen we om dit mee te nemen van
huis. Ook zullen we een voorraadje hebben in geval mensen het vergeten zijn. Verder zorgen
we voor plastic handschoenen voor degenen die daarvan gebruik willen maken. Er is 1 toilet
beschikbaar in het gebouw, maar we vragen iedere vrijwilliger zoveel mogelijk tevoren thuis
naar het toilet te gaan.
Wij hopen dat alle helpers, van welke leeftijd dan ook, met deze hoofdmaatregelen bereid
zijn om ons toch te helpen met de kledingactie.
Uiteraard blijven we nauwgezet de ontwikkelingen volgen en beslissen dichter bij de datum
definitief of een verantwoorde actie op 24 oktober mogelijk is.
Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser
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Herinunering aan

Piet van Riel

echtgenoot van Nelly Springer, overleden op 1 september 2020 in de leeftijd van 75 jaar

Wat was dat een mooi moment maandagmiddag: muziekvereniging Juliana die als eerbetoon
muziek maakte bij de Julianabrug tijdens de uitvaart van Piet van Riel. Een grote hommage
aan Piets muzikale talent dat hij jarenlang voor de vereniging heeft ingezet. Zo kent elke
Marker Piet, spelend bugel, en later waldhoorn of accordeon. Hij genoot ervan om tijdens
feestelijke gelegenheden het voortouw te nemen en gangmaker te zijn. Muziek was naast het
varen en het water zijn lust en leven. Het hield hem op de been. Piet keek graag verder dan de
horizon. Alle wereldzeeén zijn zowat door hem bevaren tijdens het werk in de wereld van
water en zand. Je kunt zeggen dat hij vaak stond aan de voet van nieuw land. Voet en land
ook twee woorden waarin Piet zijn leven getekend. Hoeveel kilometers werden niet afgelegd,
met Nelly en vrienden, en hoeveel wandelroutes gelopen? Tot bijna op het laatst. Een leger
van vrijwilligers liep vaak met hem over dijk en pad. Waar een klein eiland groot in kan zijn!
Het laat zien dat velen met Piet begaan waren. Dat hij aan een dubbele ziekte leed ging menig
Marker aan het hart. Ze hielpen waar het kon en steunden Nelly en de kinderen als het nodig
bleek. Al die betrokkenheid en aandacht zette de ontwikkeling van het ziekteproces niet stil.
Het waren slechte tijden. Halverwege maart dit jaar was het niet meer verantwoord om thuis
te blijven — hoe graag Piet dat ook wilde. Maar ook in deze slechte tijd wist hij de goede
dingen te blijven zien en verscheen er regelmatig een glimlach op zijn gezicht als uiting van
dankbaarheid. Bij dat goede in slechte tijden stonden we stil in de Patmoskerk tijdens de
uitvaartdienst waar de muziek van de Voor Anker Band volgens Piet het mooist klonk. Op de
wisseling van goede en slechte tijden brachten ons de poétische woorden uit Prediker 3. Het
troostrijke is dat we weten dat er na moeilijke tijden weer betere komen. Daar zorgt de Here
God voor. Hij draagt de tijden en hij draagt ons bestaan, ook als ons levenspad loopt door
slechte tijden. Een troostende en dankbare wetenschap voor Nelly en de kinderen!

Ds. H.Z. Klink
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“All the Best"

Comeapondenticoores:
Fievostragt 7, 1156 CB Marken

Piet van Riel

1945 - 2020

Kilometers gewandeld, zingend in het leven en vol verhalen;
we hebben mooie herinneringen gemaakt.
Dankbaarheid wint het van droefheid.

Piet van Riel
21 april 1945 1 september 2020

Nelly
Robert
Hannah, Job

Mireille en Arvid
Pepijn, Remme

Op maandag 7 september heeft de afscheidsdienst en begrafenis
plaatsgevonden.
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Het mooie van herinneringen is,
dat niemand ze van je af kan nemen,
want ze blifven voor altijd in je

gedachten en in je hart.

Met veel verdriet in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van onze
lieve broer, zwager en oom

Piet van Riel

Na slopende ziektes, die zijn lichaam en geest hebben uitgeput, is hij rustig
ingeslapen. We zijn dankbaar dat hij niet meer verder hoeft te lijden.

We zullen zijn verhalen, muziek en gezelligheid missen!
Bijzondere mensen sterven niet, ze gaan wel, maar blifven toch voor altijd!

We wensen Nelly, Robert, Mireille, Arvid, Hannah, Job, Pepijn en Remme heel veel
sterkte!

Aaltje en Cees
Wolmet en Arie

Cor en Corine

Aagtje en Jacob
Neven en nichten
Achterneefjes en nichtjes

Ome Jan Zondervan




fone =Y

Je bent nu van ons weggegaan
jouw tijd is al gekomen

een eind aan jouw bestaan

Een leegte om ons heen

is wat ons nu nog rest

wij hielden van jou op onze manier
zeg maar.... op ons best

Toch nog onverwacht is overleden onze zwager en oom

Piet van Riel

Wij wensen Nelly, Robert, Mireille en Arvid en de kleinkinderen
heel veel sterkte toe.

Pietie en Hein
Jacob en Aaltje
Pieter en Nelly
Valentine en Robert
Neven en Nichten

pm— i areratrre

Ome Piet is er niet meer...

Bij jou voelden we ons welkom.

wat luisterden we graag naar jouw verhalen over verre landen en je
avonturen. Je vertelde ze met een grap, een rijm en soms in een lied.
Met elkaar hebben we genoten, nu zijn het mooie herinneringen.
Ome Piet, we gaan je missen.

We zijn blij dat we van jouw leven ‘getuigen mochten wezen’!

We wensen tante Nelly, Robert, Mireille en Arvid, Hannah en Job,
Pepijh en Remme veel sterkte na dit grote verlies.

Eddy en Chantal
Bianca

Michel en Nienke:
Cynthia en Jan Cornelis
Stefan en Mirjam
Candy en Roy
Chyla

Clenn en Nicole
Chardy

Sven en Juliana
Camilo en Raquel
en onze Rinderen
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Helaas moesten wij vroegtijdig afscheid nemen van ons geliefd Voor Ankerband lid
Piet van Riel

Dierbare herinneringen, veel muziekverhalen en anekdotes over vroeger,
zijn vriendelijkheid en gezelligheid zullen voor altijd blijven naklinken.

Muziek is liefde, zoekend naar woorden!

We wensen Nelly, de kinderen en kieinkinderen veel sterkte de komende tijd.

De Voor Anker Band

8 september 2020

Afgelopen week is Piet van Riel overleden. Piet was lid van de Watersportverenging Marken
enis een aantal jaar havenmeester geweest. Piet was een vrolijke en humoristische man.

De laatste levensjaren van Piet werden getekend door zijn ziekte. Wij hebben diep respect
voor de wijze waarop Piet en zijn familie deze jaren met elkaar hebben doorgemaakt.

Wij wensen Nelly, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe de komende maanden.
Piet is met zijn levensboot vertrokken naar de einder, naar een nieuwe horizon.

Het bestuur van de Watersportvereniging Marken.
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Het verlies was er al voor het einde

De rouw voor dat het afscheid kwam

Toen de onzekere verwarring

Bezit van je gedachte nam

Na een slopende ziekte is overleden onze zwager

Piet van Riel
Wij wensen Nellie Robert Mireille Arvit en de klein kinderen

Veel sterkte toe

Hein en Piety

Als het lichaam nict meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn ,

dat God het komt bevrijden .

Achter elke traan van verdriet
schuilt de glimlach van herinneringen .

Wij wensen Nelly , Robert , Mireille ;
Arvid , de kleinkinderen en de verdere
Familie veel sterkte met het overlijden
van onze neef Piet .
WM e e T = Piet
Wolmet en Jan
Lijs en sjaak
Grietje en Dick
Lobberig en Jan
Willy en Ben .
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“Als eens mijn eigen adem stokt, dan draagt mij uw muziek”

1 september kregen wij het verdrietige bericht dat ons Erelid

Piet van Riel

na een droevig ziekbed is overleden.

Piet was meer dan 50 jaar lid van Juliana.
Hij speelde de laatste jaren op de 3° bugel zijn partij.

Piet zijn hart lag bij het muziek maken.

Hij was er altijd en als hij er niet kon zijn hield hij op zijn eigen wijze zijn embouchure op
peil.
Zijn mondstuk ging altijd mee in zijn tas, want op een stukje tuinslang kan je ook muziek
maken.

Piet was een gangmaker binnen Juliana.

We missen hem al 2 jaar binnen het orkest, maar alle medemuzikanten hebben persoonlijk
hele goede herinneringen aan Piet. En die herinneringen zijn blijvend.

Rust zacht Piet.

Wij willen Nelly, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte wensen met dit grote verlies.

Christelijke muziekvereniging Juliana.
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De leegte die onze neef, Piet
achter laat is niet met woorden
tevullen .

Wij wensen , Nelly, Robert, Mireille, Arvid.
En de kleinkinderen veel kracht toe
omdit verlies teverwerken.

Geertje en Fred
Neeltje en Pieter
Jan en Aaltje
Alie en Kees
Jannetje en Jan

Na een zware strijd hebben we met veel verdriet afscheid
moeten nemen van onze lieve buurman

Piet van Riel

Je was een gezellige, vrolijke en zeer muzikale man. We zijn
dankbaar dat we bijna 45 jaar buren zijn geweest. We zullen je
missen en nooit vergeten. Rust zacht Piet.

We wensen Nelly, kinderen, kleinkinderen en familie veel
sterkte toe met de lege plek die Piet achterlaat.

Dolf en Nel
Bert en Els

Dirk en Tineke
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Door de tranen van verdriet,

schuilt een glimlach van herinneringen.

Bedroeft, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
is overleden onze vriend,
Piet van Riel

Piet, bedankt voor die mooie tijd.

Wij wensen Nelly, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte

met het verwerken van dit verlies.

N. Boes de Groot
en

Kinderen

Met verdriet in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van
Piet van Riel

Als lid van de Voor Anker Band heeft hij ons jarenlang
begeleid bij evenementen voor onze ouderen.
Zijn enthousiasme, muzikaliteit, prachtige verhalen
en gezelligheid zullen we blijven koesteren.

Wij wensen zijn vrouw Nelly, de kinderen, kleinkinderen
en verdere familie en vrienden alle kracht toe om dit
grote verlies te kunnen dragen.

SWOM
Bestuur en medewerkers
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Bob Sinkeler

‘k Zwierf eenzaam en bang, op een zee van verdriet,
zo ver van de veilige kust.

Toen hoord’ ik een stem, zeggend: Kom nu tot Hem

en ik kwam in een haven van rust.
Dan vind ik mijn lust in die haven van rust
en vrees voor de stormen niet meer.

De kracht van d’orkaan richt geen onheil meer aan,

‘k ben veilig bij Jezus mijn Heer.

Wij vernamen het droeve bericht dat na een moedige,
maar ongelijke strijd is overleden ons koorlid

Wij gedenken Bob als een enthousiast zanger en zullen zijn humor
en betrokkenheid bij het koor erg gaan missen.

Wij wensen familie en vrienden sterkte in de komende tijd.

Namens het Marker Mannenkoor
Cor Visser (voorzitter)

Op vrijdag 4 september 2020 hebben wij afscheid moeten
nemen van onze buurman:

Bob Sinkler
Wij wensen zijn naaste veel sterkte met het verlies.
Namens de buren van de Hoogkamplaan:
Ivo, Han, Neeltje, Marinus, Neeltje, Johan, Nel en Jaap

Vaarwel Bob en een behouden vaart.

Ons medebandlid en vriend Bob Sinkeler, is niet meer.

De mannen van “ The Men in Black “
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In september zouden wij weer gaan beginnen
met de kienavonden in de Patmoskerk.

Echter vanwege corona stellen wij dit nog even
uit.

Elke maand bekijken wij opnieuw wat de
mogelijkheden zijn.

Kienavonden 2020/2021 (onder voorbehoud)
16 oktober

20 november

29 december

22 januari

19 februari

19 maart




