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Kerkdienst zondag 1 november 2020

Patmoskerk
Kerk TV Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl

10.00 uur Ds.N. van Tellingen Rhenen
Organist Dirk Kes

Koster(s) Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst Daniélle Springer en Grethe Korstman
Eerste Collecte Diaconie

Bankrekening NL75SRBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V Protestantse Gemeenten Marken

Woensdag 4 november
Dankstond voor Gewas en Arbeid

Grote Kerk
Kerk TV Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl
20.00 uur Ds. H.Z. Klink
Organist Sebastian van der Pluijm
Kosters Jan Blijleven en Hein Zeeman
Collecte Diaconie

_Bankrekening NL75SRBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken .

Dagelijkse Schriflezingen

Allerheiligen

zondag 1 november Psalm 24 Koninklijke intocht

maandag 2 november Mattetlis 22:34-46 Kernvragen

dinsdag 3 november Matteiis 23:1-12 Wel hun woorden, niet hun daden
Dankdag

woensdag 4 november Psalm 67 Volkenbond

donderdag 5 november Matteus 23:13-24 Schijnheiligheid

vrijdag 6 november Matteiis 23:25-39 Onwil

zaterdag 7 november Daniél 7:1-14 Een blik in de hemel




Meditatie 2

Psalm 142 : 6 “Ik roep tot u, Heer; U bent mijn schuilplaats, al wat ik heb in het land van de
levenden.”

Toen David deze psalm dichtte zat hij in grote verdrukking door de achtervolging van koning Saul en
wist hij zich geen raad. Hij voelde zich door iedereen verlaten, in de steek gelaten, en zag zijn enige
hoop op redding in Gods hand. In de uitzichtloze situatie waarin David zich bevond kon alleen God
hem nog helpen, daarvan was David overtuigd. En hij gaf zich daarbij helemaal over aan de beslissing
van zijn Heer. In ecn rotsvast vertrouwen en verlangen. “Mijn ziel verlangt naar U”, dicht David
zelfs. Met heel zijn wezen was David op God gericht. Wat een geweldig voorbeeld voor ons, mensen
van deze tijd! Kunnen we hem hierin volgen? Is ons geloof wel zo sterk dat we dit kunnen? Is ons
vertrouwen wel zo groot dat we ons helemaal kunnen overgeven in Gods hand? Of houden we toch
liever zelf de regie, omdat we onzekerheid over de afloop niet aan kunnen? Ik denk dat het laatste het
meest van toepassing is. Davids leven was nauw met God verbonden en hij voelde dat tot in zijn
vezels. Voelen wij dat ook zo? Kunnen wij ook zo leven, in zo’n sterke verbondenheid? Persoonlijk
vind ik het moeilijk om de regie over mijn leven zo over te geven. Onzekerheid is naar om te ervaren,
afwachten wat op je af komt, voelt onprettig voor mij. Sturing geven aan het leven geeft mij stabiliteit
en zekerheid. Rust ook, omdat je denkt te weten wat er, in grote lijnen, op je af komt. Schiet mijn
geloof nu veel te kort of is het Gods hand die ons de regie geeft? Ik denk dat God mij te hulp komt in
mijn tekort aan geloofsvertrouwen en mij laat denken zelf wat regie te hebben over mijn leven, terwijl
Hij, door Jezus Christus, mij aan mijn hand meeneemt. Nee, ik ben geen David, absoluut niet. Ik mag
zijn voeten nog niet wassen, bij wijze van spreken. Maar God kent mijn tekortkomingen en zorgt er
voor dat ik, voor mijn gevoel, regie over mijn leven heb. Terwijl Hij alles bestuurt wat in mijn leven
aan de orde komt. Dit beseffende geeft rust in mijn leven. Natuurlijk moet ik mij blijven inspannen
mijn geloof verder te ontwikkelen, maar de wetenschap dat mijn tekortkomingen op dat vlak worden
opgevangen door de liefdevolle handen van Jezus, geeft een heerlijke zekerheid.

Het voorgaande is ook te koppelen aan het onheil dat deze wereld in onze dagen treft. Je vraagt je af
waarom mensen al die ellende elkaar aandoen. Honger, armoede, corlogen, natuurrampen, we zorgen
als mens dat het gebeurt, terwijl we het kunnen en zouden moeten voorkomen. Maar zelfzucht,
machtsbelust en nog vele andere lusten houden dat tegen. Zie de huidige wereldwijde pandemie met
betrekking tot het coronavirus covid-19. Elke natie lijkt op zijn eigen wijze maatregelen te nemen om
het virus in te dammen, elke natie lijkt op zijn eigen wijze een vaccin te ontwikkelen, farmaceuten
willen elk voor zich er flink aan verdienen. En de bevolking raakt zieker en zieker, economieén
storten in en wereldwijde hongersnood en armoede ligt op de loer. Waarom werken we als natién niet
nauw samen om de problemen op te lossen? Omdat de eerder genoemde “lusten” door mensen met
zeggenschap belangrijker gevonden worden. Door dergelijk egoisme raakt de wereld in verval en
wordt hard meegewerkt aan de vernietiging van Gods heerlijke schepping. Maar ook hier zal God de
mens niet in de steek laten. Natuurlijk grijpt de Heer in en zal Hij sturing geven om zijn plan met ons
mensen tot wasdom te laten komen. Wij zullen dat wellicht niet zo makkelijk ontdekken, maar God
laat niet los wat zijn handen zijn begonnen en daar moeten we op vertrouwen, zoals David deed.

De regie is in dat opzicht even uit ons leven, lijkt het. Maar dat is maar schijn. De Heer laat ons niet
alleen en ik ben er vast van overtuigd dat oplossingen voorhanden zijn wat het virus betreft en ook
wat de andere rampen betreft die ons overkomen. Of we dat zelf nog meemaken, dat ligt ook in de
hand van God. Laten we bidden dat de zieken beter mogen worden en de gezonde mensen niet ziek
worden. Dat een vaccin snel gevonden mag worden en dat we wereldwijd weer samenkomsten mogen
vieren ter ere van God. Dat we weer mogen zingen samen. Ik had me nog nooit gerealiseerd wat een
groot gemis dat is, niet meer samen te kunnen zingen. Zo hebben we er weer een stuk bewustwording
bij gekregen en waarderen we straks des te meer samen te kunnen komen en samen te kunnen zingen.
Het automatisme van kerkgang en liederen zingen is weg en zodra we weer ‘mogen’ zal dat de
samenkomsten verdiepen en ons stil laten staan bij het grote voorrecht in vrijheid bijeen te kunnen
komen en uit volle borst te zingen. En zo grijpt God in en neemt de regie in ons leven en we geven
ons eraan over, we kunnen niet anders. Ik begin David te begrijpen .....

Jan C. Commandeur
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Voorbede

Zorg voor de zieken Heer, laten zij niet vergeefs op Uw bijstand wachten.

Leer ons te bidden voor hen waarmee wij ruzie hebben.

Maak ons bewust dat nu zondagschool en kindernevendienst niet actief zijn, wij het zijn
die Uw verhalen moeten doorgeven.

Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, laten zij niet omkomen in hun verdriet.
Geef wijsheid en vrede, nu de wereld op zijn kop lijkt te staan door het coronavirus.

Voor de Europese Unie. Dat ze duidelijke afspraken maken met Groot Brittannié nu zij
geen deel meer willen zijn van de EU.

7. Wees met de vervolgde Christenen. Dat ze al hun zorgen bij U neerleggen.

Ria Kaars
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Dienst Marken 1 nov. 2020 Patmoskerk
Intochtspsalm Psalm 84: 1 en 3 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Zingen: Psalm 84 : 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort
Kyriégebed

Lied 305: Alle eer en alle glorie

Gedicht: Een man fluisterde

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing : I Koningen 19 : 1 - 18

Lied: 321: 1,2,3 en 5 Niet als een storm, als een vioed
Verkondiging : Hoe God ons tegemoet komt...
Lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden

Lied 727 : 1,2,3 en 10 Voor alle heiligen in de heerlijkheid

Zegen




Kerkecollectes

Kerk
Ten behoeve van de Kerk is in de periode 19-10 t/m 27-10-2020 ontvangen voor:
- Collectes: Eur 249,20

- Gift op rekening : Eur 10,00

Namens het college van kerkrenrmeeste('s,
Hartelijk dank. '

Diaconie
Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen
over de periode 20 oktober - 27 oktober 2020:

- Giften op bankrekening: Eur 100,00
- Collecte Ronoylion 25-10-2020: Eur 182,50
Zending

Op bankrekening ontvangen voor de Zendingskisten: periode 19 - 27 oktober Eur 10,00.

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening: NL76INGB0002538888
t.n.v. Zending- en Evangelisatieccommissie te Marken.

Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.

COLLECTE DIACONIE op zondag 1 november

Voor a.s. zondag staat er weer als collectedoel “DIACONIE” in deze kerkbode.

Zoals u inmiddels weet, wordt het geld van deze algemene collectes voor hele specifiecke zaken
gebruikt door de diaconie en voor een aantal instellingen en stichtingen.

Van alle instellingen en stichtingen die jaarlijks een gift krijgen van de diaconie, is de Voedselbank
in Purmerend er é¢én. Door de corona is het aantal aanvragen bij de Voedselbank flink toegenomen,
waardoor elke steun zeer welkom is!

Ook doen we binnenkort weer mee met de kerstpakkettenactie: als groet vanuit alle kerken in
Waterland krijgen inwoners van de Gemeente Waterland met een gering financieel inkomen een
kerstpakket met oa een boodschappenbon erin. Deze actie organiseren de gezamenlijke diaconieén
van Waterland al vele jaren.

Alle onkosten die gepaard gaan met de mogelijkheid om in verzorgingsinstellingen buiten Marken
online en via kerktelefoon de kerkdiensten op Marken te kunnen volgen, komen ook voor rekening
van de diaconie. Al ver voor coronatijd werden deze diensten verzorgd en deze lopen ook nu
gewoon door. Een aantal mensen schakelt nu over op KerkTV, waaraan ook uitzendkosten zijn
verbonden die de diaconie voor zijn rekening neemt.

Wij bevelen de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.

Het banknummer van de diaconie staat weer vermeld in deze kerkbode en op KerkTV.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Oplossing van de Bijbelse Woordzoeker van vorige week:

HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL
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Vanuit de pastorie

Kleine cantorij stilgelegd

Inmiddels zijn we een paar weken onderweg met verscherpte maatregelen. Onze landelijke
kerk heeft ze vertaald naar richtlijnen voor de plaatselijke gemeenten. Eén daarvan is dat de
gemeentezang ‘ten zeerste’ wordt afgeraden. Wel zou een kleine zanggroep van maximaal 5
personen de gemeentezang nog voor haar rekening kunnen nemen. In de achterliggende
maanden hebben we daar ook regelmatig gebruik van gemaakt. Alleen nu we de aantallen
besmettingen weer zo sterk zien stijgen, ook op ons eiland, vinden we het verstandig om ook
het zingen met de kleine cantorij voorlopig stil te leggen. Volgens de richtlijnen mag het maar
we willen ook voorzichtig zijn, voor de mensen om ons heen en voor onszelf.

Bijeenkomsten Werkgroep Beleid

Vergaderingen en bijeenkomsten die kunnen wachten stellen we voorlopig uit tot betere
tijden. Afgelopen dinsdagavond stond een tweede bijeenkomst gepland voor de Werkgroep
Beleid. Met elkaar hebben we besloten deze vergadering uit te stellen. Natuurlijk is nadenken,
reflecteren en spreken over koers van onze gemeente belangrijk maar het kan gezien de
bijzondere omstandigheden waarin we verkeren ook wachten. Wij hebben immers de tijd,
zeker in de christelijke gemeente. Tenminste: zo denk ik dan.

Dankdag voor gewas en arbeid
Aan het begin van deze week ben ik gestart met de voorbereiding voor de eredienst op de

dankdag voor gewas en arbeid volgende week. De wereld om ons heen en de ervaringen van
afgelopen maanden kleuren toch wel onze bril, waardoor we naar het achterliggende seizoen
kijken. Dankdag wordt een goede oefening om te leren zien hoe gezegend we zijn ondanks
alles wat ons deert. Woensdagavond 4 november 2020 om 20.00 uur willen we bij elkaar
komen in de kerkdienst die we houden in de Grote Kerk. U kunt ook weer aansluiten via
KerkTV. Jammer genoeg is het mij niet gelukt om de liturgie voor deze dankdagavond in
deze editie van het Kerkblad op te nemen. Begin volgende week zullen we deze publiceren
via onze website en uiteraard ook via Markernieuws.

Tot slot....

Het leven verstilt opnieuw. De gezellige en mooie bijeenkomsten die de week een beetje kleur
gaven, zijn uitgesteld. Dat valt niet altijd mee. Jongeren missen het contact met
leeftijdsgenoten. Ze missen de voetbal, het schaatsen en de muziek. Hoe erg is dat voor een
Marker: geen muziek! Onze senioren vallen stil in hun huiskamers. Geen klaverjassen en geen
biljart. Gelukkig is er nog bezoek mogelijk, zij het mondjesmaat. Houd vol lieve mensen en
geef de moed niet op. Iedereen wordt weer hartelijk gegroet door ons drieén.

Ds. H.Z. Klink
hzklink@jicloud.com of 06-21564286
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Kinderkerstfeest 2020

In verband met de bestelling van de boekjes voor het komende Kinderkerstfeest op
tweede kerstdag willen wij alle ouders vragen om hun kind(eren) door midde! van het
onderstaand strookje aan te melden. Op deze manier hopen wij tijdig te beschikken
over het juiste aantal kinderen dat deelneemt aan het Kinderkerstfeest.

Het gaat om alle kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest, kinderen die de
zondagsschool of kindernevendienst bezoeken, maar ook kinderen die niet
aangesloten zijn bij een organisatie en wel graag mee willen doen met het
Kinderkerstfeest. Aanmelden geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar.
Voor de 4-jarigen geldt dat zij voor 1 oktober 2020 de leeftijd van 4 jaar hebben
bereikt.

Het onderstaande strookje kan ingeleverd worden op de zondagsschool, maar i.v.m
met de huidige situatie kan dit ook bij Lijs van Gerven op Zuiderzeeweg 24,

Uiterste inleverdatum voor het aanmeidi ngsstrookje is op zondag 22
november.

Bij voorbaat hartelijk dank voor u medewerking.

Aanmeldingsstrookje Kinderkerstfeest 2020
Hierbij geef ik mijn kind(eren) op voor het Kinderkerstfeest:

Naam/ namen van uw kind(eren):
Geboortedatum:

Geboortejiaar.

Zes maanden geleden werd ons leven op z'n kop gezet, toen ik de diagnose kanker kreeg met
de mededeling dat er geen genezing meer voor mij is.

Kapot, verdrietig en soms met wat onbegrip proberen wij met elkaar nog van alles uit het
leven te halen. Dat lukt ons omdat ondanks alle coronamaatregelen, heel veel mensen onze
brievenbus weten te vinden. wij via social media heel veel lieve, bemoedigende berichten
krijgen en zelfs met 1,5 meter afstand sommigen het aan durven om ons te bezoeken.

Al die blijken van medeleven doen niet alleen mij en mijn gezin heel goed, maar ook. de
aandacht die zowel mijn moeder als schoonmoeder van jullie ontvangen is overweldigend.

En daar willen wij jullie heel hartelijk voor bedanken. Jullie hebben geen idee wat die
aandacht met ons doet.

Cornelis Pieter & Tiny de Waart
Wendy en Jelle
De Duikjes 9




Uw woord is een lamp voor mijn voet
En een licht op mijn pad
Ps 119:105

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons schonk en de zorg
waarmee ze ons omtingde, hebben wij haar na een strijd met Alzheimer
verloren aan het corona virus.

In alle rust is van ons heengegaan onze alletliefste (schoon) moeder en
bessie

Geertje Kaars Appel

weduwe van Jaap Kaars

Marken, 11 januari 1939 Monnickendam, 23 oktober 2020

Janny en Roel
Xander en Kimberley
Your:

Jaap en Marcella
Laura
Sofze

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 29 oktober 2020 in besloten
kring.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot
condoleren in de Grote Kerk van 13.15 tot 14.00 uvur. Door de huidige

“omstandigheden hanteren wij hierbij de juiste richtlijnen.

Hen speciaal woordje van dank voor de zachte zorgen van het lieve
personeel van verpleeghuis Swaensborch.

(]orrespondentieadres:
Buurt I1 26, 1156 BC Marken
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Wij hebben een bessie die vergeet

Ze vraagt 1edere keer naar onze namen

En al 1s het niet fijn dat ze die niet weet

We weten hoe het komt en wij zijn graag met haar samen

We hebben een bessie die vergeet

Maar daar kan zij niets aan doen

Ze weet niet hoe haar kleinkinderen heten
Omdat ze ronddwaalt in de tijd van toen

We hebben een bessie die vergeet

Dat 1s niet leuk en dat doet soms verdriet
Maar ondanks dat ze het niet meer weet
Houden we van haar en vergeten haar niet

We hebben een bessie die vergeet
En nu kreeg ze ook nog corona

Gelukkig dat ze het niet meer weet
Ze 18 nu weer met bappe samen

Lieve Bessie, we zullen je missen

Xander, Laura, Yourd en Sofie

Als je leven niet meer gaat zoals gehoopt

Als veel je wordt ontnomen

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
En je leven niet meer je leven is

Dan komt de tijd dat je verlangt naar rust.

Na moeilijke laatste jaren is overleden onze zus, schoonzus en peet

Geertje Appel
Wij wensen Jannetje en Roel Jaap en Marcella
Xander en Youri Laura en Sofie

veel sterkie toe.

Kees en Geertje

Mirjam en Nico

Remko en Beenish
Isabel Maya
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Vrijdag kregen wi) het droevige bericht dat mijn schoonzuster en onze peet toch nog
plotseling is overleden

Geertje Kaars Appel

In gedachten zijn we bij jullie. Wij wensen Janny, Roel, Jaap, Marcella, Xander en Kimberly,
Youri, Laura en Sofie alle sterkte toe voor de komende tijd.

Wolmet Kaars

Cees en Astrid

Jacob en Neeltje Alice
Grietje en Klaas

Jannetje en Ben

Veilig in Jezus armen

veilig aan Jezus hart

daar, in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der engelen
zingend van liefde en vree,
ruisend uit hemels zalen,

over de glazen zee.

Op 23 oktober hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve
vriendin en vroegere buurvrouw

Geertje Appel

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
om dit verlies te dragen.

Grietje Pereboom, Aaltje Visser en Grietje Boes

Beetje bij beetje en toch nog onverwacht hebben jullie afscheid moeten nemen van jullie
(schoon) moeder en bessie.
Op vrijdag 23 oktober kregen wij het droevige bericht dat de moeder van onze vriendin J anny
is overleden

Geertje Kaars - Appel

In gedachten zijn wij bij jullie. Wij wensen Janny, Roel, Xander en Youri en overige familie
alle sterkte toe voor de komende tijd.

Anja en Theo Astrid en Cees
Grietje Miranda en Cornelis
Geertje en Dirk Klaas en Diana

Erna en Edward
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Je werd zo stil. Je kon haast niets meer zeggen
Geen woorden rmeer om nog iets uit te leggen
Voor je ze uit kon spreken was het vervaagd
Nu is het goed (;od heeft je thuisgehaald

Na een lange strijd met de slopende ziekte Alzheimer is, na een moeilijke week voor allen die
haar lief waren, rustig ingeslapen de (schoon)moeder en bessie van Jaap, Marcella, Laura en
Sofie,

Geertje Appel

Wij wensen hen, Janny, Roel, Xander, Kimberley en Youri heel veel sterkte met dit verlies.

Kees en Lijs
Pieter en Christina
Ramon, Kelsey en Larissa

Vrijdag is de moeder van onze vriend Jaap overleden.

Geertje Kaars Appel

Wij wensen Jaap, Marcella, Laura, Sofie en de rest van de familie veel kracht en sterkte toe
met dit verlies.

De vrienden en vriendinnen van REBC

Wanneer je je moeder missen moet.
Niet voor even , maar voorgoed.
Dan valt dat heel erg zwaar.

Wat blijft, zijn de herinneringen.

Dat worden hele waardevolle dingen.
Om te bewaren, veilig en apart.

Op een speciaal plekje in je hart.

Vrijdag 23 oktober kregen wij het droevige bericht dat de moeder van onze vriendin Janny
toch nog plotseling is overleden.

Wij wensen Janny, Roel, Xander, Kimberley en Youri en naaste familie heel veel sterkte met
het verwerken van dit verlies.

Anja en Theo
Lijs en Bertus
Janita en Johan
Wilma en Jeroen




ek
i

b

Verder van de wereld weg
clke dag een beetje
dichter naar de hemel toe

elke dag een treetje

Geertje Kaars - Appel

W1ij wensen Janny en Roel, Jaap en Marcella, de kleinkinderen en verdere familie heel veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Ome Cees Kaars

neven en nichten




Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je je hele leven
Je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen

Intens verdrietig, met mooie en warme herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van

I{;lgje de g%oot — Woenis

7 juni 1945 27 oktober 2020

Kees

Cornelis en Sandra
Kelly en Marco
Kim en Ayhan

Kiara

Pieter en Liana
Julia

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 31 oktober in besloten kring.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de Grote
Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken van 12.45 tot 13.45 uur.

Als wij de kerk verlaten richting de begraafplaats zouden wij het waarderen als langs de route
die wij lopen een erehaag gevormd wordt aan beide zijden van de straat.

Correspondentieadres: ‘t Spil 75, 1141 SH Monnickendam
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Lieve Jan

Wat was het leven mooi met jou.

Als fanatieke supporter is tijdens de wedstrijd Atalanta — Ajax in het harnas
gestorven, mijn lieve man, onze geweldige vader, schoonvader en trotse bap.

Jan Schipper

Marken, 20-2-1945 Marken, 28-10-2020

Geertje

Cornelis en Wendy
Sean

Klaas en Susanne
Renso
Jarvi
Yoica

De uitvaart vindt plaats op maandag 2 november 2020. Wij vertrekken om
14.00 uur vanuit dorpshuis Het Trefpunt.

Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 31 oktober 2020 van 19.00 uur
tot 20.30 uur in Het Trefpunt.

De uitvaart zal in verband met corona in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentie adres:

G. Schipper —Zeeman
Grotewerf 4
1156 CV Marken

Geen bloemen en geen bezoek aan huis.
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Geschokt en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van onze
broer, zwager en oom

Jan Schipper

Zijn gezin kwam op de eerste plaats, vooral de kleinkinderen waren
de trots van bap!

Voetbal is altijd zijn passie gebleven.

Wij zullen Jan enorm missen.

Wij wensen Geertje, Cornelis, Wendy, Klaas, Susanne en kleinkinderen

heel veel sterkte.

Symon en Aileen
Luutje

Klaas en Adrie
Maritje en Pieter
Charlotte en Dirk
René en Jannie
neven en nichten
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Woensdagochtend werden wij opgeschrikt door het bericht van het plotselinge
overlijden van onze

Ome Jan

We troosten ons met de gedachte dat hij ging tijdens een van zijn favoriete
bezigheden: Ajax kijken.

“Don’t worry about a thing
Every little thing is gonna be all right.
This is my message to you”

Lieve ome Jan, we hebben je deze woorden vaak horen zingen en zelf ook
meegezongen. We zullen je woorden ter harte nemen en jou nooit vergeten.

We wensen Geertje, Cornelis, Wendy, Sean, Klaas, Susanne, Renso, Jarvi en Yoica
heel veel sterkte om dit verlies te dragen.

Sabrina en Vincent
Mark en Leonie
Hilda en Pieter
Cor en Ingrid
Vivienne en Berry
Melissa en Koen
Nicolette en Tjebbe
Sascha

Pascal en Kelly
Gido

Donja

Nanka

lvana

en kinderen




Lieve Dirk en Willy Diana,

27 Oktober 1995 gaven jullie het ja- woord aan elkaar,
sinds die datum zijn jullie een onafscheidelijk paar

25 Jaar delen van vreugde en soms pijn,
het nog steeds genieten van bij elkaar te zijn.

Wij zijn blij met de beslissing die jullie toen hebben genomen,
zodat wij in een liefdevol nestje terecht zijn gekomen.

Wat mooi dat de liefde nog steeds zo kan stralen.
En dat jullie er samen het allerbeste uithalen.

Blijf voor elkaar zorgen en blijf dromen,
koester jullie samenzijn in de jaren die nog gaan komen.

Jullie zijn nu al zoveel jaren bij elkaar,
w1j kunnen dan ook niets anders wensen, dan geluk en voorspoed, jaar na jaar!

28-10-1960

Lars en Chiara
Kelscy en Ramon
Cornelis Janssen en Sijtje Kes _ 28-10-2020

Op 28 Oktober waren onze Ta, Mem, Bessie, Bap en oude Bessie en Bap 60 jaar getrouwd.

Een prachtige mijlpaal en dat jullie nog lang van elkaar en met ons mogen genieten

Is de wens van de

Kinderen, kleinkinderen en jullie achterkleinkind




