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Bankrekening NL69INGB0000160962
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bageliikse Schriflezingen

zondag 8 november
maandag 9 november
dinsdag 10 november
woensdag 11 november
donderdag 12 november
vrijdag 13 november
zaterdag 14 november
Voorbede

Daniél 7:15-28
Daniél 8:1-14
Daniél 8:15-27
Mattetis 24:1-14
Matteiis 24:15-28
Matteis 24:29-44
Danié&l 9:1-14

Hogere dierkunde

De ram en de bok

Uitleg van Gabri¢]

Zware tijden

ledereen zal de Mensenzoon (h)erkennen.
Laat je niet overvallen, maar verrassen
Verootmoediging

1. Maak ons bewust dat nu zondagschool en kindernevendienst niet actief zijn, wij het zijn die Uw

verhalen moeten doorgeven.

ENERRS

meer willen zijn van de EU.

N

Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, laten zij niet omkomen in hun verdriet,
Geef wijsheid en vrede, nu de wereld op zijn kop lijkt te staan door het coronavirus.
Voor de Europese Unie. Dat ze duidelijke afspraken maken met Groot Brittannié nu zij geen deel

Wees met de vervolgde Christenen. Dat ze al hun zorgen bij U neerleggen.
Dank U voor de kleine dingen die we vaak over het hoofd zagen.
Voor de mensen op de Filipijnen dat ze veerkracht vinden na de stormen die woeden.

Ria Kaars

Tijd van Gebed: donderdag 5 november 2020 om 20.00 uur in de Patmoskerk.

Van harte welkom!
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MEDITATIE. WAT ZIJN ZACHTMOEDIGE CHRISTENEN.

"Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door
een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid". (Jakobus 3:13)

"Woorden maken meer kapot dan je lief is". Hoeveel goeds kan er uit gaan van
zachtmoedigheid. Hoeveel zegen kan er uit gaan van christenen die zachtmoedigheid bezitten.
Wat is het eigenlijk? Zachtmoedigheid hoort bij nederigheid, vriendelijkheid en geduld. Dat je je
niet snel kwaad laat maken. Dat je in verschillende omstandigheden rustig blijft, liefdevol,
beheerst. Opvallend is dat Jakobus het in zijn brief zet tegenover “jaloezie” en “egoisme”,
vers 14 en 16. Zachtmoedigheid is dus dat je je niet laat beheersen door de driften van het
eigenbelang. De bijbel noemt een paar mooie voorbeelden van zachtmoedige mensen. Van Mozes
wordt gezegd dat hij zachtmoedig is. Zelfs: de meest zachtmoedige mens die ooit op aarde heeft
geleefd, Numeri 12:3. Overigens: de Nieuwe Bijbelvertaling heeft hier "bescheiden”, maar andere
vertalingen hebben "zachtmoedig” en dat lijkt ook beter. Een ander voorbeeld is natuurlijk de
Here Jezus. Hij zegt het van zichzelf: "Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben
zachtmoedig en nederig van hart,” Matteiis 11:29.
Het spannende van deze voorbeelden is dat beide personen ook heel fel konden zijn. Mozes, na
de zonde van Israél met het gouden kalf. In zijn boosheid sloeg hij de stenen tafelen die hij
zojuist van de Here had gekregen aan stukken. Of Jezus in de tempel, als Hij ziet dat de mensen
daar een markt van hebben gemaakt. In zijn verontwaardiging jaagt Hij alle kooplui de tempel
uit. Je vraagt je af: hoe verhoudt die felheid zich tot hun zachtmoedigheid? Maar wat is de
'bijbelse’ zachtmoedigheid. Waar gaat het om ? In beide gevallen staat de eer van God op het
spel. De zonde van het gouden kalf heeft die eer aangetast. En hetzelfde geldt voor de
marktpraktijken in de tempel. Dat kan niet! Mensen die zachtmoedig zijn, blijven rustig als
het gaat om eigen belang en eigen eer. Maar als het gaat om de eer of het recht van een
ander. Zeker als het gaat om de eer of het recht van de grote Ander, de Here God. Dan
kunnen ze juist heel fel worden, in heilige verontwaardiging. En misschien kunnen we daar ook
wel iets van leren. Waarom winden we ons er vaak eigenlijk nauwelijks over op, als de eer van
God of het recht van een medemens met voeten wordt getreden? Zachtmoedige christenen.
Zachtmoedig als het gaat om eigen belang, eigen eer. We vroegen ons af: hoe word je dat? Hoe
kan je groeien in zachtmoedigheid? Ergens moet je ook heel nuchter zijn. Het is ook een kwestie
van karakter.
De é¢én is van zichzelf rustiger dan de ander en hoe ouder je wordt, hoe beter het vaak gaat.
Toch is dat niet het hele verhaal. Je kunt het ook leren. Jezus zegt, zoals we net al zagen:
"Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,” Matteiis 11: 29.
Je kunt je erin oefenen. En dat doe je juist in relatie met en in navolging van de Here Jezus.
En dan het belangrijkste. Galaten 5 noemt zachtmoedigheid een "vrucht van de Geest".
Dus: je moet het ook ontvangen. En dat gebeurt als je leven geleid wordt door de Geest, en
niet door wat Paulus dan noemt de dingen van "je eigen wil". De een heeft er een woestijnperiode
voor nodig, zoals Mozes, die in de woestijn veranderde van een opvliegend man die iemand dood
had geslagen, in de meest zachtmoedige man die ooit heeft geleefd. De ander heeft zo’n periode
niet nodig. Maar wat we allemaal nodig hebben: de omgang met God. De verbondenheid
met Jezus. Daarin groeien we steeds meer naar Hem toe.
Daarin gaan we steeds meer op Hem lijken.

Ingezonden door: Pieter de Jong




Kerkcollectes

Kerk

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 28-10 t/m 03-11-2020 ontvangen voor:

- Collectes: Eur 197.15
- Gift op rekening : Eur 25,00

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.

Diaconie
Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen
over de periode 28 oktober — 3november 2020:

- Giften Diaconie 01-11-2020: Eur 215,05
- Collecte Ronoylion 25-10-2020 (nagekomen): Eur 113,50
- Collecte Proj. Waterlandse Gemeenten 18-10-2020 (nagekomen) Eur 100,00
Zending

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening: NL76INGB0002538888
t.n.v. Zending- en Evangelisaticcommissie te Marken.

Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Harrtelijk dank.

Collecte Evangeiische Zending Brazilié op zondag 8 november

Komende zondag collecteert de diaconie voor de Evangelische Zending Brazilié.

De E.ZB. werkt sinds 1967 in het binnenland van Brazilié in een gebied zo groot als de provincie
Utrecht. Het doel van de stichting is mensen bereiken met het Evangelie. De regio waar de EZB werkt
is armoedig en er komt veel ellende voor waaronder alcohol- en drugsversiaving en kindermisbruik. Al
snel ontstond bij Nico en Trijnie van Eijk het verlangen om de bevolking te helpen om een
menswaardig bestaan te leiden. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Braziliaanse regering
werd het werk opgesplitst in een kerkgenootschap en een tak voor sociaal werk (de Bem Estar do
Menor), de BEM.,

In de loop der jaren zijn vele projecten opgestart onder de viag van de BEM om de leefomgeving en
de toekomst van de bevolking van de plaatsen waar gewerkt werd te verbeteren. De projecten van de
Evangelische Zending Brazilié richten zich vooral op kinderwerk en tieners, gezinnen en weduwen.
Denk hierbij aan scholing, het opzetten van (volks-)tuinen, houden van geiten, kinderdagopvang,
voorlichting over hygiéne, een medisch centrum en tandartspraktijk etc. Maar door corona staat de
EZB nu voor een aantal enorme uitdagingen in de zorg voor de kinderen, tieners en gezinnen. Zeer
veel mensen zijn hun baan kwijt en anderen ‘wachten’ op het moment dat ze werkeloos zullen
worden. Daarom wil EZB onder vooraf zorgvuldig geselecteerde gezinnen waarvan bewezen is dat die
het werkelijk nodig hebben voedselpakketen uitdelen. Elk pakket kost € 25,00 en bestaat uit 0.a. rijst,
bonen, meel, pasta, olie. Genoeg voor een gezin van 4 personen om 3 tot 4 weken van te kunnen eten.
Op dit moment is er nood voor 620 gezinnen. De EZB wil deze actie eerst drie maanden laten duren
en daarna kijken hoe de situatie zich dan ontwikkeld heeft.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie,

Eef Visser




Liturgie zondag 8 november 2020

8" zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk .
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang
Consistoriegebed.
Luiden van de kiok.

Intrede

Psalm 119 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 212 “Laten wij zingend deze dag beginnen’, couplet 1 en 2.
Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Lied 212 couplet S.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Muziek: Lied 438 “Ho! Stop! Sta eens even stil” couplet 1. 2 en 3 (ELB)

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 17,1-27 (lector).
Antwoordpsalm: Psalm 25 vers 6.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Efeze 5,1-8 (voorganger).
Halleluja-lied: Lied 903 ‘Zou ik niet van harte zingen’ couplet 3 en 6.
Verkondiging: ‘Wandelen met God’.

Lied 908 “Ik heb U lief, 0 mijn beminde’, couplet 4 en 5.

Gebeden en gaven
Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede. Informatie voor de gaven
Het rekeningnummer

Zending en zegen van de diaconie is:

Lied 801 ‘Door de nacht leidt ons ten leven’, couplet 3, 4 en NLISRERD 0S4 3 17847

Het rekeningnummer

3 van de kerk is:
Zegen. NL69 INGB 0000 1609 62
Beiden ten name van

Protestantse Gemeente Marken.
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Vanuit de pastorie

Vespers advent 2020

Vorige week zijn we als liturgiecommissie bij elkaar gekomen om de vespers voor de
aanstaande adventsperiode voor te bereiden. Het belooft weer een mooie tijd te worden
waarin we ons kunnen voorbereiden op het komende Kerstfeest. We leven in die steeds
donkerder wordende 40 dagen naar de geboorte van het Licht der wereld toe. Met een
verlangen dat in ons hart steeds sterker wordt. Dit verlangen zullen we in die weken terug
horen en lezen. Ik kijk er weer naar uit. We houden de vespers of avondgebeden
traditiegetrouw in de Grote Kerk onder de geldende richtlijnen. U kunt zich daarvoor opgeven
bij onze scriba. In een van de voigende edities van dit Kerkblad vertel ik wat uitgebreider over
het programma.

Vacatures liturgiecommissie

In de komende maanden zullen we op zoek gaan naar twee mensen die de lege plekken aan te
vullen die in onze commissie zijn ontstaan. Jannetje Appel en Neeltje Boneveld hebben
aangegeven hun werk graag over te dragen aan iemand anders. We bedanken hen voor hun
Jarenlange inzet. Mocht er iemand zijn die enorm veel zin heeft om een bijdrage te leveren die
is van harte welkom. Vorig jaar verliet ook Pieter Moenis onze groep en dat betekent dat de
commissie zowat gedecimeerd is. Trouwens: we maken van deze gelegenheid gebruik ook
Pieter te bedanken voor zijn inzet. Naar mijn beste weten hebben we dat niet meer expliciet
gedaan. Beter laat dan nooit, en niet minder gemeend.

Herdenken overledenen Qudjaar

Kerst en de jaarwisseling vieren we dit jaar anders dan gewoon. Helaas zullen we het in
bescheiden familiekring moeten vieren. Hopelijk is er dan meer greep op de verspreiding van
het virus. Hoewel het nog even duurt rekenen we er wel mee dat het maximale aantal
bezoekers van de kerkdienst op Oudjaar waarin we onze overledenen gedenken zeer beperkt
zal zijn. We denken als liturgiecommissie na over vormen om meer mensen in de gelegenheid
te stellen hun dierbare te gedenken in de kerk. Ook hierover later meer.

Tot slot....

We zien de besmettings-cijfers dalen en toch zijn er scherpere richtlijnen van kracht
geworden. We denken aan onze ondernemers in de toeristische sector of de horeca. Het valt
niet mee om onder die omstandigheden dankbaar te zijn terwijl we daar als christelijke
gemeente deze week bij stil staan. Gelukkig zie ik dat velen van ons op Marken proberen hen
door deze crisis heen te helpen, zo goed en zo kwaad als dat gaat. We denken we aan jullie!
Tenslotte een hartelijke groet van ons drieén.

Ds. H.Z. Klink
hzklink@jicloud.com of 06-21564286




Herinnering aan

Geertje Appel

overleden op 23 oktober 2020 in de leefiijd van 81 jaar,
sinds 13 oktober 2016 weduwe van Jaap Kaars

“Veilig in Jezus” armen, veilig aan Jezus® hart.....” Geertje Appel zong het vier jaar geleden
van harte tijdens de uitvaartdienst van Jaap. Bij Jezus is haar leven veilig, ook al wist ze daar
zelf niets meer van omdat haar hersenaandoening haar dat onmogelijk maakte. Aan de
werkelijkheid van die geborgenheid doet dat Goddank niks af. Waar ben je veiliger dan daar?
Nergens!

Waar ben je op aarde eigenlijk veilig? In het gezin, bij je man, bij je mem en ta. Daar waar je
thuis bent dus. Van thuiskomen weten Janny en Jaap alles. Om Marcella, Roel en de
kleinkinderen niet te vergeten. Ze zijn gezegend met mooie herinneringen. Waarin ze — als ze
goed kijken en dat doen ze — iets van de Here God kunnen zien.

Geertje was een lief mens. Ze hield veel van haar kinderen en kleinkinderen. Dat proefde je.
Vaak letterlijk. In het lekkers. Sinds jaar en dag. De handgemalen slow-koffie, het logeren bij
mem, de zondagse Hollandse pot, het vele snoepgoed waarmee je bij bessie werd verwend.
Wie dat proefde kwam thuis.

Daar zie je iets van God in schemeren. De Here God zorgt voor ons zoals Geertje dat deed
voor haar kinderen en kleinkinderen. Hij wil zo graag dat we thuis zijn — of komen. Ook als
we misschien bedenkelijke wegen gaan waarvan we eigenlijk moeten zeggen dat het anders
zou kunnen. Dan nog komt de Here God als een goede Herder ons achterna zodat we
thuiskomen. Tenzij we echt niet willen, maar ja wie wil dat? En Geertje wist: waar kon je
beter zijn dan bij God? Ze dwong nooit iemand. Hooguit wisten de Janny en Jaap heel goed
wat hun mem graag zag. Daarin komt Jezus ons achterna zoals in die gelijkenis over het
verloren schaap uit Lukas 15 vers 1-7 die we donderdagmiddag lazen. In dat zachte. Hij
schreeuwt niet. Ik zou het wel weten. Laat je dragen als dat ene schaap: veilige in Jezus’
armen. Thuiskomen gegarandeerd!

Ds. H.Z. Klink




Zaterdag 14 november van 09.00 - 10.30 uur: koper poetsen in de Grote Kerk

Op zaterdag 14 november 2020 gaan we weer koperpoetsen in de Grote Kerk. Als je tijd hebt
kom dan helpen. Wij zien uit naar jouw komst!
Tevoren aanmelden hoeft niet, gewoon komen.

Met vriendelijke groet, namens de kosters en kerkrentmeesters, Marten van Altena.

————

Beste Markers,

De collecte voor de Brandwondenstichting heeft dit jaar € 574,36 opgebracht!
ledereen die hieraan heeft bijgedragen en natuurlijk ook de collectanten, bedankt! Zeker
gezien alle omstandigheden met betrekking tot Corona.

Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting, collecte Marken
Tanja Klok

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken

Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 10 euro per jaar, wat bij u aanhuis

wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 60 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997 tn.v
Protestantse Gemeente te Marken. ( dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)
Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) kunnen bezorgd worden bij:
C.P. Visser Noorderwerfstraat 16(tel. 601554) of C. Appel De Pieterlanden 3 (tel. 601933)
en J Booneveld Zeilstraat 24 )tel (601761)

De tijden voor het aanleveren van stukken zijn: met de hand geschreven voor maandag
19.00 uur en getypte voor woensdag 16.00 uur

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan
een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina’s worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancos niet zien.

De redactie
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Wat blijft zijn de herinneringen

Groot was de slag van het nieuws van overlijden van onze (schoon)zuster, peet en bessie
Lijsje Moenis
echtgenote van Kees de Groot

Hoewel we wisten dat haar ziekte niet kon worden gestopt was de snelheid waarmee het nu
tot een einde kwam totaal onverwacht.

Altijd stond ze voor ons klaar en samen hebben we veel fijne dingen mogen beleven.

Wij wensen Kees, Cornelis en Sandra, Pieter en Liana en de meisjes heel veel sterkte toe.

Grietje en Sijmon
Alice en Cor
Sydney en Tobin

ER IS NIETS WAT VOORGOED VERDWIINT

ALS MEN DE HERINNERING BEWAART
Wij zijn heel verdrietig dat onze lieve dappere schoonzus en pevt:

LIJSJE DE GROOT- MOENIS

zo plotseling is overleden.
Ze was heel ziek maar toch kwam haar overlijden sneller dan verwacht.
Wij wensen Cees, Cornelis en Sandra, Pieter en Liana

en de kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Jannetje
Grietje

Alice en Outger

Kees en Linda
Ruud en Hermione
Henny

Freek en Teri
Cornelis en Gerty

Aaltje Trijntje en Sijmon




Nauwelijks te bevatten, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van onze
zwager

Jan Schipper

Jan was een echte gezinsman, hij was dol op z’'n kleinkinderen.

Ondanks complicaties na zijn operatie bleef Jan opgewekt en met veel humor
in het leven staan.

Op de jaartijkse barbecue was Jan de gangmaker en degene die het licht
uitdeed. Ajax was tot het iaatste moment zijn passie.

Wat zullen we Jan enorm missen.

Wij wensen Geertje, Cornelis, Wendy, Klaas, Susanne en de kleinkinderen veel
sterkte in deze moeilijke periode.
Hun leven zal op een andere manier verder gaan.

Klaas en Marie
Jan en Trijntje
Martin T en Esther
Marianne

Maretje en Dirk

- i e g T 5y

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van

Jan Schipper

Echtgenoot van onze nicht Geertje

Wij wensen haar, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte

bij het verwerken van dit verlies.

Peet Maretje

Neven en nichten Fam. Zeeman




Leard
)
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Woensdagochtend, 28 oktober, hoorden wij tot onze schrik dat onze neef, het maatje van Aagje,

plotseling de avond daarvoor, op 27 oktober 2020, op 71 jarige leeftijd is overleden.

JAN SCHIPPER

echtgenoot van Geertje Zeeman

Jan maakte deel uit van ons gezin en was meer een broer van ons, dan de oudste zoon van onze
oudste zuster Geertje.

Wij wensen Geertje, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij dit verlies.
Marken, oktober 2020

Pieter
Lijs
Maritje en Cees

Aagje en Piet

Al hou je nog zo van het leven,

je hebt het niet in eigen hand.
Ongevraagd moet je het verlaten,
en wij staan sprakeloos aan de kant.

Geheel onverwachts kregen wij het bericht dat onze buurman

Jan Schipper

is overleden.

Onze gedachten zijn bij buurvrouw Geertje, Cornelis, Wendy, Klaas, Susanne
en de kleinkinderen.,

Wij wensen ze heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

De buren van Grotewerf
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Plotseling is ovarieden onze neef
Jan Schipper
Wij wensen de hele familie alle sterkte toe voor de komende tijd.
Oom Eb

Kinderen
(achter)kleinkinderen

“Wel uit het 0og, niet uit het hart”

Geschrokken zijn wij van het bericht dat onze oudste neef

Jan Schipper
plotseling is overleden.

Wij wensen Geertje, Cornelis en Wendy, Kiaas en Susanne en de kleinkinderen
veel sterkte in de tijd die voor hen ligt.

Neeltje en Cor
Trijntje

Grietje en Loek
Jeannette en Thoom
Clazina en André

Wij hoorden deze week dat plotseling is overieden onze oudste neef

Jan Schipper
en dat stemt ons verdrietig.

We wensen Geertje, Cornelis en Wendy, Klaas en Susanne en kleinkinderen
sterkte toe voor de tijd die komt.

oktober 2020

Jan en Luci

Muus en Janie
Alfred en Margreet




Een groot gemis,

een groot verdriet.
Maar de herinneringen
vergeten wij niet.

Lieve Ome Jan,
er waren zoveel leuke en gezellige momenten met jou.
We zullen ze nooit vergeten!
Rust zacht.

We wensen Peet Geertje, Cornelis, Wendy, Sean, Klaas, Susanne, Renso, Jarvi, Yoica en de
rest van de familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Wesley en Chau
Jeffrey

Eveline en Sigurt
Yvette en Robert
Jacqgueline en Ruben
Vanessa en René
Kristian en Anoek
Keith en Jaleeza
Melanie

Melvin

Dapp're strijders fier en koen

Op woensdag 28 oktober bereikte ons het droevige bericht dat de broer van onze
vriend René plotseling is overleden

JAN SCHIPPER

Wij wensen René, Jannie, Gido, Donja, Nanka, Ivana en de rest van de familie veel kracht
en sterkte toe om dit verlies te verwerken.

De vrienden en vriendinnen van René en Jannie (REBC)
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Jullie verdriet, we kunnen het begrijpen
Jullie verslagenheid, we voelen het aan
Wat wij jullie daarom willen zeggen

fs dat wij als vrienden naast jullie staan

Op woensdag 28 oktober kregen wij het droevige bericht dat
Jan Schipper
de vader en schoonvader van onze vrienden Klaas & Susanne,

plotseling is overleden.

Wij wensen Geertje, Klaas & Susanne, Renso, Jarvi, Yoica, Cornelis & Wendy, Sean
Heel veel sterkte toe om dit verlies een piek te kunnen geven.

In gedachten zijn wij bij jullie.

Marco, Jenny & Chanou
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Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat ons lid, oud-speler, oud-
trainer en onze voormalige jeugd coérdinator

Jan Schipper
plotseling is overleden.
Jan heeft heel veel voor de vereniging betekend.

De laatste jaren was hij zeer actief voor de jeugd. Hij was als jeugdcodrdinator
heel vaak op en langs ons veld te zien om de trainingen van de jeugd te
bekijken en onze trainers te adviseren.

Wij als vereniging missen een lid en persoon die SV Marken heel hoog in het
vaandel had staan.

Wij wensen zijn vrouw Geertje , kinderen, kleinkinderen en familie heel veel
sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur SV Marken

Een voetbalvriend is overleden
Afgelopen week werden wij opgeschrikt met het bericht dat veel te vroeg
is overleden Jan Schipper .
Vele jaren heb ik het genoegen gehad met hem samen te spelen in het eerste.
elftal van Marken.
Later langs de lijn staand, hebben wij samen vele mooie momenten en ook
droevige momenten zoals het overlijden van enkele spelers laten passeren.
Lief en leed hebben wij daar samen gedeeld
Helaas is er aan het leven van Jan Schipper plotseling een einde gekomen
van dit aardse leven.
Wij wensen Geertje, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen en verdere

familie heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Fam. P. de Waart
Thamiswerfstraat




