Yyotestants Marke n

Jaargang 15 nummer: 4 ’ verschijnt wekelijks Zaterdag 30 januari 2021

Kerkdienst zondag 31 januari 2021

Onze kerkdiensten zijn ook te zien via Kerk TV,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Uitzending van uit de

Patmoskerk
10.00 uur Ds. E.Gruteke — Vissia Hilversum
Organist Hans Jitte
Kosters Jaap Boes en Klaas Boes
Eerste Collecte A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen
Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriflezingen

zondag 31 januari Deuteronomium 18:14-22 Echte en valse profeten

maandag 1 februari Psalm 87 Lang leve de vreemdelingen
dinsdag 2 februari Deuteronomium 19:1-10 Uitwijkmogelijkheid

woensdag 3 februari Deuteronomium 19:11-21 Oog om oog, tand om tand
donderdag 4 februari Deuteronomium 20:1-9 Strijdvaardig, niet strijdlustig
vrijdag 5 februari Deuteronomium 20:10-22 Om gruwelijkheden te voorkomen ...
zaterdag 6 februari Psalm 83 Strijdlied
Voorbede

Dank U voor de koninklijke familie. Laten ze een stabiele factor blijven in onze samenleving.

Wilt u wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.

Wees met onze predikant, ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
Voor de daklozen en rusteloze mensen, dat er een ommekeer in hun leven komt.

Wilt U de muur van ongeloof in Uw woord en scheppingsdaad opheffen.

Help hen die gebukt gaan onder financiéle nood. Laten zij niet verbitterd worden.

Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.

N R W=

Ria Kaars




Meditatie

Lucas 6 : 22-23 “Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de
Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.
Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen
rijkelijk beloond worden in de hemel.”

De Here Jezus hield het bovenstaande voor aan zijn leerlingen van het eerste uur en
wat is er sinds die tijd eigenlijk weinig veranderd in de wereld. Ook in onze tijd is
het voorgaande heel actueel en aan de orde van de dag voor christenen, die openlijk
voor hun geloof in de Here Jezus uit komen. En het maakt niet uit in welk deel van
de wereld je woont en leeft, die christenhaat is overal aanwezig. En wat in onze
streken misschien nog wel erger is, er zijn zelfs mensen die christenen beschouwen
als geestelijk onbekwaam, niet serieus te nemen figuren. Gehersenspoelde wezens,
die weliswaar niet direct gevaarlijk zijn, maar eigenlijk onder behandeling van een
psychiater gesteld dienen te worden. Minachting van de mensen die zich christen
noemen en de Here Jezus volgen is aan de orde van de dag. Dat gebeurt in de werk-
kring, op de sportclub, in de vriendenploeg als het geloof weer eens ter sprake komt
en zelfs in families en gezinnen. Hele discussies kunnen gevoerd worden over
allerlei religies, met respect wordt er gesproken over de standvastigheid van mensen
met een niet-westers geloof. Maar zodra het christendom ter sprake komt, krijgen de
gesprekken vaak een heel andere wending. Er wordt soms openlijk gelachen over de
‘onzin’ die in de Bijbel zou staan. “Dat je dat nog serieus gelooft in deze tijd..”

De ene keer laat je je verleiden om er fel tegen in te gaan, de andere keer denk je :
Ach, jullie weten blijkbaar niet beter. En laat je de opmerkingen voor wat ze zijn.
Maar het steekt je wel, niet serieus genomen te worden door je directe omgeving.
Het doet toch wat met je. Het laat je niet koud.

En dan weet je wel dat de Here Jezus gezegd heeft dat deze dingen zullen gebeuren
en dat het vanaf de rondwandeling van de Here Jezus op Aarde zo is geweest. Maar
we hebben van nature de drang om ons te verdedigen tegen onrecht dat ons, naar
ons gevoel, wordt aangedaan. We willen wel serieus genomen worden en
gerespecteerd. Dat zit in de menselijke natuur opgenomen. En dan kom je bij het
punt dat de Here Jezus ons voorhoudt dat we ons dienen te verheugen en blij moeten
zijn dat het beschimpen en buitensluiten gebeurd. Want we zullen er voor worden
beloond door de Here. Maar dat is moeilijk te bevatten. Dat vergt een andere manier
van denken, van beleven. Dat vergt een geloof waarin vergeving steeds op de voor-
grond dient te staan en waarin woede en zelfmedelijden ver weggestopt wordt. En
als je dan elke bespotting bewust kunt gaan zien als beloning van de Heer, als een
positief kruisje achter je naam in het Boek des Levens, dan beleef je die situaties
plotseling heel anders. Beloningen kunnen we plaatsen, we weten wat dat zijn. We
zijn er vertrouwd mee. Nu voelt de christenhaat niet meer als een directe aanval.
Het wordt een bonus in ons geloof, het brengt ons verder in het geloof in Christus.
Natuurlijk is die minachting nog steeds niet leuk, maar nu maakt het ons sterker en
gaan de woorden van de Here Jezus nog meer voor ons leven.

Jan C. Commandeur




Kerkcollectes

Kerk
Ten behoeve van de Kerk is in de periode 20-01 t/m 27-01-2021 ontvangen voor:
- Collectes: Eur 197,00

- Gift op rekening t.b.v. de kerk: Eur 100,00

Namens het college van kerkrentmeesiers,
Hartelijk dank.

Diaconie
Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47
ontvangen over de periode 19 januari - 26 januari 2021:

- Giften: Eur 150,00
- Collecte 24-01-2021 Diaconie: Eur 127,50
- Collecte 17-01-2021 School Pakistan (nagekomen): Eur 386,00
Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekenmg NL76INGB0002538888 t.n.v.
Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.

Collecte ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Komende zondag 31 januari is de collecte van de diaconie bestemd voor "ASKV/Steunpunt
Vluchtelingen". Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren
naar hun land van herkomst en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben
vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak niet gezond. Na enige tijd
te hebben rondgezworven komen ze pas in aanraking met het ASKV. Als er kinderen bij zijn of
vrouwen zonder man, probeert het ASKV ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden in de
kwetsbare positie van rondzwerven namelijk vaak door criminelen ingepalmd en opgepakt en komen
in de prostitutie terecht. Dat geldt ook voor oudere meisjes.

De ASKYV probeert deze afgewezen viuchtelingen zoveel mogelijk te helpen op 3 terreinen:
Juridische hulp, huisvesting en politiecke lobby. In de praktijk betekent dat o.a. hulp bij de voorziening
van eten, een bed om in te slapen, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand,
Nederlandse les, etc.

Straks buiten coronatijd organiseren zij ook weer dagactiviteiten, leerwerkplekken en cursussen
waarmee vluchtelingen kunnen werken aan een realistische toekomst. Deelnemers bekwamen zich
dan bv. in het meubel maken, kappen, webdesign, kleding maken, fietsen repareren en veel meer.

De ASKYV is voor een groot gedeelte athankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen
voeren.

Wilt u meer over het ASKV weten, kijk dan eens op hun site www.askv.nl

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser
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Orde van dienst Patmoskerk, Marken, 31 januari 2021, 4° na
Epifanie

Intochtslied: Psalm 111: 1,5,6

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Kyriégebed,

Leefregel

Glorialied NLB 305 Alie eer en alle glorie
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Deuteronomium 18: 15-20
Lied: NLB 422: 1 Laat de woorden die wij hoorden
Schriftlezing : Marcus 1: 21-28

Lied: NLB 422: 2,3

Verkondiging

Luisterlied: Psaim 133 Daar is het leven goed
https://www.youtube.com/watch?v=XvK45qKjUls

Doel van de collectes van deze dienst
Toelichting door de ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden
Lied: NLB 939: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Toelichting op het thema

Hoe reageer jij als je iets heel nieuws krijgt te horen, iets wat je nog niet kent, of nog nooit
gehoord hebt? Dat is wat er in het verhaal van vandaag gebeurt, Jezus spreekt in de synagoge,
hij legt de Schrift uit op een manier die nog nooit iemand heeft gehoord. Dat roept veel
enthousiasme op. Als er dan ook nog een verstoring van de dienst in de synagoge plaatsvindt:
een verwarde man gaat hard roepen, en Jezus daar op een kalme manier tegen optreedt, neemt
de bewondering voor Hem nog meer toe. Hoe luisteren wij naar wat Jezus ons te zeggen heeft
en is er misschien iets dat ons hindert in het luisteren naar Hem. Dat zijn de vragen die vanuit
Marcus naar ons toekomen op deze zondag.




Vanuit de pastorie

Avondklok

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok. Een ingrijpende maatregel om de sociale
contacten tussen mensen te beperken. Veel besmettingen vinden namelijk in huiselijke kring
plaats. Desondanks brengt het onze samenleving behoorlijk in beroering. Het is geen fijne
maatrege]l maar we doen er goed aan om er toch gehoor aan te geven. Voor essentiéle
beroepen is er een uitzondering gemaakt en daar vallen ook dominees onder. Dus mocht er
dringend pastorale zorg nodig zijn bijvoorbeeld wanneer iemand gaat overlijden, schroom dan
niet om contact met mij op te (laten) nemen. In zulke gevallen kan ik gewoon over straat.

Pastorale zorg

De tijden waarin we leven zijn behoorlijk ingrijpend. Het leven verstilt, de angst is
aanzienlijk, en sommigen zijn zo ziek geweest dat revalidatic onvermijdelijk is. Gelukkig
weten velen van jullie mij te vinden en word ik goed op de hoogte gehouden over wat er
onder jullic speelt. Daar ben ik echt blij mee. Zo kunnen we er voor u zijn als het nodig is.
Toch bereikt niet alles wat er onder jullie speelt de pastorie. Soms is dat goed maar vergeet
niet ook goed voor uzelf te zorgen. Als een gesprek u goed zou doen omdat er iets ingrijpends
is gebeurd schroom dan niet contact met mij te zoeken. Dit geldt voor iedereen op Marken!
Voor jongeren die somber of depressief zijn door de crisis, voor ouderen die lijden onder
eenzaamheid, voor gezinnen met kinderen die thuis werken en tegelijk hun kinderen met
online les moeten begeleiden. Ik wil jullie graag helpen waar dat kan!

Ten slotte

Het was een mooie kerkdienst jongstleden zondag met een aantal nieuwe mensen in de
kerkenraad. Ze beginnen op een bijzondere manier maar we houden moed omdat er wel weer
een tijd komt waarin we elkaar vaker zullen ontmoeten en ook beter leren kennen. We
eindigen weer met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Hoogkamplaan.

Ds. H.Z. (Huib) Klink
hzklink@icloud.com
06 21564286
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Herinnering aan

Neeltje Zeeman

overleden op 17 januari 2021 in de leeftijd van 78 jaar

Het leven is niet onopgemerkt aan Neeltje voorbijgegaan en dan zeggen we het op een zachte
manier. We weten dat de werkelijkheid nogal eens ruw was. Haar huwelijk met Klaas Boes
strandde in de jaren’80, na ongeveer 20 jaar ‘niet zonder elkaar kunnen en ook niet met
elkaar’. De kinderen hadden daardoor geen onbezorgde jeugd. Er was genoed op Neeltjes
leven en levenswijze aan te merken. Tegelijk zeggen we: maar op wiens leven niet? Niemand
van ons kan meer een leven leiden waarin je onschendbaar blijft. Er valt op enig moment wel
iets te vinden waarvoor we aangeklaagd kunnen worden. Ondanks dat was Neeltje toch
‘onschendbaar’ maar dat kwam omdat de Here God voor haar verantwoordelijkheid droeg
zoals ministers dat doen voor de koning. Neeltje was door de liefde die Christus voor haar
koesterde niet ‘koninklijk’ maar ‘gelovig onschendbaar’ geworden. Gedurende heel haar
leven maar vooral de laatste jaren hield haar dat op de been. Ze wist dat niets, ook het
verleden niet, haar kon scheiden van de liefde van Christus. En dat was voor haar een grote
troost.

Ondanks het ruwe bestaan wist Neeltje haar zachtheid en openheid te bewaren want je was bij
haar altijd welkom. Dat hebben vooral haar kleinkinderen geproefd. Bij bessie kon je altijd
terecht en de logeerpartijen waren geweldig. Je mocht heel veel, zo niet alles. Zie dat maar
eens voor elkaar te krijgen als het leven je zo zwaar valt. Het lukte Neeltje doordat ze
vasthield aan de vergevende liefde van de Here God. In het leven van Neeltje kwam met alle
eenvoud een van de meest fundamentele vragen van het leven aan het licht, namelijk die over
schuld en vergeving. En wij kunnen van haar nog iets leren in de manier waarop ze met die
vraag in haar leven is omgegaan namelijk vasthouden aan de liefde van de Here God ondanks
al onze dwaalwegen.

Ds. H.Z. Klink




Herinnering aan

Lobberig Taanman
Loppie

overleden op 20 januari 2021 in de leeftijd van 82 jaar en echtgenote van Jan Peereboom

Ze stond niet graag in de schijnwerpers vooraan en ze was ook niet iemand van veel woorden.
Het evangelie en de liefde tot Jezus hadden volgens haar geen woorden nodig want het is een
sfeer waarin je leeft en van waaruit je dingen doet in het leven van alle dag. Geloof en leven
lopen door elkaar heen, onafscheidelijk, niet te ontrafelen. Zo’n klimaat was voor Loppie
vanzelfsprekend. Ze was er in geboren en groot geworden op de Kets.

In huize Taanman was vroeger iedereen welkom. Er was bijna ruimte voor iedereen. Ook
voor Loppie en Jan in de eerste huwelijksjaren. Als sardientjes in een blik. Gezelligheid,
hartelijkheid en gastvrijheid voerden in ‘huize Kets’ de boventoon. Het gezins- en
familieleven ademde iets van het evangelie. Hoe gezegend ben je dan! Dezelfde sfeer proefde
ze ook in de woorden van Jezus Christus die gingen over het huis van de Vader met zijn vele
woningen. In het huis van de Vader was er dus ook plaats is voor iedereen. Loppie
investeerde haar leven samen met Jan in liefde tot iedereen die op haar weg kwam en dat deed
ze uit liefde tot Christus. )
Loppie was ervan overtuigd dat deze investering haar waarde zou houden want niets is hier
immers blijvend, maar wat uit liefde tot Jezus is gedaan, dat houdt zijn waarde en zal blijven
bestaan (naar het refrein van Lied 166 uit de bundel van Johannes de Heer). Daarom leefde
Loppie niet te vergeefs. Voor zichzelf niet maar juist ook voor haar drie jongens niet, en ook
niet voor haar prachtige kleinkinderen en achterkleinkind. Zij hebben allemaal gezien, in meer
en mindere mate, hoe waardevol en waardevast leven uit liefde tot Jezus is.

We doen er goed aan met elkaar, in onze gezinnen en families, op onze buurten en op heel ons
eiland, te investeren in zo’n sfeer zodat er een klimaat kan ontstaan waarin iets van het
evangelie valt op te ademen. Dan wordt het leven goed en kun je ook nog eens iets aan je
kinderen nalaten als waardevaste erfenis!

Ds. H.Z. Klink




Als je in je levensstrijd

Warmte om je heen hebt verspreid
Als je iemand die treurt

Hebt getroost en opgebeurd

Als je hielp waar dat kon

Aan wat licht en aan wat zon

Als je altijd liefde geeft

Heb je niet voor niets geleefd

Waar mijn vader woont zijn vele huizen
Joh. 14:2

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn vrouw, onze moeder,
bessie en mijn ouwe bessie

Tobberig Peereboom - Taanman
loppie

Marken, 25 augustus 1938 Purmerend, 20 januari 2021

Jan

Jan en Luutje
Esther en Robert
Isa
Sebastiaan en Suzanne

Cornelis en Judith
Jeroen +
Patrick en Eva
Tim

André en Agnita
Sanne
Britt en Melvin

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 januari om 14:00 uur in de
Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Minnehof 11, 1156 EA Marken




Lieve bessie,

Hoe mooier de herinnering
hoe pijnlijker is ons verdriet
Wij danken je voor wie je was
en wat je in ons achterliet.

Met dankbaarheid en een warm gevoel denken wij terug aan
onze lieve, zorgzame bessie.

Esther & Robert
Sebastiaan & Suzanne

Jeroen T
Patrick & Eva
Tim

Sanne
Britt & Melvin

Lieve ouwe bessie,

Te klein ben ik om te begrijpen,
te klein om je te verliezen.
Maar groot genoeg ben ik

om van je te houden.

Liefs, Isa
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Groot is Uw trouw, o Heer
Er is geen Schaduw van omkeer bij U.

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze zus en schoonzus:
Loppie Taanman

De fijne herinneringen maken het goed.
Wij wensen Jan de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Grietje en Piet}
Kees en Neeltje
Klaast en Grietje
Aaltje en Outger
Geertje en Piet

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven jouw leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben jij bij Hem veilig, Hij die jou ziet!

Bedroef zijn wij door het overlijden van onze schoonzuster
Loppie Peereboom - Taanman
Zij stond altijd voor ons klaar.

Wij wensen onze broer Jan, Jan en Luutje, Cornelis en Judith, André en Agnita en
de kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Sijtje Verhage — Peereboom
Grietje de Wit — Peereboom

Het leven is als een kaars.
Zij brandt langzaam op en plotseling is de viam uit.
Afgelopen donderdag kregen we het bericht van overlijden van
Peet Loppie
Haar medeleven, gastvrijheid en zorgzaamheid zullen wij ons altijd blijven

herinneren
en we hopen dat zij nu veilig Thuis is.

Wij wensen ome Jan, Jan en Luutje, Cornelis en Judith, André en Agnita,
kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte.

De neven en nichten van de familie Taanman.
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Achter elke traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinnering

Verdrietig zijn wij om het overlijden van Peet Loppie.

Wij wensen ome Jan, Jan en Luutje, Cornelis en Judith, André en Agnita en
verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Peter en Gera

Jan en Yvonne

Ilse

Klaas

Jan Cornelis en Cynthia
Corina en Jaap Cornelis

Voor goed uit ons leven
Maar voor altijd in ons hart.

Op 20 januari 2021 overleed plotseling onze vriendin:
Loppie Taaanman

Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm

Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld niet zo arm.

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Trijntje en Cees
Geertje en Sijmon

Helaas heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve makker Loppie.

“Achter tranen van verdriet
Schuilt een glimlach van herinneringen “

Tk wens Jan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit gemis.

Trijntje Appel

Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van Lobberig Peereboom,
moeder van onze “FourS” band manager André.

We wensen André en familie veel sterkte met dit verlies.
Suzanne, Sam, Koen, Julius & Ramses

Jan & Jacqueline
Sijmen & Chanel
Dirk & Tanja
Ruud & Rob
Saskia
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Herinneringen worden gekoesterd
soms met een lach, soms met een traan.
Maar vertrouw erop dat er een tijd komt

dat het ook weer beter zal gaan.

Woorden kunnen een steun zijn
maar het is de tijd die het verdriet verzacht.
Daarom voor nu heel veel sterkte

en voor de toekomst rust en kracht.

Wij hebben afscheid moeten nemen

van onze buurvrouw.

Loppie

We wensen Jan, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

sterkte toe en Gods zegen.

Arie en Neeltje
Harry en Mariska
Pouwel en Evelien

Lijsje
Jan
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‘k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind,
en zal wonen in ’s Konings paleis.
! In die stad nooit aanschouwd met straten van goud.
Glorievol als een schoon paradijs.
‘k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind,
en zijn oog rust zo teder op mij.
Als die daag’raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij.

Ons bereikte het bericht dat de vrouw van ons koorlid Jan Peereboom
en de moeder van onze dirigent

Loppie Taanman

is overleden.

Wij wensen Jan, de kinderen en (achter-)kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd.

Namens het Marker Mannenkoor

Cor Visser !
i |

Een moeder sterfi altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud

Je bidt dal God haar sparen zal
omdat je van haar houdt

Na haar telkens weer cen stukje verder te verliezen, heeft onze vriend André nu afscheid moeten
nemen van zijn moeder

Lobberig Peereboom-Taanman

Wat blijfi zijn de mooie en dierbare herinneringen.

We wensen André & Agnita, Sanne, Britt & Melvin en verdere familic veel sterkte toe bij het dragen
van dit verlies.

Cornelis Pieter & Tiny

Arnold & Linda

Marc & Hilda

Cornelis & Judith

Marco & Erica

Jan Sijmen & Aaltje
en kinderen
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