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Kerkdienst Zondag 19 september 2021

| Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk
10.00 uur _ Ds. A Christ Katwijk aan Zee
Organist Dirk Kes
Kosters Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Eerste Collecte Diaconie

Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag 19 september Marcus 9:30-41 Belangrijkheid
maandag 20 september Marcus 9:42-50 Amputatie
dinsdag 21 september Psalm 102:1-12 Noodkreet
woensdag 22 september Psalm 102:13-29 Vertrouwen
donderdag 23 september Spreuken 13:1-9 Leeflessen
vrijdag 24 september Spreuken 13:10-25 Keuzemogelijkheden?
zaterdag 25 september Psalm 62 Rustgevend
Voorbede

1. Ontferm U over hen die het geloof hebben opgegeven. Open uw armen en breng hen weer

terug,

2. Geef ons saamhorigheid en waardering voor elkaar in de tweestrijd die het coronavirus met
zich meebrengt.

3. Wil evangelisatiewerkers en zendingsmensen kracht geven voor hun taak in de wereld.

4. Zegen het jeugdwerk en de jeugdleiding. Wilt u hen helpen op de weg van het geloof, om te
leren vertrouwen op U.

5. Troost allen die hun geliefde verloren hebben en missen. Help hen door de dag heen.

6. Voor de zieken die geen hoop meer hebben. Dat zij veilig in Jezus® armen hun toeviucht

mogen vinden.
7. Steun de politici van ons land in hun onderlinge relaties, dat zij in harmonie tot elkaar komen

om politieke verantwoordelijkheid te dragen.

Aagtje Commandeur van Riel




Godsdienstvrijheid

Er staan nu elf landen op de lijst van zeer zorgelijke landen: Noord-Korea, Eritrea, Iran, Pakistan, China,
Saoedie-Arabié, Soedan, Turkmenistan, Oezbekistan, Burma, en Vietnam.

India staat er niet meer bij, en heeft ‘elke vorm van religieuze intolerantie' verworpen en ervoor gepleit dat
India terugkeert naar 'zijn pluralistische tradities’. De Amerikaanse regering heeft een adviescommissie die
in de gaten houdt hoe het wereldwijd gesteld is met godsdienstvrijheid.

Dit zo gelezen hebbende (de informatie staat gewoon op internet), brengt de gedachte “hoe kom je aan
godsdienst vrijheid ?”. Immers geen enkele godsdienst predikt godsdienstvrijheid ! Integendeel “gij zult geen
andere goden voor mijn aangezicht hebben” ligt bij het jodendom en christendom verankerd in de tien
geboden. Een wervende godsdienst zal altijd gericht zijn op vermeerdering van eigen aanhangers, overtuigd
als die zijn van de eigen “rechte leer” waarin al of niet wordt gewandeld : Kom ga/wandel met ons en
doe/denk als wij (Ps 122). NB. IS doet het anders: vermindering van elke club die afwijkt.

Bij een aantal landen van bovengenoemde lijst wordt godsdienstvrijheid belet door één overheersende
religie, meestal de Islam. Bijvoorbeeld Pakistan: “The President Islamic Republic of Pakistan” staat er in het
paspoort van elke Pakistaan. Is er eenmaal zo'n overheersende religie aan de macht, dan sijpelt vanzelf hun
leer ook door in de civiele wetgeving. Zo kwam in 1986 artikel 295-C in de Pakistaanse wet. Sancties op het
beledigen van de profeet Mohammed (ook zonder opzet!). Op het bezoedelen van de Koran staat
levenslange gevangenisstraf. Het beledigen van Mohammed wordt bestraft met de dood of levenslange
gevangenisstraf, Het trieste verhaal van Asia Bibi werd wereldwijd bekend.

Je kan je afvragen: is het erg dat een godsdienst z’n weersiag krijgt op het publieke leven. De waarden van
het christendom vind je toch ook terug in onze wetgeving : niet stelen, niet moorden , je ouders eren....

Hier kom je op een heikel punt : HET HANGT ER HELEMAAL VAN AF WAT DIE GODSDIENST UITDRAAGT.
En dat is nou precies waar een overheid zich niet mee bemoeit. Als dat een boodschap van liefde is “hebt uw
naaste lief als uzelf’ dan zal dat als basis voor civiele wetgeving nauwelijks bezwaar opleveren. Het probleem
komt pas als in een land als het onze zich een religie manifesteert die NIET geént is op waarden die vanuit de
joods-christelijke gezichtspunt vanzelfsprekend zijn. Omdat onze overheid niet ingaat op de inhoudelijkheid
( elke religie claimt z’n eigen gelijk), is de islam bij wet in Nederland gelijk. Nogmaals, wij vinden dat
allemaal (vaak veinzend) een “groot goed” . Niemand vraagt zich af hoe het toch komt dat dagelijks
honderden hun leven wagen over de Middelandse Zee terwijl die mensen toch aan boord stappen vanuit
Noord Afrika, vanuit moslimianden dus. Zou het daar dan toch niet zo prettig zijn? Helpen die moslims daar
deze arme viuchtelingen dan niet? Of draagt hun godsdienst inderdaad andere waarden uit! Laten we die
dan maar niet overnemen (ook niet in Den Haag). Een land kan als het ware “op slot” vallen als één religie de
civiele wetgeving dicteert.

Daar staat tegenover dat wij een christenplicht hebben t.a.v. naar Nederland geviuchte moslims. Persoonlijk
heb ik een echtpaar ui Syrie leren kennen als zeer gastvrije en vriendelijke mensen. Gedurende anderhalf
jaar was ik hun taalcoach totdat Covid-19 er helaas een einde aan maakte

Gelukkig dicteert bij ons geen enkele godsdiens het openbare leven. Christelijke partijen beinvioeden het via
democratische kanalen. Wij hebben “scheiding van kerk en staat”. Een keuze voor het volgen van Jezus van
Nazareth is daarom een persoonlijke keuze in vrijheid. Ook zijn wij vrij in de interpretatie van de bijbel: een
evangelische school mag best kinderen vertellen over een sprekende slang of ezel of over tegen de
zwaartekracht in werkende hemelvaarten (Henoch, Elia, Jezus), als dat maar buiten de biologieles of
natuurkundeles gehouden wordt.

in 1632 nog moet de wetenschapper Galilei voor paus Paulus V verschijnen. Galilei had onderzoek gedaan
naar ons zonnestelsel en de uitkomst klopte niet met de bijbel: Een van de pogingen van de heersende
religie om de wetenschap “op slot” te doen. Dat is uiteindelijk (gelukkig) niet gelukt. Bij ons gaan ook
priester en dominee gewoon naar de dokter in vertrouwen op de medische wetenschap, dat zal een
medicijnman in een ebola-land niet zo gauw doen. Het openbare leven wordt bij ons veeleer door
wetenschap en techniek beheerst dan door geloof in mythen. Maar het geloof in die mythen staat ieder vrij.
Voor de een is het een zeker houvast terwijl het voor de ander een belemmering is , maar beiden zijn vrij
want beiden hebben godsdienstvrijheid, zelfs binnen dezelfde kerk.

Klaas Kes




KERKCOLLECTES

- KERK :
Ten behoeve van de Kerk is in de periode 8 t/m 14 september 2021 ontvangen:

e Collectes 5-9 en 12-9: €470,05
(€ 172,70 dd 5-9 en € 132,35 dd 12-9 in de kerk, € 165,00 op rek.)
e Gift op rekening: € 25,00

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.

DIACONIE
Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 8 t/m 14 september 2021 ontvangen:

- Collecte 12 september voor Jong Protestant: € 187,85
(€ 49,50 op rekening en € 138,35 contant in de kerk)
- Nagekomen KiA Noord Ghana: € 8,50

ZENDING
Ten behoeve van de Zending is in de periode 29-08 t/m 10-09 op rekening ontvangen € 28,00.

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v.
Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE DIACONIE op zondag 19 september

Komende zondag collecteert de diaconie voor diverse zaken die het plaatselijke en regionale werk betreffen.
Alle onkosten die gepaard gaan met de mogelijkheid om in verzorgingsinstellingen buiten Marken online en
via kerktelefoon de kerkdiensten op Marken te kunnen volgen, komen voor rekening van de diaconie. Al ver
voor coronatijd werden deze diensten verzorgd en deze lopen ook nu gewoon door. Veel mensen schakelen
nu over op KerkTV, waaraan ook uitzendkosten zijn verbonden die de diaconie voor zijn rekening neemt.
Want bij het huidige gebruik van KerkTV komt de hardware voor rekening van de kerkrentmeesters, maar het
maandelijkse abonnementsgeld, alle licentiekosten en de Kerkradio luister- en uitzendkosten van
kerkdienstgemist nl komen voor rekening van de diaconie. Dat is dus een toename van de diaconale kosten,
die door het blijvend gebruik van (duurdere) KerkTV ook blijvende extra uitgaven voor de diaconie zijn.
Verder draagt de diaconie bij aan de onkosten van de geestelijke verzorging die in Swaensborch wordt
gegeven aan de bewoners. Binnenkort zullen ook daar de fysieke kerkdiensten weer beginnen. Ook diensten
met het Heilig Avondmaal worden buiten coronatijd georganiseerd. In coronatijd worden/werden op
woensdagmiddagen online kerkdiensten vanuit de Opstandingskerk georganiseerd. Swaensborch is door de
jaren heen voor een goed deel een verpleeghuis geworden. Daarom worden er naast de gewone kerkdiensten
ook belevingsdiensten voor dementerenden gehouden. Deze diensten worden door de geestelijk verzorger
aldaar speciaal afgestemd op dementerende mensen. Alle Waterlandse diaconieén geven jaarlijks een bijdrage
voor die geestelijke verzorging in Swaensborch, die ook in coronatijd op aangepaste wijze gewoon doorgang
heeft gevonden

Ondertussen werden in coronatijd ook nieuwe kindjes op Marken geboren. Ouders van elk nieuwgeboren
kindje krijgen van onze diaconie een bijbels kinderboekje.

Dit zijn een aantal grepen uit de besteding van onze “algemene” diaconale collectes. Daarnaast steunen we
ook een aantal instellingen en stichtingen, waarvan wij u bij tijd en wijle een uiteenzetting geven . Wij
bevelen daarom de collecte voor dit plaatselijke en regionale werk van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser
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Bedankt Jongejaap!

Na vele jaren trouwe dienst heeft Jongejaap Commandeur tot zijn spijt moeten besluiten om
zijn activiteiten voor de Protestantse Gemeente Marken als koster te be€indigen.

Jongejaap was in de afgelopen jaren naast koster o0.a. ook nog diaken, lid van de Commissie
van Beheer van de Patmoskerk, lid van de Kiencommissie en van de Bazarcommissie.

Wij konden altijd op hem rekenen en zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Zijn opvolger als koster wordt Piet Boes uit de Noorderwerfstraat.

Cees Visser, voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Liturgie 1° zondag van de herfst 19 september 2021

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok
Intrede

Psalm 122 vers 1 en 2
Welkom en mededelingen
Stil gebed

Votum en groet
Psalm33verslen2
Wetslezing

Psalm 1 vers 1
Schuldbelijdenis

Psaim 1 vers 2
Genadeverkondiging
Psalm 1 vers 3

Gebed om de opening van het Woord
Moment voor de kinderen

De heilige Schrift

Eerste Schriftiezing: Numeri 21 vers 14 tot en met 21
Psalm 105 vers 16 en 17

Tweede Schriftlezing: Johannes 3 vers 1 tot en met 16
Lied 680 geheel

Verkondiging

Lied 578 geheel

Gebeden en gaven
Toelichting op de gaven door de diaken van dienst
Dankgebed en voorbeden

Zending en zegen
Slotlied: lied 908 vers 1 en 7
Zegen met gezongen amen. {lied 431b)




Vanuit de pastorie 2

Een serie speciale kerkdiensten: Doop en Avondmaal

Jongstleden zondag luidden we met een speciale kerkdienst het begin van het kerkenwerk in en twee
weken geleden doopten we Bas Wilke en Aniek Teerhuis. We zitten in een serie speciale kerkdiensten,
kunnen we zeggen. Op zondag 3 oktober 2021 om 10.00 uur zal in de Patmoskerk Lynn Lois Sier worden
gedoopt. Lynn is de dochter van Natasja de Waart en Danny Sier uit Volendam. Vanwege de
overheidsmaatregelen hebben we in overleg met Natasja en Danny de doop van hun dochter uitgesteld.
Gelukkig is het op 3 oktober zover. -

De volgende zondag 10 oktober is eveneens een bijzondere kerkdienst omdat we dan weer het Heilig
Avondmaal zullen vieren. Het is vooralsnog de bedoeling om dat op dezelfde manier te doen als 4 juli
jongstleden. Toen hielden we in beide kerken een kerkdienst. De eerste om 09.30 uur in de Grote Kerk
en de tweede om 11.00 uur in de Patmoskerk.

Kindermoment in kerkdiensten

In de afgelopen veertigdagentijd hebben we meegedaan aan het project van Bijbel Basics dat door het
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wordt uitgegeven. Toen dat afliep startten we met een
kindermoment dat we elke zondag in de kerkdienst hielden. Dit moment werd met en voor kinderen
georganiseerd. We vroegen kinderen een couplet van een lied voor te dragen en dat op te nemen zodat
we het zondag konden afspelen. Daarna speelden we een filmpje van dat lied af via YouTube.
Aanstaande zondag beginnen we na een zomerstop weer met deze kindermomenten in de kerkdienst.
Het is de bedoeling dat we dit gaan volhouden tot aan het eind van het kerkelijke jaar. In het nieuwe
kerkelijke jaar willen we weer starten met het adventsproject van Bijbel Basics. Enthousiaste kinderen
en ouders zijn altijd welkom om mee te doen. Een berichtje aan onze jeugdouderling Gerdien Kaars is
genoeg.

Verkiezing nieuwe kerkenraadsleden

Zoals ik vorige week schreef: er komen in onze gemeente weer verkiezingen aan. We zoeken een aantal
nieuwe kerkenraadsleden en daarvoor kunt u namen indienen. Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk
mensen meedenken en namen indienen bij onze scriba. Laat je gedachten er maar eens over gaan, en
verras ons met namen van mensen aan wi'e wij niet hebben gedacht maar die wel eens geschikt zouden
kunnen zijn.

Primaire nascholing: een terugblik

De eerste bijeenkomst van de primaire nascholing ligt inmiddels achter mij en ik moet eerlijk zeggen dat
zo’n nascholingstraject, nu al, erg nuttig is gebleken. We bespraken elkaars beschrijving van de
werksituatie met de vragen die dat oproept voor het ambt, het ambacht, en de persoon van de
desbetreffende dominee. Er is genoeg om aan te werken, zo bleek, en daar groeit niet alleen de
dominee van want ook de gemeente heeft er uiteindelijk profijt van. Het waren dus twee mooie en
leerzame dagen op het seminarie Nieuw Hydepark in Doorn.

Ten slotte

Verder is er niet zoveel te melden. ledereen weer hartelijk gegroet vanuit de pastorie en we ronden af
met wijze en leerzame woorden van Maarten Luther: Zachtmoedigheid is de hemel, boosheid is de hel,
het midden tussen beide is de wereld. Des te zachtmoediger je; bent des te dichter ben je bij de hemel.’
Ds. H.Z. (Huib) Klink - hzklink@icloud.com - 0299 203076 - 06 ?1564286
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Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 6 september 2021

Aanwezig 19 leden, afwezig 2 leden.

1. Opening
De voorzitter C. Visser Czn. opent de vergadering met het lezen van Psalm 31 : 13-17 en 24-25 en
gaat voor in gebed. '

2. Beleid en beleidsplan 2021-2025
De werkgroep komt op donderdag 9 september bij elkaar. Vorig jaar is er slechts één keer
vergaderd dus deze vergadering betekent een nieuwe opstart.

3. Jeugdzaken

- De VakantieBijbelWeek (VBW) van 16-18 augustus was een groot succes. Gedurende de
ochtenden waren er bijna 80 kinderen aanwezig en bij de tieneravond waren 26 tieners van de
partij. Er is voor de volgende keer nog wel iemand nodig voor codrdinatie en aansturing.

- Op 12 september staat de startdienst voor het nieuwe seizoen op het programma. Muzikale
begeleiding is geregeld . De schriftlezingen worden door tieners gedaan.

- Het "moment voor en met de kinderen" in de kerkdiensten gaat op 19 september van start op de
manier zoals dat voor de vakantie gebeurde; er wordt een filmpje gemaakt waarin een kind een
lied voordraagt en dit lied wordt vervolgens ten gehore gebracht. Het is de bedoeling dit iedere
zondag te doen tot Advent. Vanaf Advent wordt het Adventproject van Bible Basics gevolgd.
Het is de bedoeling de basisschool hierbij te betrekken.

- Voor wat betreft catechese wordt gemeld dat het de bedoeling is om in oktober opnieuw te
starten met #FollowMe. De affiches hiervoor zijn inmiddels verspreid en de uitnodigingen
worden binnenkort gedrukt en rondgebracht. Ook is het de bedoeling te starten met een
programma waarin de klassieke belijdeniscatechese in een meer hedendaagse vorm wordt
aangeboden. De titel van dit programma is "Leren geloven vandaag?”. Op 7 oktober staat
hiervoor een introductieavond gepland waarbij de dominee zal toelichten wat de bedoeling is.

4. Pastoraat

- Er zal binnenkort worden gestart met een pastorale training voor de wijkouderlingen.

- Voorgesteld wordt om de wekelijkse bloemen niet langer aan te bieden vanaf 75 jaar, maar
vanaf 80 jaar. De gemeente vergrijst en er komen dus steeds meer ouderen bij waardoor de
"omlooptijd” wel erg lang wordt. Dit voorstel wordt aangenomen.

5. Avondmaalsviering 10 oktober

Besloten wordt het Heilig Avondmaal op 10 oktober op dezelfde manier te organiseren als de

vorige keer; dit betekent een lopend avondmaal en twee diensten: de eerste dienst om 09.30 uur in

de Grote Kerk en de tweede om 11.00 uur in de Patmoskerk.
6. Kerkrentmeesters

- Eris een start gemaakt met het openstellen van de gebouwen voor verhuur. De agenda loopt
aardig vol. In verband met Corona worden alle afspraken onder voorbehoud gemaakt.

- De accu's van de veiligheidsverlichting in de Grote Kerk, in gebouw Hoogh en in de
Zonnewijzer zijn aan vervanging toe. Dit zal binnenkort ter hand worden genomen.

7. Aftredende ambtsdragers
In januari 2022 zal een aantal ambtsdragers aftreden. Via een bericht in het kerkblad zal de
gemeente worden gevraagd kandidaten voor te dragen.
8. Adventsvespers
Christelijk Gemengd Koor Marcantat heeft gevraagd om van de laatste adventsvesper een Evensong
te maken met "Nine Lessons & Carols". Dit is akkoord. De organisatie ligt bij Marcantat. Ds. H.Z.
Klink zal aan deze Evensong een bijdrage leveren.
9. Sluiting
De vergadering wordt gesloten met het voorlezen van het gebed "Vooruit kijken" uit het blad Petrus
en het staande zingen van lied 248 in zijn geheel.
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Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Via Appostel kunt u op een
gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen of collectebonnen bestellen. U kunt Appostel
downloaden via de App Store of Google Play. De app is gemaakt door ‘Betaalgroep Nederland B.V.".
Koppel de app aan onze Prot. Gem. Marken en de app is gereed voor gebruik.

Om in te loggen gebruikt u dezelfde inloggegevens als voor de kerkgeld-app.

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich heel eenvoudig via APPOSTEL registreren.

Voor vragen kunt u terecht bij: Jan Sijmen Roos Ledenadministratie@protestantsmarken.nl

Collectemunten

Inmiddels mogen we weer samenkomen in de Kerk om een kerkdienst bij te wonen. Daardoor
kunnen we ook weer fysiek geld in de collectezakken stoppen.

En dan kom je er achter, dat je geen kleingeld meer in huis hebt.
De Protestantse gemeente Marken heeft hiervoor de ideale oplossing.
Al enige jaren maken we gebruik van collectemunten. Daarmee heb je altijd collectegeld in huis.
Velen hebben het gemak van de collectemunten al ervaren.
Mocht u nog geen gebruik maken van collectemunten, maar dat wel graag willen doen?

Dit is hoe het werkt.

1) De collectemunten zijn te bestellen via onze internetsite: www.protestantsmarken.nl
Kies in het menu aan de linkerkant van het scherm voor “Financién™ en daarna voor
“Collectemunten”, gevolgd door “Collectemunten bestellen”. U komt dan in de webshop van onze
Protestantse gemeente. '-

In de webshop zijn de volgende munten beschikbaar:

e €0.50 Groen
e €1,= Geel (fluorescerend)
o €2= Zilver
e €5= Goud

2) De webshop is ook beschikbaar op uw smartphone via APPOSTEL app.
Zie artikel hierboven.

Het bestelproces via de site en de smartphone wijzen zich vanzelf. .m
Betaling van uw bestelling via uw smartphone en de site gebeurt via |8

3) Indien u niet over internet of cen smartphone beschikt, dan kunt u gewoon gebruik blijven
maken van de “oude’ bestelwijze. U dient het bedrag over te maken op:
rekening NLO4 INGB 0005 3801 50 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Marken o.v.v. uw eigen adres.
Vermeld ook welke munten u wilt hebben en hoeveel.

Indien u meer informatie wilt over collectemunten, dan kunt u contact opnemen met
Jan Sijmen Roos e-mail: ledenadministratie(@protestantsmarken.nl.
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Kerkelijke bijdrage 2020 - herinnering

Het jaar 2021 zit alweer in de negende maand en de zomer zit er bijna op. B
Tijd om de toezeggingen en ontvangsten voor de Kerkelijke Bijdrage van 2020 nog eens te bekijken.
Hierbij hebben we geconstateerd, dat er in totaal nog een bedrag van € 7.135,= is toegezegd, maar
nog niet is voldaan.

We willen de betrokkenen hierbij vragen de toegezegde Kerkelijke Bijdrage 2020 alsnog over te

maken naar:

rekening NL.88 RBRB 0845 1604 98 t.n.v. Protestantse gemeeme'Marken
0.v.v. bijdrage 2020 en uw registratienummer (staat op uw brief).

Als u niet zeker weet of u de volledige bijdrage over 2020 hebt betaald OF als u uw
registratienummer niet meer beschikbaar hebt, ncem dan gerust contact op met de
bijdrageadministratie via e-mail: Ledenadministratie@protestantsmarken.nl

College van Kerkrentmeesters

START ZONDAGSSCHOOL

Op zondag 26 sept willen we weer starten met de zondagsschool.

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn welkom in Gebouw Hoog,

Van 12-15 tot 13.10 willen wij weer liedjes zingen, verhalen vertellen,
Knutselen en kleuren met de kinderen.

We hopen jullie dan allemaal weer te zien.

Wolmet , Anja, Debby en Lijs

Mision Timoteo

Inmiddels is Therese na haar verlofperiode weer terug in Bolivia.

Tijdens haar verblijf in Nederland heeft ze veel oude bekenden mogen ontmoeten en zijn er
ook nieuwe contacten gelegd. Heel fijn!

Het viel haar ook soms zwaar om er alleen voor te staan, het gemis van Dick was juist in deze
periode weer extra voelbaar.

Voordat ze naar Nederland kwam heeft Therese het levensverhaal van Dick opgeschreven.
Dat verhaal is een boekje geworden, waarin ze het hele proces beschrijft vanaf hun eerste
huwelijksjaren tot aan het 25-jarig bestaan van Mision Timoteo.

Het is een eerlijk verhaal, waarin hoogtepunten, maar ook dieptepunten beschreven worden.
En gelukkig valt er ook een heleboel te lachen en worden de zegeningen geteld!

Het boekje heet Hoe barmhartigheid een gezicht kreeg' en heeft 88 pagina's.

Dit boekje willen we graag onder jullie aandacht brengen. Het is in eigen beheer uitgegeven
en te bestellen via Mision Timoteo.

Als u het boekje koopt steunt u het kindertehuis in Bolivia. Ook leuk om cadeau te doen en zo
anderen te informeren over het werk van Mision Timoteo.

Wilt u het boekje bestellen en naar uw huisadres laten sturen?

Maak dan 15,- over naar NL97 RABO0351184384 t.n.y. Stichting Mision Timoteo, met
vermelding van 'boekje bestellen'.

Stuur daarbij een e-mail naar penningmeester@misiontimoteo.nl met daarin uw volledige
naam, adres en woonplaats. Het boekje wordt dan per post naar u toegestuurd.




DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!

Na een jaar zonder clubavonden, willen we graag vanaf dinsdag 28 september a.s.
weer proberen de draad op te pakken. Het seizoen zal worden afgesloten in de
week voor Pasen 2022. De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op dinsdag 28 september

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en
wordt om de week gehouden op dinsdag (behalve in de schoolvakanties) van
19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

De Meisjesclub ‘Wees Een Zegen’ start op woensdag 29 september

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de
week gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van

19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Op de eerste clubavond zullen de kinderen een “schema” mee naar huis krijgen.
p y

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig,
dan ben je van harte welkom op
dinsdag 28 september of woensdag 29 september

Clubkamp:
Aan het einde van dit clubseizoen gaan we weer op clubkamp.

Noteer de datum alvast in de agenda: 20 t/m 22 mei 2022

Christelijk Jeugdwerk Marken

BELANGRIJK:
De kinderen worden verzocht bij binnenkomst in de Patmoskerk /
Gebouw Hoogh de handen te desinfecteren met de door ons

aangeboden gel.

Mocht uw kind verkouden zijn; koorts of keelpijn hebben, dan is het
dringende verzoek om uw kind op dat moment niet naar de club te laten
gaan. Zodra deze klachten verdwenen zijn,‘is uw kind weer welkom.
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Patmoskerk

Vrijdag 17 september van 19.00 — 22.00 uur
Zaterdag 18 september van 10.00 — 16.00 uur

De rommelmarkt vindt plaats in en om de Patmoskerk.
De markt zal zeer ruim opgezet worden zodat we aan
de COVID -19 regels (1 2 meter) kunnen voldoen.

Indien mogelijk zullen we ook een kopje koffie met wat
lekkers verkopen.

Zet het in uw agenda en kom gezellig langs. Er wordt
van alles verkocht, van antiek tot nieuwe spullen.

Let opi! Er kunnen GEEN spullen gebracht worden voor deze rommelmarkt.
In april, tijdens de BAZAR (7 en 8 april 2022) zullen we wederom een
rommelmarkt organiseren.

Voor vragen:
Trijn Boes 06 23434008
Jaap Boes 06 12888136




