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Uitzending |
Patmoskerk |
10.00 uur Ds. H.Z. Klink |
Organist Sebastian van der Pluijm
Kosters Jaap Boes en Klaas Boes
Kindermoment Caitlin Groot
Eerste Collecte Project Waterlandse Diaconieén

Bankrekening NL7SRBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag 23 jan Jesaja 43:22-28 Genade

Maandag 24 jan Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij?

Dinsdag 25 jan Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht
Woensdag 26 jan Jesaja 44:18-23 Het werk van je handen
donderdag 27 jan Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht
vrijdag 28 jan Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn handen
zaterdag 29 jan Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt
Voorbede

1. Laat Uw woord elke dag nieuw zijn voor wie bidt, zoekt en aanklopt. En wees onze gids op

de weg van het leven.

Zegen het werk van de Waterlandse diaconieén bij alle hulpverlening in woord en daad.

Zegen de kinderen. Geef dat zij veilig zijn en geborgenheid ervaren.

Geef dat wij vertrouwen en waardering geven aan de jongeren, zodat zij sterke mensen

worden in de wereld waarin zij opgroeien.

5. Ontferm U over de mensen die in rouw zijn. Dat zij troost en kracht kunnen vinden voor het
gemis en de leegte.

6. Wees met de ernstig zieken en hen die geestelijk lijden. Draag hen op het zwaarste deel van

het pad.
7. Voor onze kerkenraad. Dat zij betrouwbaar mogen zijn in de taken die ze verrichten.

B0

Aagtje Commandeur van Riel




Meditatie Lezen Mattheis 3.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de
hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif
op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: “Dit is mijn
geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde”. (Mattheiis 3: 16 en 17)

Op 19 januari viert de Russisch Orthodoxe kerk één van de grote feesten van het jaar,
namelijk de doop van Jezus in de Jordaan. Men noemt dit de Theofanie van de Heer, de
verschijning, openbaring van de Heer.

Alle vier de evangelién vertellen over de duif die neerdaalde en de stem die klonk, toen
Jezus gedoopt werd in de Jordaan.

In onze traditie wordt op de zondag na 6 januari ook vaak aandacht besteed aan deze
gebeurtenis, maar het is niet een speciaal kerkelijk feest.

Toen wij in 2006 in Moskou woonden, hebben we gemerkt hoe belangrijk dit feest was
in de Russisch Orthodoxe kerk en vooral dat het gepaard ging met allerlei rituele
handelingen.

Tot onze verbazing zagen wij op 19 januari destijds rijen mensen voor de kerken staan
met jerrycans en flessen water. Ze gingen om de beurt naar binnen en daar stond de
priester, die het meegebrachte water zegende.

Men nam dit 'gezegende’ water mee naar huis om hun huizen en kinderen mee te
zegenen. Ook geloofde men dat, als men ervan dronk, dit een goede invioed had op de
gezondheid en men op die manier gevrijwaard was van het krijgen van allerlei ziektes.
's Avonds op het nieuws zagen we dat er nog een ander ritueel was voor die dag,
namelijk jezelf onderdompelen in een meer of rivier. Daarvoor moest een bijt gehakt
worden in het ijs, want het was die dag min 25 graden Celsius. Men ging kopje onder in
het ijskoude water. Soms stonden er ambulances klaar om, als het fout ging, de mensen
op te vangen. Ook van deze handeling werd gelooft, dat het je lichaam hierdoor een
heel jaar zou beschermen.

Zelfs president Poetin doet af en toe mee aan dit ritueell

Mensen (niet alleen Russen) willen allerlei dingen geloven, soms de meest wonderlijke
dingen, maar geloven ze nog wel waar het werkelijk om gaat?

Theofanie gaat om de openbaring van God, dat Jezus, die door Johannes gedoopt wordt
in de Jordaan, zijn geliefde Zoon is, in wie Hij vreugde vindt.

Er werden destijds heel veel mensen gedoopt in de Jordaan, maar er was er maar één
op wie een duif (symbool van de Heilige Geest) neerdaalde en waarbij die stem klonk.
Volgens Jezus was zijn doop nodig om de gerechtigheid geheel en al tot verwvulling te
brengen. Zo begon Hij zijn taak op aarde, om volledig mens te zijn, zoals God de mens
bedoeld had. Alleen Hij kon het kwaad overwinnen. Dat heeft Hem uiteindelijk zijn
leven gekost. Hij hield vol uit liefde voor mensen!

Geloven we dat nog en volgen we Hem na of dompelen we ons liever onder in i Jskoud
water of laten we onze flessen water instralen (ja, ook in Nederland gebeurde dat) en
denken daarmee gezondheid af te dwingen? Of lopen we liever goeroes achterna of
schakelen we over op boeddhistische rituelen en beelden? Het kan allemaal vandaag de
dag!
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Maar zo schrijft Paulus in Efeziérs 4: “"Wij hebben Christus leren kennen en zijn in
Hem onderwezen". Laat je niet afleiden wil hij zeggen!
We mogen proberen Jezus na te volgen, God lief te hebben en te dienen en onze
naasten lief te hebben (te respecteren) als onszelf. Dat gaf Hij ons mee.
Komt laten wij aanbidden die Koning!

Jannie Visser- de Groot
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KERKCOLLECTES

KERK

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 12 t/m 18 januari 2022 ontvangen:

e Collecte 9 januari 2022; € 5,00
e Collecte 16 januari 2022: € 9150
e (Collecte maand januari 2022: € 70,00
e QGiftentb.v. Kerk TV: € 145,00

Namens het college van kerkrentmeesters,

Hartelijk dank.

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 12 t/m 18 januari 2022 ontvangen:

e Collecte 9 januari 2022 — NBV (nagekomen): € 5,00
e Collecte 16 januari 2022 — Project Pakistan: € 205,50
ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888
t.n.v. Zending- en Evangelisatieccommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte diaconie “Oud in Afrika” 23 januari

Komende zondag collecteert de diaconie voor het nieuwe project van de Waterlandse Diaconieén:
Oud in Afrika. Dit project is aangedragen door de kerk van Zunderdorp.

De stichting Oud in Afrika zet zich sinds 2001 in voor het verbeteren van het welzijn van arme,
kwetsbare oude mensen in Kenia en Ethiopi€. De meeste van hen wonen nog zelfstandig, maar er zijn
er ook die al zo kwetsbaar zijn dat ze bij hun kinderen wonen. Of anderen wonen thuis, maar dragen
daar de zorg voor hun kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn.

De zorg aan de ouderen bestaat met name uit het verbeteren van hun welzijn door middel van
thuiszorg, het verstrekken van hele kleine pensioentjes, oogzorg en hulp aan grootouders die hun
kleinkinderen moeten opvoeden.

De oogzorg betreft vooral het verstrekken van brillen en het uitvoeren van staaroperaties. Staar is
een typische ouderdomsziekte waar we in Nederland wel raad mee weten, in tegenstelling tot in
Afrika, waar het kan leiden tot blindheid. Ouderen kunnen dan niet meer voor zichzelf zorgen en zijn
volledig op anderen aangewezen. Soms liggen ze daardoor de hele dag op hun brits of mat in hun hut.
Met een staaroperatie van 35 euro brengt “Oud in Afrika” weer licht in de duisternis van een oudere.
In alle regio’s waar “Oud in Afrika” werkt, wordt samengewerkt met lokale partners, die stevig
geworteld zijn in de lokale samenleving en de regio dus heel goed kennen. Heel vaak zijn die lokale
partners zusters van katholieke congregaties of hulpgroepjes van de lokale kerk.

We bevelen deze collecte voor ouderen in Afrika van harte bij u aan!

Namens de diaconie,

Eef Visse




Liturgie zondag 23 januari 2022

De 3¢ zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang
Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 36 vers 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.
Stil gebed.

Bemoediging en groet.

=" ™., Protestantse gemeente
i ¥ Marken

Qverschrijven kan ook

. g : de diaconie:
Lied 858 ‘Vernieuw in ons, 0 God’ couplet 1 en 2. NL75 RBRB 0841 3778 47
Leefregels. of de kerk:
Lied 858 couplet 3 en 4. NL69 INGB 0000 1609 62

Gebed om het licht van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 62,1-5 (lector).
Antwoordpsalm: 75 vers 1.

Lezing uit de Brieven: 1 Korintiérs 12,1-11 (lector).
Hallelujalied: 176 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil” couplet 1 en 2.
Lezing uit het Evangelie: Johannes 2,1-11 (voorganger).

Hallelujalied: 516 ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’ couplet 1, 4 en 5.

Verkondiging: ‘Boven het gewone uitgetild’ n.a.v. Johannes 2 vers 11.
Psalm 96 vers 1,6 en 7.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Bericht van overlijden.

Dankzegging, voorbede en Gebed des Heren.

Zending en zegen
Slotlied: 168 ‘O Jezus Christus, licht ze bij’ couplet 1, 5 en 6 (LvdK).
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

ten name van

Protestantse Gemeente Marken




Vanuit de pastorie

Einde derde lockdown

Langzaamaan komt het gewone leven weer een beetje op gang. Maar het is niet de eerste keer
dat ik dat schrijf, en zoals het zich nu laat aanzien zal dat misschien ook niet de laatste keer
zijn. In de toekomst kijken kunnen we echter niet. Nu de scholen en winkels weer open
kunnen en ook het academische onderwijs fysiek op gang komt, rijst de vraag wat dit voor de
kerken betekent. Dinsdagmiddag ontvingen wij vanuit de landelijke kerk bericht over
mogelijke versoepelingen in de kerkdiensten en voor het jongeren- en kerkenwerk.
Aanstaande maandag bespreken we dit in het moderamen en daarna komen we bij u terug.

Follow Me! en Leren geloven vandaag?

Of we #FM! en #LGV? kunnen opstarten weten we nog niet. Daar nemen we volgende week
een besluit over. Toch wil ik alvast de eerstvolgende data noemen zodat iedereen ze in de
agenda kan reserveren. Houd dinsdagavond 1 februari om 20.30 uur vrij voor ‘Follow Me!
en donderdag 3 februari om 20.00 uur voor de nieuwe cursus ‘Leren geloven vandaag?’ In de
volgende editie van het Kerkblad zullen we iedercen informeren of we ook daadwerkelijk
gaan herstarten.

Primaire nascholing

Afgelopen maandag en dinsdag volgde ik de derde bijeenkomst van de nascholing voor
predikanten. Het waren weer leerzame dagen met als thema: ‘De predikant als voorganger’.
Met voorganger-zijn wordt het voorgaan in de kerkdiensten bedoeld. Allerlei aspecten van
liturgie en het ambacht van preken kwamen voorbij. Aan de hand daarvan hebben we
leerdoelen geformuleerd. Hopelijk komen we zo nog eens ergens.

Ten slotte

Veel valt er niet te melden deze week. Aanstaande zondag zal ik voorgaan in plaats van Kees
Kersbergen. We hebben vorige week met elkaar van preekbeurt gewisseld omdat dat beter
paste in mijn agenda. Erg prettig dat dat mogelijk was.

We denken aan onze gezinnen die geconfronteerd zijn met het verlies van een dierbare. Niet
alleen oude(re) mensen overlijden maar helaas ook jongere mensen. In onze gedachten leven
we met hen mee. Laten we hen ook bij de Here God extra onder de aandacht brengen door
voor hen te bidden.

Dit was het dan weer voor deze week, en we ronden af maar niet zonder iedereen weer
hartelijk te groeten namens ons drieén.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286




Herinnering aan

Dirkje Grietje Kaars

echtgenote van Hans Vierveijzer,
overleden op 6 januari 2022 in de leeftijd van 65 jaar

Ze was procuratichouder bij een bank aan de Amsterdamse grachtengordel. Een procuratie
krijg je niet zomaar. Dan moet men het vertrouwen hebben dat de volmacht om voor grote
bedragen te tekenen bij jou in goede handen is. Bij Dirkje was die bevoegdheid in goede
handen. Nauwkeurig als ze was en met een werkhouding waar over naar huis te schrijven viel.
Het betekende lange dagen. Ze ging pas naar huis als het werk gedaan was. Evengoed bleef ze
wie ze was: een bescheiden mens die zich op niets liet voorstaan.

Toen ze Hans ontmoette in het sociale leven, hartje Amsterdam, en er kinderen kwamen
besloot ze haar carriére op te geven. Voor haar een hele opgave want ze kwam daar aan die
Amsterdamse gracht tot ontplooiing, maar ze wilde haar kinderen goed en met nauwgezetheid
opvoeden. Zo zorgend en beschermend was ze.

Onder haar nauwkeurigheid school verlangen naar volmaaktheid en daar worstelde Dirkje
mee in haar leven. Ze wist als geen ander dat het menselijke leven, dat haar leven, niet
volmaakt was. Want als de Here God al onze onvolkomenheden nu eens bijhield, in een
kasboek, wie zou dan niet in de rode cijfers belanden wanneer de balans zou worden
opgemaakt? Niet vreemd dus dat we Psalm 130 aantroffen onder de liederen die tot haar hart
spraken. We vinden er het verlangen naar perfectie in verwoord maar nooit zonder hoop want
bij de Heer is genade en bevrijding, altijd weer! En dat is de zegen van de hemelse
procuratiehouder: Jezus Christus.

Hij heeft van zijn Vader volmacht gekregen om het debet van onze onvolkomenheid te
vereffenen. Van dic zegen wist Dirkje. Ze heeft het van huis meegekregen en ze heeft er haar
hele leven aan vastgehouden, ondanks dat ze daarin niet volmaakt was. En daar was ze dan
weer onzeker over. Of de Here God niet aan die onvolkomenheid zou blijven denken.
Gelukkig doet Hij dat niet, want bij Hem is vergeving, altijd weer. En daar moeten wij het
allemaal van hebben.

Ds. H.Z. Klink




Donderdag 6 januan 1s helaas,
Dirkje
Griegje Vierveyzer ~ Kaars,
de moeder van onze vriend Dave overleden.

Wij wensen Hans, Dave, Kat en Kimberly veel sterkte toe met dit verlies.

Pieter, Gys,
Elbert, Chris,
Camilo, Max,
Jan, Koen,
en Maro

19-01-1962
Marie Bootsman
&
Piet Schipper

19 januari was het 60 jaar geleden

dat jullie in het huwelijk zijn getreden.

Al 60 jaar gelukkig met elkaar

daarom deze gelukwens aan jullie als jubilerend

bruidspaar.

Elly, T Hein Cornelis, Jan
Raymon en Maartje

Astrid en Jacob
Cindy
Desley en Rachel
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Er is zoveel te beleven
Om van te houden en van te geven
Had ik nog maar even

Gewoon wat dagen in dit leven

Nog vol plannen en de wil om te blijven leven is voor ons veel te vroeg
overleden, mijn lieve man, onze papa, mijn zoon, broer en schoonzoon

Co’me[ts Pieter de Waart

20 december 1968 Marken 18 januari 2022
Tiny
Wendy
Jelle

G. de Waart - Zeeman
Luutje Geertje en Jelle

W. Zandstra - Uithuisje

De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring op
zaterdag 22 januari om 14.00 uur.

U kunt de afscheidsdienst volgen
via de livestream op: www.protestantsmarken.nl

Als wij de Patmoskerk verlaten rond 15.00 uur dan lopen wij
richting de begraafplaats. Wij waarderen het als

langs de route een erehaag staat.

Op vrijdag 21 januari is er gelegenheid tot condoleren van
15.30 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur op De Duikjes 9.

De Duikjes 9, 1156 AR Marken




We hebben zo vreselijk veel van je gehouden.

Altijd stond je voor ons klaar, alle bijzondere momenten in ons leven hebben we
samen beleefd.

Ons leven zal dan ook nooit meer hetzelfde zijn.

Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn lieve zoon, broer en ome Cor

Cornelis Pieter de Waart

Mem

Luutje Geertje en Jelle
Jan

Rob

Olaf
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Het levenspad is afgelopen
De grens bereikt met laatste kracht
De hemel gaat nu voor jou open

Hij is voor altijd thuis gebracht

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts overleden onze neef
Cornelis Pieter de Waart

Wij wensen Tiny, Wendy en Jelle en verdere familie veel sterkte en kracht met het
verwerken van dit grote verlies.

Ome Jan en Tante Maria
Tante Maretje

Ome Kees en Tante Trijntje
Ome Aris en Tante Aaltje
Ome Dirk en Tante Alie
Tante Luutje

Ome Pieter en Tante Brenda
Neven en Nichten
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Tot het laatste toe wilde je leven,

Door je sterke wil hiertoe gedreven.

Je geest nog op volle kracht,

Maar over je lichaam had je geen macht.

Tot ons grote verdriet ontvingen wij het droevige bericht dat onze neef na een
slopende ziekte toch nog onverwachts is overleden.

Cornelis Pieter de Waart
Wij wensen Tiny, Wendy en Jelle veel sterkte toe met dit grote verlies.

Ome Klaas en Peet Neeltje
Ome Jaap en Peet Jannetje

Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn.

Je wilde hier niet weg

Je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk

En geheel niet terecht.

Je wilde nog graag verder
Maar verloor dit gevecht.

Verdrietig en veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze neef

Cornelis Pieter de Waart

Wij wensen Tiny, Wendy en Jelle, Pect Grietje, Luutje Geertje & Jelle
en de overige familie heel veel kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Peet Luutje

Maria & Jan Maritje & Pieter Klaas

Klaas & Ineke Luutje & Jan Neeltje

Cees & Mabel Geertje & Hein Luutje & Ton
Muus & Jeanne Jan & Pietertje Jan & Hilda ¥
Ariaan & Brigitte Neeltje & Jan Pieter Geertje & Pieter
Loes & Roberto Klaas & Grietje

Luutje & Pieter Comnelis Klaas & Hetty
Thérése & Hessel
Sabinef & Stephan




Wat heb je genoten

Wat heb je geleefd

Wat heb je gewerkt

Wat was je positief Wat was je bijzonder
Wat was je gezellig Wat was je “gewoon”
Wat was je sterk Wat was je ONZE neef

Bedankt dat we jou hebben gekend
maar wat zullen wij je missen

Verdrietig en verslagen zijn wij door het overlijden van onze neef Cornelis Pieter,
Wij wensen Tiny, Wendy, Jelle, peet Griet, Luutje Geertje en Jelle, Wolmet en
verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Pieter en Geertje
Trijntje en Hans
Neeltje en Pieter
Eefje

Neeltje en Johan
Cornelis en Patricia
Cor en Ursula

Jan en Monique

en (klein)kinderen

Voor zoveel verdriet

Heb ik de juiste woorden niet
Maar ik wil je omhelzen
Mijn armen om je heen slaan
En je de kracht geven

Om door te gaan

Verdrietig en verslagen nemen wij afscheid van onze vriend

Cornelis Pieter

Wij wensen Tiny, Wendy, Jelle en verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Linda en Arnold
Inge en Job

Miranda en Cornelis
Tim en Nina

Marinus en Geerke
Naomi, Esra, Romée en Marijn




Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden,

vol zorg en moed.

Verbazingwekkend krachtig.

't Is op.

Zo is het goed.

Met veel verdriet en onmetelijk respect voor hem en zijn gezin, nemen wij afscheid van onze vriend

Cornelis Pieter de Waart

Het mooie aan herinneringen is. dat niemand ze van ons af kan nemen, want ze blijven voor altijd in
onze gedachten en in ons hart.

We wensen Tiny, Wendy, Jelle en verdere familie heel veel sterkte en kracht voor nu en de komende
tijd. Weet dat wij er altijd voor jullie zullen zijn.

André & Agnita
Arnold & Linda
Cornelis & Judith
Jan Sijmen & Aaltje
Marc & Hilda
Marco & Erica

en kinderen

Ik droomde voor even,
dat je voor eeuwig zou leven

Maar de dag is nu gekomen,
dat jouw zorgen en lijden zijn weggenomen

Dinsdagochtend kregen wij het droevige bericht dat Cornelis Pieter. vader van onze vriendin
Wendy, is overleden.

Wij wensen Tiny, Wendy, Jelle, familie en vrienden veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Arjen, Britt, Chiara, Lucas, Lulla, Noa, Imke, Roos en Sharon
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Je hebt iemand nodig, stil en oprecht,
Die als het erop aan komt voor je bidt en vecht.
Pas als je iemand hebt, die met je lacht en grient,

Dan kun je pas zeggen, ik heb een vriend.

Lieve Cornelis Pieter, wat zullen we je missen.

Wij wensen Tiny, Wendy, Jelle, Luutje Geertje, Grietje en verdere familie heel veel sterkte.

Arnold, Linda, Inge en Job

Je hebt je vader niet verloren,

Hij is en blijft van jou een deel.

Hij was en blijfi voor jou een zegen,
Waarvan het spoor steeds verder gaat.
Want overal kom je hem tegen,

In wat je doet of walt je laat.

Met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Cornelis Pieter de Waart

de vader van onze voetbalvriendin Wendy.

Toch nog onverwachts en veel te vroeg is hij van ons heengegaan.

We wensen Wendy en haar familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Je hoefi aan ons niet uit te leggen, dat je nu even niet lacht.

We geven je graag een knuffel, als dat de pijn wat verzacht.

De speelsters en staf van SV Marken VR1
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Je hebt nu rust gevonden
Al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen

Dat was onze grootste smart.

Na een ongelijke maar moedige strijd hebben wij toch nog plotseling kennis vernomen van
het overlijden van ons oud bestuurslid

Cornelis Pieter de Waart

We zullen zijn inzet en enthousiasme ontzettend gaan missen.
Wij wensen Tiny, Wendy, Jelle en verdere familie heel sterkte met dit grootse gemis.

Namens het bestuur van
Marker Evenementen Stichting

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Cornelis Pieter de Waart
Cornelis Pieter is vanaf 1997 als adviseur van grote waarde geweest voor de Stichting Marker
Jongeren. Hij was in deze periode nauw betrokken bij het onderhoud van ons clubhuis ’De

Zonnewijzer’’,

Wij wensen Tiny, Wendy, Jelle en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Bestuur Stichting Marker Jongeren

Aangedaan zijn wij door het overlijden van

Cornelis Pieter

oud bestuurslid van onze klaverjasvereniging.

Wij wensen Tiny, Wendy, Jelle en verdere familie

veel sterkte en kracht om dit grote verlies te dragen.

Klaverjasvereniging Marken
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Na een lange moedige strijd is onze trouwe supporter

Cornefis Pieter de Waart,

vader van Jelle, overleden.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe de komende tijd.
Wij zullen Cornelis Pieter gaan missen.

Spelers en begeleiders SV Marken JO13-1

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn

Wij zijn verslagen en verdrietig omdat de vader van onze vriendin Wendy is overieden.

Wij wensen Tiny, Wendy, Jelle en verdere familie heel veel kracht met het verwerken van dit grote verlies.

lIse
Sabina
Daphne

Een dierbaar iemand
Veel te vroeg kwijt
Heel veel sterkte

In deze moeilijke tijd

Luutje Geertje en Jelle, wij wensen jullie en de kinderen, je moeder, Tiny, Wendy en Jelle veel

kracht bij het verwerken van dit grote verdriet.

Jurie en Mireille
Piet en Maritje
Cornelis en Anja
Jack en Lydia
Ronald en Sylvia
JC en Esther

Sander en Rosina
Daniélle

Dirk en Nanda
Jacob en Astrnid
Erik Jan en Caelesta
Pieter Henri
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Yow just call oul my nowme
And yow know, wherever I o
I'W come rummin
To see yow agair
Winter, spring, suwumer ov fall
AW yow hawe to-do- is call
And I'U be there
Yowve got o friend....

Corneliy Pieter de Waowt

tyd kow doorbrengen met zijn geginy familie enw vrienden.

We wensen Tiny, Wendy, Jelle en verdere familie veel stevkte en
kracht, nwew in de toekomust.. “just call out™...

Lieve “NelePiel”, we gaawn je missen.....

Frank, Nicolette, Amber
Andre, Bart & Mathilde, Lieke

Lieve CP,

Nooit meer op de piste in de zon met een biertje, nooit meer slap ouwe.....,nooit meer grapjes over lift
capriolen, nooit meer bellen met crocs, nooit meer bumperkleven, je nooit meer zien genieten, nooit
meer.......

Lieve vriend wat gaan we jou ontzettend missen !!!

Tiny, Wendy en Jelle ontzettend veel sterkte met dit onvoorstelbare verlies. We zullen ervoor jullie zijn!

De wintersport ploeg




