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Kerkdienst Zondag 13 februari 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk
10.00 uur Ds. H.Z Klink
Organist Hans Jitte
Kosters Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kinderneven dienst Gretha Korstman
Kindermoment Eline Gerritse
‘ Eerste Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962
T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag 13 feb Jesaja 48:12-22 De HEER roept

Maandag 14 feb Jesaja 49:1-7 Het verborgene zichtbaar gemaakt
Dinsdag 15 feb Jesaja 49:8-13 Goede reis

Woensdag 16 feb Jesaja 49:14-26 Ik vergeet jou nooit

Donderdag 17 feb Psalm 3 Al ga ik door een dal ...

Vrijdag 18 feb Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust

Zaterdag 19 feb Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus

Voorbede

1. We vragen U om Uw nabijheid, zorg en liefde. Wilt U ons gaande houden in de komende
week, thuis en op ons werk.

2. Ontferm U over hen die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag. Dat zij
erkenning vinden voor het machtsmisbruik dat hen is aangedaan.

3. Voor allen die zorgen hebben om hun gezondheid. Geef hen kracht om Zorgen en pijn te
verzachten.

4. Ontferm U over allen die in rouw zijn. Dat zij hun toevlucht mogen nemen tot U, onze

Heiland.

Zegen alle jeugdwerkers die jonge mensen begeleiden op de weg naar het geloof,

Wees met onze Olympische sporters. Geef hen voldoening en kracht in hun prestaties, maar

sterk hen ook bij teleurstellingen.

7. Schenk wijsheid aan de politicke leiders om een vreedzame uitweg te vinden uit de Oekraine-
crisis.

AR

Aagtje Commandeur van Riel




Verhalen doen ertoe!

Dat realiseerde ik me deze week weer een paar keer.

Ik was op bezoek bij mijn vrouw op een afdeling Klein Schalig Wonen in Swaensborch. Tien bewoners
met ieder hun eigen levensverhaal in verschillende stadia van dementie. Veel bewoners zitten voor
zich uit te kijken, lopen wat rond of slapen. Ze zijn zelf niet meer in staat om hun dagen vorm te
geven. Ze worden goed verzorgd, krijgen lekker eten, maar wat mij opvalt is dat de glimlach, de
vitaliteit en de taal pas weer terugkomen als er met elkaar gepraat wordt. Als er verhalen verteld
worden over hoe het vroeger was op je werk of als er storm geweest is en een schip op drift is
geraakt of nog beter, als er liederen gezongen kunnen worden van vroeger: een psalm, iets van Bach
of In Paradisum uit de rooms katholieke traditie. De iPhone en Spotify komen dan van pas.

Maar het wordt pas echt interessant als de mensen iets van hun eigen levensverhaal kunnen
vertellen. Het lijkt erop dat het leven dan pas weer zin krijgt. De ogen lichten op en het hart en de

mond gaan open.

Zelf mocht ik deze week een deel van mijn levensverhaal vertellen voor een film over dementie en
mantelzorger zijn. Ik was van tevoren onrustig en onzeker of ik dat wel kon en wilde. Maar het
werkte: ik voelde alleen al door het verhaal te vertellen iets van zin en erkenning.

Leo Vroman dichtte: Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze honderd
malen: alle malen zal ik wenen.

Verhalen doen ertoe, ze openen de weg naar je hart, naar de liefde, de hoop en het geloof.

Het christelijk geloof is geen theologisch systeem, hoewel dat er op veel plaatsen en in tal van kerken
van gemaakt is. God wordt dan voorgesteid als de grote regelaar in ons leven. Veel mensen geloven
daar niet meer in en laten het daarbij. Haken af. Maar dan doe je jezelf enorm tekort.

Wie de bijbel leest, verwacht daarin Gods Woord te horen. De eerste woorden die God in het
Marcusevangelie tot Jezus spreekt, luiden: Jij bent mijn geliefde Zoon. (Marcus 1:11)

Het zijn de woorden, die een moeder tegen haar kind zou kunnen zeggen: Ik hou van je gewoon
omdat je er bent. Toen je ter wereld kwam, kon je nog niets en had je nog niets. in je leven verzamel
je van alles aan geld en goederen, maar uiteindelijk blijft daar maar weinig van over en blijken andere

dingen in je leven van veel groter belang te zijn.

Een vriend, die enkele weken geleden een hersenbloeding gehad heeft en nu revalideert, zei tegen
mij toen ik hem vroeg wat het meest zinvolle in zijn leven was (geweest): ‘Dat ik iets voor een ander
heb kunnen betekenen’. Dat was ontroerend om te horen van iemand, die altijd hard gewerkt heeft
en zijn huis en tuin, als ‘een plaatje’, nu uit handen moet geven.

De bekende Katholieke priester Henri Nouwen (1932-1996), die prachtige boeken schreef, professor
was en ging werken in een Ark-gemeenschap voor mensen met een handicap, zei het zo: ‘Mens, jij
bent het meest geliefde kind van God.” Meer heb je niet nodig. Wat je wel nodig hebt is geestelijke
voeding en openheid om, die verhalen van je eigen leven, van andere mensen en van de traditie met
elkaar te verbinden. Dat doe je niet zomaar, dat vergt oefening en inspanning.

Onze God is de Eeuwige, die leeft op onze lofzangen en ons aanzet om het verhaal van ons leven te
schrijven in het Licht van de verhalen uit het Oude Testament en het Evangelie, de Goede Boodschap
over Jezus Christus en de verhalen van alledag. Zowel kinderen, als volwassenen en oude mensen, die
de taal gaan kwijtraken door verduistering van hun vermogen om te denken leven uiteindelijk om
met het verhaal van hun leven een bijdrage te leveren aan ‘de nieuwe wereld, waarin geen pijn en
dood meer zullen zijn.

Ceeslan Visser




KERKCOLLECTES

KERK

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 2 t/m 8 februari 2022 ontvangen:

e Collecte 30 januari 2022 (nagekomen op rekening): € 7,50

e Collecte 6 februari 2022: € 81,40
(waarvan € 15,50 op rekening en € 635,90 in de kerk)

e (Collectes voor de maand februari 2022: € 110,00

Namens het college van kerkrentmeesters,

Hartelijk dank.

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 2 t/m 8 februari 2022 ontvangen:

e Collecte 30 januari Rudolph Stichting (ragekomen op rekening): € 32.50

e Collecte 6 februari ASKV Steunpunt Vluchtelingen: € 156,70
(waarvan € 69,20 in de kerk en € 87,50 op rekening)

e Diverse collectes februari 2022 (op rekening): € 45,00
Gift (op rekening) voor Project Pakistan: € 2300

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888
-t.n.v. Zending- en Evangelisatieccommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Diaconale collecte Kerk in Actie voor het Werelddiaconaat

Op zondag 13 februari collecteren we voor jongeren in Nepal. De werkloosheid in Nepal is,
vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel jongeren naar India, Maleisi€ of de
Golfstaten. Daar werken ze onder slechte arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel
gezinnen zijn echter athankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten
binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie
moesten terugkeren naar Nepal. Hun inkomsten vielen toen in één klap weg.

Samen met lokale partnerorganisaties creéert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren
werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De
jongeren krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een pluimveebedrijf
of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Ook worden zij in contact
gebracht met werkgevers of afnemers van producten die ze maken.

Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal een toekomstperspectief.

Van harte bevelen we deze collecte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser




Liturgie zondag 13 februari 2022
de 6° zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang
Consistoriegebed.
Het luiden van het klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 15 vers 1, 3 en 4.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 207 “De trouw en goedheid van de Heer’ couplet 1 en 2,

Verootmoedigingsgebed.

Genadeverkondiging.

Lied 207 couplet 3 en 4.

Regels ten leven.

Lied 316 ‘Het woord dat u ten leven riep’ couplet 1 en 4.
Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift
Eerste lezing, uit de brieven: Romeinen 3,19-26 (lector).
Antwoordpsalm: Psalm 33 vers 2.

Tweede lezing uit het Evangelie: Matteiis 20,1-16 (voorganger).

< " Protestantse gemeente
& Marken

Overschrijven kan ook

de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Halleluja-lied: 834 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ couplet 1 en 3.
Verkondiging: ‘Een gratis oogmeting’ n.a.v. Matteiis 20 vers 14-15.

Lied 966 ‘Het heil des hemels werd ons deel’ couplet 1 en 5.

Gebeden en gaven
Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen
Slotlied: Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ couplet 1 en 2.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).




Vanuit de pastorie

Wijkavonden 2022 uitgesteld

leder jaar nodigen we alle gemeenteleden uit voor de wijkavonden die we steevast in het
voorjaar organiseren. Sinds de pandemie is het daar niet van gekomen maar hopelijk dit jaar
weer wel. Afgelopen maandag hebben we tijdens het pastorale overleg (overleg met alle
ouderlingen) gesproken over de organisatie van die wijkavonden. Om de avonden in het
aanstaande voorjaar te doen lijkt ons wat te vroeg als we kijken naar het aantal besmettingen.
We hebben daarom maar besloten om de wijkavonden door te schuiven naar het najaar,
ergens in oktober. De verwachting is dat de omstandigheden dan gunstiger zijn, en het houden
van de avonden meer verantwoord is.

Organisatie pastorale zorg en wijkindeling

Tijdens het pastorale overleg hebben we met de ouderlingen ook gesproken over de
organisatie van de pastorale zorg, en met name de indeling van de wijken. Om onze nieuwe
voorzitter van de kerkenraad wat te ontlasten hebben we zijn wijk flink gereduceerd, en we
hebben afgesproken dat Cornelis Roos de wijk van Walter Maas overneemt. De kring van
ouderlingen voor het seniorenpastoraat (mensen van 80 jaar en ouder) is met de komst van
Elsa Vermeer uitgebreid naar drie. Zij zal de Hoogkamplaan, onder haar hoede nemen. Een
overzicht van de nieuwe wijkindeling vindt u verderop in dit kerkblad.

Herstart Gemeente Groei Groep (GGG)

Veel van het kerkenwerk is.inmiddels weer begonnen. Gelukkig! De gemeentegroeigroep is
ook van plan weer bij elkaar te komen. Op het programma staat donderdag 17 februari als
eerstvolgende bijeenkomst. Aan de beurt is hoofdstuk 8 ‘“Toekomst beloofd’. Iedereen is weer
van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in de hal van de Patmoskerk omdat we daar
meer ruimte hebben voor de benodigde anderhalve meter. Met dank aan de kiencommissie!

Ten slotte

Zondag komen we bij elkaar in de Patmoskerk. We lezen over de gelijkenis (een verhaal met
een bepaalde boodschap) die Jezus vertelde over de arbeiders in de wijngaard uit Matteiis 20.
Deze lezing komt uit het leesrooster van de Evangelisch-Lutherse Kerk. In de Lutherse
traditie heet deze zondag Septuagesima (70° in het Latijn). Het is de negende zondag voor
Pasen en dan weet u al welke richting we opgaan in het kerkelijke jaar. Om een beetje te
begrijpen waar Pasen en alles wat daaraan vooraf ging, nu ook al weer over gaat, doen we er
goed aan bij de kern te beginnen. Bij het hart van het evangelie. Daarom zondag eerst maar
een oogmeting — gratis. Nieuwsgierig geworden? Weet je dan welkom. We beginnen om
10.00 uur. En we besluiten met iedereen weer hartelijk te groeten.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@jicloud.com | 0299 203076 | 06 21564286
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Herinnering aan

Grietje Zeeman

overleden op 1 februari 2022 in de leeftijd van 84 jaar
en sinds 7 december 1996 weduwe van Jan de Waart

Het stond boven aan haar kaart. Paradoxaler kan haast niet. De eerste strofe van Psalm 23:

‘De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij-aan niets.’

Aan geen Marker is het onopgemerkt voorbij gegaan, die 7¢ december 1996, toen Jan de
Waart plotseling overleed. Het eiland hield de adem in. Plotseling veranderde Grietjes hele
bestaan. Hoe diep de voren van verdriet en gemis hun sporen trokken kan alleen iemand
invoelen die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt. De souplesse waarmee ze in vroeger tijden
zo theatraal over het ijs kon zwicren en die symbool stond voor hoe ze leefde verdween. Haar
kleinkinderen hiclden haar op de been en hielpen haar soms overeind. Langzaamaan kreeg ze
weer grip op haar dagelijkse leven. Haar leven in de hand kreeg ze niet. Maar dat had ze al
lang niet meer. God had haar leven in zijn hand. Het was haar grote redding. Van huis uit had
ze liefde voor de Here God meegekregen en die liefde was ook in haar hart een eigen leven
gaan leiden, nee: dic liefde leidde haar. De woorden uit haar trouwbijbel waren het kompas, in
haar leven en in dat van Jan: ‘4ls God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die
zijn eigen ZLoon niet heefi gespaard, ons dan met Hem ook niet alles schenken?’ (Romeinen 8
vers 31-32)

Grietje heeft nooit het idee gehad dat de Here God tegen haar was. Ook niet toen haar bestaan
zo veranderde, en zelfs niet in de laatste twee jaar. Zo diep had de liefde van de Here God die
de Heilige Geest in haar hart uitgoot zich geworteld. Verdriet had ze. Jan miste ze elke dag.
Aan de ziekte van haar zoon leed ze. En dan was daar nog haar eigen gezondheid. Maar het
ontbrak haar aan niets. Vreemd geloof, dat christelijke geloof. Zo tegengesteld aan de
gangbare mening. Paradoxaal. Hoe kun je onder deze omstandigheden zeggen: het ontbreekt
mij aan niets? Volgens mij wil Paulus dat geheim duiden. Ook al verliezen we veel toch
ontbreekt ons niets, want de liefde van God schenkt ons met Christus Jezus. onze Heer, alles.
Hoe rijk ben je dan eigenlijk? Onuitsprekelijk! Al verlies je alles. Paradoxaler kan haast niet.
Wie zou dat nou niet willen? Ga aan de kant van de Here God staan, en het zal je aan niets
ontbreken.

Ds. H.Z. Klink
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Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 31 jan uari 2022

Aanwezig 22 leden, afwezig 1 lid.

)

Opening

Deze vergadering wordt voorgezeten door ds. H.Z. Klink. Hij opent met het lezen van Joh. 6 : 1-15 en
een stukje uit het dagboek van Kaj Munk en gaat voor in gebed.

Verwelkoming nieuwe kerkenraadsleden / afscheid aftredende kerkenraadsleden

De voorzitter heet de nieuwe kerkenraadsleden van harte welkom en hoopt op een vruchtbare
samenwerking. Vervolgens bedankt hij de aftredende kerkenraadsleden voor hun jarenlange inzet en
overhandigt hen een attentie.

. Functieverdeling kerkenraad / samenstelling moderamen

Als nieuwe voorzitter van de kerkenraad is Klaas Zondervan gekozen. Het moderamen wordt binnenkort
nog aangevuld met een afgevaardigde uit het college van kerkrentmeesters.

. Kerkdiensten

- Het moderamen stelt voor om met ingang van zondag 6 februari fysieke aanwezigheid toe te staan, met
¢en maximaal aantal personen dat op 1,5 meter afstand te plaatsen is, zonder registratie en met
ingetogen zingen. Dit voorstel wordt aangenomen.

- Het op zondag 20 februari geplande Heilig Avondmaal zal plaatsvinden in de vorm van een lopend
avondmaal.

- Het is gebruikelijk om met Pasen een nieuwe paaskaars aan te steken. Aangezien de huidige
paaskaarsen nog lang niet opgebrand zijn, zullen we deze het komende jaar blijven gebruiken. Wel zal
worden geprobeerd er een nieuw jaartal op te zetten.

. Jeugdzaken
- Deze week gaat het jeugdwerk weer van start. Op zondag 30 januari was er al zondagsschool en met
ingang van zondag 6 februari zal er ook weer kindernevendienst zi jn.
- De op 13 februari geplande jeugddienst wordt verschoven naar zondag 27 maart. De geplande
schooldienst op 20 maart komt te vervallen.
- Op 8 februari staat een introductieavond van het HGJB gepland t.b.v. de VakantieBijbelWeek in
augustus. Het is de bedoeling dan weer een aantal leuke dagen met en voor de kinderen te organiseren.
- Het kindermoment met filmpjes is ook weer gestart. De liedjes zijn doorgestuurd naar de directeur van
de basisschool met de vraag hier aandacht aan te willen besteden.
- Het materiaal van Bijbel Basics voor de 40-dagen-tijd is besteld en zal worden uitgedeeld aan de
kinderen van de basisschool en aan de leerkrachten.
. Pastoraat
Binnenkort zal in het pastorale overleg worden gesproken over de wijkindeling. Follow Me! en "Leren
geloven vandaag?" worden weer opgestart.
Diaconie/Zending -
De diakenen zijn dankbaar dat zij ondanks de lockdown de kerststukjes hebben kunnen rondbrengen. De
herdenkingsdienst op 31 december was een mooie dienst en is naar wens verlopen.
. Kerkrentmeesters
- De penningmeester is bezig met het opstelien van de jaarrekening. Het beeld is niet rooskleurig; de
bijdragen nemen af.
- De CV in de pastorie zal worden vervangen door een hybride systeem. Ook de lekkende goten en de
waterafvoer worden vervangen.
- Binnenkort komt er een oproep voor schoonmakers. Tot nu toe was de belangstelling hiervoor niet
groot. We hopen dat dat verandert en dat zich nieuwe schoonmakers aanmelden.
. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het staande bidden van het Onze Vader gevolgd door het zingen van
lied 247 : 1 en 3.
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Wijkindeling pastoraat per 30 januari 2022

| Wijk 1 | C. Roos Kets, Het Rietland, Buurt I, 11, Ill en IV, ]
| Buurt I-7 Havenbuurt, Melisvennen en de Westerstraat. i
06-21848946 ‘
Wijk 2 K. Zondervan Oosterpad, Zereiderpad, Wittewerf, Grotewerf,
Kets 42 Rozewerf, Moeniswerverpad, en de Moeniswerf
1 0299 601901
Wijk 3 A. Commandeur - Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Hoogkamplaan,
Kroes | Thamiswerfstraat, De Pieterlanden, Buurterstraat
! Buurterstraat 41 | en De Duikjes.
| 0299 601558
' Wijk 4 | M. Zeeman - Appel Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof,
Buurt 1V-20 Minneweg, Botterstraat, Flevostraat,
0299 601985 Markerwaardstraat, Meester Visserstraat,
< Zuiderzeeweg en de Zeilstraat.
Wijk 5 J. Kes - Appel | Kerkbuurt en IJsselmeerweg.
IJsselmeerweg 80
[ 0299 601253
Seniorenpastoraat | N. van Altena - | Buurt I t/m IV, Havenbuurt, Thamiswerfstraat,
. 80+ | Boneveld Akkerstraat, Westerstraat, De Pieterlanden,
Buurt IV-5 Buurterstraat, en de Duikjes.

0299 203870

Zuidland/Molentocht/Tiengemeenten/Novawhere

Purmerend, Lindendaal Hoorn, Nicolaas
Lutjebroek en Reygersdaal Heerhugowaard.

J. Visser - De Groot
Buurterstraat 35C
0299 397293

Noorderwerfstraat, Kerkbuurt, Kets, Het
Rietland, Minnebuurt, Moeniswerf, Grote werf,

| Witte werf en Zereiderpad.

Swaensborch Monnickendam, Gouwzee

| Volendam, Meermin Edam, De Keern

Landsmeer en Notaris Qosthuizen.

E. Vermeer - Beker
Kerkbuurt 155
06-44825224

Hoogkamplaan.
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Financieel Overzicht Kerkblad 2021

Kasboek
Ontvangsten | Uitgaven
Beginsaldo 01-01-2021 € 441,05 Bezorging drukwerk derde € 532,00
Advertenties € 1714,50 Bankstorting € 3.100,00
Abonnementen € 2360,00 | Papier £ 1500
Drukwerk derde € ‘ E indsaldo 31-12-2021 € 868,55
€ 4.515,55 € 4515,55
- Regiobank, betaalrekening NL4ORBRB0850026997
Ontvangsten : | Uitgaven
Beginsaldo 01-01-2021 € 3078,38 | Papier-inkt-masters-nieten € 3037,57
Abonnementen € 3140,00 | Voorbladen
Advertenties € 210,00 } Onderhoudscontract 3 714,51
Drukwerk voor derde € 1700,35 | Bankkosten € 118,20
Kas storting € 3.100,00 Porto kosten £ 364,00
Van Reserverings rek. { Reparatie sorteermachine £
:i Diverse onkosten € 336,85
! Overboeking naar de kerk € 3000,00
| Eindsaldo 31-12-2021 € 3657,59
€ 11.228,73 € 11.228,73
Regiobank, reserveringsrekening NL67RBRB8804137673
Ontvangsten Uitgave
Beginsaldo 01-01-2021 € 6.139,60 Naar betaalrekening
Rente(corr 2020) £ 4,47 Eindsaldo 31-12-2021 € 6.144,07
€ 6144,07 € 6.144,07

Wie komt ons helpen met schoonmaken?

We kunnen op zondag allemaal weer naar de kerk. Daarom zijn we nog steeds dringend op
zoek naar mensen die willen helpen met het schoonmaken van de kerkgebouwen. Je hoeft het
niet voor niks te doen. De vergoeding per keer is EUR 35.-.

Aarzel niet langer, maar meld je aan bij :

Jan Piet (tel. 601703) of Marten (06-37073019).
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Je moeder, zo vertrouwd
van wie je gewoon houdt
Daarom doet het zo zeer
dat vertrouwde is er niet meer

Verdrietig hebben wij kennisgenomen dat zo kort na het overlijden
van haar zoon is overleden

Grietje de Waart-Zeeman

Wat een intens verdriet en gemis.
Wij wensen Luutje Geertje, Jelle, Tiny, kleinkinderen en verdere familie

heel veel sterkte toe.

Cornelis en Anja Sander en Rosina
Jurie en Mireille Daniélle

Piet en Maritje Dirk en Nanda

Jack en Lydia Jacob en Astrid
Ronald en Sylvia Erik Jan en Caelesta
JC en Esther Pieter Henri

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij

ontvingen na het overlijden van mijn vrouw onze moeder en schoonmoeder

Dirkje Vierveijzer-Kaars

Met trots kijken wij terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk.
Het is een troost te weten dat wij niet de enige zijn die Dirkje zullen missen

Dit zal ons tot steun zijn in de komende tijd.

Hans, Kimberly, Dave en Kat
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We houden van jou

Tot voorpy de sterren &n de maan

Cen wWe gaan

We houden van |ou

en Lol in de eeuvigheid

Vandaag mg voighed

et bijens

Maar we raken (& ook nooi meer kvt

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven, kaarten en
bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze ta, schoonvader en
onze lieve bap '

Dirk Boes

Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.

Lijsje Boes - Teerhuis
Jan en Marjan
Kim en Koen
Christina en Jan
Bryan en Kim
Mervyn

In Memoriam

Psalm 121 vers 4 (berijming 1773)
De Heer zal u steeds gade slaan,
opdat Hij in gevaar,

uw ziel voor ramp bewaar.

De Heer, 't zij g’ in of uit moogt gaan
en waar g' u heen moogt spoeden,

zal eeuwig u behoeden.

Zondag 13 februari a.s. is het alweer 10 jaar geleden dat mijn man,
onze (schoon)vader en onze bap overleed.

13 februari 2012 Klaas Sijmen Pereboom 13 februari 2022

‘Wij missen je nog steeds!’




Wij willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook onze
actie hebben gesteund. Wij hebben weer veel levensmiddelen,

geld efc. mogen ontvangen. Veel mensen die speciaal inkopen
deden bij AH voor de voedselbank. Ook kregen wij veel positieve

reacties op onze actie. Geweldig.

Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van AH en de hulp
van de heren Boes die ervoor zorgden dat wij de goederen naar
Purmerend konden brengen.

Wij kijken weer terug op een gesiaagde actie.

Nogmaals bedankt, ook namens de voedselbank en hopelijk tot
volgend jaar.

Trijntje en Willy




