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| Kerkdienst Zondag 3 april 2022 ‘
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Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken. nl
Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk
5% van de 40 dagen tijd
| 10.00 uur Dr. G. Bos Urk
| Organist Dirk Kes
Kosters Kees Visser, Jan Piet van Altena en Jan Blijleven
Kindermoment Aline Teeuwen
Kindernevendienst Marieke Schipper
Eerste Collecte Leger des Heils

Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V Protestantse Gemeente Marken

i Kerktaxi Robbie Zwiers telefoon 06 52410698
Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag 3 apr Johannes 15:18-27 De haat van de wereld

Maandag 4 apr Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en oordeel
Dinsdag 5 apr Johannes 16:12-24 Verwarring

Woensdag 6 apr Johannes 16:25-33 Beeldspraak

Donderdag 7 apr Johannes 17:1-12 God kennen is het eeuwige leven
Vrijdag 8 apr Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn

Zaterdag 9 apr Jeremia 26:1-9 Een beladen boodschap

Voorbede

1. Ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde en verstandhouding vaak zo ver te
zoeken is. Geef ons uitzicht op een hoopvolle tockomst.

2. Geef kracht en wijsheid aan de wereldleiders om met de Russische leider tot een vreedzaam
einde te komen.

3. Steun het doel waar het Leger des Heils voor strijdt. Hulp verlenen en mensen vertellen van
Gods Liefde.

4. Geef dat wij de jeugd enthousiast kunnen maken om christen te zijn. Zegen alle jeugdleiders

die hen begeleiden.

Help de ouders bij hun zorgtaken en geef hen wijsheid en geduld bij de opvoeding.

Ontferm U over de emstig zieken. Omring hen met Uw nabijheid, zorg en liefde.

Dank U dat wij op weg naar Pasen de hoop mogen doorgeven. Hoop op nieuw leven. Een

nieuw perspectief. Een nieuwe toekomst.

No o

Aagtje Commandeur van Riel




Duifje

Tk z0u eenv duifje zilten
zomaow op de grond,
e weet wels 307w wille

met eewv olifftak in z/vv wond .

I ooy 3o ke ecsviraaay
dat vesrraadde yijn verdyiel
ik ben naow hewn toe gegaasy
woeg | waawonw videg je niet 7

Hij sprak : waow woel ik heew,
gaf daowbif een diepe zuchl,
overal hongt naww ik meesv

Duiffe , jiy bent toch vary de vrede
't Uy waar jif symlool voor dtaal,

Vh,eg wit , het 14,«:1}"3{' oLy hedevy

ko vewy de grond. T Ly vuel e laat.

Viieg duifje , Viieg: exvland je gieww
bovew land en zze v berg e dal
wmet de hoop dai ji misschies

op avwde virede brengen 30l .

Luudtfe Dovland - Commandewr




KERKCOLLECTES

KERK

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 23 t/m 29 maart 2022 ontvangen:

e Collecte 20 maart 2022 inz. kerk (nagekomen): € 1,50

e Collecte 27 maart 2022 inz. kerk: € 168,55
(waarvan € 121,55 in de kerk en € 47,00 op rekening)

o (Collectes maart: € 2300
Gift op rekening “herstel stormschade dak Patmoskerk™: € 100,00

o Gift contant ontvangen voor de kerk: € 20,00

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 23 t/m 29 maart 2022 ontvangen:

e Collecte 20 maart voor KiA - Kinderen in de knel (nagekomen op rek.): € 150

e Collecte 27 maart voor Ronoylion: €424 .35
(waarvan € 145,35 in de kerk en € 279,00 op rekening)

e Gift voor de Diaconie: € 20,00

ZENDING
Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888
tn.v. Zending- en Evangelisatieccommissie te¢ Marken.

Harielijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Diaconiecollecte “Leger des Heils” zondag 3 april

Komende zondag collecteert de diaconie voor het Leger des Heils.

Het Leger is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het
methodisme. In Nederland is ze onderdeel van de Raad van Kerken Nederland, het landelijk
samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties. Maar het is een internationale
beweging en actief in meer dan 125 landen over de hele wereld. Wat hen samenbindt, is het geloof
in Gods liefde voor iedereen en vanuit dat geloof zetten ze zich in voor de ander, omdat iedereen
ertoe doet. De Bijbel is hun inspiratie, en Jezus Christus hun voorbeeld. En in die navolging
ontplooien ze heel veel activiteiten.

Zo wordt er wekelijks een bidstond gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is er de mogelijkheid om
in groepsverband te bidden voor de meest uiteenlopende onderwerpen.

Er worden Bijbelstudies georganiseerd.

Elke zondagmorgen wordt er een samenkomst gehouden: laagdrempelige bijeenkomsten die voor
iedereen en voor alle leeftijden toegankelijk zijn. En daarnaast organiseren ze veel activiteiten voor
kinderen, zoals tienergroepen, scouting, zingen met kinderen. Ook voor senioren worden allerlei
activiteiten ontplooid.

Omdat muziek mensen tot elkaar brengt en bijdraagt aan een positieve levenshouding wordt er veel
muziek gemaakt, zowel met koren als met de bekende koperblazers van het Leger des Heils.
Daarnaast organiseert het Leger des heils veel activiteiten om menselijke nood te lenigen. Denk aan
hulp aan mensen bij het in kaart brengen van schulden en het op orde krijgen van hun boekhouding,
maaltijdprojecten en inioophuizen voor mensen die eenzaam zijn, de Raad- en Daadbalie, waar
vrijwilligers mensen helpen die verdwalen in de ingewikkelde wereld van wet- en regelgeving. Of
hulp aan mensen die buiten hun wil, maar door negatieve omstandigheden, op straat zijn beland.
Ook zorgen ze voor nachtopvang voor zwervers als het vriest.

Bij al deze activiteiten, waarin zij Gods liefde voor iedereen willen uitdragen en daadwerkelijk laten
zien, wil de diaconie hen graag helpen.

Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,

Eef Visser
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Liturgie zondag 3 april 2022 5° van de veertigdagentijd

Intochtslied: Psalm 89 vers 1
Stil gebed

Votum en groet

Psalm 100 vers2en 3

Wet des Heren
Lied 538 vers 1 (Een mens te zijn op aarde)
Gebed

Moment voor de kinderen

Schriftlezing: Johannes 12, 20-26

Lied 177 vers 1, 6 en 7 (Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten) LvdK
Schriftlezing: Jesaja 52, 13--53, 5

Psalm43vers3en4

Verkondiging
Tekst Johannes 12, 26a : Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij.
Psalm 85 vers 3en 4

Diaken geeft toelichting op doel van collecten
Gebed
Lied 317 vers 1 en 2 ( Halleluja, 't loflied rijze) LvdK

Zegen met gezongen amen (lied 431b)
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Vanuit de pastorie

Extra gemeenteavond — Denk mee over de toekomst!

Regeren is vooruitzien. En daar zit wat in. Ook de Protestantse Gemeente op Marken doet er
goed aan om vooruit te kijken. In de werkgroep beleid waar we over allerlei onderwerpen
nadenken doen we dat ook. Als we de actuele financiéle cijfers bekijken dan is het nu tijd om
te regeren. Hoe ziet de toekomst eruit als we op onze handen gaan zitten en wat kunnen we
doen om het huishoudboekje weer wat op orde te krijgen? De grote vraag is waar besteden we
geld aan, en waaraan niet. Pregnant voorbeeld daarvan is onze gebouwen. Als we eerlijk zijn
kunnen we er niet omheen dat we daar wat mee moeten. We willen dat echter niet alleen
doen, of met een klein clubje. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan en dat ook te
blijven. Samen nadenken en plannen maken. En daar kunt u in meedenken. Daarom staat er in
deze editie van het kerkblad een uitnodiging voor een extra gemeenteavond waarin we alle
gemeenteleden vragen om mee te denken. We denken daarbij vooral aan jongere generaties
want van jullie is de toekomst! Schrijf alvast — 19 april 2022 | 20.00 uur | Patmoskerk — in je
agenda. We vinden het heel fijn als veel jonge(re) mensen komen!

#Follow Me

Het einde komt in zicht. Nog twee avonden #FM!. Ontzettend trots ben ik op de jongens en
meiden. Bijna iedereen was elke avond present. Fantastisch! Natuurlijk ben ik ook dankbaar
voor al die ouders. De stille motivators op de achtergrond. Ongetwijfeld was soms enige
aanmoediging en vasthoudendheid nodig. Maar goed: We zijn er nog niet want dinsdagavond
5 april staat de op een na laatste avond gepland. Graag zie 1k dan weer iedereen om 20.30 uur
in de bovenzaal van het Gebouw Hoogh.

GemeenteGroeiGroep

Eigenlijk geldt hetzelfde voor de GemeenteGroeiGroep. Nog twee bijeenkomsten te gaan. We
kijken er weer naar uit. Tot nu toe zijn we vanwege de omstandigheden bij elkaar gekomen in
de hal van de Patmoskerk maar vanwege de werkzaamheden gaat dat niet lukken. We wijken
daarom uit naar onze oude stek: de bovenzaal van het Gebouw Hoogh. Allemaal hartelijk
welkom op donderdag 7 april om 20.00 uur. Hoofdstuk 9 uit het boekje van Niels de Jong is
onderwerp van gesprek. Een thema dat past bij de tijd van het kerkelijke jaar: ‘Jezus’ lijden en
sterven’ naar aanleiding van de hoofdstukken 18 en 19 uit het evangelie volgens Johannes.

Ten slotte

Snel en zeker komt de Pasen en de Stille Week in zicht. Achter de leibomen beginnen zo de
voorbereidingen daarvoor langzamerhand op gang te komen want ook hierin geldt: regeren is
vooruit zien. Volgende week publiceer ik het inhoudelijke programma van de vespers van de
Stille Week. Dan weet u dat alvast. We ronden af met een hartelijke groet voor iedereen.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286




UITNODIGING

Denk mee over de toekomst van de kerk op Marken

Wil jij meedenken? Kom dan dinsdagavond 19 april naar de Patmoskerk om mee te praten
over de toekomst van onze gemeente. Hoe zie jij die tockomst voor je? We horen graag jouw
mening!

Bijvoorbeeld: Hoe belangrijk vind jij de kerkdiensten, een eigen dominee, Paasfeest,
Kerstfeest, de herdenking van de overledenen, uitvaartdiensten, de zondagsschool, de clubs,
de Vakantiebijbelweek, de zorg voor ouderen, ziekenbezoek en de projecten van de Diaconie?

Helaas komen we elk jaar meer dan dertigduizend euro tekort op onze begroting. En dat
willen we graag veranderen. Driekwart van al onze uitgaven wordt nu nog betaald door de
zestigplussers, maar hoe zit dat over tien jaar?

Hoe staan we ervoor in 2030 met waarschijnlijk minder dan 700 gemeenteleden? Kunnen we
dan alles nog wel betalen? Daarom is het belangrijk om nu na te gaan denken over wat we
met onze gebouwen willen doen. Met onze kerkgebouwen, met het Gebouw Hoogh en met De
Zonnewijzer. Maar dat doen we niet zonder met jullie in gesprek te gaan.

Graag nodigen we hierbij niet alleen onze oudere gemeenteleden uit, maar we doen vooral een
beroep op nieuwe generaties, de twintigers, de dertigers en de veertigers! Denk met ons mee!

In het kort:

Wanneer? Dinsdag 19 april 2022

Wat? Een gemeenteavond

Waarover?  De toekomst van de kerk op Marken
Waar? In de Patmoskerk

Hoe laat? 20.00 uur.




=

F

Geraniumverkoop 2022
VOOT Stichting Hoeboeh en Oekraiense viuchtelingen

Ook dit jaar verkoopt de Diaconie van de kerk op Marken weer verschillende soorten geraniums voor
de projecten in Roemeni¢ en Moldavié. Behalve voor ondersteuning aan de opzet en ontwikkeling van
de projecten, zoals vorig jaar het weeshuis in Caplani, worden er sinds de inval in de Oekraine in veel
projecten ook vluchtelingen opgevangen. De mensen van de projecten hebben zelf niet veel, maar
steken toch de helpende hand uit, want veel vluchtelingen passeren op hun vlucht de plaatsen van de
projecten. Moldavi¢ ligt aan de oostgrens tegen de grens van Oekraine. Daarom is in de projecten waar
vluchtelingen passeren met steun van Hoeboeh extra voedsel ingeslagen. Een buffer voor de mensen
zelf in deze onzekere tijden, maar ook voor de gaarkeukens waar de passerende vluchtelingen van eten
en tijdelijk onderdak worden voorzien. In Rascaeti-noi en Caplani bijvoorbeeld wordt constant aan 20
tot 30 mensen overnachting en eten aangeboden, na een nacht rust gaan deze mensen weer op pad
verder Europa in. Maar waarheen??

De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt is grotendeels bestemd voor de projecten, maar
voorziet de projecten nu dus ook van voedsel voor de vluchtelingen.

Wilt u ook de projecten en hun hulp aan de vluchtelingen ondersteunen met een bestelling van deze
mooie le klas kwaliteit buitengeraniums?? En zo een zomer lang omringd zijn door prachtige
planten in diverse kleuren?

Dan kunt u onderstaande bestellijst invullen en deze

met vermelding van naam, telnr. en adres en het totaalbedrag in contanten

(of gelijktijdig overmaken op onderstaande rekening) inleveren op onderstaande adressen:

> Neeltje Teerhuis-Zeeman Kerkbuurt 120 Marken

> Pieter de Groot Mr.Visserstraat 14 idem

> Trijn Boes Noorderwerfstraat 12 idem

> Eef Visser Buurt 1 nr. 19 idem

Ook kunt u per email bestellen door onderstaande bestellijst geheel ingevuld als bestand
te sturen naar: —  aagtje.com@gmail.com

of naar: —  eefvisser@hetnet.nl
In dit geval kunt u het geld overmaken op onderstaande bankrekening.
Graag voor 25 april inleveren/bestellen. In de 1° helft van mei komen ze beschikbaar.

Bestellijst Aankruisen:

NAAM: TELEFOONNR: O Ik haal ze zelf op in de Patmoskerk
ADRES: DATUM: O Thuis bezorgen

Staande geraniums ‘ Hanggeraniums

Rood aantal: | Rood : aantal |

Roze aantal: | | Lila aantal: |

Zalm aantal: sl Wit rood hartje) aantal:

Wit aantal: | ]

Totaal te betalen aantal geraniums X €1,60 =

Betaling: (Svp aankruisen wat van toepassing is)
O:  CONTANT: Ik heb het totaalbedrag in gesloten envelop bij deze bestellijst gevoegd.

O: BANKREKENING: Ik heb het totale bedrag van deze bestelling al overgemaakt op
bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken




Opening tentoonstelling Marker Museum
Zaterdag 26 maart 2022 om 15.00 uur in de Grote Kerk

Beste mensen,

Wat betekent wonen op een eiland voor alledaags leven? Een eiland: om er te komen kostte wat
moeite. Toch leefde je er niet in een van de buitenwereld afgesloten gebied. Wat dat betreft zitten
Markers niet op een eiland. Amsterdam was niet ver, en dat is niet alleen geografisch bedoeld.

De Markers wisten handig in te spelen op het groeiende toerisme dat voor steeds meer mensen
mogelijk werd. En niet zonder succes. ‘Herenjagen’ was een lucratieve bezigheid en je huis als
‘kijkhuisje’ openstellen voor publiek zorgde voor brood op de plank.

Verplaats je even in zo’n dagjesmens. Kijk eens naar die mooie huisjes met die helder witte
windspanen en zwart geteerde potdeksel delen! Kijk naar dat groene gras, die wollige schapen, dat
hooi op het land. En naar die helder blauwe lucht. Hoe mooi moet het alledaagse leven op z0'n ‘klein
plekje te midden der zee’ wel niet zijn? En dan heb ik het nog niet eens gehad over de bewoners van
dit eiland in kleurrijke dracht. Voor veel toeristen moet het leven hier iets romantisch hebben gehad.

Toch was de alledaagse werkelijkheid vaak anders. Wonen op een eiland valt niet altijd mee. Het is
minder idyllisch dan je denkt. En dat maakt de waardering van het alledaagse leven door Markers
bijzonder. Want het leven kon hier ongemeen hard zijn. Het mensenleven kwetsbaar.

Tot de jaren ‘30 van de vorige eeuw domineerde water het bestaan. En dan niet alleen wanneer het
water hier tot aan de lippen steeg. Wanneer de omringdijk te laag bleek. Nee, het ruwe bestaan op

zee en op de koopvaardij eiste ook levens. Achterblijvende vrouwen en kinderen moesten daardoor
op een andere manier inkomsten zien te verwerven. Olie venten is er een tekenend voorbeeld van.

De donkere rand aan het ogenschijnlijke idyllische alledaagse leven. Het distribueren van petroleum
als keurmerk van armoede.

Maar, wanneer er een handelaar in stoffen aan de horizon verscheen, dan verdween de ruwe kant
van het leven voor even naar de achtergrond. Al die Marker vrouwen als bezige bijen rondom de
handelswaar. Markers zijn fier op hun klederdracht. En dat is terecht. De plaatsen waar soms nog zo
tastbaar het alledaagse leven uit lang verviogen tijden geproefd kan worden zijn schaars. Ik ken het
alleen van Staphorst, Bunschoten-Spakenburg en Volendam. In Zeeland leeft dit niet meer zo sterk
als hier op Marken. Alleen daarom al is het zo waardevol dat we op Marken een eigen ‘pareltje van
een museum’ hebben waar we de rijkom van het alledaagse leven kunnen bewaren en laten zien aan
komende generaties.

Ten slotte: nog een ding over de waardering van het alledaagse leven door Markers. De oorzaak
ervan ligt niet alleen in het harde bestaan op dit eiland, waardoor je het leven nog meer op waarde
gaat schatten. Het heeft ook — en misschien wel vooral = te maken met het besef dat dit alledaagse
leven een geschenk is. Niet van ‘moeder natuur’ maar van God die voor veel Markers de hemelse
Vader is. Ondanks ruwe stormen draagt de Here God het alledaagse leven. Geloof en leven zijn hier
op Marken geen gescheiden werelden. En dat is - denk ik - het geheim waardoor het alledaagse leven
op dit kleine eiland groots is.

Ds. H.Z. Klink, Marken.
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U bent voor mij
U bent om mij heen.
Uw hand houdt mij vast
Psaim 139 vers 5
De strijd heb je nimmer opgegeven, zelfs toen het einde werd verwacht.

Je bleef geloven in het leven, vol liefde en vol levenskracht.

Vol bewondering voor de wijze waarop hij in het leven stond, hebben wij afscheid moet
nemen van onze geliefde broer, zwager en oom

Sijmon Peereboom Szn.
27 augustus 1955 24 maart 2022
Heel bijzonder, heel gewoon

Groot is het gemis. Mooi zijn de herinneringen.

Onze speciale dank gaan uit naar het personeel en bewoners van Verpleeghuis Gouwzee
voor de liefdevolle verzorging en bijzondere vriendschapen.

Jan, Jannetje en lan
De crematie heeft woensdag 30 maart in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: lJsselmeerweg 7, 1156 CD Marken

Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen,

met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Lied 416, vers 1

Op 24 maart 2022 is overleden onze moedige neef

Sijmon Peereboom

Met diep respect voor de wijze waarop hij zijn leven kleur heeft gegeven nemen wij afscheid
van hem. Hij blijft in ons hart.

Oom Piet en Peet Jannetje Zondervan-Schipper

En alle neven en nichten van de familie Zondervan
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Niet klagen maar dragen
Nou, dat heb jij zeker gedaan

Ondanks je beperkingen
altijd positief in het leven gestaan

Maar dan komt die dag
Je lichaam geeft het aan

Al zoveel jaar gestreden
Je moest het leven laten gaan

Nu vlieg je als een vogel
Vrij in de lucht zo blauw

En koesteren wij de herinneringen
En denken in stilte aan jou

Wij wensen Jan, Jannetje en lan heel veel sterkte met
het verwerken van de lege plek die Sijmon achterlaat.
Wat zullen juillie hem missen na zoveel jaren waarin jullie
hem zo liefdevol hebben verzorgd. Bewonderingswaardig!

Heel veel liefs,
Mem, Agnes, Aart, Martin, Jolanda, Gera en Jos

Wij wensen jullie sterkte
en veel kracht
om het verdriet
te dragen
Wij wensen jullie liefde
en veel steun
VOOr nu
en alle dagen

Wij wensen Jan, Jannetje en Ian veel sterkte met het verlies van hun broer, Zwager en ome
Sijmon.

Heleen, Mark en Mare

Menno, Sharon, Danique en Liam
Arno en Britt

Suzanne en Sebastiaan
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BAZAR PROTESTANTS MARKEN |
Vrijdag 8 & zaterdag 9 april 2022 in de Patmoskerk

Programma:

Donderdag 7 april: inleveren spullen voor de rommelmarkt in de Patmoskerk tussen 19.00 —20.30 uur
Vrijdag 8 april: Rommelmarkt tussen 14.00 — 22.00 uur

Zaterdagochtend 9 april: Rommelmarkt tussen 09.00 — 12.00

Zaterdagmiddag 9 april: Kienen vanaf 14.30 uur en het rad van Fortuin

Alle dagen is er een enveloppenstand aanwezig en kan er gesjoeld worden voor een dagprijs!

De loten voor de verloting zijn deze dagen te koop, maar let op! Ze zijn te koop tot 14.30 uur op
zaterdag 9 april in de Patmoskerk

Loten verkoop

Als het goed is zijn wij langs de deur geweest. Indien dat niet het geval is neem dan contact met ons op,
dan komen wij langs met loten, of maak geld (1 euro per lot) over naar NL19 RBRB 0827 3697 27 ten
name van Protestantse Gemeente Marken ovv naam en adres dan komen wij ze langs brengen.

De loten via de bank zijn te koop t/m vrijdag 8 april, daarna is het niet meer mogelijk.

1¢ prijs 500 euro (gesponsord door installatiebedrijf Zeeman)
2¢ prijs Gasbarbecue van Jamie Oliver

3¢ prijs Hogedruk reiniger

en nog vele andere prijzen

' Rommelmarkt

Op de rommelmarkt zal van alles te koop zij van nieuwe spullen tot antieke spullen.
Leuke vintage artikelen. Maar ook Markerkleding en leuke stofjes. Er is ook een grote
voorraad lp’s, leuk voor een avondje nostalgie! Laat je verrassen en kom kijken.

Kienen

Zaterdagmiddag gaan we kienen
voor leuke prijzen. Tijdens het
kienen zal ook het rad van
Fortuin gaan draaien.




