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Jaargang 16 nummer:23 verschijnt wekelijks Zaterdag 11 juni 2022
Kerkdienst Zondag 12 juni 2022

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk
10.00 uur Ds D. ten Voorde Nunspeet
Organist Hans Jitte
Kosters Piet Boes en Freek Visser
Kindernevendienst Nathanja Moenis
Eerste Collecte Kerk in Actie Wereld Voedseldag

Bankrekening NL75SRBRB0841377847

T.N.V.Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V Protestantse Gemeente Marken

; Kerktaxi Piet Boes Telefoon 0299 601927
Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag 12jun Psalm 135 Trinitatis - Groot is de HEER
Maandag 13jun Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op afstand
Dinsdag 14 jun Lucas 8:40-56 Aanraking

Woensdag 15jun  Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma

Donderdag 16 jun  Lucas 9:10-17 Het broodnodige

Vrijdag  17jun Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek

Zaterdag 18 jun Lucas 9:28-36 Hoog bezoek

Voorbede

1. Laat de kracht van uw Geest een bron van geloven, hopen en liefde zijn.

Schenk rust en vrede aan de mensen die zorgen hebben om hun gezondheid.

Ontferm U over allen die in rouw zijn. Laat waardevolle herinneringen een troost zijn voor de

verwerking om het gemis van een dierbare.

Geef zendingsmensen van Kerk in Actie kracht voor hun taak in de wereld.

5. Ontferm U over de slachtoffers van natuurrampen als gevolg van de klimaatsverandering in
de wereld.

6. Maak ons bewust van de medeverantwoordelijkheid voor Uw schepping.

7. Laat ons niet zoeken begrepen te worden, maar te begrijpen.

w o
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Aagtje Commandeur van Riel
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Pinksteren en de toren van Babel (Gen11:1-9)

Er was eens een tijd dat de mensen één enkele taal spraken. En wat deden de mensen toen?
7e bouwden een stad met een toren die tot de hemel reikt, de toren van Babel.

Dat ‘laat ons een toren bouwen’ zit ons mensen in het bloed.

In de wereld is er een serieuzere hemelbestormende wedloop gaande van hoogste kerktorens,
hoogste gebouwen. Zo was de dom van Keulen maar 5 jaar het hoogste gebouw en de
Eifeltoren in Parijs droeg deze titel 30 jaar. Het hoogste gebouw staat nu in Dubai.

Bij die hoge gebouwen gaat het niet alleen meer om het praktische nut maar om prestige.

Ze maken indruk, stralen optimisme, kracht en potentie uit. Tegelijkertijd overstijgen ze onze
menselijke maat. Een toren maakt ons mensen klein. Wanneer we vanuit een toren naar
beneden kijken zien we mensen als mieren en auto’s als speelgoed.

Hoge gebouwen willen imponeren. Ja zeker, en dat doen ze ook.

Dat is in de afgelopen 4000 jaar niet veranderd. Zo was het ook in Babel.

Met het bouwen van de toren wilden de mensen ‘naam maken’. Achter die bouwdrift ging
ook angst schuil. Ze bouwen een stenen stad met toren, omdat ze vrezen dat ze anders
verstrooid raken. Dus een toren gebouwd op zowel grootheidsfantasieén als angst.

En dan komt God kijken.

De mensen willen een toren bouwen die tot de hemel reikt; maar ja, dat lukt bij lange na niet.
Er staat zo mooi: “Toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren”. Een
bijbeluitlegger merkt de ironie hiervan op, dat het bouwwerk blijkbaar zo minuscuul is dat
God ernaar voor moet afdalen om het iberhaupt te kunnen zien.

God ziet het en grijpt in, maar niet vanwege het bouwen. God en geloof zijn zeker niet tegen
bouwtechnische hoogstandjes. Niet de torens maar het bouwen voor eigen naam en eer moet
onderuit gehaald worden. Dat staat lijnrecht tegenover Gods naam eren.

Waar mensen zichzelf op de plaats van God plaatsen en God aan de kant schuiven, noemen
we dat ‘zonde’. Die zonde schuilt in het doel van de bouwers.

Opvallend is dat de angst dat ze “verspreid zouden raken over de wereld juist de opdracht is
van de mensen; ‘ga heen en vermenigvuldig u’.

God zorgt ervoor dat de mensen ¢lkaar niet meer verstaan en dus niet meer begrijpen.

Dat zorgt voor verwarring, misverstand en verstrooiing.

De één noemt dat een straf van God. De ander zegt: God wil erger voorkomen.

Uit de ene taal, die iedereen toen sprak, ontstaan uiteindelijk meer dan 6000 talen op aarde.
Wat met Pinksteren gebeurt, is precies de omkering van wat toen in Babel gebeurde.

De mensen van overal op aarde, die in Jeruzalem samenkwamen, konden opeens de woorden
van de leerlingen van Jezus in hun eigen taal verstaan. De gave van de Heilige Geest is dat hij
al die taalgrenzen overbrugt en verstaan mogelijk maakt.

Waar dat lukt is het altijd een geschenk.

Waar mensen God eren, in welke taal ook, daar zijn we met elkaar verbonden over alle
verschillen heen. Daarom is Pinksteren ook een feest van de eenheid van de kerk.

Die eenheid vinden we niet achter muren en torens.

In God vinden we de eenheid terug, die in Babylon verloren is gegaan.

Wanneer we God eren hoeven we ons niet te verschansen achter uit angst en
grootheidsfantasieén gebouwde muren, maar kunnen we in alle openheid en zonder angst de
wereld in trekken. God maakt de mens niet klein maar groot.

God schenkt ons de Heilige Geest, die ons bijstaat op onze trektocht door de wereld.

Dat is de discipelen overkomen en dat gebeurt altijd weer opnieuw.

Ds. Susanne Freitag
(Voor u gelezen door Pieter C. Springer)




KERKCOLLECTES en GIFTEN

KERK
Ten behoeve van de Kerk is in de periode 1 t/m 7 juni 2022 ontvangen:

o Collecte 26 mei (nagekomen via QR-code): € 1,50
o Collecte 29 mei (ragekomen via QR-code voor Onderhoudsfonds en Kerk): € 3,00
e Collecte 5 juni — 1° Pinksterdag (€' 287,85 in de kerk en € 19,00 op rek.): € 306,85
e Collecte 6 juni - 2° Pinksterdag (€ 97,10 in de kerk en € 30,00 op rek.): € 127,10
®

Vreemdelingenbussen Grote Kerk (periode 16-5 t/m 6-6-22): € 144,91
Donatie op rekening ontvangen dd. 3-6-2022, waarvoor hartelijk dank . . . . .. € 3.000,00
Onderhoudsfonds: :

e Collecte 29 mei voor het Onderhoudsfonds: € 343,50

(€ 261,50 in de kerk en € 82,- op rekening)

Namens het college van kerkrentmeesters,

Hartelijk dank.

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 11 mei t/m 7 juni 2022 ontvangen:

e Collecte 8 mei voor de Diaconie-nagekomen op rekening: € 1,50

e Collecte 15 mei voor Rode Kruis Israél (MDA): € 279,05
(€ 216,05 in de kerk en € 63,- op rekening)

e Collecte 22 mei voor Nederlands Bijbel Genootschap: €225,15
(€ 176,65 in de kerk en € 48,50 op rekening)

o Collecte 26 mei Leger des Heils: € 166,30
(€ 137,80 in de kerk en € 28,50 op rekening)

e Collecte 6 juni Open Doors: € 132,05
(€ 111,05 inde kerk en € 21,- op rekening)

e @ift op rekening: € 25,00

e Project Pakistan: € 20,00

ZENDING

e Collecte 5 juni voor de Zending, Kerk in Actie: €332.55

(€ 294,35 in de kerk en € 38,- op rekening)

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v.
Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE Kerk in Actie Wereldvoedseldag

Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesié

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks
kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om
codperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.

De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met
lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn
aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de
0ogst.
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Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Javaanse boeren een beter inkomen te
verwerven. Geef in de collecte of maak uw gift over op het banknummer van de diaconie.
Namens de diaconie,

Eef Visser

Orde van dienst Patmoskerk 12 juni 2022 (10:00 uur)

Intochtslied: Psalm 68:7
Welkom en Mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet
Bijbelse leefregel

Zingen: Lied 868: 1, 2 en 3
Gebed om de opening van het Woord
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1-18 (NBV21)
Zingen: Psalm 68: 6

Schriftlezing: Handelingen 1: 4-9 (NBV21)
Zingen: Lied 687: 1 en 3

Verkondiging

Zingen: Lied 912: 1,3,4,5en 6

Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Toelichting op de collecten (door diaken)

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Lied 675: 1

Wegzending en zegen
De gemeente antwoordt met een gezongen ‘Amen’

Wij ontvingen vorige week het droevige bericht dat Geertje Appel-Visser is overleden.
Zij was een zeer gewaardeerde vrijwilligster van ons dorpshuis.
Wij zullen haar heel erg missen.

Wij wensen Cees, kinderen en verdere nabestaanden heel veel sterkte toe
om dit verlies te verwerken.

Bestuur Dorpshuis Het Trefpunt




Na een jarenlange vriendschap
is plotseling overleden
mijn vriendin Geertje Visser.
Het is moeilijk om te vechten
als een gevecht niet eerlijk is.

Vaarwel Geertje

Sterkte aan alle nabestaanden

Marie Zeeman

Herinnering aan

Geertje Visser

Overleden op 31 mei 2022 in de leeftijd van 72 jaar
Echtgenote van Cornelis Appel

We lazen zaterdag Psalm 23. Over de vraag: wie is nu je herder? Die vraag wordt in
dit oude lied beantwoord met: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’.
Dit lijkt idyllisch. De hele Psalm roept bij ons romantische gevoelens op, maar wie het
leven een beetje kent weet dat het leven vaak niet zo idyllisch is als we zouden
wensen. Zo ook in Psalm 23. Dreiging en vijandigheid alom. Naast groene weiden
diep donkere dalen. Wie helpt je daar doorheen? Daar wist Geertje het antwoord op.
Psalm 23! Die Psalm konden zij en Kees wel dromen. Ze leerden de woorden van
buiten én van binnen. Vooral het laatste jaar toen ziekte haar leven bedreigde. Steevast
las ze Psalm 23 en ze kwam niet tekort.

Geertjes leven stond in het teken van ‘present’ zijn. Er voor anderen zijn. Zorgen dat
het hun aan niets ontbrak. Allermeest voor haar kinderen en kleinkind. Voor hen was
ze altijd present. Op school en daarna bij het huiswerk maken. En wie spontaan acuut
om hulp vroeg ontbrak het aan niets. Dan was Geertje present, nauwkeurig en
nauwgezet.

Zou nu de Here God ook present zijn, nu die ziekte haar leven bedreigde? Ik weet niet
of ze eraan heeft getwijfeld. Ze heeft het in elk geval met de goede Herder gewaagd.
En ik denk dat ze ‘niet te kort kwam’. Precies die woorden stonden op de kaart. In het
Hebreeuws klinkt die laatste zin van vers 1 nog kernachtiger: ‘ik kom niet te kort’. Des
te rijker de betekenis zou je zeggen. Want het betekent niet alleen dat het je aan niets
ontbreekt, het heeft ook nog een andere betekenis. Een die in de buurt komt van
present zijn. ‘Tk kom niet te kort’ in de zin van ‘ik zal niet worden gemist’, ‘ik zal
present zijn’.

Mensen zoals Geertje, die het met Psalm 23 wagen, die het wagen met de goede
Herder door het leven te gaan, zullen eens ‘niet te kort komen’. Ze zullen present zijn
op de groene weide van de eeuwigheid. Daar zorgt de herder wel voor. Hoe moeilijk
begaanbaar de weg en hoe dreigend de omstandigheden ook. We hoeven er alleen
maar voor te luisteren naar de stem van de goede Herder. En die stem heeft Geertje
gehoord in Psalm 23. Zo kwam Geertje dinsdagochtend vroeg thuis: voorgoed present.
Laat de HEER je herder zijn — zou ik zeggen. Ds. H.Z. Klink
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De Heer is mijn herder!
Hij waakt over mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Verdrietig geven wij u kennis dat in het volle vertrouwen op haar Heer en Heiland
is overleden onze peet en schoonzus

Aaltje de Wit

Marken, 22 september 1933 Monnickendam, 3 juni 2022

Luutje de Wit T
Cees de Wit T en Grietje de Wit — Peereboom
Klaas
Jan Cornelis en Cynthia
Jesse, Liam, Finn
Corina en Jaap Cornelis
Famke en Jiddo, Bente

Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging in Swaensborch te Monnickendam.

De afscheidsdienst zal op woensdag 8 juni 2022 om 14.00 uur plaatsvinden in de
Grote Kerk van Marken. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren.

Na de afscheidsdienst is de begrafenis op de Algemene Begraafplaats op Marken.
Na de begrafenis nodigen wij u uit om met ons een kopje koffie te drinken bij
restaurant Land en Zeezicht op de haven van Marken.

Correspondentieadres: Flevostraat 11, 1156 CB Marken.




Heer die mij ziet zoals ik ben
Dieper dan ik mijzelf ooit ken
Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga...

Psalm 139

Vrijdagavond 3 juni ontvingen wij het droeve bericht dat onze trouwe, zorgzame vriendin
Aaltje de Wit

was overleden.

Bij Aaltje stond de deur op de Buurt altijd voor ons open. Haar gezelligheid, hartelijkheid,
inlevingsvermogen, behulpzaamheid en terechtwijzingen zullen ons altijd bij blijven.

Met weemoed denken wij aan de vakanties en vele uitstapjes door het hele land die wij samen
maakten. Ze waren altijd heel bijzonder.

We zijn dankbaar dat we haar goed gekend hebben en zullen haar niet vergeten.

We wensen haar familie veel sterkte toe met dit verlies.

Trijntje Zondervan
Aaltje Schouten

Vrijdag bereikte ons het droevige nieuws dat onze vriendin
Aaltje de Wit

is overleden. Wij wensen Grietje, Jan Cornelis en Cynthia, Corine en Jaap en de
kinderen veel sterkte met dit verlies.

Jan Schipper, Grietje de Waart en de kinderen




Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn

dat God het komt bevrijden

Toch nog onverwacht is afgelopen vrijdag onze buurvrouw Aaltje overleden.

Wij wensen G‘rietje, Jan Cornelis, Cynthia, Corina, Jaap Cornelis en de kinderen heel veel sterkte met
dit verlies.

Anja en Theo Jaap en Marcella

Debby en Nikita Laura en Sofie

Lieve Aaltje,

Een lege plek,
een groot gemis.
Een fijne herinnering is al
wat er nog is

Jou te kennen,
vonden wij zo fijn.
Je los te laten,
dat doet pijn.

Famke, Jesse, Bente, Liam en Finn




