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| Jaargang 16 nummer:28 verschijnt wekelijks | Zaterdag 16 juli 2022 |

| Kerkdienst Zondag 17 juli 2022 |

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

GROTE KERK
10.00 uur Dhr C.S. Kersbergen Veenendaal
Organist Sebastian van der Pluijm
Kosters Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Kindemevendienst Gréthe van Belzen
Eerste Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V.Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V Protestantse Gemeente Marken

| Kerktaxi Cees van Altena telefoon 0612720448
Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag 17 juli Psalm 15 De volmaakte levensweg

Maandag 18 juli 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden

Dinsdag 19 juli 1 Koningen 5:1-14 Overvloed

Woensdag 20 juli 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura

Donderdag 21 juli 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER

Vrijdag 22 juli 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel

Zaterdag 23 juli Psalm 141 Op U richt ik mijn ogen

Voorbede

1. Laat Uw licht en liefde schijnen op hen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde.

2. Geef innerlijke rust aan de ernstig zieken en blijf bij hen als de avond nabij is.

3. Zegen alle inspanningen om het voedsel eerlijk te verdelen onder de mensen die honger lijden
en onder de armoedegrens leven.

4. Voor de overheid. Geef hun aandacht voor de mensen die ze leiden en geef hun liefde voor
het land dat ze regeren.

5. Vergezel ons op onze vakantiereis en geef ons de vrijheid om te genieten van al Uw gaven en
in alles dank te zeggen.

6. Ontferm U over de ouderen die in de vakantietijd meer eenzaam zijn dan gewoonlijk. Dat zij
niet vergeten worden door hun medemens.

7. Laat ons geen gemeenschap noemen, waar de minste niet de meeste aandacht krijgt.

Aagtje Commandeur van Riel




Van Wie ben jij d’r een?

Dit was een van de eerste zinnen die op me af kwamen toen ik in 2015 op Marken kwam wonen.
Van wie ben je er een?

Het is belangrijk in de menselijke verhoudingen om te weten wat je afkomst is, tot welke ‘stam’
je hoort. Dan kun je geplaatst en beoordeeld, veroordeeld of gaccepteerd worden.

Ik gaf dan als antwoord: tk ben Kees van Muus, mijn bap was KeessieMuusse en mijn bessie was

Lijsje Teerhuis Pieters dochter Kaars. Ik zei er dan meestal bij van de Witte Wurf, nog precieser
nummer 23, een van de kleinste huisjes op de werf.

Mijn familie van vaders kant woont al honderden jaren op dit eiland. Als je Visser heet dan moet

je bap wel visser geweest zijn, een loonwerker, kleine luyden: veel kinderen, weinig geld.

Kijk dan weet de vrager van: ‘Van wie ben je er een?’ gelijk waar die aan toe is.

Het is een belangrijke vraag voor ons allemaal om te weten wat je familie is, wat de geschiedenis van je
familie is. Kijk maar hoe donor- en adoptiekinderen alle moeite doen, als ze volwassen geworden zijn,
om te weten wie hun vader of moeder was, waar ze vandaan komen.

De vraag: Van wie ben je er een? Is kennelijk een diep-menselijke vraag.

Qok als je geen adoptie- of donorkind bent en je gewoon weet wie je vader en moeder zijn en je

opa en oma waren, is de zoektocht: wie ze dan echt ware, essentieel.

Je wilt in de achteruitkijkspiegel van het leven kijken om te zien wat er was en dat is noodzakelijk

om koers te houden in je eigen leven. De bekende deense filosoof-dominee Kierkegaard zei het

al: ‘Het leven kan alleen kijkend naar achteren begrepen worden, maar moet voorwaarts geleefd
worden’. Die verhalen over je familie zijn niet altijd de mooiste verhalen er komen allerlei zaken
voorbij: armoede, ziekte, mislukking in zaken, werkeloosheid, overstromingen, ongelukken op de
weg, oorlog, schipbreuk, gehandicapte kinderen, miskramen. Maar ook: ruzies, misverstanden,
gemeenheid, pesterijen, pech.

Wij hebben vanavond het lied ‘Er is een God die hoort’ gezongen:
‘Er is een God die hoort, er is een God

Stort bij Hem uit, 0 mens toch uw hart

Er is een God, die hoort’.

Is dat nu zo of zingen we tegen de klippen van ‘We weten wei beter of Het zal wel’ op.

Is er in jouw leven de ervaring dat je niet alleen je familie hebt, maar dat ‘er meer is’ aanwezig?
In de Bijbel tref je ook veel van deze twijfelaars aan. De grote Mozes, was er ook zo een.

Hij kreeg van de Heer God de volgende opdracht:

‘Daarom stuur ik jou nu naar de Farao: ‘Jij moet mijn volk de israelieten uit Egypte wegleiden.’
Mozes stribbelt tegen en zegt: ‘Wie ben ik dat ik dit doen mag of liever gezegd doen moet? Wat
zuilen mijn familie, mijn buren, mijn dorpsgenoten wel van me zeggen? Wat een eigenwijze
kerel, die Mozes, wat denkt hij wel.”

Wat zou jij zeggen als in antwoord op jouw zingen: ‘Er is een God die hoort, er is een God’
iemand in je omgeving zegt: ‘oh ja en wieis dat dan?’

Dat is nog niet zo makkelijk, zeker in een tijd waarin de oppervlakkigheid heerst en de angst voor
het verlies van welvaart regeert.

Wat moet je dan zeggen op de vraag: ‘ Die God van jou, ken ik die ook?’.
Mozes had hetzelfde probleem:

‘Stel dat ik naar de Israelieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd
heeft en ze vragen: Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen?’
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En dan komt er toch wel een verrassend antwoord:
‘Zeg daarom tegen de Israelieten: ‘IK ZAL ER ZIJN” heeft mij naar u toegestuurd.’

De God van de christenen is dus geen God, die alom tegenwoordig is, die aan alle touwtjes trekt.
Wij zingen dan wel: ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’, maar moeten we dat zo letterlijk
opvatten? God heeft met de mensen een verbond gesloten, ze in de vrijheid gesteld en zegt:
‘Mijn naam is, dat betekent, de kern van wie Ik ben is: IK ZAL ER ZIJN.

lk zal er zijn als je me nodig hebt: bij de bevrijding uit Egypte, bij moeilijke gebeurtenissen in je
leven, bij de keuzes voor levensbeslissingen.

De kern van ons christelijk geloof is niet dat God in Jezus zegt: Ik neem wel het stuur over, maar
dat Hij ten diepste zegt: ‘Door mijn leven, lijden en sterven is er nieuwe hoop voor jou, is er
nieuw perspectief voor jou en de wereld waarin je leeft.’

God staat niet aan de eindstreep van ons leven om een oordeel te geven over onze prestaties
en ons daarop afrekent, maar we mogen weten dat hij bij de start aanwezig is en onverwachts in
“ons leven ervaren kan worden. IK ZAL ER ZIJN is als een onverwachte gast, die bij ons binnenkomt
in een ontmoeting, een lied, een genezing, een glimlach, een onverwachte wending in onze

relatie.

Voor mij kwam die God ook een keer onverwacht voorbij.

Kent u Garbage City? Vertaald: Vuilnishoop stad! Ik was er rond 2010 in Cairo, Egypte.

Een eindeloze vuilnisbelt op een terrein zo groot als de binnenstad van Amsterdam, met een
dorpje met huisjes, een geweldig grote begraafplaats waar ook levende mensen wonen. Overal
krioelen er mensen, met karren, vrachtwagentjes, tuk-tuks. Ze scheiden het vuil en wat van
waarde is: papier, plastic, metaal, nemen ze mee naar het recyclingdorp. Ik word daar heen
gebracht door collega Ramez Atallah, zijn vrouw Rebecca, geboren in Canada is vrijwilliger in dat
dorp. Zij organiseert, tussen al die bende en ellende, de bouw van een prachtig nieuw gebouw.
Er wordt gewerkt: een lift is net aangelegd, er liggen witte tegels op de vloer, het lijkt wel
marmer, de stukadoors en schilders, zijn druk. Ik vraag: “Wie gaat hier wonen?’ Ik dacht: vast een
rijke weldoener. Nou zei ze: ‘Jezus heeft ons geleerd dat we moeten zorgen voor mensen, die
geen helper hebben. Hier komen de gehandicapten zonder familie te wonen.’

Ze zei erbij: ‘Dat is nou rechtvaardigheid in Bijbelse betekenis.’

Dat was een moment waarop ik iets ben gaan begrijpen van de kracht van het Evangelie.

‘Wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan!”

‘Van wie ben jij d'r een?’ is een goeie en terechte vraag.

Maar hetis ook maar een halve vraag. De tweede helft zou moeten zijn: ‘En wie ben jij zelf
geworden?’ We mogen elkaar niet vastpinnen op onze ‘stam’, onze voorouders, onze sociale
positie. in Jezus Christus zijn we bevrijd en burgers geworden van zijn Koninkrijk.

Lied 908 vers 1 zegt:

Ik heb U lief o mijn beminde

Die al mijn vreugd en sterkte zijt.

Ik heb U lief o welgezinde,

Wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb u lief o schoonste licht,

Glans van Gods aangezicht.

HI ZAL ER ZIJN, halleluja.

Ceeslan Visser (Deze overdenking heb ik gisteravond 13 juli 2022 gehouden tijdens de
Zomerzangavond in de Grote Kerk op Marken.)




KERKCOLLECTES en GIFTEN

KERK

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 6 t/m 12 juli 2022 ontvangen:

e Collecte 3 juli, nagekomen via QR-code: € 150
e Collecte 10 juli (€ 167,10 in de kerk en € 53,00 op rek.): €220,10
o Diverse collectes juli (2-7-22) € 40,00
e Vreemdelingenbussen — periode 16-5 t/m 10-7-22: € 477,11
e Gift per kas: € 35,00
Namens het collegé van kerkrenimeesters,

Hartelijk dank. ‘

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 6 t/m 12 juli 2022 ontvangen:

e Collecte 3 juli “Oud in Afrika” (nagekomen via QR-code): € 1,50
e Collecte 10 juli voor kerkradio en Kerk TV € 357,40
(€ 230,40 in de kerk en € 127,- aanvullend op rekening)

e Gift: € 300,00
ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Collecte Kerk in Actie voor Werelddiaconaat op zondag 17 juli

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun
handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy
Mission International-Myanmar (TLMI-M), een partnerorganisatie van Kerk in Actie,
zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met
lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.

TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen,
zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door vaktrainingen te geven,
microkredieten te verstrekken en bedrijven te stimuleren om gehandicapten in dienst
te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of
re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij
TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Voor 31 euro ontvangt €én gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een
klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten.

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen
volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en
fysiotherapie krijgen. Uw gift is meer dan welkom in de collecte!

Namens de diaconie,

Eef Visser




Liturgie zondag 17 juli 2022 Grote kerk
Thema: Genodigde in de tent van God!

Opgang
Consistoriegebed
Luiden van de klok

Intrede

Psalm 19 vers 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 863 vers 1

Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging

Lied 869 vers 4

Leefregels: Hebreeén 10 vers 19-25 en 12 vers 22
Lied 869 vers6en 7

Gebed om het licht van de Heilige Geest
Moment voor de kinderen

Lied 348 vers 1

De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing: 1 Samuél 1 vers 1-20 en Psalm 15
Psalm 15 vers 1,2 en 4

Evangelielezing: Lukas 10 vers 38-42

Verkondiging: Genodigde in de tent van God!

Lied 84avers1,3en5

Gebeden en gaven
Toelichting op de gaven door de diaken van dienst
Danken en bidden

Zending en zegen
Slotlied: psalm 89 vers 1,6 en 7
Zegen met gezongen amen. (lied 431b)




Vanuit de pastorie

Huwelijksinzegening Wessel Zwiers en Isa Sioni

Het belooft een mooie zomer te worden voor Wessel Zwiers en Isa Soini want op vrijdag 26
augustus gaan zij trouwen in de kathedraal van Malaga in Spanje. De kerkdienst zal worden
geleid door een van de priesters van de Rooms-Katholieke parochie en door de oom van
Wessel, dominee C. (Cornelis) Visser uit Westzaan. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor
de huwelijksdienst in volle gang en dat is een hele opgave omdat er behoorlijk wat
vertaalwerk bij komt kijken. We wensen Wessel en Isa een vreugdevolle huwelijksdag toe
samen met hun ouders en familie. Voor wie tegen die tijd een kaart wil sturen: Wessel en Isa
wonen op Akkerstraat 15.

Herinnering — vervanging tijdens de zomervakantie

Vrijdag 15 juli begint onze vakantie en die duurt tot zondag 14 augustus. Pastor C.S. (Kees)
Kersbergen en dominee J. (Jan) Ouwehand uit [lpendam zijn beschikbaar voor uitvaarten en
pastorale zorg in crisissituaties. U kunt dan contact opnemen met onze scriba Agnes Kes via
06 83172019.

Tijdelijke bewoning pastorie

In de tijd dat wij op vakantie zijn zal er voor de pastorie en onze hond worden gezorgd door
een echtpaar uit Roden (Groningen) Zij mogen drie weken genieten van ons mooie huis, de
tuin en het schitterende uitzicht op de Kerkbuurt. Op die manier kan Udo in zijn vertrouwde
omgeving blijven en hoeft hij niet ergens anders te logeren. We wensen hen een mooie tijd op
Marken.

Ten slotte
We ronden af met een hartelijke groet namens ons drieén en wensen iedereen een goede
vakantie met voldoende rust en ontspanning.

Ds. H.Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 0299 203076 | 06 21564286
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Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 4 juli 2022
Aanwezig 19 leden, afwezig 4 leden.

1.

_bJ

Opening

Deze vergadering wordt voorgezeten door ds. H.Z. Klink. Hij opent de vergadering met gebed en

leest vervolgens psalm 19.

Mededeling: Het jaargesprek met de dominee heeft plaatsgevonden op 27 juni jl. Het werkplan is

besproken en op sommige punten aangepast.

Datum/tijdstip herdenken overledenen

De vraag ligt voor op welke datum en op welk tijdstip de overledenen voortaan zullen worden

herdacht. De opties zijn: (i) oudejaarsavond om 19.00 uur; (ii) op oudejaarsdag om 14.00 uur en (iii)

tijdens de kerkdienst om 10.00 uur op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Over deze opties wordt

gestemd en de kerkenraad heeft gekozen voor de laatste optie.

Werkgroep Beleid (WB)

De werkgroep komt in september weer bij elkaar. Er is inmiddels een gebouwencommissie ingesteld

die uit de volgende personen bestaat: P. Commandeur, A. Stooker, A. Uithuisje, K.A. Springer, M.

van Altena en C.J. Visser.

Jeugdzaken

- Het clubkamp is goed verlopen en iedereen heeft het naar zijn/haar zin gehad. De leid(st)ers zijn op
gepaste wijze bedankt. '

- Zowel de voorbereiding van de VakantieBijbelWeek als voor de startdienst is in volle gang. Voor
de VBW komt er nog een oproep in het kerkblad voor extra ondersteuning.

- De kindernevendienst loopt door, hoewel het wel vrij rustig is.

- Ds. HZ. Klink heeft een programma gemaakt voor Follow Me. Dit ligt nu bij het catechese team en
na de zomer staat hierover een afspraak gepland.

- De curus "Leren geloven vandaag" is afgerond en feestelijk afgesloten.

Diaconie/Zending

- Concept jaarrekening 2021. De jaarrekening wordt toegelicht. Twee posten vallen op: (i) De post
"opbrengsten levend geld"; deze is behoorlijk gestegen en (ii) Het bedrag bij onroerende zaken; de
landerijen van de Diaconie zijn per 2021 geherwaardeerd volgens een fiscale waardering die door
de Belastingdienst wordt vastgesteld. De actuele waarde van de landerijen komt in 2021 hierdoor
op €133.507, waardoor een bedrag van €95.763 in de herwaarderingsreserve wordt geboekt. Op de
door de overheid vastgestelde cijfers hebben wij geen invioed. Er zijn geen opmerkingen waarmee
de jaarrekening wordt geaccepteerd.

- De familie Bak komt op 30 oktober langs om een update te geven over hun werkzaamheden. Qok
een vertegenwoordiger van Open Doors heeft aangegeven een keer in een kerkdienst een
presentatie te willen geven over het werk van Open Doors. Op welke zondag dat wordt, is nog niet
bekend.

- De diaconie is bezig met de voorbereiding van de viering van het Heilig Avondmaal op 10 juli a.s.

- De brieven van de Zending gaan deze week de deur uit.

Kerkrentmeesters

- De herstelwerkzaamheden van de Patmoskerk gaan na de bouwvak van start (na 15 augustus).

- De jaarrekening 2021 is goedgekeurd door de PKN.

Bezinningsonderwerp: ‘Eerste hoofdstuk uit het boekje "Kijk op de ziel van Martine Oldhoff:

"Inleiding: waarom de ziel".

In vier groepen zijn twee vragen uit dit hoofdstuk besproken waarna de uitkomsten van met name de

vraag "Gebruik je het woord 'ziel’ wel eens als het over jezelf gaat of als je over jezelf nadenkt?"

plenair naar voren werden gebracht en bediscussieerd. Hierop werd overwegend ontkennend
geantwoord. In geval van overlijden gebeurt het soms weer wel.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. dit verslag neemt u dan contact op met uw wijkouderling dan
wel met het betreffende college.
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Herinnering aan

Sijmon Zeeman

echtgenoot van Geertje Visser
overleden op 5 juli 2022 in de leeftijd van 82 jaar

Sijmon hield van spelletjes. Niet zo gek misschien omdat hij vaak wist t¢ winnen. Hij
verstond de spelregels als geen ander. Er was één spel dat hem het meeste plezier deed en dat
was biljarten. Op dinsdagmiddagen speelde hij vaak verschillende potjes met zijn zoon Rudhy
en de mannen uit Wognum. Zo ook die bewuste dinsdag 5 juli 2022. Het spel van zijn leven
was van het ene op het andere moment over.

Niet voor niets lazen we jongsleden maandag op zijn begrafenis over de vergankelijkheid en
de kwetsbaarheid van het leven; ze is als een bloem zo kwetsbaar en zo vergankelijk als gras.
Zo gezien is het ‘spel des levens’ een oneerlijk spel. Niemand wordt ooit winnaar. Alleen
maar verliezers.

Wat dat betreft hield Sijmon niet van spelletjes. Het leven van andere mensen en dat van
hemzelf nam hij uiterst serieus. Zeker als het om trouw en vergeving ging. Hij hield er niet
van om anderen hun fouten na de dragen. Als er op zijn werk in de melkfabriek iets verkeerd
was gegaan, gaf hij de mensen de ruimte om het morgen beter te doen. Elke nieuwe dag bood
de gelegenheid om opnieuw te beginnen. Zo was Sijmon trouw aan mensen. En die trouw
blijkt ook uit het vele werk dat hij jarenlang deed. Niet op de voorgrond maar bijna
onzichtbaar. Niet op zondag maar op maandagochtend, samen met Pieter Kaars in de
Patmoskerk. Of samen wekenlang leien leggen op het dak van de Patmoskerk.

Sijmon is zeker geen verliezer, ook al zou je anders denken, want van het ‘spel des levens’
kreeg hij een program. Het lijkt alsof de vergankelijkheid het spel wint maar niets is minder
waar. Daar heeft Jezus Christus voor gezorgd omdat onze Vader in de hemel dat zo wilde. Hij
moest de spelregels veranderen omdat Hij het niet kon aanzien dat de kwetsbaarheid en
vergankelijkheid het spel zouden winnen, zelfs als wij eigenwijs vast blijven houden aan het
lelijke en slechte. Zo trouw is de Here God aan het leven van mensen die met Hem het spel
des levens wagen. Door Jezus Christus is Sijmon geen verliezer en hoeven wij dat ook niet te
zijn. Eens zullen wij winnaars zijn van het spel des levens dankzij de grote veranderaar van de
spelregels, Jezus Christus.

Ds. H.Z. Klink




In ons ben jij er nog
In onze gedachien
In onze liefde
In onze dag
In onze nacht
In ons
Om ons heen
En dichtbij ons
ben jij!

Onze handen zijn zo leeg
Ons huis klinkt zo hol
Maar in mij
Ben jij
Ziin wij vol!

Wat ons betreft had jij je laatste partij nog niet geprikt
Maar de mens wikt en God beschikt

Tot ons grote verdriet is plofseling van ons weggenomen
mijn innig geliefde man, ta, schoonvader en bap

Sijmon Zeeman

* 14 december 1939 T 5juli 2022

Voorgoed uit ons leven maar voor alfijd in ons hart

Geerije

Rudhy en Miranda
Maikel

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Markerwaardstraat 3, 1156 CM Markan
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Vreugde of blijdschap, droefheid of smart?
Er is een God, die hoort!

Plotseling werd uit ons leven weggerukt onze broer, zwager en 0om

Sijmon Zeeman

We denken met grote dankbaarheid terug,
naar wat hij voor ons heeft betekend.

Ons medeleven gaat uit naar Geertje, Rudhy, Miranda en Maikel

Klaas Marken, juli 2022

Piet en Dea
Cees
Lijsje

De bal is rond, maar rolt niet meer.

Plotseling is uit ons midden weggenomen Onze zwager

Sijmon Zeeman.

Wij wensen Geertje, Rudhy, Miranda en Maikel
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Sijmen T en Corry
Alie en Joop

Piet en Luut

Jan en Margje
Trijntje

Jannie en Klaas Piet
Kees

De kaars is uit,
het licht brandt door.
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Geschrokken door het plotselinge overlijden van

ome Symon Zeeman

zijn wij in gedachten bij onze Peet Gaart, Rudhy, Miranda en Maikel.

"lemand roept o Heer, wees nabij!'

Neven en nichten fam. K.P. Visser

Het mooie van herinneringen is

Dat niemand ze van je af kan nemen
Want ze blijven voor altijd

In je gedachten en in je hart.

Lieve ome Sijmen (buurman) we gaan je ongelofelijk missen.

We wensen Peet Gaart, Rudhy, Miranda en Maikel heel veel kracht en sterkte toe om dit
verlies te dragen.

Cornelis en Anita
Amber
lIse en Michael

Jullie verdriet, wij kunnen het begrijpen
Jullie verslagenheid, wij voelen het aan
Wat wij met woorden daarom proberen uit te leggen
Is dat wij als buren rondom jullie staan.

Intens verdrietig moeten wij afscheid nemen van onze lieve Buurman
Sijmon Zeeman

Wij wensen Geertje, Rudhy, Miranda en Maikel veel kracht en sterkte toe.

Dirk en Aaltje

leffrey en Stefanie

Leroy

Cornelis en Anita
en de kinderen
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Nooit zal ik je vergeten

Wie je was en wat je deed

Plotseling en veel te snel heb ik afscheid moeten nemen van mijn vriendelijke, behulpzame buurman

‘ Sijmon Zeeman

We maakten vaak even een praatje als je een container kwam terugzetten, dit heb je gedaan sinds
februari 2004. Altijd gedag zeggen met een glimlach op mijn gezicht. Je had zoveel humor.

Dank je wel buurman.

Ik wil buurvrouw Geertje, Rudhy,Miranda en Maikel heel veel sterkte en kracht wensen met jullie
grote verlies.

Hij zal erg gemist worden.

Gerda de Waart.

O zie hoe vol liefde de Heiland u wacht.
Hij weet van uw scheepje in nood.
Kom hoor naar Zijn stem,
zoek u toevlucht bij Hem,
want waarlijk Zijn liefde is groot.
Dan vind ik mijn lust,

- in die haven van rust.
En vrees voor de stormen niet meer.
De kracht van d’orkaan
richt geen onheil meer aan,
'k ben veilig bij Jezus mijn Heer.

Ons bereikte het droeve bericht dat plotseling is overleden ons koorlid

Symon Zeeman

In Sijmon verliezen wij een trouw en humoristisch koorlid, die ruim 30 jaar
op ons koor gezongen heeft als 2° tenor. Rust zacht Sijmon, we zullen je missen!

Wij wensen Geertje, Rudhy, Miranda en Maikel veel sterkte toe in de komende tijd.

Namens het Marker Mannenkoor
Cor Visser
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Een echte vriend is van ons heengegaan,
die wetenschap is moeilijk te bevatten.
Wie zodls hij in‘heteven heeft gestaan,

was tot een zegen die niet is in te schatten
Buurman Sijmon, wat zullen we je missen
Met je droge humor en je gein
Samen koffie drinken, wat was dat fijn
Altijd stond je klaar met een helpende hand

Gaartje, Rudhy, Miranda en Maikel, heel veel sterkte wensen wij jullie toe.

Dirk, Aaltje en Maretje.

Als een regenboog
vol kleur

Als een zonnetje
heel fel

Een herinnering
zo dierbaar

In gedachten
geen vaarwel

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van buurman
Sijmen

Wij wensen Gaartje, Rudhy, Miranda en Maikel heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Grietje Springer-Pereboom

Klaas-Dirk en Neeltje
Leroy en Dewi
Rachel en Peter

Aaltje en Dylan
Nova




14
Vorige week kregen wij bericht van het plotseling overlijden van

Sijmon Zeeman
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sijmon was gedurende vele jaren toegewijd lid van de Commissie van Beheer van de Patmoskerk.

Wij verliezen in hem een door ons en de leden van de Protestantse Gemeente Marken zeer
gewaardeerde, trouwe collega op wie altijd een beroep kon worden gedaan.

Wij wensen de familie Zeeman veel troost en sterkte toe bij het dragen van hun verdriet.

Jan Piet van Altena, Marten van Altena, Jan Blijleven, Jaap Boes, Klaas Boes, Piet Boes, Egbert
Commandeur, Pieter Kaars, Jan Sijmen Roos, Jacob Teerhuis, Jan Uidam, Freek Visser, Kees Visser,
Jan Comelis de Wit, Hein Zeeman, Johan Zeeman en Klaas-Dirk Zondervan.

Kosters en kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Marken.

Ontsteld zijn wij door het plotseling overlijden van ons oud-bestuurslid
SIJMON ZEEMAN
Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat hij zich ingezet heeft voor onze senioren op Marken.
Sijmon was een rustige kracht, met een duidelijke mening en hij stond altijd voor ons klaar.

Zijn humor, betrokkenheid en gedrevenheid zullen we ons blijvend herinneren.

Wij wensen Geertje, Rudhy, Miranda, Maikel en verdere familie Gods troost toe om dit grote
verlies te kunnen dragen.

Stichting Welzijn Ouderen Marken
Bestuur en medewerkers

Woensdag 6 juli kregen wij het trieste bericht dat ons biljart-lid

Sijmon Zeeman

plotseling was overleden.

Wij wensen zijn vrouw Geertje, Rudhy, Miranda en Maikel
veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.

Zijn humor en gezelligheid gaan wij op de club heel erg missen.

Biljartclub Voor Anker




Omzien naar elkaar

Adresssen van gemeenteleden en/of Markers die buiten Marken verblijven zodat u af en toe
een kaart kunt sturen.

Denk eraan dat een verhuizing betekent dat uw lidmaatschap van onze gemeente automatisch
meeverhuist naar de kerkelijke gemeente in uw nieuwe woonplaats. Als u of uw familie lid van

onze Protestantse gemeente op Marken wil blijven dan kunt u dat aangeven bij Jan Sijmen
Roos via ledenadministratie@protestantsmarken.nl of 0299-602114

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes
“Reigersdaal”, Boterbloem Erf 18 , 1706 CL Heerhugowaard: hr. K. de Wit

-Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 111: mw. J.Zeeman-de Groot Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje
Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart Kamer 228: mw. A.de Waart
Kamer 325: mw. L.Visser-Kuipers Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam
Afd. ’t Zand Kamer 202B : mw. L. Buisman-Vos

De Zorgcirkel “Friese Viaak”, Friese Vlaak 66, 1132 MP Volendam
mw, L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen
Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

De Zorgcirkel “Zuidland”, Abel Tasmanplein 3 , 1148 NL Purmerend
Kamer 208 : mw. P.Zeeman-Springer

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Vivium Zorggroep “Hogeweyk”, Heemraadweg 1, 1382 GV Weesp
W21 : hr. H.C.Moolhuizen

Piet Boes
Voorzitter Diaconie Tel. 0299-601927
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Nederlands-Viaams
Bijpelgenootschap

NIEUWSBERICHTEN IN HET KORT Juli 2022

NBG: Jaar met veel aandacht voor de Bijbel

2021 was voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) het jaar van de NBV21, zo
blijkt uit het jaarverslag. De ruime aandacht hiervoor in Nederland en Viaanderen laat volgens
het NBG zien dat de Bijbel nog steeds gezien wordt als een belangrijk boek.

Op 13 oktobe} werd de NBV21, de Bijbel voor de 21° ecuw, aangeboden aan NBG-beschermheer
koning Willem-Alexander. ‘Het feestelijke samenzijn [op die dag] demonstreerde dat de Bijbel de
bron is die alle kerkgemeenschappen verbindt, en hoe relevant dit boek is voor de samenleving als
geheel’, schrijven directeur Ricuwerd Buitenwerf en voorzitter Karin van den Broeke. ‘De positieve
reacties in de media, in kerken en van vele Bijbellezers lieten zien dat het doel, een nieuwe vertaling
voor iedereen, met de NBV21 bereikt is.’

Interview met Wilma Troost over Bijbel Basics:
‘Ik mag een boodschap van hoop en liefde delen met de volgende generatie’

‘Kinderen gaan Bijbelverhalen beter begrijpen als ze zich kunnen verplaatsen in de tijd waar
het verhaal over gaat. In Bijbel Basics worden die verhalen vaak verteld vanuit de belevings-
wereld van een kind van toen. Daardoor worden ze heel herkenbaar voor kinderen van nu!’

Aan het woord is Wilma Troost. Ze is kerkelijk werker voor het kinderwerk in de Christelijke
Gereformeerde Kerk Zwolle. Ze is getrouwd, moeder van drie kinderen en werkte eerder in het
basisonderwijs. Samen met meer dan 150 ouders organiseert zij de activiteiten voor de ruim 1.000
kinderen (!) in deze kerk. Ze heeft als kinderwerker ervaring met kinderen in alle leeftijdsgroepen en
doet nu vooral de coordinatie.

De kinderwerkers gebruiken de kindernevendienstmethode Bijbe! Basics van het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap (NBG). Ze merken hoe goed het werkt dat in deze methode de verhalen voor de
jongsten vaak vanuit kinderperspectief verteld worden. Ook de originele verwerkingsvormen, de
inspirerende invalshoeken en de proefjes worden gewaardeerd: “Het blijft allemaal beter hangen bij de
kinderen.’

Ik wil straks even helemaal niets aan mijn hoofd hebben (door Alain Verheij)

Straks, in de vakantie, wil ik even helemaal niets hoeven doen. Daarom moet ik nu — tussen
Pinksteren en de zomervakantie — n6g harder rennen. Zo’n eindsprint trekt, schat ik, de helft
van alle mensen in ons land. Hoe houden we dat vol?

De tijd tussen Pinksteren en de zomervakantie is voor veel mensen druk. De school van je eventuele
kinderen, de leiding van je bedrijf, je sport- en hobbyverenigingen en natuurlijk de kerk organiseren
precies in deze junimaand nog afscheidsborrels en lunches en ontbijtjes en avonden en uitjes, terwijl
het werk ook gewoon nog veel van je eist. Je probeert je laatste deadlines nog te halen voordat je de
deur achter je dichttrekt. Want in de zomermaanden zitten je collega’s nooit allemaal tegelijk op hun
plek en is samenwerken lastiger. Daamnaast zijn er altijd weer mensen die je willen verleiden om nu
alvast naar het volgende seizoen te kijken. Want leuk hoor, die weekjes vrij, maar wat gaan we daamé
eigenlijk produceren?

Het gehele verhaal is verder te lezen via: https://debijbel.nl/bericht/ik-wil-straks-even-helemaal-niets-
aan-mijn-hoofd-hebben




Na de vakantie gaan we weer kienen in de Patmoskerk

Schriif de data vast in de agenda:

23 september, vrijdagavond
21 oktober, vrijdagavond

18 november, vrijdagavond
30 december, vrijdagmiddag
27 januari, vrijdagavond

24 februari, vrijdagavond

25 maart, zaterdagmiddag

Voor nu iedereen een fijne vakantie en tot 23 september!
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Vakantie Bijbel Week 2022

Tieneravond — Stormbaan & BBO!

Dit jaar willen we tijdens de Vakantie Bijbel Week (VBW) ook weer een tieneravond voor alle
tieners van 12 jaar en ouder organiseren. Dit zal zijn op:

Woensdagavond 24 augustus 2022

Deze avond wordt georganiseerd bij de Patmoskerk. We willen dit jaar met elkaar gaan barbecueén
en daarnaast zal er een stormbaan klaarstaan!

‘L 6 Voor de BBQ moeten we uiteraard zorgen voor voldoende eten
€ WZTTT voor alle tieners. Daarom willen we iedereen die mee wil doen
met de VBW-tieneravond vragen om zich aan te melden. Alle

tieners die op de middelbare school zitten, of hier na de
zomervakantie naar toe gaan, zijn van harte uitgenodigd.

Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:

Mail: gerdien teerhuis@ziggo.nl
WhatsApp: 06-80091644

Graag vermelden: je naam, leeftijd en eventuele allergieén of dieetwensen.
Bij voorkeur aanmelden voor 8 augustus.

Vrijwilligers gevraagd!

Ook bij de tieneravond zijn helpende handen van harte
welkom. Het gaat dan om het begeleiden / toezicht
houden op de tieners bij BBQ en de stormbaan.

Dus: Wie wil en kan op woensdagavond 24 augustus
helpen bij de tieneravond van de Vakantie Bijbel Week?
Laat het even weten via mail, telefoon of app aan
Gerdien Teerhuis, de contactgegevens staan hierboven
vermeld.




