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Jaargang 16 nummer: 44 verschijnt wekelijks l Zaterdag 5 november 2022
! Kerkdienst Zondag 6 november 2022

[ Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.
5 Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk
10.00 uur Ds. T.C. Wielsma Uithoorn
Organist Dirk Kes
Kosters Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst Gréthe van Belzen
Eerste Collecte Project Waterlandse Gemeente

Bankrekening NL75RBRB0841377847 3

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

]. Kerktaxi Cees van Altena telefoon 0612720448
Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag 6 nov 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht
Maandag 7 nov 2 Koningen 8:7-15 Zelfvervullende profetie?

Dinsdag 8 nov 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden

Woensdag 9 nov 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei

Donderdag 10 nov 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken

Vrijdag 11 nov 2 Koningen 9:30-37 Gekapt

Zaterdag 12 nov Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd

Voorbede

1. We bidden U om Uw nabijheid, zorg en liefde. Geef ons gelukkige dagen, voldoening en kracht.

2. Zegen de samenwerking van de Waterlandse Diaconieén om de krachten te bundelen bij alle
hulpverlening in de wereld.

3. Voor de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor geweld en oorlog. Zegen hen met hoop te
midden van alle uitzichtloosheid.

4. Leer ons dankbaar te zijn voor de opbrengst die de natuur ons schenkt en geef dat we ons voedsel

eerlijk verdelen tussen mens en dier.

Voor allen die zorgen hebben om hun gezondheid. Geef hen kracht om zorgen en pijn te verzachten.

Troost hen die een geliefde verloren hebben of moeten missen.

7. Zegen ons met voldoende dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze
wereld.

SAfl

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van gebed: donderdag 3 november 2022 om 20.30 uur in de Patmoskerk.
Hartelijk welkom!
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MEDITATIE: "Waardeloos of Waardevol?" Lucas 15:8,9en 10

"En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele
huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft,
roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: "Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme
gevonden die ik kwijt was". Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één
zondaar die tot inkeer komt".

God zoekt. Dat is de kern van dit verhaal. Misschien denken wij: zou het? Maakt God zich dan werkelijk
druk om één mens? Die grote God van wie we belijden dat Hij de wereld heeft geschapen, de maan en
de sterren. Sterren en planeten die miljoenen lichtjaren bij ons vandaan zijn. Zou die God zich nu zo
druk maken om één mens? Is één mens voor Hem nu van zoveel waarde? Hoeveel mensen zijn er niet
op onze aarde? Het wemelt van de mensen. En soms denk je: wat moeten we met al die mensen aan?
Maakt God zich nog druk om één zo'n mens? Eén meer of minder dat is voor Hem toch niet zo
belangrijk? Er is een lied dat zegt: "En onder millicenen hebt Gij ook mij in 't oog".

Maar wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, toch? Wat is een mens waard? Soms voelen we
onszelf heel wat en doen we nogal dik over onszelf. Tegelijkertijd zijn we soms ook heel achteloos.
Springen we heel nonchalant met de schepping en met mensen om.

Dan de oorlog in de Oekraine, dat er in Rusland soldaten worden gezocht. Jonge en vaak arme jongens
worden geronseld en krijgen een groot geldbedrag beloofd als ze gaan vechten aan het front. Maar
juist die jongens, zonder enige ervaring, vinden snel de dood. Wat is een mens waard? Is hij niet meer
waard dan voor een paar centen als munitie te dienen aan het front?

Het is wel heel aangrijpend en schrijnend als je dat hoort. Maar je realiseert je dat ook hier in ons rijke
land er mensen zijn die zeggen: "Ach wat stel ik nou eigenlijk voor? Wat heb ik van mijn leven
gemaakt? Ik voel me vaak zo waardeloos ......"

Wat zijn we waard als mens? Die vraag hoor je nog wel eens op TV en op straat. Is mijn leven nu nog
van waarde nu ik oud ben en gebrekkig? Nu ik weinig meer kan en nu ik zo afhankelijk ben van alles
en iedereen? Er zijn wel eens mensen die dan zeggen: "Ik ben van weinig waarde meer, eigenlijk ben ik
tot last van mensen..."

Soms kijk je zo naar jezelf, soms Kkijk je ook zo naar de wereld met al die dingen die er gebeuren.

Je kunt ook anders naar de wereld kijken, je kunt ook anders naar jezelf kijken. Door de ogen
van God. Door de ogen van Jezus. Hoe kijkt Hij naar u? Hoe kijkt Hij naar mij?

LUISTER, EEN GELIJKENIS: lemand steekt een lamp aan, want het is donker. Dan gaat Hij vegen. Het
stof vliegt alle kanten op. Tenslotte bukt Hij. Hij bukt heel diep, Hij gaat de lijdensweg, op zoek naar
een mens, omwille van een mens die als een muntje in het stof ligt. Als Hij die vindt, dan verheugt Hij
zich. Want Hij wil geen God zijn zonder ons. God zoekt mensen die verloren waren zonder Hem. Hij
zoekt zorgvuldig. Hij keert het huis met bezemen. En Hij gaat tot het uiterste. Wat een wonderlijke
God! Wat een liefde voor mensen! Wat een vreugde in de hemel als Hij ons vindt en als wij ons door
Hem laten vinden. Wij hebben het evangelie nog niet helemaal begrepen als we zeggen; ik stel weinig
meer voor. Ik ben eigenlijk van geen waarde. Dan doen we Hem te kort. Hij zette alles op alles om ons
te vinden. God wil mensen om Hem heen die lachen en zingen en roepen: "We waren verloren,
maar Hij heeft ons gevonden!”

Dank U Jezus, voor dit ongelofelijke evangelie. Schenk ons dagelijks het geloof om dit
ongelofelijke te geloven.

Liedboek voor de kerken, Gezang 117 : 3
van J.J.L. ten Kate "Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneschijn
wilt Ge onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn.
Met God wilt Ge ons verzoenen,
tot God heft Ge ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog".
Ingezonden door: Pieter de Jong




KERKCOLLECTES en GIFTEN

KERK

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 26 oktober t/m 1 november 2022 ontvangen:

e Collecte 23-10, nagekomen voor Onderhouds Fonds en Kerk: € 5,00

o Collecte 30-10 (€ 148,95 in de kerk en € 34,00 op rek.): € 182095

e Gift op rekening: € 10,00

¢ Gift op huisbezoek: € 50,00

Namens het college van kerkrentmeesters,

Hartelijk dank.

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 26 oktober t/m 1 november 2022 ontvangen:

o Collecte 23 oktober Onderhoudsfonds (nagekomen op rekening): € 70,00

e Collecte 30 oktober De Schuilplaats: € 623,00
(€ 258,00 in de kerk en € 363,00 aanvullend op rekening)

e Project Pakistan: € 20,00

e Voor de collecte 2 november (vooruit ontvangen). € 130,00

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888
t.n.v. Zending- en Evangelisatieccommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

Diaconale Collecte 6 november

Komende zondag collecteert de diaconie weer voor het project dat de gezamenlijke
Waterlandse Diaconieén voor dit jaar gekozen hebben: "Oud in Afrika." Zoals u uit
eerdere publicaties inmiddels weet, zet de stichting Oud in Afrika zich in voor het
verbeteren van het welzijn van arme, kwetsbare oude mensen in Kenia en Ethiopié. In deze
landen is vanuit de regering geen enkele sociale voorziening voor oude mensen en ze zijn
dus volledig afhankelijk van andere mensen die zich om hen bekommeren.

Veel ouderen wonen nog zelfstandig en krijgen waar nodig hulp van hun kinderen, maar er
zijn er ook die al zo kwetsbaar zijn dat ze bij hun kinderen inwonen. Nationale
voorzieningen zoals verzorgingshuizen zijn er voor deze mensen niet. Qok zijn er
grootouders die thuis de zorg dragen voor hun kleinkinderen, omdat de ouders overleden
zijn.

De zorg aan de ouderen bestaat met name uit het verbeteren van hun welzijn door middel
van thuiszorg, het verstrekken van hele kleine pensioent jes (€ 3 per maand), oogzorg
(met name staaroperaties) en hulp aan grootouders die hun kleinkinderen moeten opvoeden.
Honderden ouderen die dat nodig hebben, krijgen zo dankzij "Oud in Afrika" een
basisvorm van thuiszorg: waar nodig medicijnen en kleding, lichamelijke verzorging,
benodigde artikelen voor hygiéne, en andere broodnodige hulp.

"Oud in Afrika" werkt ter plekke in Kenia en Ethiopié meestal samen met zusters van
katholieke congregaties en/of hulpgroepjes van de lokale kerk.

Uw bijdrage aan dit jaarproject van de Waterlandse Diaconieén is zeer welkom!

Namens de diaconie,

Eef Visser
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Liturgie voor de dienst op zondag 6 november 2022 in de
Patmoskerk op Marken

Intochtslied: Psalm 17: 1, 3
Mededelingen

Stil gebed. Votum groet
Verootmoedigingsgebed

Zingen: . Lied 968: 1

Woord van genade

Zingen: Lied 968: 4
Wet
Zingen: Lied 968: 5

Gebed om het licht van de heilige Geest

Zingen: Lied 942: 3
Kinderen naar de nevendienst

1° lezing: Jesaja 1: 18 t/m 26
Zingen: Lled 55231
2% lezing: Lucas 19: 41 t/m 48
Zingen: Lied 552: 3

Preek n.a.v. Lucas 19: 48b

Zingen: Lied 967: 1,4,5, 7
Kinderen terug uit nevendienst

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.
De inzameling van de gaven.
Dankzegging en voorbede

Zingen: Lied8a: 1, 3,5,6

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)

Wilt u nog reageren naar aanleiding van deze dienst? Dat kan.
Het e-mail adres van ds. T.C. Wielsma is: tcwielsma@solcon.nl/




Vanuit de pastorie

Jeugddienst @13/11

Volgende week, zondag 13 november, staat er weer een jeugddienst op het programma. We
lezen dan het verhaal over de verloren zoon uit het Lucas-evangelie. In dat verhaal wordt feest
gevierd en gaan mensen samen aan tafel. Een mooie verwijzing naar het jaarthema “Aan tafel’
van de Protestantse Kerk. Onze Kees Kersbergen zal in deze jeugddienst de voorganger zijn
omdat ik met de Gemeente Groei Groep op pad ben. Jacob Teerhuis begeleidt samen met de
band Lighthouse en onze organist Hans Jiitte het zingen. We moedigen alle jonge mensen aan
om te komen!

Een bijzonder weekend Gemeente Groei Groep

Het ‘bruggetje’ is al gemaakt. Volgende week is de Gemeente Groei Groep een weekend weg.
Van vrijdag- tot zondagmiddag bivakkeren we in ‘De Markestee’ te Blesdijke. Een bekende
plek waar we al een aantal jaren komen. Het zal deze keer een bijzonder weekend zijn. Niet
alleen omdat we voor het eerst na de pandemie weer op deze manier bij elkaar komen maar
ook omdat Luutje Kes en Wim Schul afscheid nemen. Ze hebben besloten om na decennia de
organisatie van de GGG over te dragen aan Aaltje van Altena. Op deze plek bedanken we
Wim en Luutje voor hun jarenlange trouwe inzet.

Het weekend staat in het teken van de apostel Paulus. We proberen hem beter te leren
begrijpen via een aantal passages uit verschillende brieven van zijn hand. Hiervoor gebruiken
we het boekje ‘Paulus beter begrijpen. Over leven als christen’ dat geschreven is door Niels
de Jong en Henk Boerman. De thema’s die we behandelen zijn: Geloof, Genade en Geest. Een
mooie verwijzing naar de drie G’s van onze kring.

Herdenken overledenen @20/11

Nog drie zondagen en dan is het einde van het kerkelijke jaar. Zondag 20 november is de
zogenaamde eeuwigheidszondag. De daaropvolgende zondag 27 november is de eerste
zondag van de Advent. Zoals ik voor de zomervakantie schreef, heeft de kerkenraad na lang
wikken en wegen besloten om voortaan op die zondag onze overleden dierbaren te herdenken.
In de komende weken zullen de diakenen de families benaderen en uitnodigen voor deze
bijzondere kerkdienst. We beginnen dan om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Ten slotte

De dagen worden aanzienlijk korter en daarmee de nachten langer. Nog een paar weken en
dan begint de tijd van Advent. Terwijl de nachten langer worden kijken wij verlangend uit
naar de komst van het Licht van en in de wereld. Zeker als je het wereldtoneel bekijkt.
Desondanks weten we dat we door het donker van de tijden op weg zijn naar Christus die het
licht van het Leven is. We blijven mensen van de hoop! ledereen weer hartelijk gegroet.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@jicloud.com | 06 21564286
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Veel problemen Kerk TV Marken opgelost

Zaterdag 1 oktober jongstleden werd een oproep gedaan aan personen die problemen
hebben met het volgen van Kerk TV op Marken. Een aantal kijkers heeft gereageerd
op de oproep en daar is de redactie van Kerk TV mee aan de slag gegaan.

Een aantal kijkers kon wel de uitzendingen uit de Patmoskerk volgen, maar niet
vanuit de Grote Kerk. Dit bleek, na veel onderzoek, een computer instelling te zijn in
de Kerk aan de Kerkbuurt.

Ook is gebleken dat bepaalde versies van Chromecast voor problemen kunnen
zorgen. Chromecast is een mediaspeler van Google, die je aan je televisie kan
aansluiten via een HDMI-kabel. Je kunt dan met je telefoon of tablet films en series
draadloos doorsturen naar je televisie. De problemen met Chromecast werden ook
veroorzaakt door computer instellingen.

Als er in de toekomst nog (meer) problemen zijn met Kerk TV, laat het dan de
redactie weten.

Welke informatie wil de redactie ontvangen?
1. Hoe kwam de uitzending bij u binnen, goed of slecht?
2. Welke internetprovider heeft u: Ziggo, KPN of een andere aanbieder?
3. Waar woont u op Marken?

U kunt deze informatie mailen naar: info@ProtestantsMarken.nl
Nog wat statisticken...
Gemiddeld kijken er vanaf begin april 2022, toen een ieder weer ‘gewoon’ naar de

Kerk mocht komen, 130 kijkers naar de reguliere live uitzendingen van de
kerkdiensten. Er zijn veel mensen die ook terugkijken, gemiddeld 82 kijkers.

Redactie Kerk TV Marken

WERELDWINKEL in Hal van de Patmoskerk

In het weekend van 5 en 6 november staat stichting Ronoylion weer met de
Wereldwinkel in de hal van de Patmoskerk.

Er zijn 3 openingstijden:

- zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

- zondag voor en na de kerkdienst

- maandagavond 7 nov. van 19.30 tot 20.00 u.

Met het oog op Sinterklaas hebben we weer een collectie speelgoed , waaronder allerlel
kinderboekjes, (ook kerst), reken- en telspelletjes, houten speelgoed, schrijfwaren, poppenhuis
meubeltjes, enz.

Naast allerlei kleine kadootjes is er cen kersttafel met diverse kerstartikelen waaronder
kinderboeken met het kerstverhaal, kaarsen, kerststalletjes en allerlei andere cadeaumogelijkheden,
speciaal gericht op de komende Kerst.
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Ook is er een collectie kerstkaarten aanwezig in allerle1 soorten.
Onderdee! van deze verkoop zijn ook weer de beroemde vogeltaarten van Janny de Haan om de
winterse tuin aantrekkelijk te maken voor de vogels. Janny maakt deze taarten in allerlei soorten en
maten om met de opbrengst onze projecten in de Filippijnen te steunen.
Alle producten uit de Wereldwinkel komen van kleine producenten uit ontwikkelingslanden die
met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. De producten worden thuis gemaakt,
in groepsverband in werkplaatsen of in kleine fabriekjes. Door de afzet via de Wereldwinkel
kunnen deze producenten een menswaardig bestaan opbouwen. Bovendien wordt met de winst op
de producten vaak ook door een groep producenten een kleinschalige vorm van sociale
voorzieningen opgezet of een systeem van microkredieten.
De opbrengst van dit weekend in de hal wordt door ons gebruikt om voor 5 dorpen mudboten te
kopen.

Namens St. Ronoylion,

Eef Visser (tel. 601582)

Kledingactie MENSEN IN NOOD 2022

Een vrachtwagen met ruim 4 ton aan kleding verliet zaterdag 29 oktober j.1. het parkeerterrein van
Marken om zijn vracht bij Mensen in Nood af te leveren. Alle inwoners van Marken die hieraan
bijgedragen hebben willen we heel hartelijk bedanken.

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine weer ter beschikking
stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima ruimte om alle
vrijwilligers van een “natje en een droogje” te voorzien.

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en
een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.
We waren erg blij met de vervoermiddelen én alle helpende handen van veel opgekomen
vrijwilligers. Dankzij hun inzet was een groot karwei weer snel geklaard!!

Met uw kleding kan Mensen in Nood veel goeds doen!

Dit jaar is er veel aandacht voor Burundi. De onderwijssector in dit land kampt met vele
uitdagingen. Veel scholen hebben b.v. te maken met overvolle klassen, gebrek aan lesmateriaal,
slechte kwaliteit van onderwijs, schooluitval en ziekteverzuim van leerlingen. Het gevolg is dat een
groot deel van de kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school gaat en een aanzienlijk deel de
school voortijdig verlaat. Deze situatie treft vooral de meest kwetsbare gezinnen die geen geld
hebben voor een uniform en boeken. Zij houden hun kinderen vaak thuis voor huishoudelijk- en
agrarisch werk.

Om de kwaliteit van onderwijs te verhogen, werkt Cordaid, waar Mensen in Nood onderdeel van
is, met Resultaat Gerichte Financiering. Dat wil zeggen: Cordaid steunt scholen met subsidies die
zij — binnen bepaalde kaders - zelf kunnen aanwenden om de grootste problemen het hoofd te
bieden.

Daarbij moeten de scholen rekening houden met de ontwikkelde plannen, het nationale
onderwijsbeleid en de indicatoren die afgesproken zijn met Cordaid. Dat betekent: in een contract
met de school worden prestatie-indicatoren opgenomen om de kwantiteit en kwaliteit van het
onderwijs van scholen te kunnen meten. Scholen worden vervolgens betaald op basis van deze
indicatoren, maar die betalingen zijn dus afhankelijk van de geleverde prestaties. Sommige
indicatoren leveren een school extra geld op, zoals bijvoorbeeld het behoud van meisjes op school
en het verhogen van het percentage kinderen dat school af maakt. Zo stimuleert Cordaid door
Resultaat Gerichte Financiering dus de verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs en
verhoogt de hoeveelheid leerlingen die aan het onderwijs deelnemen.

De doelgroep bestaat uit 109.676 leerlingen (56.908 meisjes en 52.768 jongens) van 125
basisscholen in de provincie Muramvya van Burundi..
Wat onze organisatie op Marken betreft: GRAAG TOT VOLGEND JAAR!!
En wilt u wat foto’s/videomateriaal zien van de kledingactie, dan verwijzen we u naar de website
van www.MarkerNieuws.com

Nelie Springer-Zeeman

Eef Visser
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NIEUWSBERICHT KORT

De klimaatcrisis door de lens van de opstanding

Door Jan Wolsheimer

Ik groeide op in het orthodoxe milieu van de Gereformeerde Gemeenten. Daar werd
vooral benadrukt dat iedere individuele mens moest worden 'wedergeboren'. Geen
sinecure, maar 4ls het je al lukte om die 'status' te bereiken, hoefde je verder eigenlijk
niks meer. Pas toen ik een boek van de Amerikaanse christelijke activist Shane
Claiborne had gelezen werd geloven voor mij echt spannend én ging ik de Bijbel anders
lezen.

In mijn jeugd was het leven na je 'wedergeboorte' eigenlijk een wachittijd tot aan je dood.
Daarna zou je, hopelijk, deel krijgen aan het ecuwige leven. Jezus” opstanding leek in die
context een happy end na zijn kruisiging en de garantie voor het eeuwige leven dat je na je
dood kreeg. Voor mij maakte dit geloven wat saai. Het had niet echt impact op mijn leven van
nu of op mijn omgeving.

Benieuwd naar het gehele verhaal? Deze is te lezen via: https:/debijbel.nl/bericht/de-
klimaatcrisis-door-de-lens-van-de-opstanding

Een jaar NBV21 Door Cor Hoogerwerf

Een jaar geleden verscheen de NBV21, de vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Op
woensdag 13 oktober 2021 stroomde de Grote Kerk in Den Haag vol mensen voor de presentatie. Het
eerste cxemplaar werd overhandigd aan koning Willem-Alexander. Daarna kregen vertegenwoordigers
van verschillende kerken en religieuze organisaties een exemplaar overhandigd. Tien dagen later werd
de NBV21 feestelijk binnengehaald in Belgié, in de Begijnhofkerk in Mechelen.

De Bijbel in de samenleving en in de kerk

De twee overhandigingsmomenten in Den Haag en de overhandiging aan 21 Vlamingen in Mechelen
staan voor mij symbool voor de functie van de Bijbel. Aan de ene kant heeft de Bijbel een plaats in
onze samenleving, aan de andere kant is de kerk natuurlijk dé plek waar de Bijbel opengaat om te
luisteren naar Gods boodschap van liefde voor de wereld.

Nadat we maandenlang naar de presentatie hadden toegeleefd, begon nu het afwachten: zou de NBV21
inderdaad z'n weg vinden naar Bijbellezers in Nederland en Vlaanderen, binnen en buiten de kerk?
Een jaar later kunnen we zeggen: ja, de NBV21 is niet meer weg te denken.

Kersttoespraak

Ecn bijzonder moment vond ik de Kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Zijne Majesteit
begon de toespraak met het NBV21-exemplaar in zijn handen dat hij in oktober had gekregen. “De
oude bronnen zijn op basis van de nieuwste inzichten omgezet in de taal van onze tijd’, zei hij. Het
Kerstverhaal blijft tot de verbeelding spreken en geeft mensen troost en moed. “Verhalen geven zin en
betekenis aan ons leven,” aldus de koning.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur




Vrede in de Storm

Wanneer de tranen in je ogen branden
en het ontbreekt je aan geloof en kracht,
geef je dan over in je Vaders handen,
Hij is het die met open armen wacht.

Je hebt zo lang gevochten en gestreden,
je afgevraagd hoe het nu verder moet.
Maar als je tot de Vader hebt gebeden,
mag je vertrouwen: wat Hij doet is goed.

Want Hij geeft rust wanneer de stormen woeden,
Hij stilt je honger en Hij lest je dorst.

Hij houdt je vast en zal je hart behoeden;

Roep maar tot Hem — Hij is de Vredevorst!

Psalm 143:8

Laat mij ’s morgens vroeg al uw goedheid en liefde ervaren.
Ik vertrouw U volkomen. Laat mij weten welke weg ik moet inslaan.
Alles in mij richt zich op U.

Ingezonden door Aagje Bootsman

Beste Markers, oktober 2022

De collecte voor de dierenbescherming heeft £890,49 opgebracht.
Ook heeft een collectante een online collectebus aangemaakt en hiermee nog eens € 134,-
opgehaald. Super actie!

Wat een prachtige bedragen!
Alle collectantes en collectant weer heel hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet.

Namens de Dierenbescherming, Marjolein Leijen
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UITNODIGING JUBILEUMCONCERT

Het Marker Mannenkoor bestaat 50 jaar.
Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor ons jubileumconcert op:
Zaterdag 19 november 2022
Aanvang 19.30 uur

in de Patmoskerk
Hoogkamplaan 1, 1156 AK Marken

Tijdens het concert zal er opgetreden worden door:
Het Marker Mannenkoor o.l.v. Jan Peereboom
Edams Mannenkoor Excelsior o.l.v. Roland Bosma
Rodolfo Serné / piano
Shannon Karhof / zang
Dominic Zeeman / keyboard
Danny Myles / doedelzak

Sebastian van der Pluijm / orgel
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e WELKOM LIE

The wind is low
the birds will sing
that you are now
nart of everything
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LENN JENS VISSER

20 OKTOBER 2022 - 18.10 U
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JEUGDDIENST

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022
OM 10:00 UUR

IN DE PATMOSKERK

Voorganger: Kees Kersbergen
Organist: Hans Jutte
Muzikale begeleiding: de band “Lighthouse”




