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Kerkdienst Zondag 7.mei 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV. .
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl §

Kerkdienst en Uitzending
Grote Kerk

Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur Ds. H.Z Klink
Organist Pieter Kaars !
Kosters Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena *
Kindernevendienst  Jannie Visser ’
Eerste Collecte Diaconie

Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Kerktaxi Koos Zwiers telefoon 0610759951
Dagelijkse Schriftlezingen
Zondag 7 mei Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde
Maandag 8 mei Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken
Dinsdag 9 mei Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt
Woensdag 10 mei Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat
Donderdag 11 mei Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen
Vrijdag 12 mei Psalm 26 Zonder dwalen
Zaterdag 13 mei Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen
Voorbede

L
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3. Wij bidden U om de troost van uw nabijheid voor een ieder die rouwt. Om het verlies van

Mo

Dank U, God, om de vrijheid. Vrijheid om mens te zijn, om in verscheldenheld veelkleurig
met elkaar en voor elkaar voor uw aangezicht te leven.
Wij bidden U voor hen die verlangen naar een leven in vrijheid, onbezorgd en onbekommerd.

degenen die hen lief zijn.
Wij bidden U voor onze predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van uw liefde mag
verkondigen.
Schenk wijsheid aan de kerkenraadsleden. Steun hen in de bijzondere taak die hen gegeven is.
Zegen de kinderen en geef hen wijsheid en liefde voor de wereld waarin zij opgroeien.
Zegen de ouderen. Dat wij hun wijsheid en levenservaring als geschenk mogen ontvangen en
respecteren.

Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van gebed: donderdag 11 mei 2023 om 20.30 uur in de Patmoskerk.

Hartelijk welkom!




Meditatie Gedenken...... Herdenken.... . Vieren

“Vier de feesten, Juda, los je geloften in......." (Nahum 2:1)

Deze week staat weer in het teken van gedenken, herdenken en vieren.

We gedenken deze week dat 78 jaar geleden, na vijf jaar bezetting, het einde van de Tweede
Wereldoorlog aanbrak.

We herdenken op 4 mei de slachtoffers van deze oorlog en we vieren op 5 mei de bevrijding.
Volgens 'Van Dale’ betekent gedenken: denken aan, nooit vergeten, in _
gedachten houden. /“

En herdenken betekent: de herinnering vieren, met name als nagedachtenis.

Daar horen vaak rituelen bij zoals een krans leggen, bloemen op een graf,

een kaars aansteken, het noemen van de naam of namen van degene(n), die
wij herdenken, dus een actieve handeling.

Herdenken en vieren liggen dicht bij elkaar.

Het is belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven, niet
vanzelf is gekomen; je ervan bewust te zijn dat anderen zich voor onze
vrijheid hebben ingezet en nog inzetten.

Vrijheid is natuurlijk, maar niet vanzelfsprekend. In Oekrdine wordt het
nog dagelijks bevochten! We moeten onze vrijheid koesteren en vieren met elkaar!

In de Bijbel lezen we veel over gedenken en vieren. God gaf de Israélieten behoorlijk wat
feesten om te vieren, dus kennelijk vond Hij dat belangrijk. |

Hij heeft bepaald dat sommige dagen anders zijn dan andere dagen, omdat daar een
bijzondere betekenis aan gegeven is. Op deze gezette tijden komen de dingen die mensen
doen en denken even op het tweede plan (het doorbreekt de eentonige veelheid van het
dagelijkse leven) en is er tijd om belangrijke gebeurtenissen en beloften in herinnering te
brengen en ook God aandacht te schenken en na te denken over wie Hij is en wat Hij doet.
"Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt (apart zet)”, is zo'n voorbeeld (Exodus 20:8).

Deze feestdag hebben wij met de Joden gemeen. Wij vieren hem alleen niet op zaterdag,
maar op zondag. Het christendom heeft andere feesten dan de Joden, omdat onze feesten
allemaal te maken hebben met de komst van Jezus Christus naar deze aarde, met zijn
geschiedenis, zijn lijden, sterven en opstanding en hemelvaart.

Maar het principe van vieren blijft hetzelfde. In de oude vertaling staat in plaats van 'vier de
feesten' ....in Nahum 2, 'vier de vierdagen'’. Een prachtig woord!

Op Marken is het bijzonder dat onze klederdracht voor een groot deel gerelateerd is aan de
christelijke en nationale feestdagen. Je kunt aan je kleding zien wat voor feest het is!

In ons museum hebben we dit jaar het thema: 'Van Trouw tot Rouw”, vieren en herdenken
zoals het in de kleding te zien en te herkennen is.

Feestvieren doe je samen, dat kun je niet alleen. Het geeft vreugde en zorgt voor mooie
herinneringen, het geeft een besef van liefde omdat je samen met anderen viert.

Ook voor kinderen is samen vieren belangrijk, ze ontwikkelen zich niet alleen rationeel maar
komen zo ook in aanraking met voelen en zingeving.
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Helaas wordt er in onze individualistisch ingestelde samenleving steeds minder gevierd.
Verjaardagen en jubilea worden niet meer gevierd of alleen met de eigen kleine kring.
Vroeger werd dit met de hele familie, buren en vrienden gevierd, maar dat is veranderd.

Ook in de zondagse diensten komen steeds minder mensen om mee te vieren, te herdenken en
samen Gods lof te zingen. Het is een zegen dat de kerkradio- en televisie er Zijn voor mensen
die niet meer naar de kerk kunnen komen of die ziek zijn, maar er blijft een groot verschil
tussen kijken naar een dienst of er onderdeel van zijn.

Temand die om gezondheidsredenen niet meer kan komen, maar altijd naar de uitzendingen
kijkt, zei eens tegen me, dat ze de shots van de dominee en de gemeente samen, het mooiste
vond, omdat ze dan meer het idee had er onderdeel van te zijn.

Dan voelde het net of ze ook tussen de mensen van de gemeente zat.

Herdenken, maar vooral vieren doe je samen.

Met Pasen was er gelukkig een volle kerk om de opstanding van Jezus te herdenken en te
vieren. En tijdens de jeugddienst, met medewerking van het jeugdorkest, de zondag erna zat
de kerk ook vol. Prachtig om zo samen te vieren!

We zullen op 4 mei op verschillende plaatsen in Nederland weer de oorlogsslachtoffers
herdenken, ook hier bij ons Dorpshuis 'Het Trefpunt’ en op 5 mei zijn overal in het land weer
bevrijdingsvieringen (of festivals) georganiseerd.

En zondag is er weer een viering in de kerk waar we Gods Naam aanroepen, gedenken en loven!

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!' (Psalm 122: 1, berijmd)
Jannie Visser- de Groot

COLLECTE zondag 7 mei

Komende zondag collecteert de diaconie voor plaatselijke en regionale uitgaven.

Eén van die uitgaven zijn de onkosten die voor onze avondmaalsvieringen worflen' gemaakt. Andere
uitgaven zijn de bijbelse kinderboekjes die alle ouders van elk nieuwgeboren kindje op Marken als
geboortecadeau van onze diaconie krijgen. _

|00k draagt de diaconie bij aan de onkosten van de geestelijke verzorging van de bewoners van
Swaensborch. Op de woensdagmiddagen worden in de grote hal kerkdiensten voor de bev?foners en
omliggende huisjes gehouden. Ook zangdiensten maken daar deel van uit. En er worden dlenstep
met het Heilig Avondmaal georganiseerd. De verschillende predikanten uit de Waterlandse regio
gaan beurtelings voor in al deze diensten. ' _

De geestelijk verzorger van Swaensborch begeleidt regelmatig belevingsdiensten voor
dementerende inwoners van Swaensborch die speciaal op hen worden afgestemd.

Bij al deze diensten helpen vrijwilligers de Botterzaal inrichten als kerkzaal. En halen en brengen
zij de bezoekers die niet zelfstandig naar de kerkdienst kunnen komen. _ s

Alle Waterlandse diaconieén geven jaarlijks een bijdrage voor de geestelijke verzorging in
Swaensborch.

Namens de diaconie,

Eef Visser




KERKCOLLECTES

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 26 april t/m 2 mei 2023 ontvangen:

e Collecte 30 april Noah’s Ark, Uganda: € 323,30
(€ 232,80 in kerkdienst, € 76,50 op rekening, € 14,- gift aan huis)

o Gift: € 50,00

e Project Pakistan: € 20,00

ZENDING
Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatieccommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Geraniumactie

De geraniumactie van de Diaconie is gelukkig weer een groot succes geworden!

Zoals u weet, wordt de opbrengst grotendeels bestemd voor de projecten in Roemenié en
Moldavié, maar voorziet het de projecten nu ook van voedsel voor vluchtelingen.
Vluchtelingen uit de Oekraine die op hun vlucht de plaatsen van de projecten passeren,
worden er van voedsel en tijdelijk onderdak voorzien. En in enkele projecten hebben
vluchtelingen een voorlopige verblijfplaats gevonden. We zijn daarom als Diaconie heel
blij dat we middels de geraniumactie ook een bijdrage kunnen leveren aan deze doelen.
De geraniums worden aangeleverd door de kweker op 10 mei in de ochtend.

Ze kunnen die dag opgehaald worden in de hal van de Patmoskerk, die geopend is:

op die 10° mei van 15 tot 17 uur,

10 mei van 19 tot 20 uur.

Vanaf 15 uur worden ze gebracht bij diegenen die gekozen hebben voor “bezorgen”.
Met vriendelijke groet,

de Diaconie van de PKN Marken

Vanuit de pastorie

Viering Avondmaal

Twee weken geleden schreef ik hier uitgebreid over de vormen waarin we in Nederland en hier
op Marken het Avondmaal vierden en kunnen vieren. Komende zondag 7 mei vieren we de
Maaltijd des Heren weer in'de vorm zoals dat sinds de Reformatie in Nederland gewoongoed is
geworden: zittend aan tafel.

We lezen dan uit het Johannesevangelie die bekende woorden over het ‘huis van de Vader’ met
zijn vele woningen. Het zijn raadselachtig woorden van Jezus die door Johannes in een
bijzondere context zijn gezet. In die context gaat het over het nieuwe gebod dat Jezus aan zijn
leerlingen geeft namelijk om elkaar lief te hebben zoals Hij zijn leerlingen heeft liefgehad. En
Jezus® liefde ging tot het uiterste of beter gezegd: De liefde bereikte haar ‘voltooiing’. De grote
vraag is of wij klaar zijn voor die liefde!

Wie nieuwsgierig is geworden, is zondag van harte welkom in de dienst van Schrift en Tafel.
We beginnen om 10.00 uur in de Grote Kerk op Monnickenwerf.




Einde ‘Leren geloven vandaag?’

. In de wintermaanden die achter ons liggen, deden we met de deelnemers aan de cursus
christelijk geloof in gewone taal ‘Leren geloven vandaag?’ nog een rondje. Sindsdien is er een
nog mooiere groep mensen ontstaan uit de zogenaamde ‘middengeneratie’ (de twintigers,
dertigers en veertigers).

Graag bedank ik jullie voor de mooie en leerzame avonden. Ik heb veel van jullie geleerd. Het
was een ‘feest” om met jullie om de tafel te zitten en in een open sfeer over het geloof te praten,
en over wat dat geloven voor vandaag betekent. Vorige week hadden we onze laatste
cursusavond en binnenkort plannen we een afspraak om deze twee seizoenen feestelijk met
elkaar af te sluiten.

Inzet op de middengeneratie

De komende weken wil ik graag met een aantal deelnemers van #LGV? aan tafel gaan zitten
om na te denken en vooruit te kijken. Op tafel ligt de belangrijke vraag wat wij voor hen
kunnen betekenen om geloof weer (of meer) van betekenis te laten zijn. Een kerkenraad en een
dominee kunnen namelijk van alles verzinnen maar het is pas betekenis- en zinvol als het ook
aansluit bij hun leven vandaag, bij wat de twintigers, dertigers en veertigers zelf nodig hebben.
Straks als de winter aanbreekt is het goed om met iets nieuws te beginnen. Deze cursus hebben
we nu gehad en het is tijd om door te gaan en verder te kijken.

Parallel hieraan willen we een begin maken met de organisatorische verankering van onze
openheid voor de twintigers, dertigers en veertigers en hun leefwereld door een ‘Taakgroep
Middengeneratie’ op te gaan zetten. Uiteraard hopen we dat een aantal enthousiaste mensen uit
deze zogenaamde middengeneratie ons hierbij wil gaan helpen. Maar daarover later meer.

Ten slotte

Koningsdag, vorige week, was een dag met een gouden randje. Het blijft mooi om te zien hoe
Markers van harte, en met gevoel voor decorum, koningsdag vieren. Allerlei factoren komen
daarin bij elkaar. De muzikanten van muziekvereniging Juliana die in “Marker goed” gestoken
de dag muzikaal omlijsten, de organisatiekunde van de Oranjevereniging samen met die van de
Stichting Marker Jongeren. En om de militairen niet te vergeten, die met veel precisie door de
‘street’ en over het ‘plaan’ exerceren om met eerbied de Nederlandse driekleur te hijsen. O ja
en dan dat reveille! Twee Marker jongeren die hoog van de toren blazen. En terecht natuurlijk
want ze hebben talent. Hier op Marken vieren we koningsdag op een bijzondere manier en dat
laat zien dat een gezonde dosis vaderlandsliefde en historisch besef waardevol zijn. God,
Nederland en Oranje is hier op dit kleine plekje te midden der zee nog een levende
werkelijkheid. Wees er trots op! En er dankbaar voor natuurlijk. We ronden weer af met een
hartelijke groet voor iedereen.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@jicloud.com | 06 21564286
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Liturgie zondag 7 mei 2023

De 5° zondag van Pasen, zondag ‘Cantate’ (Zing voor de Heer n.a.v. Psalm 98 vers 1) om
10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Protestantse Gemeente te Marken

Opgang
ki £ ™ Protestantse gemeente
Cons1s:torllegebed‘ % Marien
Het luiden van de klok.
Intrede

Intochtspsalm: 98 vers 1.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Psalm 98 vers 3 en Klein Gloria (Lied 195)

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet

1. Rekeningnummers
D: NL75 RBRB 0841 3778 47
K: NL69 INGB 0000 1609 62

De heilige Schrift g oy )
Lezing Oude Testament: Deuteronomium 6,20-25 BT SNBSS PSS SRR
(lector).

Antwoordpsalm: 98 vers 2.

Lezing uit de Brieven: 1 Petrus 2,1-10 (lector).

Halleluja-lied: 654 ‘Zing nu de Heer, stem allen in” couplet 1.
Lezing uit het Evangelie: Johannes 14,1-14 (voorganger).
Halleluja-lied: 838 ‘O grote God die liefde zijt’ couplet 1 en 3.
Verkondiging: ‘Klaar voor de liefde? ' n.a.v. Johannes 14 vers 1-3.
Lied 376 *Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister’ couplet 6 en 7.

Het heilig Avondmaal
Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging en voorbede.
Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.
Geloofsbelijdenis: Lied 340b ‘Ik geloof in God de Vader’.
Tafelgebed en het Gebed des Heren.
Nodiging en uitdeling.
Lezing en lied na 1° tafel: 1 Johannes 4,7-9 en Lied 672 couplet 2.
Lezing en lied na 2° tafel: 1 Johannes 4,10 en Lied 672 couplet 4.
Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen
Slotlied: 903 ‘Zou ik niet van harte zingen’ couplet 1 en 6.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).




Life is not ahout waiting for the storm to pass,
it is about learning how to dance in the rain.

Dankbaar voor de mooie jaren die achter ons liggen, hebben wij
afscheid genomen van onze lieve echtgenote,
moeder, dochter en zus

Neeltje Miranda Teerhuis

echigenote van

Floris Rutjes

23 oktober 1969 729 april 2023

Wijchen: Floris
Thomas
Ilse

Marlken: Sijtje Teerhuis-Schipper
Pieter Teerhuis 1

Angela en Remco
Tristan

De Lingert 5157, 6605 DD Wijchen

De crematieplechtigheid zal in beslolen kring plaatsvinden.




Als een vlinder
fladderde jij door het leven.
Opgewekt, vrolijk,
alles intens beleven.

Nu ben je weggevlogen
bij ons vandaan,
maar je mooie kleuren
blijven altijd bestaan.

Verdrietig, maar met groot respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen, hebben wij
afscheid moeten nemen van ons nichtje

Neeltje Miranda Teerhuis

Wij wensen Floris, Thomas, llse, Sijtje, Angela, Remco en Tristan veel sterkte en kracht bij het
verwerken van dit grote verlies.

Peet Gaart en Ome Sijmon
Peet Woimet en Ome Piet
Peet Trijn en Ome Muus

Als een regenboog vol kieur
Als een zonnetje zo fel
Een herinnering zo dierbaar
In gedachten geen vaarwel

Lieve Neeltje Miranda,
Je liefde, je kracht,
Je warmte, je lach,
We zullen je missen, iedere dag.

Wat een intens verdriet en gemis.
Floris, Thomas, llse, Peet Sijt, Angela, Remco en Tristan, in onze gedachten zijn wij bij jullie.

Anita en Nico Ramonat en André Natascha en Kees
Remco en Anja Bart en Lieke Bram en Annabel
Eric WilcoT

Jan en Milou Erwin




Zaterdagavond ontvingen wij het droevige bericht dat Neeltje Miranda, de zus van Angela
toch nog onverwachts is overieden.

Wij wensen Angela, Remco, Tristan en familie veel kracht en sterkte met dit grote verlies.

Lijsje en Jan] Alie en Cees
Ursula en Cor Erwin en Bianca
Dyan en Megan Veerle, Silke en Tibbe

Een knuffel voor je tranen,

Een knuffel voor gemis,

Een knuffel vol met liefs en troost,
Omdat het soms zo moeiljjk is.....

Het verdrietige nieuws bereikte ons dat Neeltje Miranda Teerhuis, zus van onze lieve
vriendin Angela, is overleden.

Wij wensen Angela, Remco, Tristan, Sijtje, Floris, Thomas en Ilse en verdere
familie veel kracht toe om dit gemis te moeten dragen.

Anita Jacqueline Natascha Trijntje Regina
Brenda Marie Nathalie  Sylvia
Daniélla Mirjam Nicolette  Willy
Diana  Melanie Patricia
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Concert orgel & panfluit

Grote Kerk, Marken

orgel:
panfluit:

datum:
aanvang:

Erik Pastink, DuBlingen (D)
Willem Jan Tinke, Diever (NL)

vrijdag 19 mei 2023
11:00 uur




