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Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk
10.00 uur Ds. H.Z Klink
Organist Hans Jutte _
Kosters Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan |
Kindernevendienst  Gréthe van Belzen "
Eerste Collecte Stichting Huis aan het Water

Bankrekening NL75SRBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Tweede Collecte - Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Kerktaxi Willy Klink telefoon 0655620276
| Donderdag 18 mei 2023
Hemelvaartsdag
Grote Kerk
10.00 uur Ds. H.Z. Klink
Organist Sebastian van der Pluijm
Kosters Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Eerste Collecte Leger des Heils

Bankrekening NL75SRBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeente Marken J|

Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V, Protestantse Gemeente Marken
Kerktaxi Siem van Altena telefoon 06391126

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag 14 mei Jakobus 1:19-27 Kom in actie

maandag 15 mei Jakobus 2:1-13 Barmbhartigheid wint

dinsdag 16 mei Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe

woensdag 17 mei Psalm 68:1-19 God geeft eenzamen een thuis
donderdag 18 mei Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken

vrijdag 19 mei Jakobus 3:1-12 Tem je tong

zaterdag 20 mei Jakobus 3:13-18 Wijsheid van boven




Overdenking / Meditatie.
Eerst zien, dan geloven.

Het is even stil geworden in Jeruzalem, het paasfeest is voorbij.

De commotie op de dag voor het paasfeest is door de meeste mensen alweer vergeten.

Die Jezus van Nazareth heeft z'n verdiende loon gekregen, zullen de leiders in Jeruzalem
tevreden vastgesteld hebben.

Het is ook stil geworden onder de discipelen van Jezus, ze hebben zich voor alle zekerheid
ook rustig gehouden.

We weten niet met hoeveel ze waren, waren ze met zijn tienen of waren er misschien meer
volgelingen in dat huis?

In ieder geval was Thomas er niet bij.

Ze zijn bij elkaar, de deuren en de ramen potdicht, alsof ze in hun eigen land zijn
ondergedoken, Johannes zegt, uit angst voor de joden.

Maar zouden ze ook niet bang zijn geweest voor hun meester, Jezus?

Er zijn verschillende verhalen waar de verschijning van Jezus de discipelen angstig maakt.
7e¢ hadden immers een heel goede reden om bang te zijn.

Hadden ze hem niet in Getsemane op weg naar Golgotha in de steek gelaten en verraden?
Hoe zou hij daarop reageren?

Het is een situatie die we, denk ik, allemaal wel kennen.

Je hebt iemand in de steck gelaten, niet zomaar na een luchtig gesprek, nee, je liet hem in de
steek terwijl hij / zij je nodig had.

Je woord — je hand — je hart — je sprak dat woord niet, je stak je hand niet uit, je sloot je hart.
Misschien dacht je: Ik schiet niet te hulp, ik zie hem toch nooit meer.

Maar plotseling hoor je dat een nieuwe confrontatie dreigt, en al die schuldgevoelens komen
weer boven. Hoe zal hij / zij reageren?

Er is na 2000 jaar niets veranderd.

De leerlingen daar in dat huis wisten dat hij was opgestaan, dat hij al aan anderen verschenen
was. Maria had hem al ontmoet. Maar zij hadden hem nog niet gezien.

Reden te meer om ongerust te zijn.

En dan komt hij binnen en staat in hun midden.

[k wens jullie Vrede zegt hij. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden zo zend ik jullie. opdat je
mag leven.

Er valt een last van hun schouders.

Ze weten dat het verraad en het verleden vergeten zijn.

Thomas is die avond niet aanwezig.

Het hele gebeuren in Getsemane en op Golgotha moeten ook hem diep geraakt hebben.

De haat van de mensen tegen Jezus daar bij het huis van Pilatus zal hij niet snel vergeten.
Hoe is het mogelijk dat een man, als zijn meester, die oog had voor de minsten in de
samenleving, die naamloze mensen riep en ze weer een naam gaf.

Die zieken genas.

Die op een overweldigende manier wist te vertellen over een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde.

Die ook tegen de leiders geen blad voor de mond nam en alles wat scheef en onrechtvaardig
was bij name noemde.

Iemand die echt van mensen hield.

Kinderen van zijn Vader noemde hij hen.

Hij was ervan overtuigd geweest dat hij de Messias was.

Maar niets van dat alles.




Hij was op ecn barbaarse manier aan een kruis geslagen, dat was zijn lot geworden.
Achteraf zal hij gedacht hebben, het kon ook niet anders, als je tegen de gevestigde orde
ingaat, dan kom je zo aan je einde.

Ook de Profeten voor jou zijn gefolterd en vermoord.

Thomas is door dit alles de man geworden van — eerst zien en dan geloven.

Wat blijft er eigenlijk van je geloof over als de harde realiteit van het leven op je af komt.
Kun je in God blijven geloven als je met ziekte of met de dood geconfronteerd wordt.
Onschuldige mensen lijden honger, moeten sterven, worden vermoord.

Waarom, almachtige God, moet de weg naar het heil langs zoveel lijden gaan?

Als het leven je onderuit haalt, kom je er achter hoe klein en wankel je geloof is.

Ik geloof, ik wil geloven, maar ik heb hulp nodig, waar komt die hulp vandaan?

Thomas had het ook razend moeilijk gehad, zijn wereld was ingestort.

Ook hij had hulp nodig, een uitgestoken hand, hij moest tastend en zoekend z’n weg
vervolgen.

Jezus, de meester, laat hem in zijn ongeloof niet vallen, hij neemt hem bij de hand.

En dan hoor je Thomas stamelen: “Mijn Heer en mijn God™.

Thomas ziet Jezus, nee, hij herkent hem als de opgestane Heer.

Dit verhaal, dit opstandingverhaal, laat je zien dat, als het heel moeilijk wordt, en jc al je
plannen in rook ziet opgaan, geen uitzicht meer hebt, geen geloof meer, het leven heeft je te
veel getekend en niet alleen jou, kijk eens om je heen!

Het opstandingverhaal laat je zien dat je toch kunt opstaan, dat er iemand je tegemoet snelt,
die je de hand reikt zodat je met Thomas kunt stamelen: “Mijn Heer en mijn God™.
Probeer door je eigen onmacht heen te breken, en leef.

Het is moeilijk, maar niet onmogelijk.

Zalig zij die niet zien en toch geloven.

Voorbede

1. Help de jongeren op de weg naar het geloof, om te leren vertrouwen op U.

2. Bemoedig de mensen die onder de armoedegrens leven. Geef hen vrijmoedigheid

om hulp te vragen en te aanvaarden.

Wij bidden U voor hen die verlangen naar een leven in vrijheid, onbezorgd en

onbekommerd.

4. Voor het onrecht in de wereld. Geef machtshebbers de kracht en de moed om de
vrede te dienen en de gerechtigheid.

5. Wij bidden U om de troost van uw nabijheid voor een ieder die rouwt. Om het
verlies van degenen die hen lief zijn.

6. Zegen het werk van alle vrijwilligers. Geef allen de wijsheid en de wil om te
helpen en te dienen.

7. Dank U, God, om de vrijheid. Vrijheid om mens te zijn, om in verscheidenheid,
veelkleurig met elkaar en voor elkaar voor uw aangezicht te leven.

}JJ

Aagtje Commandeur van Riel




KERKCOLLECTES

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 3 t/m 9 mei 2023 ontvangen:

e Collecte 7 mei voor Diaconie plaatselijk/regionaal werk: € 246,60
(€ 188,60 in kerkdienst en € 58,00 op rekening)

ZENDING
Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888
t.n.v. Zending- en Evangelisatieccommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Diaconiecollecte “Huis aan het Water” zondag 14 mei

Komende zondag collecteert de diaconie voor “Huis aan het Water”.

Huis aan het Water is een plek waar iedereen die te maken heeft met kanker, ongeacht leeftijd,
prognose of stadium van het ziekteproces, terecht kan.

Waar ziekenhuizen zich richten op het fysieke genezingsproces, zorgen inloophuizen als “Huis aan
het Water” voor de psycho-sociale ondersteuning.

De ziekte brengt vaak onzekerheid, vermoeidheid, concentratieproblemen of gemis aan conditie
mee. Mensen kunnen in het inloophuis werken aan hun conditie, advies krijgen, veel informatie
vinden, professionele hulp krijgen op zowel fysiek als mentaal gebied en bovenal een luisterend oor
vinden.

In overleg met de professionals die er werken, wordt er gekeken naar persoonlijke wensen en
wordt er passende hulp en ondersteuning gegeven. Zo probeert men samen met de mensen die het
betreft een nieuwe balans te vinden in het leven, waarin de kwaliteit van dat leven centraal staat.
Zodat ondanks

de ziekte een zelfstandig, geinspireerd en bevredigend leven kan worden geleid. Ook de naasten
worden hierbij betrokken. En degenen die weer aan het werk willen kunnen desgewenst reintegratie-
advies krijgen.

Het huis wordt dagelijks draaiend gehouden door een grote groep trouwe en bevlogen vrijwilligers,
van wie velen een beroepsachtergrond hebben die naadloos aansluit bij de professionele hulp die in
het huis wordt aangeboden. Andere vrijwilligers hebben ervaring met de ziekte en weten van daaruit
hoe belangrijk een luisterend oor is.

Medische behandelingen worden vergoed, maar om het huis op zich draaiend te houden is ongeveer
170.000 euro per jaar nodig. Met deze collecte willen we bijdragen aan de voortzetting van al het
goede, helende werk wat er in Huis aan het Water gebeurt.

Huis aan het Water bevindt zich bij Katwoude en ligt aan de Gouwzee. Meer informatie kunt u vinden
op www.stichtinghuisaanhetwater.nl

Namens de diaconie,

Eef Visser

Diaconiecollecte “Leger des Heils” op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag collecteert de diaconie voor het Leger des Heils.

Het Leger is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het
methodisme. In Nederland is ze onderdeel van de Raad van Kerken Nederland, het
landelijk samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties. Maar het is
een internationale beweging en actief in meer dan 125 landen over de hele wereld. Wat
hen samenbindt, is het geloof in Gods liefde voor iedereen en vanuit dat geloof zetten ze
zich in voor de ander, omdat iedereen ertoe doet. De Bijbel is hun inspiratie, en Jezus
Christus hun voorbeeld. En in die navolging ontplooien ze heel veel activiteiten.

Zo wordt er wekelijks een bidstond gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is er de
mogelijkheid om in groepsverband te bidden voor de meest uiteenlopende onderwerpen.
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Er worden Bijbelstudies georganiseerd.

Elke zondagmorgen wordt er een samenkomst gehouden: laagdrempelige bijeenkomsten
die voor iedereen en voor alle leeftijden toegankelijk zijn. En daarnaast organiseren ze
veel activiteiten voor kinderen, zoals tienergroepen, scouting, zingen met kinderen

Ook voor senioren worden allerlei activiteiten ontplooid.

Omdat muziek mensen tot elkaar brengt en bijdraagt aan een positieve levenshouding
wordt er veel muziek gemaakt, zowel met koren als met de bekende koperblazers van het
Leger des Heils.

Daarnaast organiseert het Leger des heils veel activiteiten om menselijke nood te lenigen.
Denk aan hulp aan mensen bij het in kaart brengen van schulden en het op orde krijgen
van hun boekhouding, maaltijdprojecten en inloophuizen voor mensen die eenzaam zijn,
de Raad- en Daadbalie, waar vrijwilligers mensen helpen die verdwalen in de ingewikkelde
wereld van wet- en regelgeving. Of hulp aan mensen die buiten hun wil, maar door
negatieve omstandigheden, op straat zijn beland. Ook zorgen ze voor nachtopvang voor
zwervers als het vriest.

Bij al deze activiteiten, waarin zij Gods liefde voor iedereen willen uitdragen en
daadwerkelijk laten zien, wil de diaconie hen graag helpen.

Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Vanuit de pastorie

De Voedselkast

De waardevermindering van ons geld is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraine torenhoog.
Voor wie cen goed salaris heeft, levert dit niet meteen een probleem op maar helaas geldt dat niet
voor iedereen. Het aantal mensen dat onder het bestaansminimum leeft is het laatste jaar enorm
gestegen. Voedselbanken zien hun klantenkring alsmaar groeien. Gelukkig zijn er veel mensen die
zich hiervoor inzetten. Her en der in het land schieten, naast de voedselbank, ook voedselkasten uit
de grond. Vanaf maandag 15 mei heeft ook Marken zo’n voorziening voor mensen die niet meer
rond kunnen komen. Willy Uithuisje en Trijntje Boes hebben zich voor dit initiatief met hart en ziel
ingezet. En de diaconie helpt met liefde mee om ‘De Voedselkast’ in dorpshuis “Het Trefpunt” tot
een succes te maken. We hopen dat Markers meehelpen om dit prachtige idee te laten slagen door
van hun overvloed te delen. Het is namelijk ook mogelijk om voedsel aan De Voedselkast te
doneren.

We zijn als diaconie en kerkenraad dankbaar voor de betrokkenheid en inzet van Willy Uithuisje en
Trijntje Boes voor iedereen die het in deze tijd moeilijk heeft om rond te komen.

Follow Me en daarna...?

In de komende maanden begin ik met de voorbereiding voor het programma " Follow Me" voor de
komende winter. Graag houd ik jullie op de hoogte van de ideeén. Natuurlijk vanuit de gedachte dat
het goed is om alvast wat bij jullie “in de week te zetten’. De kerkenraad en ik zijn erg blij met onze
jonge mensen die trouw de avonden van Follow Me bezochten. We hopen dat zij ook zullen
deelnemen aan Follow Me - Next en het uiteindelijk via dit vervolg, en met deze tweede groep
aandurven om ‘ja’ te zeggen op het christelijke geloof dat ze van hun ouders en in de kerk hebben
meegekregen. Het is belangrijk als we voor ons geloof durven uit te komen, er met gepaste trots
vOOr te gaan staan en te zeggen: ‘ja, ook ik geloof’. Vroeger noemden we voor je geloof gaan staan:
“belijdenis doen’.

Ik denk erover na om het nieuwe programma voor Follow Me uit te breiden met een serie van drie
avonden die zowel jongeren als 1eder ander de gelegenheid biedt om ‘belijdenis te doen’. In de hoop
dat een klein en kort programma de drempel verlaagt om "voor je geloof te gaan staan". Ook al
betekent dit nog lang niet dat je alles zeker weet. Geloven heeft veel eerder iets van ‘op weg gaan’,
een eerste stap durven zetten, het erop wagen. Graag wil ik jongeren en ouderen uitdagen om hier
serieus over na te denken. En misschien dat ouders en grootouders mij kunnen helpen met het
stimuleren van hun kinderen en kleinkinderen. Het neveneffect is dat wie in het geloof durft te gaan
staan ook anderen helpt om voor hun geloof uit te komen. Zo leren we ‘samen geloven’!




Hemelvaartsdag

Op de kerkelijke kalender zijn we op weg naar Pinksteren. Zondag 28 mei is het zover. We vieren
dan de komst van de Heilige Geest op ongekende schaal. En dat is een grote zegen voor Israél en de
mensheid. Voordat het zover kon komen moest Jezus wel zijn leerlingen achterlaten. Gelukkig liet
Hij hen niet alleen. Bij dit ‘op weg gaan’ van Jezus naar de hemel staan we volgende week
donderdag stil

Het is dan Hemelvaartsdag. We lezen op die dag uit het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen
van de apostelen zoals Lucas dat schreef. Hij vertelt daarin over de manier waarop Jezus naar zijn
Vader in de hemel ging. Een wolk onttrck Hem aan de ogen van de leerlingen. Gelukkig duurde het
alleen zijn van de leerlingen slechts tien dagen. Daarna kwam Jezus ‘terug’ maar dan op een andere
manier, via de inwoning van de Heilige Geest met Pinksteren. De kerkdienst op Hemelvaartsdag
houden we in de Grote Kerk en we beginnen om 10.00 uur. Iedereen is weer van harte welkom.

Pinksteren

Nu we het toch over Pinksteren hebben: vorig jaar deed ik hier in het kerkblad een oproep om het
oude gebruik dat Markers met Pasen en Pinksteren in Marker dracht gekleed naar de kerk gaan weer
nieuw leven in te blazen. Op die manier houden we een eeuwenoud gebruik een beetje in ere. Vorig
jaar met Pasen namen veel Markers de moeite om zich in het Marker goed te steken en we hopen
dat velen dat ook met Pinksteren willen doen. Ik weet dat het best wel wat tijd kost om jezelf aan te
kleden maar aan de andere kant is Marken uniek omdat er zoveel klederdracht beschikbaar is, er
nog veel kennis is, en het regelmatig door veel mensen gedragen wordt. Het zou echt zonde zijn als
die traditie langzaamaan verloren gaat.

Ten slotte

We genieten van het prachtige lenteweer. Je kunt de bomen en de planten zien groeien. De
combinatie van warmte en water laat het groen exploderen. Het frisse, nog ongeschonden groen is
een lust voor het oog. Alsof de aarde zich opnieuw met schoonheid bekleedt. Niet voor niets dat de
Bijbel dit nicuwe lentegroen verbindt met het werk van de Heilige Geest! Moge ons geloof zo groen
en fris zijn als we zien in de natuur. Iedereen zij weer hartelijk gegroet namens de drie van de
pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286




Liturgie zondag 14 mei 2023

De 6° zondag van Pasen, zondag ‘Rogate’ (Vraag de Heer n.a.v. Jesaja 48 vers 20b) om 10.00
uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente te Marken

Opgang ' "% Protestantszs gerneente
Consistoriegebed. W @ Marke
Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 42 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.
Bemoediging en groet.

Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ couplet 1, 3, 5.

Verootmoedigingsgebed.

Genadeverkondiging

Lied 281 couplet 6 en 7. Rekeningnummers

Leefregels. D: NL75 RBRB 0841 3778 47
K: NL69 INGB 0000 1609 62

Lied 281 couplet 8 en 10 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken
Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1

De heilige Schrift

Lezing uit het Qude Testament: Jesaja 41,17-20 (lector).

Antwoordpsalm: 34 vers 2 en 7.

Lezing uit de Brieven: 1 Petrus 3,8-12 (lector)

Halleluja-lied: 650 ‘De aarde is vervuld’ couplet 1 en 2.

Lezing uit het Evangelie: Johannes 16,16-24 (voorganger).

Haileluja—lied: 650 couplet 3,6 en 7.

Verkondiging: ‘De vreugde van het gezien worden’ n.a.v. Johannes 16 vers 22.
Lied 478 ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ couplet 1 en 3 (LvdK).

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.
De inzameling van de gaven.

Bericht van overlijden.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen
Slotlied: 800 “Wat zou ik zonder U geweest zijn’ couplet 1,4 en 5.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).
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Liturgie donderdag 18 mei 2023

Hemelvaartsdag, ‘Viri Galilei’ (‘Galilese mannen’ n.a.v. Handelingen 1 vers 11) om 10.00
uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente te Marken

Opgang ¥ " Protestantse gemeente
Consistoriegebed. -,
Het Juiden van de klok. :s,fg

g >
Intrede s ppostel

Intochtspsalm: 47 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 665 ‘Om Christus’ wil zijn wij verblijd’ couplet 1 en
3tmS.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

De heilige Schrift K: NL69 INGB 0000 1609 62
Lezing Oude Testament; Exodus 40,34-38 (lector). t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Antwoordpsalm: 95 vers 1 en 3.

Lezing Nieuwe Testament: Handelingen 1,1-11 (lector).
Halleluja-lied: 663 Al heeft Hij ons verlaten’.
Verkondiging.

Psalm 68 vers 6 en 11.

Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340b.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.
De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen
Slotlied: 687 ‘Wij leven van de wind’ couplet 1 en 3.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).




9
Uitnodiging aan alle gemeenteleden

Gemeentevergadering op 25 mei 2023

in de kerkzaal van de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 12 december 2022
3. Kerkrentmeesters
- Athandeling van de stormschade Patmoskerk
- Jaarrekening 2022
4. Diaconie
- Jaarrekening 2022

- Jaarverslag 2022

5. Zendingscommissie
- Financieel overzicht 2022

6. Beleidsplan uitvoering

- Gebouwen
- Middengeneratie
- Qverig

7. Rondvraag

8.  Sluiting

NB

De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang niet via het kerkblad
worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 14 mei
(Patmoskerk) en 21 mei (Patmoskerk). Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de
website: www.protestantsmarken.nl.




10

ZOMERZANGAVONDEN 202

Ze komen er weer aan, de Zomerzangavonden!

We zijn weer volop bezig met de voorbereidingen maar daar hebben we u ook bij nodig!

Want u mag weer liederen opgeven, er zijn zoveel mooie liederen, wellicht dat u er 1 of meer weet en
die graag wil horen!

We maken dan weer van de gekozen liederen een soort Top 10!

Als u een of meer liederen wil opgeven kan dat door een briefje te sturen naar onderstaande

adressen:

Trijntje Boes Noorderwerfstraat 12
Anneke Commandeur Buurterstraat 41
Christina Pereboom Buurterstraat 46

Een maiitje sturen kan ook, naar: pieterenchristina@ziggo.nl

De kerken zijn weer open dus u mag ook, als u dat beter uitkomt, een briefje gooien in de

. Zendingskisten die in beide kerken staan.

U kunt uw liedkeuze weer inleveren tot 25 me1 2023!

De voorlopig geplande Zomerzangavonden zijn woensdag 12 juli en woensdag 16 augustus!

We danken u alvast dank voor uw medewerking en inbreng en hopen op veel reacties!

Werkgroep Zomerzangavond

Zoveel kaarten, berichtjes, appjes, mailtjes en andere attenties die ik heb mogen krijgen
na mijn ziekenhuis avontuur....

Ik ben 11 april met succes aan een gescheurde aorta geopereerd en met heel veel geluk
en engeltjes op mijn schouder kan ik nu wat terug vertellen. Lang niet alles, want heel
veel weet ik gewoon niet, maar door alle mensen dicht om mij heen begin ik toch een
verhaal te krijgen.

Ik heb nog een hele lange weg te gaan, ook omdat ik nog net niet helemaal hersteld was
na een buikoperatie in november, maar ik denk dat het wel goed komt.

ledereen ontzettend bedankt voor alle vormen van aandacht en alle attenties!

Barbara Teerhuis

Na 2 ziekenhuisopnames ben ik nu weer redelijk hersteld.

Daarom wil ik iedereen bedanken die met ons meegeleefd hebben in de dagen van spanning.
Tevens bedank ik iedereen voor de vele hezoekjes en kaarten en andere attenties die ik heb
ontvangen.

Bedankt, ook namens Aaltje en de kinderen.

Dirk Schipper.
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Nieuw in Het Trefpunt: de Voedselkast van Marken

Het leven is kostbaar genoeg, momenteel. Energie en boodschappen zijn duurder dan ooit. Daarom

- lanceren we op maandag 15 mei 2023, ‘Internationale Dag van het Gezin’, een nieuw concept in ons
Dorpshuis: ‘de Voedselkast’. Alle Markers zijn vanaf 15 mei a.s. uitgenodigd om hier lang houdbaar voedsel
en levensmiddelen in te doen, waarmee je je eigen dorpsgenoten die minder te besteden hebben kunt
helpen.

De afgelopen jaren organiseerden Trijntie Boes en Willy Uithuisje een inzameling voor de Nederlandse
Voedselbank bij de lokale supermarkt. Samen stelden zij voor om hierin een stapje verder gaan. Ook de
Diaconie ondersteunt in het nieuwe voedselkastconcept. De Voedselkast is er daarom alleen voor de
Markers. Als Bestuur waren we direct zeer enthousiast, want hiermee kunnen we de sociale rol die het
Dorpshuis op Marken heeft verder benadrukken.

Wat zijn de spelregels?

1. Ten eerste willen wij benadrukken dat bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Het Trefpunt
vertrouwelijk met de Voedselkast omgaan. Dat verwachten wij tegelijkertijd ook van onze gasten en
bezoekers.

2. In de kast mag je alleen iang houdbaar voedsel doen, in originele en gesloten verpakking. Denk aan:
rijst, macaroni, maar ook koek of snoep. Het is niet toegestaan om bederfelijke producien in de
Voedselkast te doen, zoals melk en vieeswaren. Op de kast is duidelijk aangegeven wat je waarin
kunt stoppen.

3. Er mogen ook andere (levens)middelen in gestept worden, bijvoorbeeld maandverband. Cok
hiervoor geldt dat het alleen in een originele en gesloten verpakking mag worden aangeleverd.

4. ledereen is vrij om gratis iets uit de Voedselkast te halen of om er juist een donatie in te doen.

Waar vind je de Voedselkasi?
De Voedselkast vind je in de garderobe van Het Trefpunt. Hiermee willen we zorgen dat iedereen hier
vertrouwelijk bij kan. De Voedselkast is mobiel en kan tijdens evenementen verplaatst worden.

Tot slot

De kast is voor iedereen toegankelijk. Vanuit Het Trefpunt zal er regelmatig gekeken worden naar de
inhoud, echter wij vragen de Markers om hierop ook een oogje in het zeil te houden. Op de momenten dat
Het Trefpunt geopend is, is de Voedselkast beschikbaar. Op de momenten dat Het Trefpunt gesloten is, is de
Voedselkast niet beschikbaar.

De Heer heeft gegeven
Liefde in het leven
Moed in het lijden

Troost in het scheiden

Wij vernamen het verdrietige nieuws dat
Neeltje Miranda,
de zus van onze buren, is overleden

Wij wensen Angela, Remco, Tristan en hun familie veel kracht en sterkte toe
voor nu en voor in de toekomst, om dit grote verlies te kunnen dragen.

Jullie achterburen
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Een moederhart dat is van goud
omdat ze altijd van je houdt
In goede maar ook slechte tijden
staat ze je met raad en daad terzijde
Dan slaat opeens het noodlot toe
en kan je nooit meer naar haar toe
Nu zul je steeds in gedachten
op haar antwoord moeten wachten

Toch ben ik dankbaar met een lach
Voor alle liefde die ze gaf
Je bent ver weg maar toch dichtbij
Je zal voor altijd mijn lieve moeder zijn

Intens verdrietig met mooie en liefdevolle herinneringen hebben wij onverwacht afscheid
moeten nemen van mijn lieve moeder en schoonmoeder

g&é’/?ﬂ van der /Vieer — pe/‘a%z,

Weduwe van J.L. van der Meer
* 19 januari 1939 + 8 mei 2023
Daniélla en Frank
Wij nemen afscheid van mama op zaterdag 13 mei
om 14.00 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op

de Algemene Begraafplaats op Marken.

Voorafgaand aan het afscheid is er gelegenheid
tot condoleren in de Grote Kerk van 13.00 tot 13.45 uur.

Na afloop vinden wij het fijn om elkaar te ontmoeten
in Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken.

Correspondentieadres: Buurt i1 8, 1156 BB Marken
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Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt zij nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud.
Bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

Verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van

peet Gaart

Daniélla en Frank, wij wensen jullie heel veel kracht en sterkte met het verlies

van jullie moeder en schoonmoeder.

Pieter en Christina
Ramon en Kelsey
Larissa

Jan Jacob en Yvonne
Inge en Bram

Job

Een moeder is lief, een moeder is trouw,
Een moeder is een bijzondere vrouw.

Een moeder verliezen is een groot gemis,
Dat voel je pas echt als ze er niet meer is....

Wij voelen ontzettend mee met onze lieve vriendin Daniélla, nu ons het verdrietige bericht
bereikte dat zij haar lieve moeder Gaartje moet missen.

Wij wensen Daniélla & Frank en verdere familie heel veel kracht toe om dit gemis te moeten
dragen.

Angela Jacqueline Natascha Trijntje Regina
Anita Marie Nathalie Sylvia
Brenda Mirjam Nicolette Willy

Diana Melanie Patricia
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Haar deur stond altijd open,

Altijd betrokken bij onze familie

Verdrietig maar vol warme herinneringen nemen wij afscheid van onze peet

Gaartje van der Meer

Gina en Arie
Fred
Pieter en Brigitte

Sandra en Jan

Verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van onze lieve buurvrouw Gaartje.
Vele jaren zijn wij buren geweest waarbij wij vaak lief en leed gedeeld hebben.
Wij zullen haar missen maar koesteren de mooie herinneringen.

Wij wensen Daniella en Frank veel sterkte met dit grote verlies.

Klaas en Neeltje Uithuisje
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Moeders geven leven
Moeders geven kracht
Moeders blijven geven
liefde, die elke pijn verzacht

en als ze heengaat onverwacht
blijft ze toch voor altijd in je hart
dat is het wonder, haar troost en grootste kracht

Verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van Gaartje van der Meer, de moeder en

schoonmoeder van onze lieve buurtjes en vrienden.

Wij wensen Daniélla en Frank veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Wijnand, Leona, Kenneth, Jayden & Quinten

Op maandag 8 mei kregen wij het droeve bericht dat onze
vriendin Geertje Pereboom plotseling is overleden

Een lege plek

Een groot gemis

Een fijne herinnering is al
Wat er nog is.

Jou te kennen vonden wij zo fijn
Je hier niet meer te hebben, dat doet pijn

We wensen Daniélla en Frank veel sterkte met dit verlies.
Aaltje Visser

en
Lobbrig Zeeman
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Vakantie Bijbel Week 2023

Vrijwilligers gevraagd!

Het eerste overleg heeft plaatsgevonden, er zijn weer leuke ideeén voor de Vakantie Bijbel Week
(VBW) in de laatste week van de zomervakantie. Dit zal zijn op:

maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 augustus 2023

Deze dagen willen we in en rond de Patmoskerk weer allerlei leuke spelien en activiteiten voor de
kinderen organiseren. Dit jaar rond het thema: 7e/ maar mee!

De ochtenden duren van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur, en op woensdag tot 13.00 uur, dan willen
we ook weer met de kinderen eten. Voor de oudere kinderen is weer een leuke “timmer-opdracht”
bedacht. Een aantal vaste VBW-vrijwilligers heeft zich al gemeld om te helpen bij de organisatie en de
VBW-ochtenden, maar om dit evenement mogelijk te maken zoeken we nog meer mensen die hierbij
willen helpen. Dit jaar zoeken we mensen om te helpen bij de volgende activiteiten:

- Mensen die gedurende €én of meerdere van de ochtenden de oudere kinderen willen helpen en
begeleiden bij de timmer-opdracht. Een aantal van de mannen die deze activiteit jarenlang
begeleidt hebben heeft aangegeven dit niet meer te kunnen doen, we hopen dus op nieuwe
‘timmermannen’ of ‘timmervrouwen’ om deze populaire activiteit te begeleiden

- Mensen die gedurende één of meerdere van de ochtenden de kinderen willen helpen en
begeleiden bij het zingen, knutselen en spelletjes

Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:

i

- Mail: gerdien.teerhuis(@ziggo.nl

dgj aaf ’”f’*@e /

WhatsApp: 06-80091644

De ochtenden kunnen alleen doorgaan bij voldoende vrijwilligers!
Dus: meld je aan!




