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| Kerkdienst Zondag 28 mei 2023 |

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk
| Eerste Pinksterdag

10.00 uur Ds. H.Z. Klink
Organist Dirk Kes
Kosters Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst  Nathanja Moenis, Jannie Visser en Marieke Schipper
Créche Christina Pereboom-Visser en Gerdien Teerhuis-Kaars
Eerste Collecte . Zending

Bankrekening NL7SRBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962
T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Kerktaxi Robbie Zwiers telefoon 0652410698
Maandag 29 mei 2023
Grote Kerk
Tweede Pinksterdag
10.00 uur Ds. A. Christ Katwijk
Organist Hans Jitte
Kosters Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena
Eerste Collecte Rode Kruis van Israél

Bankrekening NL75RBRB0841377847

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte Kerk

Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Kerktaxi Esther Springer telefoon 0637456142
Dagelijkse Schriftlezingen
zondag 28 mei Psalm 119:9-16 Echte vreugde
maandag 29 mei Spreuken 23:1-11 Vergeet niet wie je voor je hebt
dinsdag 30 mei Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest
woensdag 31 mei Spreuken 23:22-35 Waarheid inzicht en wijsheid
donderdag 1 juni Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze
vrijdag 2 juni Spreuken24:13-20 Sta telkens weer op

zaterdag 3 juni Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk




Levenseinde

in mijn persoonlijk leven ontvielen mij in de afgelopen maand twee geliefde mensen:
voor Pasen mijn zwager Thijs en na Pasen mijn geliefde vrouw Ina.

Die gebeurtenissen geven mij aanieiding om nog eens te denken en te schrijven over
levenseinde in onze tijd, in ons land, in onze cultuur. Dit is niet het laatste woord,
maar wel een uitnodiging om het gesprek over levenseinde niet alleen te volgen,
maar er ook actief aan mee te doen.

Als je ouder wordt ontkom je er niet aan om na te denken over jezelf, over de
vergankelijkheid, over je eigen einde. Zeventig-plussers in mijn omgeving regelen
hun eigen ligplaats, in de natuur ‘op een mooi plekje’, of hun verstrooiing op een
geliefd meer, waar ‘we zo fijn gevaren’ hebben. Niks mis mee: je hebt je geld
verdient, de zonnepanelen liggen op het dak, de kinderen hebben hun eigen sores.
‘Ik zorg voor mezelf’.

Voorwaarde voor deze zelfbewuste levenshouding van de ‘moderne boomer’ is dat
er niet al teveel shit in het leven is: geen slecht huis, geen geldgebrek, geen
scheiding, geen ziekte die je als persoon aantast. Fit op weg naar de dood.
Daarnaast kies je natuurlijk zelf wat je wilt met je levenseinde. Je neemt je eigen
regie over het leven: recht op ‘een goede dood’.

Een verworvenheid van onze moderne samenleving, die oorspronkelijk bedoeld was
als antwoord op ondragelijk lijden; voor ‘noodgevallen’, maar nu steeds verder lijkt te
gaan. Het was al zo dat mensen, als ze nog niet ziek zijn, aangeven dat ze de wil (en
het recht) hebben om zelf te bepalen wanneer ze ‘er uitstappen’. Uit een recent
onderzoek (Trouw, 25/27 maart 2023) blijkt dat steeds meer mensen ‘hun kinderen
niet tot last willen zijn’. Het lijkt erop dat ondragelijk lijden opgerekt is van ‘helse pijn,
door te ver doorgevoerd medisch handelen’, via ‘ik laat me niet opnemen in een
verzorgingshuis’, naar ‘ik lijd, omdat ik denk dat ik mijn kinderen tot last ben’.

Welk mensbeeld zit hier achter? Denken we echt dat we het lijden kunnen
uitbannen? Dat lijkt me een illusie. Hoe gaan we dan om met tekorten, tegensiagen,
mislukte loopbanen, tegenvallende schoolprestaties, armoede, uitsluiting,
aanranding, mentale uitsluiting, psychische ziekte? Je hoeft niet alles toe te schrijven
aan het lot, zelfs niet aan een god, maar om nu te denken dat je lijden kunt
vermijden? Een mensbeeld, waarin we elke dag opnieuw leren omgaan met tekort en
eventuele ellende, is essentieel voor een evenwichtige vorming van onze kinderen
en kleinkinderen. Geen ouders die, als op een curlingbaan met een bezempije, de
ellende wegnemen voor hun kinderen en ook geen grootouders, die uit het leven
willen stappen, omdat ze hun kinderen niet tot last willen zijn. in een specifieke
situatie kan ik me hier nog wel iets bij voorstellen, maar dat 1 op de 5 die gedachte
heeft is op zijn minst verontrustend.

Laten we de regie over ons sterven zoveel mogelijk bij de gang van het leven laten.
Betekent dit dat ik vind dat euthanasie te allen tijde niet mag, nee zeker niet. Te ver
doorgevoerd medisch handelen leidt nogal eens tot onnodig lijden en tot een
stervensproces dat meer gekenmerkt wordt door een uiterste poging om het leven
vast te houden, dan tot een weg naar waardig afscheid. Ik heb er uit eigen ervaring
weet van dat het lijden in deze wereld niet ‘eerlijk verdeeld’ wordt, dus het gaat mij
ook niet om het oordeel over de keuzes van anderen.
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Nadenken over levenseinde is zeker ook nadenken over de vraag naar de essentie
van leven. Leven is meer dan genieten, maar is zeker vanuit het perspectief van de
persoonlijke levenslange vorming ook leren omgaan met tegenslag; de duistere
kanten van je leven serieus onderzoeken; soms een andere weg kiezen. Zodat je
jezelf leert kennen en het leven ten volle aan kan gaan.

In de christelijke gemeente leven we bij de gedachte dat we niet voor niks op deze
wereld zijn: ‘Om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren.” En we mogen
weten dat we gedragen worden door de liefde van onze Schepper. Deze laat ons niet
uit zijn handen vallen. Ten diepste mogen we weten dat we op deze aarde leven in
de onvoltooide tijd. Dat zijn essenti€le elementen voor onze mensvisie vanuit het
perspectief van het Evangelie van Jezus Christus.

CeesJan Visser

Voorbede

1. Dank U dat U ons uw Geest geeft, dank U dat ieder mens op aarde van uw liefde
leeft.

2. Laat de kracht van uw Geest een bron van geloven, hopen en liefde zijn.

3. Geef zendingsmensen kracht voor hun taak in de wereld, dat zij uw Licht mogen
verspreiden in alle duistere plaatsen.

4. Zegen de leerkrachten, dat zij hulp en richting kunnen geven bij de
geloofsopvoeding en het bijbrengen van maatschappelijke vaardigheden.

5. Wij bidden U voor hen die vandaag leven te midden van oorlog en moeten
vechten voor hun vrijheid.

6. Schenk rust en vrede aan de mensen die zorgen hebben om hun gezondheid.

7. Troost allen die in rouw zijn, omdat zij iemand missen die hen lief was.

Aagtje Commandeur van Riel

KERKCOLLECTES

DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 17 t/m 23 mei 2023 ontvangen:

e Voor Project Waterlandse Diaconieén, nagekomen: € 10,00

e Voor St. Huis aan het Water, nagekomen: € 50,00

e Collecte 18 mei voor Leger des Heils €217,60
(€ 170,60 in kerkdienst en € 47,00 op rekening)

e Collecte 21 mei voor Project Pakistan € 407,35

(€ 192,85 in kerkdienst en € 214,50 op rekening)
De geraniumactie 2023 heeft geresulteerd in het fantastische bedrag van € 2.000,50.
Dit bedrag is inmiddels overgemaakt aan Stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap.

ZENDING
Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatieccommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatieccommissie.
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Collecte 1° Pinksterdag: Op adem komen in jeugddorp De Glind

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee.
In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis.

Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid
staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een
opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en
opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun
ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone
dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook
door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen
en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en
judo.

Met uw bijdrage steunt u projecten zoals het werk in De Glind
voor kwetsbare kinderen.

Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

De Zendings- en Evangelisatiecommissie

COLLECTE DIACONIE 2° Pinksterdag

Aanstaande maandag collecteren we voor het Rode Kruis Israél.

Het Rode Kruis Israel (= Magen David Adom (MDA) is opgericht in 1930 om medische noodhulp
aan iedereen in Israél te verlenen. Dit gebeurt tegenwoordig door middel van ambulancediensten
en de nationale bloedbank. Naast professionals werkt ze met de hulp van tienduizenden
vrijwilligers.

Ze levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, zorgt voor ambulancestations, het opleiden van
paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Ook buiten Israél wordt hulp verleend bij grote
rampen. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met het Rode Kruis en de Rode Halve
Maan in de regio.

De vrijwillige en professionele hulpverleners van MDA in Israel staan dag en nacht klaar voor de
slachtoffers van ongevallen,

aanslagen en andere medische
noodsituaties. Ze zijn multi-
inzetbaar; ze werken meestal zowel
op een reguliere ambulance als op
een MICU (Mobiele Intensive Care
Unit) en geven daarnaast scholing
of werken op de alarmcentrale.

Het Rode Kruis Israél is ook
verantwoordelijk voor de Nationale
Bloedbank in Israél. Door het hele
land wordt bloed afgenomen,
ingezameld en verwerkt. Jaarlijks
worden 280.000 bloedeenheden
opgehaald door vrijwilligers.

Men maakt gebruik van zowel
ambulances als scooters bij het verlenen van hulp. Ook de scooters zijn uitgerust met materialen
voor allerlei acute hulpverlening. De scooters kunnen in het drukke verkeer en in smalle straten snel
ter plaatse zijn.

Namens de diaconie,

Eef Visser




Liturgie zondag 28 mei 2023

De 50e dag na Pasen, Pinksteren, ‘Spiritus Domini’ (De
Geest van de Heer n.a.v. Wijsheid 1 vers 7) om 10.00 uur
in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken

Opgang
Consistoriegebed.
Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtslied: 672 ‘Kom laat ons deze dag’ couplet 1, 2, 4.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Bemoediging en groet.

Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest’ couplet 1, 2 en 4.
Leefregels.

Protestantse gemeente

Mla bl

Rekeningnummers

D: NL75 RBRB 0841 3778 47

K: NL69 INGB 0000 1609 62

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Gebed om het licht van de heilige Geest met Lied 671 “Nu bidden wij de heilige Geest’.

Lied voor de kinderen: 348 “Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift
Lezing uit het Oude Testament: Ezechiél 37,1-14 (lector).
Antwoordpsalm: 33 vers 1 en 2.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2,1-13 (voorganger).

Halleluja-lied: 686 ‘De Geest des Heren heeft’.

Verkondiging: ‘Klimaatverandering sinds Pinksteren’ n.a.v. Handelingen 2 vers 2.
Lied 632 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’ couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst.

De inzameling van de gaven.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen
Slotlied: Psalm 87 vers 1 t/m 4.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).
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Orde van deze dienst 2e pinksterdag P.G.Marken
Welkom en mededelingen

Lied 672 vers 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied 95 vers 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Lied 871

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Handelingen 2 vers 1 tot en met 21
Lied 119 vers 12 en 40

Verkondiging

Lied86vers4en5

Dankgebed/voorbede

Inzameling der gaven

Lied 758 geheel

Zegen

Lied 415 vers 3

Wilt u nog reageren naar aanleiding van deze dienst? Dat kan.

Het e-mail adres van voorganger ds. Christis izt ds christ@sifor

Voorheen
Astma Fonds

Opbrengst Longfonds collecte 2023

Van 8 t/m 13 mei gingen de collectanten op pad voor het Longfonds.
Dankzij de inzet van deze collectanten is het mooie bedrag opgehaald van

€1364,32

Namens het Longfonds wil ik alle gevers uit Marken hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de
collecte van dit jaar.

Het Longfonds zet zich in voor ruim een miljoen mensen met een longziekte, want longen zijn van
levensbelang. Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen longziekten. Dit doen zij onder
andere door wetenschappelijk onderzoek naar longziekten te financieren.

Mede namens alle mensen met chronische longziekten, zoals astma en COPD, nogmaals heel
hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Marie Appel
Collecte organisator




