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Jaargang 17 nunumer: 44 verschijnt wekelijks Zaterdag 4 november 2023
Kerkdienst Zondag 5 november 2023

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

| Patmoskerk
? 10.00 uur Ds. A. Christ Katwijk aan Zee
Organist Dirk Kes
Kosters Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindemevendienst  Nathanja Moenis
Eerste Collecte Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Marken
Bankrekening NL7SRBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Kerktaxi Robbie Zwiers telefoon 0652410698
Dageliikse Schriftlezingen
Zondag 5 november Matteiis 23:1-15 De toegang tot het koninkrijk
Maandag 6 november Matteiis 23:16-28 Wee de schriftgeleerden
Dinsdag 7 november Matteus 23:29-39 Onschuldig bloed
Woensdag 8 november Psalm 11 De oprechte zal God zien
Donderdag 9 november Openbaring 10:1-11 De hoogste tijd
Vrijdag 10 november Openbaring 11:1-14 Het tweede wee
Zaterdag 11 november Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin

Voorbede

1. Geef de mensen die geroepen worden om ambtsdrager te mogen zijn binnen onze
Protestantse Gemeente, Jw liefde en vertrouwen om hun roeping te aanvaarden.

2. Leer ons dankbaar te zijn voor de opbrengst die de natuur ons schenkt.

3. Zegen de lofzang in de kerk. Laat ons ervaren dat samen zingen verbindt, troost en
bemoedigt.

4. Ontferm U over hen die het geloof hebben opgegeven. Open uw armen en breng hen weer
terug.

5. Ontferm U over allen die lijden door de oorlog in Isragl en Gaza. Dat kloven overbrugd
mogen worden tussen mensen onderling en tussen God en mens.

6. Schenk troost aan de mensen die verdriet hebben om het verlies van een geliefd persoon.

7. Geef ons Uw kracht, Uw moed en Uw genade, om te kunnen zorgen en delen, om te werken
aan rechtvaardigheid en vrijheid.

Aagtje Commandeur van Riel




Conditietraining

“Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons
werpen... en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt”
Hebreeén 12 vers 1

“Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.” Het is een bekende uitspraak van de
beroemde historicus Johan Huizinga. We moeten helaas concluderen dat het nog steeds waar
is. De wereld waarin we leven is een bezeten wereld. Sinds zaterdag 7 oktober houden de
beelden uit Israél en Gaza onze gedachten gevangen. Niet alleen omdat we Israél weer in haar
bestaan bedreigd zien maar ook omdat het hele Midden-Oosten aan de rand van de afgrond
staat. Als we sommige krantenkoppen mogen geloven. Over die kranten en andere gesproken.
In de bezeten wereld van vandaag is het bijna niet meer mogelijk om de werkelijkheid in het
juiste licht te zien. Nieuwsberichten zijn vaker tendentieus dan ons lief is. Zo gaat dat in een
oorlog. Het is een kakafonie aan geluiden en stemmen die klinken, en zoek maar uit wat er
waar is.

De wereld heeft er weer een conflict bij. En er waren er al zoveel. Om het nog maar niet te
hebben over de oorlog in Oekraine. We zien op het wereldtoneel geopoliticke machten als
Rusland, Noord-Korea en Iran zich roeren en de krachten bundelen. De wereld lijkt te worden
geregeerd door extremen. Sterke leiders — om niet te zeggen dictators — doen het goed. Ze
geven je een gevoel van veiligheid maar dat is slechts schijn.

En dat komt allemaal op je af als je het nieuws leest, ziet en hoort. Het houdt je bezig en je
gedachten gevangen. Wie niet oplet wordt erdoor bezeten. De geschiedenis weegt ons
zwaarder dan enkele jaren geleden. Om melancholisch van te worden. In wat voor wereld
leven wij? Zie maar eens gsconcentreerd te blijven op waar het in het leven echt om gaat. Het
blijkt weer dat het leven een soort wedstrijd is. Een wedstrijd niet zonder publiek. Allerlei
supporters vullen de tribunes. Hun geroep dringt je oren binnen. Van ‘noise canceling’ kan
geen sprake zijn. Hoe houc je je dan gericht op het behalen van de overwinning als je aan de
wedstrijd deelneemt?

Het is dit beeld van een wedstrijd in een volle arena dat de schrijver van de Hebreeénbrief
gebruikt. Om ons heen hebben we een tribune. Gelukkig zijn het geloofsgetuigen. Mensen die
weten wat het is om de wedstrijd van het geloof te lopen. Met dat beeld wil hij ons
aanmoedigen. Laat je inspireren door de geloofsgetuigen. Houd hun concentratie op het
einddoel voor ogen. Zorg ervoor dat je je niet te veel laat afleiden.

Vandaag staan wij in de arena maar het beeld is minder positief dan de Hebreeénbrief ons
voorspiegelt. In deze bezeten wereld zit er een ander publiek op de tribune. Hoe blijf je dan
geconcentreerd op het einddoel? Je moet dan wel goed in de wedstrijd zitten. Is dat bij ons het
geval? Hebben wij onze conditie getraind? Hoe staat het met ons uithoudingsvermogen?
Welke strategie moeten we volgen om in deze bezeten wereld de overwinning te behalen?
Het antwoord daarop ligt achter het bijvoeglijke naamwoord “vastberaden’. Een woord met
oude papieren. Noem het gerust een beproefde strategie. Vele geloofsgetuigen gingen ons er
al in voor. Het is het Griekse woord ‘hupomone’.
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Een woord dat in het Latijn ‘perseverantia’ luidt. Perseverantia gebruikten de kerkvaders voor
het uithoudingsvermogen dat je als volgeling van Christus nodig hebt om de eindstreep te
halen, met de bijbehorende lauwerkrans. Het betekent ‘het geduldig volharden in de
gemeenschap van de Heer, door alle verwarring in het leven heen’ — zoals Joseph Ratzinger
zo mooi schrijft in zijn trilogie over Jezus van Nazareth.

Dat is wat wij nodig hebben. Alleen wanneer we geduldig volharden in de gemeenschap van
Christus kunnen we volhouden in een bezeten wereld. Wie zich op de eenheid met Jezus
Christus concentreert die blijft in conditie en wordt niet door de wereld bezeten. Het zal
eerder andersom blijken te zijn. Niet omdat wij zulke sterke figuren zijn, maar omdat Christus
onze conditie dan op peil houdt. Hij is namelijk de grondlegger én voltooier van ons geloof.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink

Orde van dienst 05-11-2023
Voorganger ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee

Welkom en mededelingen
Lied 314 geheel

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 98 vers 1 en 2

Wet des Heren

Lied 320 vers 1 en 2
Schuldbelijdenis

Lied 320 vers 3en 4
Genadeverkondiging

Lied 320 vers 5

Gebed om de opening van het Woord.

Lied 348( kinderen naar de kindernevendienst)

Schriftlezing 2 Koningen 5 ver 1 tt en met 19
Psalm 119 vers 12 en 40

Verkondiging

Psalm 25 vers 8 en 9

Dankgebed/voorbede

Inzameling der Gaven

Psalm 98 vers 4

Zegen

Lied 431b.

Tijd van Gebed: donderdag 23 november 2023 om 20.30 uur in de Patmoskerk.
(vanwege de GGG-bijeenkomst (2 nov.) en de gemeenteavond (7 dec.) kan het
twee keer niet op de eerste donderdag van de maand).

Volgende keer Tijd van Gebed: 4 januari 2024.

Harteli jk welkom!




KERKCOLLECTES
DIACONIE

Door de Diaconie is in de periode 25 t/m 31 okt 2023 ontvangen:

| | | Collecte
| _ _ .
B | Collecte| 0p | skG | Clfen
Doel |\ Totaal |~ . aan
collecte ' { in Kerk |rekening| QR :
! -. huis
1_ | code
29-0okt | Project Pakistan _ ! 703,30 195,80 487,50 20,00
22-okt | Roncylion (nagekomen) j 45,00? 25,00 20,00
I5.0k; | Noodhulp Noord-Afrika ! '- !
(nagekomen) 9,00 9,00
| Gift '; 50,00 50,00
ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v.
Zending- en Evangelisatiecommissie te¢ Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Collecte Onderhoudsfonds zondag 5 november 2023

De eerste collecte a.s. zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze Protestantse Gemeente.

Uit dit fonds wordt het onderhoud betaald van de gebouwen van de kerk: de Grote Kerk, de Patmoskerk, de
Zonnewijzer, gebouw 't Hoogh en de pastorie aan de Hoogkamplaan.

In 2024 is er onderhoudswerk aan het torenuurwerk en de luidklok van de Grote Kerk.

De keermuur van de rolstoeloprit bij de Zonnewijzer moet worden vernieuwd, waarna de oprit opnieuw
moet worden bestraat. We hopen hierbij ook op een bijdrage uit de Rijks subsidiepot.

Ook voorzien we flink wat herstelwerk aan de kozijnen van de hal van de Patmoskerk.

Uw financiéle bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!!

. -
Zaterdag 18 november 2023: Koper poetsen in de Grote Kerk

Op zaterdag 18 november gaan we om 09.00 uur al het koper weer poetsen in de Grote Kerk.
Wij zorgen voor koperpoets en poetsdoeken en koffie en thee en zo.
Als je tijd hebt, kom dan helpen, dan zijn we snel klaar.

Tevoren aanmelden hoeft niet.

De kosters en kerkrentmeesters.




Vanuit de pastorie

Herinnering — vervanging crisispastoraat

Komende week zijn we een aantal dagen in Zeeland op vakantie. Kees Kersbergen is
beschikbaar voor uitvaarten en pastorale zorg in crisissituaties. Mocht u een beroep op Kees
willen doen dan kunt u contact opnemen met onze scriba Aagtje van Riel. Aagtje is te
bereiken op het telefoonnummer 06 44 82 45 53

Jeugddienst @12/11

Zondag 12 november staat er weer een jeugddienst in de agenda. We lezen een verhaal uit het
leven van de apostelen. En niet de eerste de beste. Petrus krijgt een visioen waarin een laken
valt te zien. Het is tot de rand gevuld met allerlei soorten dieren. Niet alles is even koosjer dus
weigert hij vriendelijk doch beslist. Maar daar laat de Here God het niet bij zitten. Dit visioen
is bedoeld om Petrus, als de belangrijkste onder de apostelen, over een drempel te tillen. Het
wordt hoog tijd dat zijn wereld openbreekt. Want het goede nieuws van de vrede waarmee
Jezus naar de aarde is gekomen moet de wereld in gebracht worden. Het is niet alleen voor
Joden bestemd maar voor alle mensen. Van welk volk ze ook zijn, waar ze ook vandaan
komen. Petrus’ wereld wordt opengebroken en daarmee komt de roeping van Abraham en
Isra€l tot zijn recht. Het geloof is niet om voor jezelf te houden maar om te delen, om ervan te
getuigen. Enfin... je begrijpt dat we hiermee weer bij ons jaarthema komen: Ga mee! Samen
getuigen van geloof, hoop en liefde. Ik hoop die zondag weer veel jongeren in de kerk te zien.
Weet je in elk geval welkom.

Herdenken overledenen

Het duurt nog even voordat het kerkelijke jaar ten einde loopt maar toch komt dat moment
snel dichterbij. De laatste zondag van november is het zover. Die 26° november is de laatste
zondag van het kerkelijke jaar. Ook wel de ecuwigheidszondag genoemd. We staan dan stil
bij het overlijden van onze dierbaren en denken aan hun betekenis voor ons leven. De
kerkdienst begint zoals gewoonlijk om 10.00 uur en wordt gehouden in de Patmoskerk. In de
komende weken worden de families uitgenodigd voor deze herdenkingsdienst waarbij wij
onze dierbaren in het licht zetten.

Tot slot
We ronden weer af met een gebruikelijk groet aan iedereen, namens ons drieén,

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@icloud.com | 06 21564286
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KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD" 2023

Het kan u niet meer zijn ontgaan: de kiedingaktie voor Mensen in Nood op zaterdag 4 november a.s.
Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur
verwachten om de spullen op te halen.

Wanneer er om 11.45 wur nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen.
Wilt u in dat geval zo snel mogelijk nr. 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de
vrachtwagen op het parkeerterrein brengen? Die vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur weg naar Leek.
Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en wanten, sokken en schoeisel met de veters of een
touwtje aan elkaar vastknopen i.v.m. bij elkaar blijven? In de grote sorteerberg raken dergelijke
kleinere kledingstukken namelijk vaak zoek.

Brillen graag afzonderlijk afgeven.

Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp bij het ophalen van harte
welkom!! Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij
hebben. Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die ti jd is geklaard, en voor de chauffeurs
is het heel fijn als ze voldoende lopers hebben om alles op te halen langs de deuren.

Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalaktie staan de koffie en koek klaar in de
DVS duivenkantine!!!

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingaktie allemaal doet, kan terecht op
www.samskledingactie.nl

Graag tot zaterdag 4 november a.s.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

WERELDWINKEL in Hal van de Patmoskerk

In het weekend van 4 en 5 november staat stichting Ronoylion weer met de
Wereldwinkel in de hal van de Patmoskerk.

Er zijn 3 openingstijden:

- zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

- zondag voor en na de kerkdienst

- maandagavond 6 nov. van 19.30 tot 20.00 u.
Met het oog op Sinterklaas hebben we weer een collectie speelgoed , waaronder allerlei kinderboekjes,
(ook kerst), reken- en telspelletjes, houten speelgoed, schrijfwaren, puzzels enz.
Ook zijn er diverse kinderboeken in de collectie.
Naast allerlei kleine kadootjes is er een kersttafel met diverse kerstartikelen waaronder kinderboeken
met het kerstverhaal, kaarsen, kerststalletjes en allerlei andere cadeaumogelijkheden, speciaal gericht op
de komende Kerst.
Ook is er een coilectie kerstkaarten aanwezig in allerlei soorten.
Alle producten uit de Wereldwinke! komen van kleine producenten uit ontwikkelingslanden die met de
vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. De producten worden thuis gemaakt, in
groepsverband in werkplaatsen of in kleine fabriekjes. Door de afzet via de Wereldwinkel kunnen deze
producenten een menswaardig bestaan opbouwen. Bovendien wordt met de winst op de producten vaak
ook door een groep producenten een kleinschalige vorm van sociale voorzieningen opgezet of een
systeem van microkredieten ingevoerd.
De opbrengst van dit weekend in de hal wordt door ons gebruikt voor de aankoop van zaden en
zaailingen van groenten en fruitboompjes én voor de inrichting van een klein dorpswinkeltje ten
gunste van S boerendorpen op de Filippijnen.
Namens St. Ronoylion,

Eef Visser (tel. 601582)
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| _. Nederiands-Viaams
n g Bijpelgenootschap
NIEUWSBE RICH T Haarlem/Antwerpen, sept/okt 2023

Bijbel-in-één-jaar, Zij Lacht en Dagvers populaire podcasts

‘Heerlijk om hiernaar te luisteren. De sprekers doen het heel goed. Prettige stemmen,
rustig gelezen. Ik blijf luisteren!’ Zulke reacties krijgt het Bijbelgenootschap op de podcast
‘Bijbel in één jaar’, vertelt Jaap Groen, Hoofd Digitaal. Het is een van de drie NBG-
podcasts die in de Apple top-10 van christelijke podcasts staan, naast Zij Lacht Elke Dag en
Dagvers.

‘Luisteren naar de Bijbel kan je anders en dieper raken dan lezen’ zegt Groen. ‘Ik ben blij dat
zoveel mensen deze drie podcasts blijken te volgen.” Dat ze hoog scoren bij Apple betekent

dat ze er in de afgelopen tijd veel luisteraars bij gekregen hebben.

Bijbel in één jaar: met professionele stemmen
Deze podcast wordt dagelijks beluisterd door zo’n 1.200 mensen. Hij volgt bet boek Bijbel in

een jaar. Je leest of luistert dagelijks drie hoofdstukken, uit verschillende Bijbelboeken. Dat
helpt om gemotiveerd te blijven. ‘Voor de audio krijgen we complimenten’, vertelt Groen.
‘Bijvoorbeeld voor Chris Kijne die Jeremia insprak. Iemand noemde hem de “allerbeste
voorlezer: Jeremia’s woorden doet hij met veel intonatie en Gods woorden met een zwaardere
stem. Heerlijk om naar te luisteren.”

Zij Lacht Elke Dag: voor vrouwen, door vrouwen

Deze podcast heeft elke dag een Bijbelgedeelte met overdenking, door en voor vrouwen, Het
doel is: de Bijbel beter leren lezen, begrijpen en leven. De aflevering van 21 september
bijvoorbeeld, ging over Liefde voor je naaste, hoe dan?, en is van schrijfster Paola Don. Deze
podcast groeide van 14.000 naar 23.000 luisteraars per maand en is van Zij Lacht.

Dagvers: kort en krachtig

In Dagvers brengt het NBG de Bijbeltekst van de dag, met een korte toelichting en een
inspirerende vraag of opdracht. Deze podcast groeide van 20.000 luisteraars in december
2022 tot 55.000 luisteraars in september 2023.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap Haarlem contactpersoon Anneke Commandeur
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Uit het gastenboek van de Protestantse Gemeente Marken.
30 augustus 2022 Goede morgen!

30.8.22 Es hat uns sehr gefallen. Wiinsche Gottes Schutz & Gottes Segen!
Familie Brocher (Germany).

30.08.22 Schoén und ruhig auf Marken!
Familie Janocna mit Oma aus Baden-Wiirtemberg in Deutschland.

30-8-"22 Jan en Tineke van Keulen (Westkapelle ZId). Prachtige kerk!

Moot plaatsje. Ik ben hier met mijn Israélische man en kinderen en raijn moeder.

Ik hoop op een dag een klein huisje in Marker stijl te creéren in onze kibboets.

Groetjes en shalom. Prachtige kerk!

Unser Weg flihrte uns hier vorbei. Martine u. Gerhard aus Osterreich. 31. Aug.2022.
31082022 JJ MP was here. Keep our family safe!

Antje Kwakman was hier. Volendam.

Beautiful church. Love looking at the sunshine shining through the windows.
James & Matthew from Kent, England. 31/8/22

“Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Hermn Jesus Christus! Er hat uns mit seinem Geist
reich beschenkt, und durch Christus haben wir Zugang zur Gottes himmlischer Welt erhalten.”
Epheser 1, 3. Mark & Diana, Germany 31.08.22

Waak over de gezondheid van onze familie. René + Francis,

3rd September 2022 A first trip to abroad after the Covid pandemic. Amsterdam and the

beautiful surroundings. Take care! Tom Jarna from Finland.
Mooie kerk, veel indrukken. Aly en Margo uit Noord-Scharwoude.
Heel mooie kerk met veel historie. Irma en Rein, Pingjum.

Le sept (7) Septembre c’a été un grand plaisir de visiter 1’église protestante de Marken.
Je viens du Sénégal.

En verder in deze week bezoekers uit 0.a.: Canada, Friesland, Ierland, Treviso, Zuid-Afrika,
Guadalajara Mexico, Isla de Margarita Venezuela, Chili, Itali¢, Barcelona, Sevilla, Argentinié,
Bochum, Buenos Aires, Cadiz, Atlanta Georgia USA, Salt Lake City, Zwitserland, Colombia,
Finland, Birmingham USA, Zwolle en Madrid.




Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.
Johannes 15:9

Op 8 november 2023 is het zestig jaar geleden dat onze ouders, schoonouders,
opa en bessie in het huwelijk zijn getreden.

Albert van Veen & Aagje Schipper

8 november 1963 8 november 2023

Wij feliciteren jullie van harte met het diamanten huwelijk en hopen dat we nog
vele mooie momenten met elkaar mogen beleven.

Jurie en Mireille Cornelis en Ellen Albert en Gera
Birgt en Milan Jochem Niels en Femke
Mylene Kasper en Maya Anne

Elisa

Milo =*
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Afgelopen zondag is onze (schoon) zus en peet

Marie Visser — Zondervan

op 78 jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.

Verdrietig zijn wij met dit verlies, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft.
Wij wensen Klaas, René en Sharon, Regina en Johan en hun kinderen veel sterkte

voor de komende tijd.

Aaltje en Cees Appel — Zondervan
Sijmon en Grietje Zondervan — Moenis

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Afgelopen zondag ontvingen wij het droevige bericht dat onze

Peet Ma

is overleden.
Wij zijn dankbaar voor de mooie en warme herinneringen die we aan haar hebben.
We wensen Ome Klaas, René en Sharon, Regina en Johan en hun (klein) kinderen

veel sterkte de komende tijd.

Marie en Cees
Rosaline en Tim
Livia en Bas
Louise en Sander

Aniek en Sara
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Op zondag 29 oktober is heel onverwacht onze lieve schoonzus en tante overleden
in de leeftijd van 78 jaar.

Marie Visser-Zondervan

“Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt”

We wensen onze broer/zwager/ome Klaas, Regina en Johan, Elaine en Leann,

René en Sharon, Rigo en Dayla heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Eefje en Jaap

Grietje en Bert (in liefdevolle herinnering)
Dirk en Lia

Trijntje

Denis en Aaltje

neven en nichten




JEUGDDIENST

ZONDAG 12 NOVEMBER 2023 OM 10:00 UUR

IN DE GROTE KERK

Voorganger: Ds. H.Z. Klink
Organist: Hans Jutte




