Joaargang 18 nummer: 21 verschijnt wekelijks Zaterdag 25 mei 2024

Kerkdienst Zondag 26 mei 2024

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk
10.00 uur Ds. A. Christ Katwijk aan Zee
Organist Dirk Kes
Kosters Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst Gretha Korstman
Eerste Collecte Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Marken

Bankrekening NL7SRBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962

T.N.V. Protestantse Gemeente Marken

Kerktaxi Hein Pieter Zondervan  telefoon 0655128744
Dagelijkse Schriftlezingen
Zondag 26  mei Deuteronomium 6:1-9
Maandag 27  mei Deuteronomium 6:10-25
Dinsdag 28  mei Handelingen 3:1-10
Woensdag 29  mei Handelingen 3:11-26
Donderdag 30  mei Handelingen 4:1-12
Vrijdag 31 mei Handelingen 4:13-22
Zaterdag 1 juni Handelingen 4:23-31
Voorbede
1. Laat Uw woord een stralend licht zijn, dat ons de weg door het leven wijst.
2. Ontferm u over onze wereld, waar zoveel mensen de taal van geweld en haat spreken. Laat Uw
woord de mensenharten raken zodat ze tot verzoening komen.
3. Ontferm U over onze Protestantse Gemeente op Marken. Dat wij een bloeiende kerk mogen
worden.
4. Zegen de kinderen van de Rietlandenschool. Geef dat er aandacht is voor ieders eigenheid en
dat talenten.
5. Ontferm U over allen die in rouw zijn. Laat mooie herinneringen een troost zijn voor het gemis
van een dierbare.
6. Ontferm U over de ernstig zieken die geen hoop op genezing meer hebben. Omring hen met
Uw nabijheid, zorg en liefde.
7. Laat ons naar elkaar omzien om elkaars lasten te dragen en in elkaars blijdschap te delen.

Aagtje Commandeur-van Riel




Niets komt voor niets

“Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het
breken van het brood en het gebed.” Handelingen 2 vers 42

Hoe gaat dat, vervuld worden met de heilige Geest? Wat ervaar je dan? Hoe voelt dat? Word je dan, van
het ene op het andere moment, een ander mens? Is het een ervaring die over je komt en waar je zelf
weinig aan kunt doen? Als ik lees wat Lucas over die ene bewuste Pinksterdag schrijft dan denk ik dat je
kunt zeggen dat de vervulling meat de heilige Geest een ervaring is die je ineens kan overkomen. Zoiets
moeten die ongeveer 3000 mensen hebben gehad. Ik denk niet dat ze ’s ochtends vroeg waren opgestaan
om zich voor te bereiden op de uitstorting van de heilige Geest. Het overkwam hen, die dag. Maar
betekent dat nu ook dat je er totaal geen invlioed op hebt, of de heilige Geest over je komt en je vervult?
Dan heeft Pinksteren toch iets van een spectaculaire ervaring.

Laten we vooropstellen dat die ene bewuste pinksterdag een bijzonder moment was. Het moet een soort
van explosie van geestkracht, van nieuw inzicht en bezieling zijn geweest, die ineens doorbreekt. Een
opwekking avant la lettre. Soms zou je willen dat iets daarvan zich herhaalt in het hier en nu. Hoe graag
zou je niet willen dat bijvoorbeeid jongeren ineens zo tot inzicht komen dat Jezus Christus degene is die
ons met de Here God verbindt omdat hij niet zomaar een bijzonder mens is maar naar zijn wezen bij God
hoort. Met andere woorden: dat Jezus de Zoon van God is, de Messias, de Christus. En ik schrijf hier
bewust ‘Christus’. Zo werd Jezus al snel genoemd na Pinksteren. De herkomst van die naam is niet
helemaal duidelijk. Het is geen Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord ‘gezalfde’. Christus is al
heel snel een titel die zeggen wil dat Jezus de Redder is, de Heiland van de wereld, in tegenstelling tot de
keizer die pretendeerde de heiland te zijn. De nieuwe wereldorde en de wereldvrede begint niet in Rome
maar in Jeruzalem.

Dat het geloof in Christus zich zo snel verspreidde en wortel schoot in levens van mensen, is met recht
bijzonder te noemen. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Was dat iets waar mensen passief in waren?
Overkwam het hen, zonder enige voorbereiding? Het valt mij op dat in het boek Handelingen aan
Pinksteren wel het een en ander vooraf ging. Pinksteren is geen passief gebeuren dat je overkomt als een
hemelse zegening en waar je geen enkele invloed op hebt. Er gaat serieuze voorbereiding aan vooraf.
Niets komt voor niets.

Het eerste dat opvalt, is dat Jezus voor zijn vertrek naar de hemel uitvoerig met zijn leerlingen spreekt
over het koninkrijk van God. We hebben het dan over een nieuwe werkelijkheid, over de toekomst, die
tegelijkertijd op het punt staat werkelijkheid te worden. Ook al weten we niet precies hoe en wanneer. Dat
is aan onze Vader. Onderricht is een eerste stap op weg naar de vervulling met de heilige Geest. En dan
komt er een opdracht die Jezus aan zijn leerlingen geeft. Die opdracht luidt: blijf in Jeruzalem, ga niet
weg, en wacht totdat de heilige Geest over jullie komt. Dat is het tweede dat ik zie gebeuren als
voorbereiding op Pinksteren. Hoe ze die wachttijd het beste kunnen vormgeven wordt niet verteld. Wel
lezen we over een groep van ongeveer 120 mensen waartoe niet alleen de 11 leerlingen die het dichtst bij
Jezus stonden behoorden, maar ook Maria (de moeder van Jezus), de andere vrouwen, én Jezus’ broers.
Lucas vertelt — ik denk welbewust — hoe ze die wachttijd hebben ingevuld. Die groep leerlingen van Jezus
was in een sterke saamhorigheid bij elkaar en zij besteedden hun tussentijd aan gebed. Maar dat is
ongetwijfeld niet het enige dat ze hebben gedaan. Het onderricht van Jezus voor zijn hemelvaart speelde
ook een belangrijke rol.
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Die 40 dagen tussen Pasen en Jezus’ terugkeer naar de hemel waren cruciaal. Jezus heeft hen geleerd om
met nieuwe ogen de Bijbel te lezen. En dit nieuwe verstaan van de oude geschriften is de voedingsbodem
van Pinksteren. Het krijgt daarna een enorme zeggingskracht. Niet alleen voor die kring van ongeveer 120
intimi.

Na die bewuste ene Pinksterdag, toen het allemaal begon, zetten zij deze lijn voort. Al die nieuw
begeesterde mensen wijdden zich aan het onderwijs van Jezus’ leerlingen, de apostelen. Er is sprake van
een begeestering, iets extatisch. Niet zo vreemd als je bedenkt dat deze mensen iets nieuws hebben
ontdekt. Ineens is bij hen het licht doorgebroken. Het kwartje is gevallen. En dat is nog zacht uitgedrukt.
Ze zijn laaiend enthousiast en enorm gemotiveerd om daar meer over de weten. Straks zal dat
enthousiasme van Pinksteren wel weer worden getemperd maar dat kwam later en dat is helemaal niet zo
erg gebleken als je zou denken.

Hoe word je vandaag de dag vervuld met de heilige Geest? Door een vergelijkbare weg af te leggen net
zoals de apostelen, Maria, de vrouwen en Jezus’ broers dat deden. Pinksteren begint met het onderricht
van Christus over de toekomst die gaandeweg werkelijkheid zou worden. Vandaar dat hoop zo diep
verankerd is in het christelijke geloof. Het volgende ingrediént is in de Bijbel lezen en bidden. Dat hoeft
echt niet vroom. Gewoon vragen om inzicht en alle andere dingen die je denkt nodig te hebben.
Vervolgens is wachten belangrijk, volhouden dus, niet opgeven. In vertrouwen op de Here God. Ten
slotte heb je een gemeenschan van mensen om je heen nodig die je op weg brengen en op weg houden.
Een gemeenschap van luisterende, studerende, lezende en het Avondmaal vierende mensen. Niets komt
voor niets. Ook de heilige Geest niet. Toen niet, vandaag niet, op Marken niet...

Ds. Hubrecht Z. Klink
Collecte Onderhoudsfonds zondag 26 mei 2024

De eerste collecte a.s. zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze Protestantse Gemeente.

Uit dit fonds wordt het onderhoud betaald van de gebouwen van de kerk: de Grote Kerk, de Patmoskerk,
de Zonnewijzer, gebouw 't Hoogh en de pastorie aan de Hoogkamplaan.

Dit jaar 1s er onderhoudswerk aan het torenuurwerk en de luidklok van de Grote Kerk.

Verder is er veel werk aan de Zonnewijzer:

e De keermuur van de rolstoeloprit wordt vernieuwd en de oprit wordt opnieuw bestraat. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Geemen.

e Ook het bijbehorende hekwerk wordt vernieuwd, deels door inzet van vrijwilligers.

¢ Het raamkozijn naast de voordeur moet gedeeltelijk worden vervangen. We hopen hiervoor op een
bijdrage uit de Rijks subsidiepot.

Ook voorzien we flink wat herstelwerk aan de raamkozijnen in de hal van de Patmoskerk.

Het schilderwerk aan de boeidelen van de Patmoskerk is inmiddels uitgevoerd door inzet van
vrijwilligers. Voor deze inzet mogen we dankbaar zijn; we kunnen zo veel meer onderhoudswerk doen
voor hetzelfde geld

Uw financiéle bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!!




KERKCOLLECTES
In de periode 15 t/m 21 mei 2024 is ontvangen:
Diaconie
Collecte )
Datum Soal Yotasl (t'oh’ecte Op' kG foten'
collecte . in Kerk |rekening aan huis
QR code
20-mei  |Elim tehuis in Kalimantan 90,95 83,95 7,00
9-mei Leger des Heils, nagekomen 10,00 10,00
Zending
; 7 e
Datum Collecte Op C’%Hede | Galjien
collecte Pect Totaal | ) xori rekening | .. G aen
OR code |  huis
19-mei | Inloophuis De Tweede Mijl | 280,92 | 247,92 33,00

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538388
t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen en de Zending- en Evangelisatiecommissi

Liturgie voor zondag 26 mei 2024
Voorganger ds. A.Christ uit Katwijk

Welkom
Lied
Stil gebed

906 vers 5-6-7

Votum en groet
Lied
Kindermoment
Lied

Wet des Heeren
Lied 143 vers 8-9-10

Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
Schriftlezing 1 Psalm 87

145 vers 1-2

348 vers 1

Lied 87 vers 1-2-3-4
Schriftlezing 2 Handelingen 8 : 26-40
Lied - 345 vers 1-2
Verkondiging

Lied 68 vers 6-7
Dankgebed en voorbede

Inzameling der gaven

Lied 675 vers 1-2

Zegen

Lied 431B




Vanuit de pastorie

Bijeenkomst werkgroep

Volgende week komt de Werkgroep Kerkelijk Werker weer bij elkaar. We zijn hard aan de
slag met het opstellen van een functieprofiel. In dat profiel gaat het om de taken die wij voor
de nieuwe kerkelijk werker zien weggelegd. Het idee is dat we aan dat profiel vervolgens een
functicomschrijving koppelen. Welke vaardigheden en eigenschappen vinden wij belangrijk
voor het uitvoeren van de taken. Aanstaande maandag gaan we als werkgroep verder aan de
slag met alle voorbereidingen.

KerkDiner in de Grote Kerk

Volgende week donderdag 30 mei 2024 staat er in de Grote Kerk een lange tafel gedekt. Klaar
voor KerkDiner. Het belooft een mooie afsluiting te worden van een eerste serie KerkCafe.
Tegelijk kijken we ook vooruit naar de nieuwe reeks avonden in De Taanketel. Maar het
belangrijkste is dat we het goed met elkaar hebben onder het genot van een heerlijk diner dat
door Erwin van Altena zal worden verzorgd.

Prekenserie over Mozes

Inmiddels ligt Pinksteren achter ons en dat betekent dat op de liturgische kalender de groene
zondagen in aantocht zijn. Het zijn ‘gewone’ zondagen die niet in het teken staan van een van
de grote christelijke feesten zoals Kerst of Pasen. Graag pak ik de draad weer op met de
prekenseriec over Mozes® leven aan de hand van het Bijbelboek Exodus. Vorige jaar
november, voor het einde van het kerkelijke jaar lazen we voor het laatst uit dit boek. Zondag
2 juni gaan we verder met de prekenserie over Mozes.

Tenslotte

Komende zondagochtend ben ik als voorganger te gast in de Kruiskerk van Huizen. Het is de
plek waar Elsbeth Gruteke als dominee aan verbonden is. Op Marken is zij geen onbekende.
In den lande evenmin omdat ze vaste presentator is van, onder andere, het radioprogramma
‘Musica Religiosa’ van de EO dat steevast op zaterdagochtend om 09.00 uur wordt
uitgezonden op NPO Klassieck. We kijken uit naar deze eerste kennismaking in Huizen. Het is
tijd om dit schrijven af te ronden en dat doen we met een hartelijk groet van alle bewoners
van de pastorie.

Ds. Hubrecht Z. (Huib) Klink | hzklink@jicloud.com | 06 21564286
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Herinnering aan
Trijntje Uithuisje

sinds 12 juli 1962 echtgenote van Hein Kaars
overleden op 11 mei 2024 in de leeftijd van 84 jaar

Wie wel eens een constructie heeft berekend weet er alles van. Factoren waarmee je rekening
moet houden. Je kunt namelijk sommige uitzonderlijke omstandigheden niet uitsluiten. Ook
bij uitzonderingen moet je constructie veilig en bestendig blijven. Bestendigheid is belangrijk.
Het betekent onveranderlijkheid, iets dat blijvend is. Je kunt er van op aan. Een bestendig
iemand schept vertrouwen. Zo kunnen we Trijntje Uithuisje wel typeren. Hein kon op Trijntje
rekenen. En dat is voor een ingenieur civiele techniek een aanlokkelijk idee.

Toen ze amper twintigers waren vertrok Trijntje als pasgetrouwde vrouw naar Zirich in
Zwitserland. Enkele maanden eerder had hij er voor haar kwartier gemaakt. Een goede
voorbereiding is het halve werk. Zo dacht ook Trijntje erover. In de maanden voor haar
vertrek zorgde ze ervoor dat de Duitse taal haar minder vreemd was dan voordien. Het
Zwitserse avontuur werd een gedeeld avontuur met Trijntje als bestendigheidsfactor waar
Hein op kon rekenen.

Het tekende Trijntje. Want één ding stond als een paal boven water, namelijk dat ze samen
verder door het leven wilden om uiteindelijk een gezin te stichten. Dat gezin was alles voor
haar. Ook voor de kinderen was zij een bestendigheidsfactor. Ze konden altijd op haar
rekenen. Dat gold trouwens ook voor de basisschool. Decennialang was Trijntje
voorleesmoeder en handwerkjuffrouw. Om over de tennisvereniging nog maar niet te spreken,
waarvan zij één van de oprichters was. Over betrouwbaarheid en bestendigheid gesproken...
Toch was dat nog niet het enige. Dat Trijntje er voor haar gezin en voor de kinderen was, had
diepe wortels. Ze beschermde en zorgde voor haar kinderen en kleinkinderen als een
moederkloek. Je kon altijd bij haar terecht en je was bij haar veilig en beschermd. Dat gevoel
en diep besef van geborgenheid ging terug op hoe Trijntje in het leven stond. De Here God
was haar toevlucht. Dat had ze van huis uit meegekregen en het was ook voor haar van
betekenis geworden. De Here God had voor haar ook iets van een ‘Moederkloek’ onder wiens
vleugels je altijd bescherming vinden kon. Het zorgde ervoor dat Trijntje de avonturen in het
leven aandurfde, dat Hein op haar bestendigheid rekenen kon. En de vleugels waaronder
Trijntje bescherming vond zijn groot genoeg. Er kunnen nog altijd mensen bij die in dit leven
zoeken naar een plek waar hun leven veilig is en geborgen, voor tijd en eeuwigheid.

Ds. Hubrecht Z. Klink
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Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 13 mei 2024

Aanwezig 17 leden, afwezig 5 leden

1.

Opening

De voorzitter C. Roos opent de vergadering en gaat voor in gebed.

T. Boes-Boes wordt vervolgens gefeliciteerd met haar koninklijke onderscheiding en krijgt een boeket
bloemen aangeboden namens de kerkenraad.

Reacties vanuit de gemeente over de gebouwenkwestie

Er zijn twee reacties van gemeenteleden bij de kerkenraad binnengekomen.

Een gemeentelid heeft samen met enkele gemeenteleden een analyse model opgezet, de Kepner-Tregoe
methode om het gebouwenvraagstuk ter hand te nemen. Het model redeneert vanuit een aantal
onderwerpen die nut en noodzaak benoemen.

Een ander gemeentelid heeft in een brief zijn zorgen kenbaar gemaakt over de te nemen beslissingen en
gen vermoeden van de uitkomst ervan.

Gebouwen PGM

Binnen de kerkenraad is gediscussicerd over de zorgen die kenbaar gemaakt worden door gemeenteleden
over de gebouwenkwestie. Voorts zijn een aantal punten uit de presentatie, die op de Gemeenteavond van
23 mei aanstaande gepresenteerd gaat worden, doorgesproken en aangepast. De kerkenraad staat achter
deze presentatie.

Jeugdwerk

De voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek zijn opgestart en spoedig zullen de voorbereidingen
voor de startdienst op zondag 25 augustus ook van start gaan.

Op 22 april is de Werkgroep kerkelijk werker gestart met een eerste aanzet van de taakomschrijving van
de aan te stellen kerkelijk werker.

Pastoraat

Na een verzoek voor de doop van een volwassene heeft ds. H. Z. Klink een doopformulier voor
volwassenen gemaakt. De basis komt uit het doopformulier voor kinderen met een aanpassing in de
onderwijzing die is toegepast op de volwassenendoop. De belangrijkste aanpassingen zijn de doopvragen.
Op een vraag vanuit de kerkenraad of er tijdens de doop tegelijkertijd belijdenis wordt gedaan bij de
volwassenendoop wordt bevestigend beantwoord. Ja, het is eerst geloof en dan doop. Bij kinderen is dit
juist andersom. De kerkenraad stemt in met de aangepaste doopformulieren.

Maandag 6 mei is er een gezamenlijk overleg geweest met de ouderlingen en diakenen. Doel van dit
overleg is om meer samen te werken en elkaar te informeren bij signalering wanneer er hulp en
ondersteuning nodig is op pastoraal en diaconaal gebied. Een volgend overleg staat gepland op 4
november 2024.

. Diaconie

De geraniumactie 1s weer succesvol verlopen.

. Kerkrentmeesters

Er is een offerte binnengekomen van Van Geemen voor het herstel van de oprit bij de Zonnewijzer. Er
wordt gekeken wat in eigen beheer gedaan kan worden en welke werkzaamheden door Van Geemen
zullen plaatsvinden.

De boeidelen van de Patmoskerk zijn geschilderd. Zeer veel dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen
hebben met het schilderwerk. Met de pastorie is ook een start gemaakt en de werkzaamheden zullen op
een later tijdstip hervat worden.

Zomerzangavond

Het voornemen is om één zomerzangavond te organiseren. De daturn moet nog nader bepaald worden.
Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het On
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Vrijwilligers gevraagd!

De voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week (VBW) zijn weer in volle gang.
Ook dit jaar zal de VBW plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie. Dit
zal ziin op:

maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 augustus 2024

Deze dagen willen we in en rond de Patmoskerk weer
allerlei leuke spellen en activiteiten voor de kinderen
organiseren. Dit jaar rond het thema: Wegwijs/

De ochtenden duren van 10.00 uur tot ongeveer 12.30
uur, en op woensdag tot 13.00 uur, dan willen we ook
weer met de kinderen eten. Voor de oudere kinderen is
weer een leuke “timmer-opdracht” bedacht.

Om dit evenement mogelijk te maken zijn we op zoek naar mensen die hierbij willen
helpen. Ook dit jaar zoeken we mensen om te helpen bij de volgende activiteiten:

- Mensen die gedurende één of meerdere van de ochtenden de kinderen willen
helpen en begeleiden bij het zingen, knutselen en spelletjes doen
- Mensen die willen helpen bij de tieneravond op woensdag 28 augustus

Kun je één of meerdere ochtenden of bij de tieneravond helpen? Meld je dan aan als
vrijwilliger. Dit kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien
Teerhuis:

" Mail: gerdien. teerhuis@zigoo.nl
 WhatsApp: 06-80091644

De ochtenden kunnen alleen doorgaan bij voldoende vrijywilligers! Dus: meld je aan!




Uit het 6° Gastenboek van de Protestantse Gemeente Marken:
5 Mei 2023 Vanuit Urk een hartelijke groet voor de kerkelijke gemeente. Lub Loosman

6/6/°23 En dan loop /kijk je zo deze moédie kerk in ... Goede Avondmaalsdienst morgen.
Elmer.

8-5-23 erg mooi behouden oudheid, geweldig,
8/5/2023 Baie mooi - John + Christelle, Suid-Afrika.

8, 5, 2023 Danke Gott, dass wir dich tiberall finden, auch hier auf der Insel marken. Behite
uns und unser Familie. Katrin und Wolfgang.

9-5-23 Een mooie kerk en met uitleg, dank je wel. Elly Gea, Bep, Paulien en Helen uit
Zoeterwoude.

10.05.23 Dieser Ort der Besinnlichkeit ist sehr beruhigend und schon. Die Schlichtheit tut
seher gut. Vielen Dank. Inge aus Hannover.

10 5-23 Marken ist ein tolles Ort.  Simone & sepp.

16 mei 2023 Goedemorgen.

16-05-"23 Heel mooie, bewaarde kerk. Zeer leuk om te zien. Jean & Ghislaine uit Belgié.
Leuk, LenZz

Lieber Gott, lass uns Gesundheit und Liebe haben, kein Krieg mehr. Danke.
Mooie kerk. Ouderling-kerkrentmeester Hervormde Gemeente Scherpenzeel.
Prachtige kerk & sfeer. MvM.

A very nice place. Glad to be in here! Jessy Ching from Hong Kong.

Een monument van rust! J. Klaassen.

Bijzonder en mooi met die boten! 3 zussen: Emelie, Tineke, Angelique.
“Beautiful windows”. Nice church. Rudy & Dora Livingstone, USA.

Just done the Camino de Santiago. Love how it has boats in this church as seen many on the
way!. Greetings from England 24/5/23

I come from Looe in Comwall which has many fishing boats, just had the luggers visit Looe —
Beautiful church! Sally 24/5/23

In deze weken in mei 2023 kwamen de gasten o.a. uit: Argentinié, Arnhem, Australig,
Brazili€, Canada, Colorado, Finland, Frankrijk, Hampstead NC USA, Ierland, Indianapolis
USA, Italig, Kirkland WA USA, Madrid, Mannheim, New York, Oostenrijk, Philippijnen,
Québec, Renswoude, Rotterdam, Sheffield UK, Sao Paulo, Spanje, Tsjechié, Turkije, Victoria
Canada en Wanssum (Limburg).




Stichting
Welzijn

Ouderen
Marken

VOOR SS-PLUSSERS VAN MARKEN

MET DEZE KEER

DONDERDAG 30 MEI OM
20:00 UUR IN DE HAL VAN DE
PATMOSKERK

INLOOP VANAF 19:30 UUR

DEELNAME € 3,00 PER BORDJE
INCL. KOFFIE/THEE/LEKKERS

Er is voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers!
Komt u ook meedoen met deze gezellige activiteit?!
We willen u ook deze keer weer verrassen met
bijzondere prijzen. Dus neem uw vrienden en bekenden
mee, voor een gezellige avond.

Zet u het even in uw agenda? Graag tot ziens! SWOM




